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Ter overdenking 
Mijn favoriete verhalen uit de Bijbel zijn de verhalen waarin kracht naar voren 
komt. Elia op de berg Karmel waar vuur uit de hemel komt. Psalm 18 waarin 
God met donder en geraas naar beneden komt om de psalmist te redden. En 
het verhaal van Jezus die de tempel schoonveegt.  
Het staat o.a. in Marcus 11 beschreven. Jezus gaat naar de tempel, DE plek 
voor gebed en hij treft er handel aan. Niet over het hele tempelplein, maar 
alleen op de plek waar heidenen normaliter hun gebeden mogen houden. Daar 
is nu geen plek meer voor. Wel worden er duiven verhandeld en wordt er geld 
gewisseld, zodat er geofferd kan worden. 
Van een afstandje lijkt het allemaal goed op orde. Er wordt geofferd, er wordt 
gebeden. Er is alleen geen plek voor de heidenen. Het is een alleen Joodse 
aangelegenheid geworden. Dit past niet in Gods plan. Ook de heidenen, alle 
volken (vers 17), hebben een plek in het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk 
waar Jezus voor is gekomen om het aan te kondigen.  
Jezus wordt boos, niet in een opwelling, 
want hij wist al van deze praktijken af. 
Een doelbewuste actie om een 
statement te maken. Het plein wordt 
schoongeveegd. Jezus spreekt de 
gezaghebbers aan en zegt dat ze van 
een huis voor gebed een rovershol 
hebben gemaakt. Het gaat niet om 
gebed, contact met God, maar het gaat 
om macht, om geld, om een belangrijke 
positie in te nemen.  
De tempelreiniging in Marcus staat in een breder perspectief, het is goed om 
dit in achterhoofd te houden. Wanneer we ons echter alleen richten op dit 
verhaal, dan rijst de vraag toch op, hoe zit het in onze gemeente? Dan zowel 
de gemeente Beth El in Hoogeveen, als de Baptisten gemeente in Assen. Zijn 
wij een plek voor gebed? Een voorportaal van het Koninkrijk der hemelen? Een 
plek voor alle volkeren? Of zijn wij die plek waar het vasthouden van onze 
posities belangrijker is geworden dan Diegene die wij aanbidden?  
God laat in zijn werken zien, dat telkens wanneer het menselijk gezien 
muurvast zit, er toch weer beweging mogelijk is. Zoals we telkens tegen elkaar 
zeggen aan het begin van elke dienst: Hij laat niet varen de werken van Zijn 
handen. Die werken dat zijn wij, de gemeente(n) en Hij houdt ons vast in Zijn 
hand en daarmee kan het onmogelijke mogelijk worden. Het is dus mogelijk 
dat wanneer wij het niet meer weten hoe de zaken in onze gemeente/tempel 
moeten gaan lopen, Hij het wel weet. Dat is een enorme bemoediging!  
In maart mag ik weer bij u te gast zijn en gaan we hier eens rustig over verder 
bomen. Tot dan! 
Rik Bouwmeester  
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Aandacht voor elkaar  
Lieve mensen, 
Hebt u dat ook …?? Naarmate je ouder wordt lijkt het wel alsof 
meer mensen om je heen ziek worden of ons ontvallen … het 
maakt je extra dankbaar dat jij zelf deze leeftijd al hebt mogen 
bereiken … in de afgelopen periode ook weer in onze gemeente … 
♥ aan het begin van het jaar moest ik de gemeente informeren over het 
overlijden van Jacob Zandberg; voor ons kwam dat bericht vrij onverwacht. Bij 
de uitvaart was onze gemeente vertegenwoordigd door Jur Kruizinga, 
vergezeld van de zusters Dikkens en De Vries. Mooi dat zij daar bij konden 
zijn; het was een goede afscheidsbijeenkomst. 
♥ ziekenhuisopnamen waren er de afgelopen tijd ook genoeg ... zr. Diana 
Bakker mocht ook een nachtje in het ziekenhuis verblijven; ze had enorme pijn 
en de huisarts vond het beter als ze opgenomen werd ... na diverse 
onderzoeken mocht ze weer naar huis, maar de oorzaak is nog steeds niet 
echt gevonden ... uiteraard ook een zware belasting voor Ina; we wensen hen 
heel veel sterkte en voor Diana van harte beterschap!! 
♥ ook broeder Duursema was in het ziekenhuis; hij werd ‘s nachts enorm 
benauwd en moest naar het ziekenhuis aan de hartbewaking; uiteraard 
volgden ook diverse onderzoeken; een hartklep bleek de boosdoener te zijn, 
alleen … dat is niet zomaar op te lossen ... en de conclusie werd getrokken dat 
er eigenlijk weinig aan te doen is; ook de bloedwaarden waren niet goed ... 
Anne doet heel erg zijn best om aan te sterken en we wensen hem en Jenny 
ook heel veel kracht en beterschap toe …! 

♥ als derde moest br. Hans Romijn naar het 
ziekenhuis in Groningen; hij kreeg zelfs een 
spoedoperatie aan zijn  been; er bleek een 
stolsel in  te zitten wat de pijn veroorzaakte; er 
was zelfs nog even sprake van amputatie, 
maar dat hoefde gelukkig niet. Na een aantal 
dagen mocht ook Hans weer naar huis en 
moest hij, met hulp van thuiszorg, weer wat op 
krachten zien te komen … Maar een week 
later moest hij opnieuw naar het ziekenhuis 
vanwege een ontsteking aan de 
operatiewond … met antibiotica kon dat 
worden bestreden, nader onderzoek volgt. 
Ook voor Hans heel veel sterkte en 
beterschap! 

♥ zr. Thea Zuidema wordt ook al een hele poos gemist in de kerk; ze blijkt een 
zware longontsteking te hebben gehad; helaas gaat die nog steeds niet goed 
weg ... de energie is nauwelijks aanwezig en met behulp van een rollator 
probeert Thea weer op te krabbelen ... ook voor jou veel sterkte en beterschap! 
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♥ Ita Dijkstra heeft vaak rugklachten en haar gehoor gaat 
ook achteruit. Daarom kan ze niet meer orgelspelen en 
dat deed ze altijd vol overtuiging. Maar nu kan dat niet 
meer; jarenlang heeft ze op veel plekken diensten 
begeleid, de afgelopen jaren ook nog af en toe in onze 
gemeente. Maar het is natuurlijk vooral haarzelf een 
moeilijke stap om dat los te laten. We wensen Ita en 
Melchert veel sterkte.  
♥ zr. Wietske Moddejonge is voor een poliklinische 
ingreep in het ziekenhuis geweest; ze had een vlekje op 
haar rug en het bleek een voorstadium van 
melanoomkanker te zijn. Helaas is het nog niet onder 
controle, dus ze mag binnenkort weer naar het ziekenhuis 
om het vlekje wat verder weg te laten snijden. We hopen dat dan alles definitief 
weg is en wensen haar ook heel veel sterkte; gelukkig zien we haar wel in de 
kerk en kunnen we haar zelf beterschap wensen! 
Gelukkig zijn er ook nog leuke dingen te melden … 
♥ de zoon van Wietske, Marcel, is schoon verklaard van zijn kanker; dat is een 
enorme opsteker en uiteraard hopen we dat er nog meer zulke fijne berichten 
volgen…. 
♥ Bert en Aly Middelkamp hebben een fijne tijd gehad in Dubai bij de kinderen 
en kleinkinderen; ze maakten ons jaloers met mooie foto’s en een temperatuur 
van 25 graden, terwijl het hier kletterde van de regen … En nog meer leuk 
nieuws hopen ze binnenkort te krijgen, want in Beilen stijgt de spanning bij 
Karin … in februari hopen zij en Hein hun eerstgeborene te mogen 
verwelkomen …! 
♥ met Gea Buwalda gaat het op en af; de ene dag wat beter dan de andere, 
maar de pijn is nog steeds aanwezig en regelt eigenlijk haar hele dagindeling ... 
(en ook die van Gerrit); ook voor jullie heel veel sterkte en beterschap (en 
geduld …!) maar gelukkig zien we haar weer in de kerk en daar zijn we enorm 
blij om …! 
♥ als u dit leest zijn inmiddels Dick Koster en Geertje Grabijn onze gemeente 
komen versterken: ze voelen zich erg bij ons thuis. Bert en ik hebben een 
bezoek bij hen gebracht en open en eerlijk gesproken, ook over de toekomst 
van onze gemeente: hoe lang we nog diensten kunnen houden is onzeker, 
maar een feit is dat we genieten van elke dienst en zeker van het elkaar 
ontmoeten en het samenzijn ... We hebben Goddank een warme en betrokken 
gemeente en hebben veel respect voor elkaar. Ieder probeert op zijn of haar  
wijze een steentje bij te dragen, en dat wordt ook onderschreven door Dick en 
Geertje; welkom in onze gemeente! 
En ... zoals ik altijd mijn mededelingen eindig…: ik vraag voor onze ouderen 
en zieken uw gebed ... en een kaartje is ook altijd leuk! 
Liefs van 
Anke Gorter  
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In Memoriam Jacob Zandberg 
 ☆ 23 april 1936 

 †    4 januari 2024 
 

Op woensdag 10 januari 2024 hebben Roelie 
Dikkens, Riet de Vries en ik de goedbezochte 
afscheidsbijeenkomst van Jacob Zandberg bijgewoond. De 
bijeenkomst vond plaats in de aula van crematorium de Wâldhof in 
Opeinde bij Drachten. 
In de tijd dat hij met Mattie Westerhof getrouwd was bezocht hij met 
haar de diensten van onze gemeente. In de afscheidsbijeenkomst 
vertelde Gjilke Bruinsma-de Boer van Roamte for Wurden over zijn 
leven. Dat gebeurde in het Fries, maar Gjilke was zo vriendelijk mij de 
tekst van haar toespraak -vertaald in het Nederlands- toe te sturen. 
Daaruit heb ik dit ‘In Memoriam’ kunnen samenstellen. 
Jacob Zandberg, Jaap, werd geboren op 23 april 1936 in De Wilgen. 
Hij was één van de zeven kinderen van Jan Durks en Maria Zandberg. 
Jaap heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Zijn vader was geen 
makkelijke man, maar Jaap was gek op zijn moeder. 
Op zijn 14de zat Jaap al op de melkauto. Zwaar lichamelijk werk. Na 
zijn diensttijd kwam hij in Ridderkerk terecht en werd kraanmachinist 
in de haven. Hierna werd hij chauffeur voor verschillende werkgevers. 
Ook ‘s avonds had hij er nog een baantje bij. 
Het was een druk bestaan, ook wel 
zwaar, maar hij heeft het altijd naar de 
zin gehad op de vrachtwagen. Dag en 
nacht onderweg, maar vrachtrijden was 
zijn leven. Een chauffeur in hart en 
nieren. 
In de tijd dat hij in dienst zat, had Jaap 
verkering gekregen met Janke 
Lageveen. Ze verloofden zich en op 6 augustus 1959 trouwde het stel. 
Omdat ze niet zoveel geld hadden, hebben ze nog goed twee jaar bij 
Janke’s ouders in huis gewoond. 
Samen kregen ze twee kinderen: Jan en Annemarie. Jaap kon wel 
streng zijn, vooral voor Annemarie, want ja, dat was natuurlijk wel zijn 
dochter, zijn meisje, daar moest niets mee gebeuren. 
Jaap hield van dieren. Hij had duiven en behoorde tot de beste 
duivenmelkers in Nederland, maar ook paarden, pony’s, kalveren, 
koeien, varkens , konijnen en koi-karpers. Toen hij het rustiger aan 
moest doen, verhuisde het gezin naar Hemrik. Jaap werd een echte 
hobbyboer. Dieren houden en er in handelen. 
Jaap hield ook van grappen maken en er was altijd drukte en 
gezelligheid bij hen thuis.  

† 
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Later zijn Jaap en Janke naar Drachten verhuisd. Op 21 december 
2010 stierf Janke. Een grote klap voor Jaap. Hij trok zich terug en wilde 
eigenlijk ook geen visite meer. Ook het overlijden van zijn oudere broer 
Jan greep hem erg aan. 
Jaap was geen man die alleen kon zijn, dat vond hij vreselijk. Hij 
ontmoette Mattie Westerhof, met haar is hij in het appartement aan de 
Stationsweg gaan wonen en met haar is hij vier jaar getrouwd 
geweest. 
Na Mattie’s overlijden leerde hij Annie opnieuw kennen. Jaap en Annie 
hadden het fijn samen. Annie zorgde goed voor hem. 
Jaap is nooit een man geweest die zijn gevoel en liefde uitte, maar op 
zijn manier was hij zorgzaam. In zijn daden liet hij wel zijn gevoel 
blijken. Op zijn manier, want alles moest natuurlijk wel zoals híj het 
bedacht had. Hij kon streng zijn maar het was ook uit bezorgdheid en 
als men er de volgende dag met hem over sprak, dan was het ook wel 
weer goed. 
Op het laatst ging zijn gezondheid achteruit. Zijn lichaam was op. En 
zo is hij op 4 januari 2024, aan het eind van een bewogen leven, 
gestorven. Jacob Zandberg is in Kortehemmen begraven. 
We wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte. Dat God jullie 

allemaal mag troosten!  
 

Niemand kan weten 
hoeveel ik van je houd 
Niemand kan mij troosten 
in mijn verdriet om jou 
 

Niemand kan het begrijpen 
wat mis ik je verschrikkelijk 
Niemand zou realiseren 
hoe sterk de pijn is 
 

Iemand die het zou begrijpen 
iemand die troosten zou 
bent u, daarom hou ik van je 

 
Op de rouwkaart stond in het Fries  
ook een mooie uitspraak: 

‘Pikerje net, it komt doch oars‘ 
 
Jur Kruizinga 
voorganger Baptisten Gemeente Assen 
  

† 
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Persoonlijke berichten 
Lieve mensen, 
Langs deze weg wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor al het medeleven 
tijdens mijn ziekte. De bloemen, kaarten en telefoontjes hebben mij erg goed 
gedaan! 
Ik kreeg longontsteking, die maar niet over wilde gaan. De bijwerkingen van de 
vele medicijnen maakten dat er steeds weer nieuwe ongemakken bij kwamen. 
Diverse onderzoeken volgden. 
Tenslotte was ik zo moe dat ik totaal geen energie meer had, zelfs niet om 
kerstkaarten te schrijven. Gelukkig gaat het nu heel langzaam de goede kant 
weer op en probeer ik met de rollator elke dag een eindje verder te lopen. Ik 
hoop dat het zo door gaat en dat ik binnenkort weer eens in jullie midden kan 
zijn. 
Nogmaals hartelijk dank en heel veel liefs van mij. 
Thea Zuidema. 
 

 

Werken in de Gemeente 

De Here zal er in voorzien. 
Januari was een heftige maand. Het begon al in de eerste 
week met een begrafenis van de moeder van een 
familielid. Een lieve vrouw waar ik op de 
verjaardagsfeestjes altijd veel mee gelachen had. Ze hield 
van humor. De laatste jaren was ze achteruitgegaan. 
Dementie. En nu ineens was het afgelopen. Een prachtige beschrijving van 
haar leven in de afscheidsdienst trof me. In de tweede week opnieuw een 
begrafenis. Jacob Zandberg. Samen met Roelie Dikkens en Riet de Vries 
bezocht ik de afscheidsdienst in Opeinde. Roelie en Riet kenden hem van 
vroeger, uit Haulerwijk. Ditmaal was de afscheidsbijeenkomst bijna helemaal 
in het Fries. Ook hier werd de overledene op een goede wijze beschreven. Een 
mens die in zijn leven mooie en moeilijke dingen had meegemaakt. Een mens 
die nu gemist gaat worden. 
Het aardse leven is eindig. Die boodschap kwam door deze gebeurtenissen en 
ook door de bezoeken die ik deze maand in de gemeente aflegde weer sterk 
bij mij binnen. Hoe gaan we met die wetenschap om? Hoe trekken we daaruit 
conclusies voor de wijze waarop we leven? 
“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar moet voorwaarts 
worden geleefd” heeft Kierkegaard eens gezegd.  
Ik kwam deze maand met deze Deense theoloog/ filosoof in aanraking door 
een t.v.-interview in “De verwondering” met Geert-Jan Blanken (Geert Jan was 
vroeger jeugdconsulent bij de NBJB). Hij heeft veel studie gemaakt van 
Kierkegaard en er boeken over geschreven.  
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Kierkegaard heeft vele toespraken gehouden, maar over één bijbelgedeelte 
heeft hij wel 14 keer nagedacht en gesproken. Dat is Matteus 6: 24-34. Het 
gedeelte uit de bergrede waar het gaat om niet bezorgd te zijn over je leven. 
Over de vogels in de lucht en de leliën op het veld.  Over het (eerst!) zoeken 
van het koninkrijk van God. Onbezorgd leven omdat je weet dat God voor je 
zorgt. Omdat je weet dat het je aan niets ontbreekt. Omdat Hij voor mij genoeg 
is. 
‘De Heer zal erin voorzien’ staat er in dat bijzondere verhaal van Abraham die 
zijn zoon Izaäk zou moeten offeren (Genesis 22:14). Jahweh-Jireh werd één 
van de namen van God.  
In het interview met Geert-Jan Blanken benadrukte hij dat het leven met 
Christus steeds weer een op weg zijn betekent. Niet de dogma’s zijn het 
belangrijkste, maar met Hem in beweging zijn. Voorwaarts leven door met hem 
te wandelen. We moeten weer ‘leren dansen’ in ons geloof. Het betekent 
steeds meer ‘worden’ in plaats van iets al zijn.  
Vaak hoor je zeggen dat we in het leven moeten leren ‘loslaten’, maar beter is 
het te spreken van ‘anders leren vasthouden’.   Als wij ons op Hem richten en 
in gesprek blijven dan leven we vandaag al in de eeuwigheid die Hij ons heeft 
beloofd. Zoals hij aan het kruis tegen de misdadiger die naast hem hing zei: “Ik 
verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn” (Lucas 23: 43).   
Als we zo voorwaarts leven zal het ons aan niets ontbreken en zal de dood ons 
geen angst aanjagen. Laten we kijken naar de vogels in de lucht en de bloemen 
op het veld en weten dat wij geliefd zijn en Hij voor ons zorgt.  
Jur Kruizinga, voorganger 
Telefoon: 06 – 2320 4692. E-mail: jur.kruizinga@baptisten-assen.nl 
 

 

Gemeentevergadering 
Hierbij attenderen we iedereen alvast op de gemeentevergadering, die 

we hopen te houden op zondag 21 april 2024 vanaf 11.15 uur in ‘De 
Componist’, aansluitend op onze dienst van die ochtend. Na de 
gemeentevergadering wordt een broodmaaltijd gepland. 

De voorjaarsvergadering van onze gemeente kent vaste punten, zoals 
het financieel overzicht van het afgelopen jaar en de begroting voor dit jaar. 
Verder is er een verslag van de vorige gemeentevergadering. Daarnaast kijken 
we naar de ontwikkelingen binnen Unie-ABC, onze landelijke organisatie en 
bespreken zo mogelijk de punten voor de landelijke vergadering, die op vrijdag 
24 mei wordt gehouden. 

De agenda voor zondag 21 april en bijbehorende stukken worden tijdig 
toegezonden, zo mogelijk per E-mail. We rekenen graag op ieders 
aanwezigheid; alle leden en vrienden zijn welkom. Als u vragen of reacties 
heeft, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.   

mailto:jur.kruizinga@baptisten-assen.nl
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Van het secretariaat 
Na bijna een jaar lang onze zeventigste verjaardag te hebben gevierd, 

mochten we als gemeente weer aan een nieuw jaar beginnen. De eerste 
maand is zelfs alweer voorbij, zo snel gaat dat. In deze Brug kijken we alweer 
vooruit naar Pasen, want dat is eind maart al. Dus op zondag 18 februari begint 
de 40-dagen tijd en daar zullen we in onze diensten wekelijks aandacht voor 
hebben. 

Maar in deze Brug kijken we ook nog even terug naar kerst, ook al lijkt 
dat alweer lang geleden. Een leuke fotopagina herinnert aan de kerstmiddag, 
die we samen met de Ark en de EGA mochten organiseren: beide zalen zaten 
toen vol, er waren 80 mensen aanwezig. De laatste adventsdienst op zondag 
en de kerstmorgen op maandag waren we in kleinere gemeentekring en 
mochten we prachtige diensten beleven. 

Het is de bedoeling dat er een week voor Pasen nog een nieuwe Brug 
verschijnt. Maar in deze uitgave leest u al de uitnodiging voor de Johannes-de-
Heer-zangdienst, die op 24 maart wordt gehouden. We richten ons die avond 
op de Lijdenstijd en daar zullen de liederen ook over gaan. De overdenking 
wordt die avond verzorgd door ds. Wolter Greven; ons wel bekend. 

Op 27 januari werd in Assen het Duurzaamheidsfestival gehouden in de 
kerk ‘het Lichtpunt’ in Kloosterveen. Samen met enkele andere kerken hebben 
we ons ingezet bij de organisatie daarvan en dat leidde tot een fijne dag. Op 
woensdag 31 januari was in de Jozefkerk het afscheid van ds. Bert Altena, die 
als stadspredikant bij velen bekend is. Hij vertrekt naar Winschoten; samen 
met Petra Wilhelmus hebben we onze gemeente vertegenwoordigd bij die 
afscheidsbijeenkomst. 

In de afgelopen maanden hebben we veel leuke reacties ontvangen over 
de JubileumBrug, die vorig jaar in november is verschenen. Als er 
belangstellende zijn, die daar ook nog graag een exemplaar van willen hebben, 
dan kan bij het secretariaat een digitale versie per mail worden opgevraagd. Er 
zijn ook nog een paar gedrukte exemplaren beschikbaar. 

De begeleiding van onze diensten wordt nu altijd verzorgd door Bob 
Wijnstra op de piano, die eind vorig jaar door de Componist nog opnieuw is 
gestemd. Op dit moment zijn er binnen onze gemeente geen andere 
muzikanten beschikbaar, die regelmatig de begeleiding van onze diensten 
kunnen verzorgen. Suggesties of tips daarover zijn welkom, want het is altijd 
fijn om reserve te hebben. 

De afgelopen jaren was Ita Dijkstra onze reserve-organiste; zij kwam zo 
af en toe een dienst begeleiden en nam dat ook in de vakanties waar. Helaas 
lukte dat de laatste tijd niet zo goed meer door lichamelijke problemen: zowel 
gehoorverlies als rugklachten speelden een rol. Nu heeft Ita definitief laten 
weten, dat ze de orgelbegeleiding niet meer kan doen.  

We zijn Ita en Melchert Dijkstra erg dankbaar voor de betrokkenheid bij 
onze gemeente;  
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naast de orgelbegeleiding is Melchert ook een wel in onze diensten 
voorgegaan. Verder voelden zij zich ook thuis in onze gemeente en daarom 
waren ze bij andere gelegenheden ook wel aanwezig. 

Achter in elke Brug staat de agenda met alle bijzonderheden en 
afspraken over onze diensten. Velen zullen vooral even kijken welke spreker 
er komt; daarnaast is die agenda belangrijk voor de afspraken over 
kosterdiensten, begroeting, koffie, enzovoort. Er is trouwens altijd veel 
spontane hulp bij die taken! Als u voor bijvoorbeeld begroeting of koffie 
schenken ook wel wil worden ingeroosterd, dan kunt u dat doorgeven aan de 
secretaris.  

Verder staat er in de agenda ook, waar we de tweede collecte voor 
bestemmen; een van de genoemde doelen was het ‘noodfonds’ van Unie-ABC. 
Dat was voor veel mensen echter niet zo duidelijk en we moesten vaak 
uitleggen wat er precies met dat geldt werd gedaan. Eigenlijk is het noodfonds 
onderdeel van het zendingswerk, daarom zullen we die collecten nu ‘zending’ 
noemen: dat spreekt velen ook meer aan. 

Op zondag 21 april – dus een paar weken na Pasen – hopen we weer 
een gemeenteochtend te houden met na de dienst onze 
gemeentevergadering; we sluiten dan af met een gezamenlijke broodmaaltijd. 
Op die manier is dat altijd een gezellige ochtend, waar we ook samen 
afspraken maken over de voorgang van het gemeentewerk. Tegen die tijd krijgt 
iedereen ook de jaarstukken en de agenda voor die ochtend. 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp. 
 

 

Wijziging adressenbestand 
Sinds enige tijd bezoeken Dick Koster en Geertje Grabijn onze 
diensten; zij hebben zich nu als vrienden bij onze gemeente 
aangesloten. Daarom delen we hun gegevens, zodat u die 
kunt aanvullen in uw adresboekje. 
 

Koster D.J.  Dick   geb.datum  20-10-1950 

Grabijn G.F.  Geertje    17-10-1957 

dickkoster50@kpnmail.nl 

Vosbergerlaan 26  9761 AL  Eelde telefoon 050 – 30 92 171 
 

Als u dan toch het adresboekje ter hand neemt, kijk dan ook nog even uw eigen 
gegevens na: staat alles er nog goed in? Vooral mailadressen en mobiele 
telefoonnummers wijzigen wel eens in de loop der tijd. En als u nog iets anders 
opvalt, dan horen we dat ook graag. Alle veranderingen doorgeven aan het 
secretariaat, want binnenkort wordt er een nieuwe uitgave van het 
adressenboekje gemaakt.  
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Zondagsschool 
In december waren we bezig met het adventsproject. Elke zondag vertelden 
we een verhaal uit de Bijbel en draaiden we een kerstbal om; daar kwam dan 
een ander plaatje tevoorschijn over de nieuwe wereld van God. De kaarsen 
werden aangestoken door iemand uit onze gemeente en daarna zongen we 
het lied en vertelden we wat er gemaakt kon worden op de zondagsschool. Er 
werden kerstballen gemaakt, een engel en puzzels opgelost. De zondag na 
kerst ging het verhaal in het project over de wijzen uit het oosten. 
Op 1e Kerstdag was er voor alle kinderen een tasje, met daarin een christelijk 
leesboekje, een boekje met het kerstverhaal en een Bijbel van de 

Bijbelvereniging. Ook zat 
er een werkje bij, dat ze 
konden verven en voor het 
raam hangen, zodat het 
licht er mooi doorheen kon 
schijnen. Sommigen 
kregen geen leesboek, 
maar knutselspullen of een 
kerst CD. 

In januari gingen de programma’s van Bijbel Basics over de rechters, zoals 
Debora, Gideon en Simson. In die verhalen horen we, dat het volk van Israël 
steeds door andere volken wordt onderdrukt. Daarna stonden we stil bij een 
loflied over de macht van God en verhalen van Ruth, Naomi en Boaz.  
Vanaf 18 februari gaan we bezig met de 40-dagentijd. 
In de kerk zullen we elke zondag grote afbeeldingen 
aan elkaar maken en zo ontstaat in de loop der tijd een 
zevenluik. De verhalen daarbij gaan over Jezus en Zijn 
discipelen op weg naar Golgotha en de opstanding van 
Jezus. We volgen Petrus, die leert met vallen en 
opstaan om Jezus te volgen. Elke zondag staan er 
verhalen bij en zijn er voor de kinderen leuke werkjes, 
die we kunnen maken. Zo gaan we samen op weg naar 
Pasen. 
We kregen bericht, dat er vorig jaar in Nederland 
45.000 schoenendozen zijn ingeleverd bij de Schoenendoosactie. Dus konden 
het afgelopen jaar zo’n 45.000 kinderen die in armoede of oorlog leven, blij 

worden verrast met een bijzonder geschenk. Zij merkten 
dat er aan hen is gedacht! 
De schoenendozen gingen o.a. naar Moldavië (3.335), 
Oekraïne (1.357), Albanië (7.414), Bosnië (100), Bulgarije 
(100), Lesbos (1.009), Sierra Leone (15.001), Togo 
(7.486) en Roemenië (8.981). 

De zondagsschoolleiding.  
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Veertigdagenproject 2024 
In onze gemeente zal er in de Lijdenstijd elke zondag aandacht zijn voor 

het project ‘Met vallen en opstaan’ van Bijbel Basics-NBG. Op die manier leven 
we samen toe naar Pasen. In het veertigdagenproject gaan we in zeven 
verhalen samen met Petrus op weg.  

Elke zondag staan 
we stil bij een scène 
waarin Petrus – met 
vallen en opstaan – 
Jezus volgt. Petrus wil 
niets liever dan Jezus 
volgen. Maar juist 
wanneer de tijd van 
Jezus’ sterven steeds 
dichterbij komt, vindt hij 
het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert 
Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij 
zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen. 

In het project zien we op de eerste zondag dat Petrus in Jezus de Zoon 
van God herkent én hoeveel moeite Petrus heeft om te aanvaarden dat Jezus 
zal moeten lijden en sterven. Op de tweede tot en met de zesde zondag volgen 
we Petrus in de laatste dagen vóór Jezus’ lijden en sterven. Waar hij eerst 
stellig verzekert Jezus nooit te zullen verlaten, zien we hem vervolgens in slaap 
vallen als Jezus bidt en hevig ontkennen dat hij Jezus kent. Uiteindelijk, op 
Paaszondag, volgen we Petrus naar het graf van Jezus. Hij ontdekt dat het 
graf leeg is. 
Bij dit project lezen we de volgende teksten uit het Nieuwe Testament: 

• Zondag 1: Jij bent Petrus, de rots (Matteüs 16:13-23) 
• Zondag 2: Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen? (Joh. 13:1-15) 

• Zondag 3: Ik zal U nooit in de steek laten! (Matteüs 26:26-35) 
• Zondag 4: Petrus, je slaapt! (Marcus 14:32-41) 

• Zondag 5: Petrus, doe je zwaard weg (Matteüs 26:46-56) 

• Zondag 6: Ik ken die man niet! (Matteüs 26:57-75) 

• Zondag 7: Petrus ziet dat het graf leeg is (Joh. 20:1-10) 

Voor het moment in de kerk is er een 
zevenluik. Elke zondag van de 
veertigdagentijd zien we een andere 
scène waarin Petrus – met vallen en 
opstaan – Jezus volgt. 
De programma’s voor de 
zondagsschool sluiten aan bij dit 
project, met vragen en opdrachten om 
over dit project door te praten.  
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Vrouwencontact 
Op 13 december waren er vijf dames aanwezig; er waren helaas wat zieken … 
De Kerstviering was uiteraard aan de beurt! 
Na het welkom door Anke en gebed zongen we eerst ‘Nu zijt wellecome’ ... 
daarna volgde een tekst over Stilte; hoe bereid je je voor op de Kerstviering? 
Na het zingen van ‘Komt allen tesamen’ volgde de aankondiging aan Maria van 
de geboorte van Jezus ... de engel verscheen! 
We zongen nog een lied en toen een gedicht over het Licht, dat door God aan 
ons gegeven is … Zo wisselden we liederen en stukken tekst en/of gedichten 
af! Uiteraard kwamen ook ‘Stille Nacht’ en ‘Ere zij God’ aan de beurt! 
In de pauze dronken we koffie/thee en er was een Kerst traktatie; daarna werd 
het besluitenverslag van de vorige keer voorgelezen en besloten we wie 
kaarten gaan krijgen. Uiteraard stonden we ook stil bij onze langdurig zieken 
zoals Gea en Thea. Het dankoffer en de zendingsbol werden geteld; en we 
betaalden onze contributie. Het schema voor 2024 werd door ons 
doorgenomen; Aly kan dit ongewijzigd doorgeven aan de Componist. 
Na de pauze gingen we verder met de Kerstkadootjes voor de gemeente; mooi 
gevouwen boompje met een kaarsje erin. 
De volgende keer hopen we weer bijeen te komen op woensdag 24 januari 
2024. 
Ook namens Jenny; 
liefs van Anke Gorter. 
 
 
Op woensdag 24 januari waren we maar met vier zusters. Velen waren ziek of 
konden niet komen. Een deel van de middag waren we zelfs maar met z’n 
drieën, want Anja kwam pas later en Anke moest na de pauze weg: zij losten 
elkaar bijna af. 
Aly heette ons welkom en we zongen lied 568 ‘De trouwe Heiland is nabij’. 
Omdat niet iedereen het lied goed kende, hebben we maar twee coupletten 
gezongen. Hierna ging Aly ons voor in gebed. 
We zouden lied 495 zingen (‘Wandel vertrouwend maar achter Hem aan’), 
maar die was ook onbekend, dus kozen we voor lied 493 ‘Wat de toekomst 
brengen moge’. 
We luisterden naar het verhaal van 1 januari ‘Kom volg mij’ uit het dagboek 
‘Aan stille wateren’ van André F. Troost. Dit gaat er over, dat Jezus ons roept 
om hem te volgen. We hoorden Psalm 146 en het verhaal ‘Zingen maakt blij’ 
uit het blad Elisabeth. Hierin hoorden we, dat in grijsgrauwe dagen of mooi 
zonnige dagen, je altijd kunt zingen over God. Ook als je verdrietig bent en niet 
zelf kunt zingen, dan kun je altijd nog wel luisteren naar christelijke liederen. 
Later kun je ze zelf ook weer zingen. Samen zingen is altijd nog leuker en geeft 
een blij gevoel; je kijkt dan anders naar de tekst en dat blijft je beter bij. Hierna 
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zongen we lied 42 ‘Heer, een hert in dorre streken’ en werd ‘Nieuwjaar’ gelezen 
uit ‘Een fluit’ van Riet van E Ijskes Kooger. 
Anke las het verslag van december 2023 voor en we overlegden wie er een 
kaart van ons krijgt. De planning voor Vrouwencontact in 2024 werd uitgedeeld 
en we overlegden wie de volgende keer het programma doet. Anke maakt het 
financiële verslag en zorgt voor cadeaus in verband met onze bingo in februari. 
Dan hebben we onze jaarvergadering met daarna bingo. Hierna hadden we 
pauze en inde Anke de contributie, dronk haar koffie op en toen moest ze naar 
huis. Anneke trakteerde op lekkere bonbons, omdat ze jarig was geweest. 
Aly las het verhaal ‘Samenspel’ voor uit ‘Spiegeling’ van Joke Verweerd. We 
kregen een blaadje met vragen over muziek en liedjes. Op het ene blad 
stonden rebussen en op het andere blad zinnen met ontbrekende woorden. 
Het ging allemaal over liederen uit ons bundel. Eerst probeerde ieder voor zich 
het op te lossen en daarna samen. Uiteindelijk werden de meeste liederen wel 
gevonden. 
Daarna luisterden we naar het verhaal ‘Dirigeren Heer’. Een koor zong in de 
schouwburg en een jongen met het downsyndroom, Kees, mocht het laatste 
lied voor de pauze dirigeren; dat vond hij erg leuk. Na de pauze zong het koor 
weer verschillende liederen en als slotlied zongen ze ‘Eens zal op de grote 
morgen’. Dat lied eindigt met de zin ‘wat deed u om mijnentwil?’. Hierop zong 
Kees: ‘dirigeren en zingen, Heer!’ Het was een mooi verhaal om te horen. 
Het gedicht ‘Ik dank u’ werd nog gelezen en we zongen als afsluiting lied 594 
‘Daal bij ’t huiswaarts gaan uw zegen’. Aly wenste ons wel thuis. De volgende 
bijeenkomst van Vrouwencontact is op woensdag 21 februari. 
 

 

Zondag 17 maart: Johannes de Heer-zangdienst 
Op zondagavond 17 maart is er weer een Johannes de Heer-
zangdienst in gebouw ‘de Ark’ aan de J.C. van Markenstraat 
25 in Assen. Iedereen is daar welkom vanaf 18.30 uur; het 
zingen begint om 19.00 uur.  
Bij deze dienst wordt een korte overdenking gehouden door 
ds. Wolter Greven uit Stadskanaal. De liederen en prediking 
staan deze avond in het teken van de Lijdenstijd, waarin we 
toeleven naar Pasen. De begeleiding wordt verzorgd door 

muzikanten en zangers uit de verschillende gemeenten. 
De van ouds bekende Johannes de Heer-liederen bieden ons nog steeds veel 
inspiratie en overtuiging, de herkenbare melodieën en overtuigende teksten 
zijn prachtig om te zingen. 
De toegang voor deze zangavond is gratis; er wordt wel een collecte 
gehouden. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprekken: wij 
luisteren graag naar uw reacties en vragen! 
De organisatie van deze Johannes de Heer-zangdienst is een gezamenlijke activiteit van 
Baptistengemeente de Ark, Evangelische Gemeente Assen en Baptisten Gemeente Assen.  
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Ignatiaans Bidden 40-dagenretraite 
‘De steen is weggerold’ is de titel van de 40-dagenretraite 2024 van de 

jezuïeten. De retraite gaat van start op Aswoensdag (14 februari) en eindigt op 
Paaszondag. 

Doe mee aan de 20e digitale 40-
dagenretraite van de jezuïeten! Het is de 
twintigste digitale retraite van de jezuïeten, 
geschreven door Rita Loyens. Over de 
retraite zegt ze: “Ons leven ondervindt wel 
eens last van de overdaad aan activiteiten. 
Er is geen tijd en ruimte meer voor stilte. Het 
lijkt wel alsof er niets meer is wat vreugde 
schenkt. Er ligt een steen voor onze deur die 
belet dat we naar buiten treden, of ook maar een glimp van het licht kunnen 
zien. Diep in ons leeft een verlangen naar eenvoud en rust maar het is niet 
gemakkelijk om overtollige ballast te kunnen afleggen. Mogen we Aswoensdag 
aangrijpen om een eerste stap te zetten in het overboord gooien van ballast en 
om kleine rustpuntjes toe te laten.” 

De digitale retraites van de jezuïeten dienen als Innerlijke voorbereiding 
op de grote christelijke feesten. De digitale retraitanten krijgen dagelijks een 
gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische 
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het feest van Pasen 
intenser te beleven. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 
www.40dagenretraite.org. 

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. De website 
ignatiaansbidden.org verzorgt twee digitale retraites, tijdens Advent en de 40-
dagentijd. Doel is te helpen bij gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk 
jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Internetpastor 
Nikolaas Sintobin sj via nikolaas.sintobin@jesuits.net of 06-3715 6668 

Beeldmateriaal: ©Gerwin Roffel    

https://www.ignatiaansbidden.org/
http://www.40dagenretraite.org/
http://ignatiaansbidden.org/
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Duurzaamheidsfestival in Assen 
Op zaterdag 27 januari werd het Duurzaamheidsfestival 
‘Geloof in Groen leven’ gehouden in het Lichtpunt in de 
Asser wijk Kloosterveen. Er kwamen ruim 200 bezoekers die 
enthousiast waren over de leuke stands, workshops en muziek. 
Het Duurzaamheidsfestival is een initiatief van levensbeschouwelijke 

organisaties en kerken in Assen, die 
bewust omgaan met het milieu willen 
stimuleren door het uitwisselen van ideeën. 
De overtuiging is, dat veel mensen al 
goede dingen doen en zorgvuldig met onze 
aarde omgaan.  
Tijdens het Duurzaamheidsfestival ‘Geloof 
in Groen leven’ waren 
allerlei organisaties 

aanwezig die op een of andere manier bezig zijn met het 
milieu. Naast burgercoöperaties en de Klimaatcoalitie waren 
er energiecoaches en het Duurzaamheidscentrum. Verder 

o.m. een spingroep, 
moestuinen en 
ecologische landbouw, 
energiecoöperaties en 
een buurttaxi.  
Naast informatietafels waren er workshops 
en presentaties van Noorden Duurzaam, 
Eco-humanisme, Vaart Welzijn en een film 
"The Letter" met gesprekken met de Paus 

over de klimaatcrisis. Een barista zorgde voor eerlijke koffie en er was muziek 
van ‘Egelmuziek’ en een klimaatzanger. Ook voor kinderen waren er leuke 
activiteiten, zoals bouwen aan een lego-zonnepark. 
Het festival was opgezet door studenten van de Hanzehogeschool onder 

auspiciën van ‘Solidair Groningen en 
Drenthe’. Bij vertrek 
werden bezoekers 
geïnterviewd of ze nieuwe 
ideeën hadden opgedaan; 
later zal hen nog worden 
gevraagd of ze ook iets 
hebben veranderd in hun 
leven naar aanleiding van 

de vele suggesties, die waren te vinden op het 
Duurzaamheidsfestival ‘Geloof in groen leven’. 
Foto’s: Alex Kempers  



De Brug  19 
 

 

Foto’s van toen 
Lieve mensen;  
Hierbij weer wat foto's en nog wel heel nostalgische ... weet 
u dat we ooit in de Oranjestraat naar de kerk gingen ... en 
dat we daar weg zijn gegaan omdat we nooit tijd hadden 
om koffie te drinken … en de Doopsgezinden ons (zo 
ongeveer) de kerk uitkeken ... als raad zaten we dan in de 
zenuwen, als de dienst een beetje lang duurde … en soms 
gebaarden we 

naar de dominee dat het laatste 
lied maar moest worden 
geschrapt, omdat we anders te 
laat uit de kerk zouden zijn ...  
Gelukkig hebben we nu alle tijd 
voor koffie en ontmoeting na onze 
dienst … en worden we niet de 
zaal uitgekeken ... en dat is heel 
wat waard ...! Hierbij wat foto's van 
het afscheid van de Oranjestraat 
in 2005, waarop u weer heel wat 
oude bekenden kunt terugzien! 

 
Als u ook foto-herinneringen wilt delen: graag! 
Liefs van  
Anke Gorter  
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Berichten van Unie-ABC  
Update: al 300 deelnemers Unie-ABC-app 
Unie-ABC heeft sinds kort een eigen app en 
binnen een maand waren er vanuit heel Unie-

ABC-land al meer dan 300 deelnemers! Zij delen 
nieuws uit hun gemeente of specifieke taakveld, 
bijvoorbeeld in de groepen ‘Gemeentenieuws’, 
‘Dank en Bid’, ‘Discipelschap’ en ‘Zending’, 
blijven tegelijk op de hoogte van het laatste 
nieuws uit de gemeenschap en kunnen 
doorklikken naar inhoudelijke blogs en vlogs. Een 
van de groepen in de Unie-ABC-app is 
‘Gemeentenieuws’. Daarin kun je mooie, leuke of 
ook juist zorgelijke berichten over je gemeente 
delen. Een mooie manier om elkaar beter te leren 
kennen in onze gemeenschap, met elkaar mee te 
leven en voor elkaar te bidden.  Kijk op www.unie-
abc.nl/app voor meer informatie en download de 
app in je appstore. 

 

Nieuwe serie regioavonden 
Dit voorjaar worden er weer regioavonden gehouden, waarin de 
regiocoördinatoren iedereen bijpraten over ontwikkelingen in Unie-ABC en in 
gesprek gaan over voorstellen die in mei op de agenda van de Algemene 
Ledenvergadering staan. Ook is er ruimte voor een inhoudelijk onderwerp en 
voor onderling gesprek tussen vertegenwoordigers van de gemeenten. Een 
avond van ontmoeting, opbouw en samen zoeken naar richtingen voor onze 
geloofsgemeenschap dus. Niet alleen raadsleden of officiële afgevaardigden 
zijn welkom, ook andere gemeenteleden die zich hiervoor interesseren.  
In onze regio is de volgende regioavond op woensdag 10 april, ’s avonds in 
Hoogezand. Meer informatie en aanmelden via de secretaris. 
 

Ruim 2 ton voor zending in 2023 
Als Unie-ABC-gemeenschap hebben we afgelopen jaar ruim 200.000 euro 
kunnen afdragen voor zendings- en noodhulpprojecten in o.a. Turkije, Syrië, 
Marokko, Oekraïne, India en Cuba. Een geweldige manier om samen handen 
en voeten te geven aan het wereldwijde getuigenis van de liefde van Christus. 
Hartelijk bedankt, iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd! Een 
uitgebreid verslag staat op www.unie-abc.nl. 
 

2024 Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners 

11 + 12 maart  Leidersconferentie Unie-ABC in Deurne 

10 april  Regioavond Noordoost in Hoogezand 

24 mei  Algemene Ledenvergadering Unie-ABC  
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Project van de maand 
In februari steunen we als gemeenschap het project Envision, een onderdeel 
van CAMA Zending dat korte uitzendingen voor jongeren en jongerengroepen 
organiseert. Tijdens een missie- of oriëntatiereis, stage of tussenjaar werken 
jongeren samen met de zendelingen of Mission Partners van CAMA Zending. 
Terwijl zij proeven van het zendingsleven en zelf aan de slag zijn, werken ze 
tegelijk aan hun persoonlijke groei en missie en zijn van betekenis op de plek 
waar ze zijn. Voor de begeleiding en organisatie hiervan collecteren we deze 

maand. Geef en/of bid je mee? 
Missiereizen voor jongeren: op 

verschillende plekken in de wereld 
hebben wij zendelingen waar groepen 
kort kunnen verblijven. Deze reizen zijn 
op veel vlakken een waardevolle ervaring 
en verrijking van het leven. We zoeken in 
het bijzonder nog twee groepen die naar 
Zuid Spanje of Barcelona zouden willen 
gaan komende zomer. 

Missiereis naar Italië: deze zomer hebben we ook een reis waar jongeren 
(16–20 jr.) zich individueel voor kunnen 
aanmelden! Samen met LIFE Tienerevent 
organiseert CAMA een missie reis naar 
Italië. Deze reis zullen we met de jongeren 
sport en spel activiteiten organiseren voor 
vluchtelingkinderen, om hen een 
onvergetelijke zomer te bezorgen.  

Naast missiereizen zijn er meerdere 
mogelijkheden om voor korte tijd het zendingsveld in te stappen. We hebben 
onder andere speciale vacatures voor short-term uitzendingen, 

Short-term Tsjechië: het meest atheïstische land van Europa en nummer 
3 van de wereld: dat is Tsjechië. CZ Alive is onderdeel van CAMA Zending en 
houdt zich bezig met aanbidding, evangelisatie, discipelschap en onderwijs om 

Gods Koninkrijk te bouwen.  
Short-term Suriname: voor een 

periode van 3 maanden zijn we opzoek 
naar mensen die Engelse lessen willen 
geven aan de Wayana Indianen. De 
leerlingen waar je les aan geeft variëren 
van jonge kinderen tot ouderen. Het is 
een unieke ervaring in de jungle van 
Suriname.  

Meer informatie: Cama zending – kijk op de website camazending.nl 
Of neem contact op via info@camazending.nl of 0343 – 443 392.  

https://camazending.nl/
mailto:info@camazending.nl
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Bericht van het Open Huis 
De scheidende voorzitter Jans Enting schreef bij 
zijn afscheid een open brief, die we hier met u 
delen. 

 

Beste donateurs en belangstellenden van het Open Huis 
van de Kerken. 
Op 6 januari kon ik wegens ziekte niet bij de 
nieuwjaarsreceptie in het Open Huis zijn. Dat spijt me 
zeer: ik had ieder graag nog persoonlijk willen bedanken 
voor de samenwerking, bijdragen en belangstelling in de 
afgelopen jaren. 
Begin januari 2016 begon ik als voorzitter in het Open Huis. Ik heb veel dingen 
kunnen leren in de jaren die volgden. Het enthousiasme en de inzet van alle 
medewerkers heeft me geraakt en gaf mij mede de drive om er als voorzitter 
en af en toe als gastheer iets goeds van te maken.  
Het werk in het Open Huis heeft mij in ieder geval één ding geleerd: niets is 
vanzelfsprekend in ons leven en mensen kunnen zomaar in de problemen 
raken zonder dat ze daar zelf iets aan kunnen doen: dakloosheid, 
thuisloosheid, ziekte of armoede. Gelukkig is er een Open Huis met een warme 
huiskamer, waar men terecht kan voor een praatje, een spelletje of even tot 
rust kunnen komen zonder dat er iets van je verwacht wordt. 
Enkele hoogtepunten waar ik met plezier en dankbaarheid op terugkijk waren 
de jaarlijkse festiviteiten rondom Koningsdag, Sinterklaas, klaverjas-
weekenden, boekenbeurs, Sint-Maarten en Kerst. Het geluk in de ogen van 
onze gasten tijdens dit soort dagen zal ik niet vergeten. En gasten die zeiden: 
“fijn dat jullie even naar mij hebben willen luisteren”. Waardevolle momenten. 
Natuurlijk waren er ook momenten van verdriet zoals het overlijden van gasten, 
medewerkers en een bestuurslid. Wij hebben ze jaarlijks tijdens Allerzielen 
mogen herdenken. Fijn is het dat we dat ook tijdens de Corona-periode via 
YouTube en Facebook live konden uitzenden. 
Inmiddels heb ik het voorzitterschap overgedragen aan Jaap Franken door het 
overhandigen van de sleutel van de toegangsdeur en de parkeerkaart. Ik wens 
hem en jullie, bestuur, vrijwilligers, donateurs en belangstellenden, alle goeds 

voor de toekomst en sluit af met een gedeelte uit een 
gebed van ds. Jaap Zijlstra, uit de bundel ‘Inkeer’: 
Eerbiedig zeggen wij U dank voor alle zegeningen 
van het afgelopen jaar, voor uw nabijheid. 
Ook voor de toekomst mogen wij weten: naar uw 
belofte gaat u met ons mee, alle dagen, van ons 
leven. 
 
Vriendelijke groet, 
Jans Enting  
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Berichten van het Bijbelgenootschap 
Veertigdagenboekje  
De veertigdagen- of lijdenstijd is traditioneel een tijd van 
bezinning. Veel mensen laten iets staan – alcohol, suiker, 
vlees – of besteden minder tijd aan televisie of sociale 
media. ‘Dat geeft ruimte om God en elkaar te ontmoeten’, 
schrijft het NBG in het gratis boekje ‘40 dagen met God’ voor de 
veertigdagentijd. Ook heeft het NBG een paasproject voor kinderen (meer 

informatie elders in deze Brug). 
Het boekje ‘40 dagen met God’ laat lezers stilstaan bij tien 
Bijbelverhalen over ‘ontmoeting’. Van elk van deze tien 
verhalen worden vier aspecten belicht, dus je doet vier 
dagen over elk verhaal. ‘Zo kun je diepere lagen in de 
Bijbelverhalen ontdekken, maar ook in jezelf’, zegt Anne-
Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het 
Bijbelgenootschap en betrokken bij het boekje. ‘Zelf werd 
ik bijvoorbeeld geraakt door het verhaal over Jezus en de 
overleden zoon van de weduwe, dat Bram van de Beek 

heel fijnzinnig toelicht.’ Ook vind je in het boekje persoonlijke ervaringen van 
enkele Bijbellezers uit de hele wereld. Het boekje is gratis aan te vragen: 
bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen. Wie geen internet heeft kan het 
boekje aanvragen bij het Klantencontactcentrum, tel. 023-5146146. 

 

Daag jezelf uit de Bijbel in een jaar te lezen! 
- Leer God beter kennen en leer de verbanden tussen de 
verschillende Bijbelteksten te zien. Voor elke dag is er in 
deze Bijbel een hoofdtekst die wordt aangevuld met een 
bijpassende psalm of een hoofdstuk uit het boek 
Spreuken. Door het unieke leesrooster ontdek je nieuwe 
lijnen door de Bijbel en is de stap om structureel te gaan 
Bijbellezen kleiner. 
- Lees de Bijbel in één jaar met 
deze speciale NBV21-uitgave van 
Zij Lacht. De challenge om deze 

Bijbel in een jaar te lezen wordt gepromoot door Zij Lacht, 
onder andere met een unieke podcast en een leesrooster 
als pdf, zodat je het lezen mét elkaar volhoudt! 
- In het dagboek lees je een verdieping op een 
Bijbelgedeelte. Op die manier dagen we je uit om je Bijbel 
vaker te lezen en beter te begrijpen, en zo je relatie met 
God, de mensen om je heen en met jezelf te versterken. 
 

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap  

https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen/
http://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen
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Activiteiten in de Componist 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

Vaste wekelijkse  
activiteiten in  
‘De Componist’: 
 

- Maandagavond: naailes  
                    ook op woensdag 
- Dinsdag: schilderclub 
- Woensdagavond: 
                    fotografie 
- Donderdag: koffieochtend; 

         schilderclub; klaverjassen 

- Vrijdag: cursus Engels; 
                    spingroep 
- Dagelijks: boeken ruilen 
         en gezellige ontmoeting 
 

Wilt u vooraf meer informatie?  
Kijk even op Facebook  
of op onze website: 
www.wijkcentrumdecomponist.nl 

 

Elke vrijdag  
van 10 tot 11 uur: 
 
wandelgroep 
Noorderpark-Peelo 
 

Gezamenlijk een uurtje 
lopen en dat afsluiten  
met een kopje koffie.  

 
Voor informatie: 
r.tiethoff@vaartwelzijn.nl 
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Diensten 
 

Zondag 18 februari 25 februari 

Voorganger Jur Kruizinga Greet Berends 

Begroeting Gerrit Buwalda Wietske Moddejonge 

Mededelingen Jelle Hoekzema Gea Buwalda * 

Raadskamer Petra Wilhelmus Bob Wijnstra 

2e collecte St. Present Kinder- en Jeugdwerk 

Bijzonderheden 
Begin van de  

Veertig-dagen-tijd 
 

Veertig-dagen-tijd 

Begeleiding Bob Wijnstra Bob Wijnstra 

Geluid Hans Romijn Gerrit Buwalda 

Beamer Thora Wijnstra Hans Romijn 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Gea Buwalda * Petra Wilhelmus 

Koffie Wietske Moddejonge 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Koster Jelle Hoekzema Wietze Gorter 

Taxi – naar de dienst op verzoek beschikbaar  

   

  * of in overleg 

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 



De Brug  27 
 

 

Diensten 
 

3 maart 10 maart 17 maart Zo 

Wolter Greven Marco de Vos Rik Bouwmeester Vo 

Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda Wietze Gorter Bg 

Anke Gorter Bert Middelkamp Petra Wilhelmus Me 

Jelle Hoekzema Gea Buwalda * Anke Gorter Ra 

Bloemen Huisvesting Vieringen Co 

Viering 
Heilig Avondmaal 
 

Veertig-dagen-tijd 

 
Veertig-dagen-tijd 

 
 

Veertig-dagen-tijd 
 

Bz 

Bob Wijnstra. Bob Wijnstra Bob Wijnstra Be 

Wietze Gorter Hans Romijn Gerrit Buwalda Ge 

Thora Wijnstra Hans Romijn Thora Wijnstra Bm 

Aly Middelkamp Gea Buwalda * Petra Wilhelmus 
Cr 
 

Zo 

Fam. Duursema Fam. Middelkamp Fam. Buwalda Kf 

Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Wietze Gorter Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  * of in overleg 

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

Zondag 24 maart vrijdag 29 maart - 19.30 u 

Voorganger Kina Tigelaar Jannes Hofman 

Begroeting Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus 

Mededelingen Jelle Hoekzema Gea Buwalda * 

Raadskamer Bert Middelkamp Petra Wilhelmus 

2e collecte Zending - 

Bijzonderheden Veertig-dagen-tijd 

Aanvang half acht: 
 
Goede Vrijdag 
Heilig Avondmaal 

Begeleiding Bob Wijnstra Bob Wijnstra 

Geluid Wietze Gorter Hans Romijn 

Beamer Hans Romijn Thora Wijnstra 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Aly Middelkamp - 

Koffie Wietske Moddejonge - 

Koster Jaap van Spengen Jelle Hoekzema 

Taxi – naar de dienst op verzoek beschikbaar  

   

  * of in overleg 

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

31 maart 7 april 14 april Zo 

Jur Kruizinga Gerry de Vries Huib de Groot Vo 

Gerrit Buwalda Wietze Gorter Wietske Moddejonge Bg 

Anke Gorter Bert Middelkamp Petra Wilhelmus Me 

Jelle Hoekzema Gea Buwalda * Anke Gorter Ra 

Paasdankoffer Open Huis Activiteiten Co 

Pasen 
 
Vanaf half tien 
PAAS-ONTBIJT 

Viering 
Heilig Avondmaal 

 Bz 

Bob Wijnstra Bob Wijnstra Bob Wijnstra Be 

Gerrit Buwalda Wietze Gorter Hans Romijn Ge 

Hans Romijn Thora Wijnstra Thora Wijnstra Bm 

Gea Buwalda * Petra Wilhelmus Aly Middelkamp 
Cr 
 

Zo 

Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Duursema Fam. Middelkamp Kf 

Wietze Gorter Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  * of in overleg 

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Andere bijeenkomsten 

19 februari en 25 maart  
om 15:00 uur 

Bestuursvergadering 
thuis bij een van  
de bestuursleden 

21 februari en 20 maart 
om 14:30 uur 

Vrouwencontact in de Componist 

zondag 17 maart 
om 19:00 uur 

Johannes de Heer 
zangavond 

De Ark 
JC v Markenstr. 25 

Vrijdag 29 maart 
om 19.30 uur 

Goede Vrijdag 

Heilig Avondmaal 
in de Componist 

Zondag 31 maart 
om 09.30 uur 

Paasontbijt 

voorafgaand aan onze dienst 
in de Componist 

woensdag 10 april 
om 20.00 uur 

Regioavond Unie-ABC 
BG Hoogezand - 
Beukemastraat 

Zondag 21 april 
om 11.15 uur 

Gemeentevergadering 

na onze dienst 
in de Componist 

 

De verjaardagskalender 
 

Op    9-2    wordt   Max  Wolthuis      85 jaar 
Op  10-2    wordt   Tineke  Dikkens      65 jaar 
Op  11-2    wordt   Petra  Wilhelmus      64 jaar 
Op  24-2    wordt   Melchert  Dijkstra      74 jaar 
Op  28-2    wordt   Anne  Gietema      70 jaar 
 

Op  19-3    wordt   Gea  Buwalda-Meijer     75 jaar 
Op  26-3    wordt   Jelle  Hoekzema      81 jaar 
 

Op    6-4    wordt   Jaap van Spengen      72 jaar 
Op    9-4    wordt   Gerard  Aeilkema      72 jaar 
Op  14-4    wordt   Janny  Koster-Dijkhuizen    88 jaar 
Op  15-4    wordt   Ina  Bakker-Oorlog     87 jaar 
Op  16-4    wordt   Joël  van de Kamp      35 jaar 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst!  
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Activiteiten Unie-ABC-gemeenten in Assen 
Er worden in Assen regelmatig activiteiten georganiseerd door ‘De Ark’ 

en de EGA (Evangelische Gemeente Assen), die we 
graag willen delen en doorgeven. Af en toe 
organiseren we samen met hen bijeenkomsten, 
zoals de Kerstmiddag of de zangavond. Maar er 
zijn vaker bijeenkomsten en activiteiten van de 
Ark of de EGA, waar u ook naar toe zou kunnen 

gaan. Daarom dit overzicht, dat we regelmatig in De Brug plaatsen. 
 

 
Uitnodiging 
voor vier 
onderwijs-avonden 
over de 
Heilige Geest 
 

Deze maand gaat 
er een serie 
onderwijs-avonden 
over de Heilige 
Geest van start bij 
De Ark.  
 

Een ieder is 
hiervoor van harte 
uitgenodigd.  
Deze avonden 
staan onder leiding 
van Bart Satijn. 
De eerste avond is 
op donderdag 15 
februari.  
 

Bij de Evangelische Gemeente is een Bijbelstudie gestart op woensdagavond. 
Het zijn 12 avonden over het thema ‘Vrijheid in Christus’ aan de hand van de 
brief aan de Galaten. De avonden worden geleid door Freerk Jan Steging. 
De huidige groep zit al vol, maar er komt misschien nog een nieuwe groep. 
 
 

Elke donderdagochtend zijn senioren welkom in De Ark: 
 - de ene week een koffieochtend: v.a. 10 uur voor ontmoeting en gesprek 
 - de andere week overdagkring: om 10 uur interessante Bijbelstudie 
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Samenkomsten   in de ‘De Componist’, Paganinilaan 15, Assen  

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken  

Secretaris 
postadres 

Bert Middelkamp, Kennemerland 44,  
9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95 

Penningmeester 
 
bijdragen          
en giften 

Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96 
rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81  
t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd) 

Website 
Facebook  

www.baptisten-assen.nl 
www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen 

  

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen. 
We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken  

op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. 
Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl 

 

 

DRUKWERK 
 
Afzender: 
Kennemerland 44 
9405 LK Assen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baptisten-assen.nl/
mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl

