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Ter overdenking 
Heb je hem wel eens helemaal gelezen, de geslachtsregister van Jezus in 
Mattheus 1? Een doodsaaie, lange lijst met namen. Meestal slaan we die lange 
lijst van namen maar over. Toch heeft de evangelist Mattheus deze stamboom 
belangrijk genoeg geacht om het helemaal op te nemen in zijn evangelie. 
Mattheus wil in zijn evangelie laten zien, dat Jezus de Messias is. De profeten 
hadden voorzegt dat Jezus uit het geslacht van David geboren zou worden. 
Met deze stamboom wil hij dat aantonen. En dan komen er een hele rij namen. 
Bekende namen, minder bekende namen en namen waar je nog nooit van had 
gehoord. Wie komen we zoal tegen? 
Jacob, de firma List en bedrog. Juda en Tamar, een verhaal met een hoog 
MeToo gehalte. Rachab, de vrouw die achter de ramen zat op de wallen van 
Jericho. Ruth, een Moabitische, terwijl God ooit had gezegd dat Moabieten 
geen deel van de gemeente mochten uitmaken. Omdat ze ooit, door Bileam, 
hadden geprobeerd het volk te vervloeken. We komen de grote koning David 
tegen. Jammer dat nou net die affaire met Bathseba, de vrouw van Uria, 
genoemd wordt. Zomaar een paar namen uit die lijst. Mensen met hun lek en 
gebrek. 
Maar de stamboom gaat nog verder terug, tot Abraham. De 
afstamming van David maakt Jezus Joods. De afstamming 
van Abraham maakt Jezus universeel. De evangelist Lucas 
gaat zelfs terug naar Adam, de eerste mens. Die laat Jezus 
zien als de tweede Mens, de Zoon van God. 
Achter deze lijst van namen gaan verhalen van mensen schuil. Verhalen van 
mensen met al hun vlekken, vegen en krassen, die ze in het leven hebben 
opgelopen. Verhalen die ons vertellen hoe God met mensen omgaat. Deze 
stamboom laat een God zien, die als een Vader op de uitkijk staat om al die 
mensen die een eigen weg zijn gegaan en van Hem zijn vervreemd, weer in te 
sluiten. Deze geslachtsregister is het evangelie in een notendop. 
God heeft een geslacht voor rafelranden uitgekozen, om als mens geboren te 
worden. Om onze geschiedenis binnen te komen. Zo´n saaie stamboom laat 
zien dat Gods liefde niet afhankelijk is van hoe ik leef, hoe ik ben of van mijn 
omstandigheden. Voor al die mensen voor wie het leven anders is gegaan dan 
ze hadden gewild, voor al die mensen met hun lek en gebrek. God is een 
inclusieve God, bij wie geen mens wordt buitengesloten. Wie je bent, wat je 
ook hebt gedaan of hoe je ook hebt geleefd. Dat is de boodschap van deze 
geslachtsregister, dat is de boodschap van Kerst. Het verhaal van God die 
mens werd. Die zich door Jezus aan ons laat zien als Vader. Een Vader die 
van Zijn kinderen houdt, Zijn kinderen in de armen wil sluiten, die het beste wil 
voor zijn kinderen. 
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen toe en een gezegende Kerst. God houdt 
van jullie en ik ook! 
Jan Foppen  
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Aandacht voor elkaar  
Kerstfeest is het feest van het licht en op die feestelijk 

dagen genieten we van ontmoetingen met elkaar. Het is een 
feest van samen zijn, om te genieten van gevoelens van 
warmte en liefde, van elkaar en in ons geloof: de hoopvolle 
boodschap van een nieuw begin. 

Na bijzondere diensten en gezellige ontmoetingen mogen we thuis 
verder genieten van al het goede dat het leven ons biedt in deze feestelijke tijd. 
Zo gaat dat voor velen, maar niet voor iedereen! 

Laten we juist nu ook aandacht geven aan mensen om ons heen: ouderen, 
die niet meer overal heen kunnen gaan; alleenstaanden, die na zo’n mooie 
dienst in een leeg huis komen; mensen met verdriet over een familiesituatie of 
een gemis in hun leven; thuislozen …; vluchtelingen …; en zoveel anderen 
voor wie deze feestdagen gepaard gaan met zorgen en verdriet. 

We kunnen dat niet allemaal oplossen, maar we kunnen hen wel aandacht 
geven en troosten; en het bij de Heer brengen in ons gebed. 

In de afgelopen tijd hebben we een allerlei berichten gedeeld over 
onderzoeken en behandelingen, zieken en zorgen:  
♥ Hans Romijn heeft een behandeling ondergaan aan het ruggenmerg, om de 
pijn aan zijn benen te blokkeren. Die operatie is goed verlopen; het resultaat 
zal pas in de loop der tijd duidelijk worden. We hopen het beste! 
♥ Gea  Buwalda was al drie maanden heftig ziek: gordelroos is een vervelende 
en langdurige aandoening. Gelukkig was er kortgeleden een omslag en knapte 
ze eindelijk weer een beetje op; maar ze blijft nog wel rustig aan doen want 
zo’n lange periode van ziekte vraagt veel van je. 
♥ Wietze Gorter heeft veel zorgen over zijn broer Johan, die heeft een zeer 
ernstige vorm van prostaatkanker met uitzaaiingen; genezing is niet meer 
mogelijk, maar wellicht een behandeling om nog wat tijd te rekken. Daarbij is 
het zorgelijke, dat ook andere broers hieraan hebben geleden. Ook werden ze 
opgeschrikt door een sterfgeval van een medebewoner met vergelijkbare 
symptomen; dat voelt allemaal zo bedreigend dichtbij. 
♥ Renate Niezing kon eindelijk een keer naar de kaakchirurg voor behandeling 
aan haar gebit, waar ze al lange tijd veel last van had. De behandeling is 
geslaagd, maar levering van een nieuwe gebitsprothese was ‘gebed zonder 
end’: een opeenstapeling van misverstanden leidde tot veel vragen en een 
bijzonder verhaal. Renate kon er gelukkig zelf ook nog wel om lachen; vraag 
haar er maar eens over. 
♥ Thea Zuidema is ook al langere tijd afwezig: ze had langdurig last van een 
flinke griep en bleef ook erg verkouden en wat al niet meer. Ze had wel 
medicijnen gekregen, maar die hielpen haar niet vooruit. Na enige tijd heeft ze 
andere medicatie gekregen; hopelijk komt ze daardoor weer op de been. 
♥ Jacob Zandberg in Drachten heeft al langere tijd toenemende last van 
benauwdheid en is daardoor aan huis gekluisterd. Hij zou graag een keer weer 
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naar onze diensten komen, maar dat is niet mogelijk voor hem. Hij krijgt 
dagelijks thuishulp en wordt thuis ook verder goed verzorgd. Hij is dankbaar 
voor de aandacht vanuit de gemeente en doet ons de groeten. 
♥ Gerard Aeilkema moest voor onderzoek naar het ziekenhuis; hopelijk hoeft 
hij niet te lang meer wachten op een passende behandeling.  
♥ Petra Wilhelmus was ook plotseling ziek en dat bleek toch iets langer aan te 
houden. Duizeligheid, migraine en aanhoudende hoofdpijn bleven aanhouden 
en daardoor kon ze niet als afgevaardigde naar de ALV. 
♥ Dankzij Ria Hoekstra en Roelie Dikkens waren we toch goed 
vertegenwoordigd op de ALV: zij hadden zich aangemeld als gast en hebben 
het die dag goed naar de zin gehad. 

♥ Op zondag 26  november hebben we in onze gemeente 
stilgestaan bij de ‘Eeuwigheidszondag’ en de mensen 
herdacht, die in de afgelopen tijd zijn overleden: Jan 
Hoekstra, Giny Meijer en Martha Springer. We hebben 
geluisterd naar verhalen over hun levens en kaarsen 
aangestoken; ook voor anderen die we moeten missen 
om ons heen. 

December is de tijd van kaartjes sturen; denk 
daarbij ook eens aan al die namen die hier genoemd zijn 
en in het bijzonder ook aan de alleroudsten in onze 

gemeente. Dankzij de ‘december-zegels’ is het verzenden voordelig, dus 
verstuur maar een paar kaarten extra! 

Denk er daarbij wel eens over na, voor wie de wens van ‘Prettige 
Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar’ op dit moment niet zo kan worden beleefd 
… of bij wie die wens juist nu extra hard nodig is! 

Wij wensen ieder goede en gezegende kerstdagen toe en een nieuwjaar, 
waarin de nabijheid van elkaar en van onze Heer mag worden ervaren. 

Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp 

 

 

Persoonlijke berichten 
Dankbetuiging 

Ik wil de gemeente bedanken voor alle hulp en steun die ik heb ervaren. Het 
was een moeilijk jaar na het afscheid van mijn geliefde Jan; we hebben zoveel 
jaren alles gedeeld. Maar daaraan heb ik gelukkig ook veel dierbare 
herinneringen. 
Dit jaar was het best wel moeilijk, om allerlei dingen voor de eerste keer alleen 
te doen. Zoals zijn verjaardag op 20 november, maar dat zal toch altijd een 
bijzondere datum in mijn leven blijven. Veel mensen begrijpen dat, want ook 
toen kreeg ik veel telefoontjes en aandacht. 
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Bij de Eeuwigheidszondag op 26 november hebben we 
met de gemeente zijn afscheid herdacht: mooie woorden 
en foto’s zijn waardevolle herinneringen. Zijn sterfdag op 
10 december was een moeilijke dag, maar binnen onze 
gemeente voel ik me getroost en bovenal gesterkt door 
het geloof in de Heer. 
De aankomende feestdagen zijn ook niet makkelijk, maar 
het is al niet meer de eerste keer dat ik dan alleen ben … 
Het is heel fijn om deel te zijn van deze gemeente, met 
zoveel lieve mensen om me heen. 
Voor iedereen de beste wensen voor kerst en nieuwjaar; ik kan niet iedereen 
persoonlijk bedanken en de beste wensen doorgeven, daarom doe ik het op 
deze manier. 
Ria Hoekstra 
 

 
Lieve zusters en broeders, 
Nadat mijn man, Pieter Jager, op 27 augustus getroffen werd door een 
herseninfarct, heeft hij een lange weg afgelegd. Na twee dagen bleek zijn 

linkerkant verlamd. Daarmee kwam ons 
leven even stil te staan. 
Na een week ziekenhuis werd hij op 4 
september opgenomen in het revalidatie 
centrum Heliomare in Wijk aan Zee. 
Daar begon een intensieve revalidatie. 
Het was hard werken voor hem en hij 
maakte soms lange dagen. Hij ging van 
rolstoel naar rollator, van rollator naar 
vierpoot. En van vierpoot naar stok. 
Inmiddels loopt hij in huis alweer los. Na 

acht weken Heliomare is hij op 1 november thuisgekomen. Nu gaat hij voor 
verdere therapie twee keer per week naar Heliomare. 
Al die weken werden we overstelpt met kaarten, appjes en telefoontjes. Maar 
bovenal wisten we ons gedragen door de vele gebeden. Heel hartelijk dank 
voor al jullie medeleven in welke vorm dan ook. We hebben dat erg op prijs 
gesteld. Het heeft ons bemoedigd en gesterkt. 
Voor onszelf geldt, dat we ons gedragen weten door Gods liefde en kracht. 
Ook voor het verdere herstel mogen we op Hem blijven vertrouwen. 
Wij wensen jullie als gemeente Gods zegen toe. 
In Christus verbonden, 
een hartelijke groet van Pieter en Ina Jager 
Luxemburglaan 110, 1966 NC Heemskerk 
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De doop van Max Wolthuis 
Sinds ruim een jaar neemt Max 
Wolthuis deel aan onze 
gemeentelijke samenkomsten. Hij 
is in de zomer van 2022 hier komen 
wonen in de Vijverhof; dat hebben 
zijn kinderen voor hem geregeld 
omdat zij zelf ook hier in de buurt 
wonen. Voordien woonde Max 
Wolthuis in Amsterdam, maar hij is 
erg vergeetachtig geworden en kan 
zich veel details niet meer herinneren.  
Bij de inschrijving van Max voor onze gemeente is uiteraard ook gevraagd naar 
zijn doop. Hij kon zich dat niet herinneren en had ook geen doopkaart of zoiets. 
 Omdat Max in Groningen is opgegroeid, hebben we de secretaris van die 
gemeente gevraagd over de familie Wolthuis. Het koste wat tijd en moeite, toen 
kwamen er flarden van verhalen  over de Meeuwerderwegkerk die in dezelfde 
wijk stond als waar Max heeft gewoond. Max heeft vage herinneringen, dat hij 
naar de zondagsschool ging.  
Maar in Groningen was niets te vinden over een doopdatum van Max, terwijl 
zulke gegevens door kerken altijd zorgvuldig worden bewaard. In gesprekken 
met Jur Kruizinga had Max intussen wel kenbaar gemaakt, dat hij alsnog graag 
gedoopt zou willen worden. Toen we daarover met hem en zijn kinderen in 
gesprek wilden gaan, hoorden we dat Max gedoopt zou zijn in de Baptisten 
Gemeente Amsterdam. 

Na enig speurwerk binnen de verschillende 
Baptisten Gemeenten in Amsterdam (Noord, 
Centrum, West) kregen we daar contact met 
Hayo van der Veen, die de ledenadministratie 
verzorgt en die Max persoonlijk goed heeft 
gekend. Er kwamen mooie verhalen los over 
Max z’n leven en werken in Amsterdam. 
Max werkte als kapper, maar we hoorden dat 

hij daarnaast ook best goed kon metselen en tegelzetten. Ook had hij ooit een 
kraam op de markt, waar hij zelf geïmporteerde overhemden verkocht. Maar 
het belangrijkste verhaal was over zijn doop: in 2007 was Hayo van der Veen 
zelf bij Max geweest om de doopaanvraag te bespreken; samen met wijlen ds. 
Cees Helderop, die Max op 16 december 2007 heeft gedoopt. 
Max was toen lid van de Baptisten Gemeente Amsterdam-centrum, die hun 
diensten hadden in het gebouw van Tabitha. Maar omdat daar geen doopvont 
was, is hij gedoopt in het toenmalige gebouw van Amsterdam-Noord. In die 
periode was Max samen met zijn tweede vrouw, Renee; zij  was een Joodse 
vrouw, die vlak voor haar overlijden de Here Jezus heeft aanvaard als haar 
verlosser. 
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Toen we over die verhalen in gesprek 
gingen met Max was hij blij en 
verwonderd. Hij kon zich de persoon 
van Hayo van der Veen direct 
herinneren en ook alle mooie verhalen 
kwamen bij hem weer boven, soms met 
nog veel meer gezellige anekdotes. 
Intussen was er in Amsterdam overlegd 
met de voorganger en was toegezegd, 
dat ze een nieuwe doopkaart voor Max 
Wolthuis wilden maken, op basis van 
de gegevens uit hun 
ledenadministratie. 
Tijdens de dienst op zondag 26 

november heeft Jur Kruizinga de mooi ingelijste doopkaart overhandigd aan 
Max, die daar erg blij mee is.  
En op deze manier weet de gemeente nu ook, dat we Max nu officieel ook als 
gedoopt lid van onze gemeente konden inschrijven. Er waren ook al 
voorbereidingen getroffen voor een doopdienst, en het is ergens wel een beetje 
jammer dat dat niet doorgaat. Maar we zijn blij dat we Max alsnog mochten 
verwelkomen als lid van onze gemeente. 
Bert Middelkamp 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Nieuwjaarswens: 

 
     Leef bewust in sfeer en rust, 
                   in Simpelheid. 
     
     Dan raak je kwijt 
     het dwanggedrag van alledag. 
     
     Wij wensen U, al lijkt het raar, 
     die Simpelheid in het Nieuwe Jaar. 
 
          Anneke de Boer 
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Werken in de Gemeente 

Vertrouwen 
De afgelopen maand kwam ik dit woord vaak tegen. En 
meestal met een vraagteken er achter. Is er wel genoeg 
vertrouwen? Vertrouwen we elkaar nog? Wie of wat 
kunnen we nog vertrouwen?  
Als je naar de verkiezingsuitslag kijkt dan blijkt daaruit een 
groot wantrouwen tegen de gevestigde politiek en tegen de regering. Je kunt 
gerust spreken van een vertrouwenscrisis.  
Vele mensen zijn teleurgesteld in het gezag omdat beloften niet worden 
nagekomen en wetten en regels niet worden gehandhaafd. Dat weten de 
slachtoffers van de kindertoeslag-affaire en de aardbevingen in Groningen 
maar al te goed.  
Ook leeft er angst dat het in Nederland de verkeerde kant op gaat. Op allerlei 
onderwerpen stagneert het en de problemen stapelen zich op. Een 
schreeuwend tekort aan woningen, te weinig personeel in de zorg, de 
tekortschietende opvang van asielzoekers (Ter Apel), de stikstof-problematiek, 
de klimaatproblemen en veel mensen die niet meer kunnen rondkomen. Er zal 
de komende tijd heel hard gewerkt moeten worden om voor al die problemen 
oplossingen te vinden. En dat zal opnieuw pijn en onrust veroorzaken.  
Hoe kunnen we ons land straks overdragen aan onze kinderen en 
kleinkinderen? Zullen ze het minder krijgen dan wij nu? Hebben we er nog 
vertrouwen in dat het allemaal goed komt? 

De uitslag van de verkiezingen 
laat zien dat de christelijke 
partijen stevig hebben verloren. 
Het CDA is in drie delen 
uiteengevallen (NSC van 
Omzigt, BBB en CDA). Twee 
van deze delen hebben de C 
laten vallen. Ook de 
ChristenUnie is bijna 
gehalveerd. Alleen het SGP is 
redelijk stabiel gebleven. Nog 

nooit is de vertegenwoordiging van christelijke partijen in de Tweede Kamer zo 
klein geweest als nu. Betekent dit dat de kiezer zijn vertrouwen op God heeft 
verloren en zich nu laat meeslepen in het heilloze populisme?  
Ik moest denken aan de Verenigde Staten waar op 30 juli 1956  (bijna 70 jaar 
geleden!) door president Eisenhower het officiële motto van de Verenigde 
Staten werd ondertekend: “In God we trust” (In God ligt ons vertrouwen!). Op 
alle munten en het papiergeld staat tot op de dag van vandaag dit motto. 
Waarin ligt ons vertrouwen? 
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Van Renate Niezing kreeg ik een gedicht met de titel ‘Vertrauen’. Een gedicht 
uit oorlogstijd. De eerste strofe van het gedicht luidt (vertaald): 

 

“Als de wegen van mijn God  
mij vreemd, mysterieus en moeilijk toeschijnen,  
en als de verlangens die ik koester  
stilletjes verdrinken in de zee van verdriet,  
de dag die mij alleen maar pijn en kwelling heeft gebracht,  
somber en zwaar voorbij zal gaan, 
dan mag ik één ding onthouden:  
dat God nooit een fout maakt!” 
 

Onze God is een betrouwbare God die zijn beloften nakomt. In zijn liefde en 
bescherming mogen we ons veilig weten en hoop hebben voor een betere 
wereld. “In God we trust.“ 
Jur Kruizinga, voorganger 
Telefoon: 06 – 2320 4692. E-mail: jur.kruizinga@baptisten-assen.nl 
 

 

Van het secretariaat 
Het jaar 2023 was voor onze gemeente een bijzonder jaar, omdat we het 

70-jarig jubileum mochten gedenken. In dankbaarheid hebben we gevierd en 
teruggekeken; in november is dat samengevat in de jubileum-Brug: de moeite 
waard om te bewaren. We kregen waarderende reacties: de speciale kaars 
vond men erg mooi en de jubileum-Brug werd met plezier gelezen. Inmiddels 
ontvingen we zelfs al aanvullingen: bij het lezen kwamen nog meer 
herinneringen boven. De schat aan verhalen over onze historie is dus nog 
groter dan we al dachten! 

In vertrouwen mogen we aan een nieuw jaar beginnen. Daarvoor is 
alweer het nodige voorbereid: zo is er voor elke zondag al een afspraak 
gemaakt met een voorganger om onze dienst te komen leiden. Dat gebeurt 
lang tevoren; binnenkort worden de afspraken voor 2025 alweer gemaakt. Als 
u suggesties hebt om een bepaalde gastspreker ook eens te vragen, geef dat 
dan gerust even door.  

Deze Brug verschijnt in de periode voor kerst met allerlei activiteiten, 
waarmee onze gemeente ook naar buiten treedt. Er komt met Kerst weer 
publicatie in de krant van de gezamenlijke kerken in Assen, om iedereen uit te 
nodigen bij de Kerstvieringen. Wij organiseren samen met De Ark en de 
Evangelische Gemeente weer een kerstmiddag voor senioren in de 
Componist; daarvoor maken we ook veel reclame. Er zijn ook flyers die u zelf 
kunt uitdelen in uw omgeving! We verwachten daar weer een gezellige drukte, 
dus kom op tijd! 

 

mailto:jur.kruizinga@baptisten-assen.nl
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Bij onze diensten is er in december elke 

week aandacht voor het Adventsproject en daarbij 
wordt ook een kaars aangestoken. Het mooie 
Adventsstuk met de kaarsen is weer verzorgd door 
Diana Bakker. Op zondag 24 december en 
maandag 25 december (Kerst) houden we twee 
dagen achter elkaar een dienst: we wilden die 
zondag niet overslaan en hechten ook aan de 
samenkomst op Kerstmorgen. Een week later is er 
op Oudejaarsdag, zondag 31 december, ook 
gewoon een dienst. 

Eerder werd in De Brug al gemeld, dat de 
SIRW had besloten om te stoppen met het organiseren van diensten op 
Witterzomer. Dat is jammer, want wij waren daarbij al jarenlang betrokken. Dat 
gebeurde persoonlijk door verschillende mensen uit onze gemeente en ook 
financieel: jaarlijks werd een bijdrage gegeven. Bij het opheffen van SIRW is 
het saldo geschonken aan enkele goede doelen: het Open Huis, de 
Voedselbanken en ‘De Vaartweek’; dat is een diaconaal project van de 
protestantse gemeenten. 

Bij deze uitgave van de Brug ontvangt u het verzoek om bij te dragen aan 
het Kerstdankoffer: uw bijdragen zijn onmisbaar om onze gemeente te laten 
voortbestaan. 

We wensen iedereen zinvolle kerstdagen en een gezegend 2024. 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp 

NB: In de periode van Kerst tot 20 januari is uw secretaris afwezig; neem voor vragen 
of reacties dan contact op met een van de andere bestuursleden. 

 

 

Wijziging adressenbestand 
Naast alle adressen van leden en vrienden van onze 

gemeente zijn er ook nog wel eens andere adreswijzigingen, 
die veel mensen graag willen weten, zoals van Jannes 
Hofman. Zij zijn verhuisd naar Harderwijk; hun nieuwe adres 
daar is: Mozartdreef 104, 3845 GB Harderwijk. 

Zijn uw eigen gegevens in ons adresboekje nog 
volledig en correct? Kijk het even na, vooral mailadres en 
(mobiel) telefoonnummer kunnen nog wel eens veranderen.  

Geef alle wijzigingen en aanvullingen direct even door aan het 
secretariaat, bij voorkeur per mail: secretariaat@baptisten-assen.nl. We 
vragen u zorgvuldig om te gaan met het adressenboekje van onze gemeente 
en de gegevens nooit aan anderen te verstrekken.  
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Kerstdankoffer 
We mogen uitzien naar het Kerstfeest, de viering van de 

geboorte van Jezus Christus, de verlosser der mensheid. Het 
kan niemand ontgaan dat er een groot feest op komst is, want 
overal om ons heen zien en horen we dat het gauw kerst wordt. 
Kerst is een feestelijke traditie voor alle mensen, maar niet 
iedereen viert daarbij de geboorte van Jezus. 

Het lijkt alsof andere dingen belangrijker zijn om kerst te vieren: 
versiering en verlichting, mooie kleren en gezelligheid, eten en drinken, een 
boom en cadeautjes. In sommige landen zijn beide kerstdagen helemaal 
gereserveerd voor de kerstman; alleen op kerstavond is er daar nog even tijd 
voor het geboortefeest. 

Bij ons worden veel kerstnachtdiensten gehouden om de geboorte van 
Jezus Christus te vieren. Op zich is het ook mooi om in de donkere nacht het 
romantische verhaal te horen van de engelen bij de herders en de geboorte in 
de stal. We kunnen op sommige plekken zelfs een ‘levende’ kerststal bekijken, 
zodat haast iedereen het geboorteverhaal ook wel zou moeten kennen. 

Maar is er nog tijd om ons te verdiepen in de betekenis van Zijn komst 
naar de wereld? Na te denken over de woorden, die de profeten al schreven 
over de komst van God’s Zoon? Welk heil de mensheid mag verwachten van 
het Christuskind? De betekenis van Zijn leven en sterven voor iedereen op 
deze aarde? 

Als Christenen kennen wij ook die diepere betekenis van het kerstfeest; 
daarom heeft het feest voor ons een grotere, blijvende  waarde. Het is een 
nieuw begin en dat stopt niet als de kerstboom weg is en er geen kerstmuziek 
meer klinkt. Juist als het dan weer stil wordt, dan mag voor ons nog steeds de 
belangrijke boodschap van kerst blijven klinken:  

" Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft." (Johannes 3:16) 

Daarom stemt kerst ons ook dankbaar, want we hebben zoveel gekregen! We 
vragen u om onze kerkelijke gemeente ook te laten delen in die dankbaarheid 
door een bijdrage voor het kerstdankoffer. Naast ‘het goede nieuws van het 
nieuwe begin’ heeft onze gemeente ook financiële middelen nodig om te 
kunnen doorgaan. Daarbij bent u onmisbaar: uw inzet en gebed, uw steun en 
bijdragen. 
U kunt uw Kerstdankoffer overmaken op het rek.nr. van de 
gemeente NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v. Baptisten 
Gemeente Assen of scan de QR-code. U kunt ook betalen bij 
de penningmeester of geven via de collecte. 
Dank voor uw financiële betrokkenheid,  
de beste wensen voor het nieuwe jaar, namens het bestuur 
Bert Middelkamp, secretaris.  
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Adventsproject 
‘Een nieuw begin’ 

In de maand 
december is er bij elke 
dienst aandacht voor ons 
Adventsproject. We 
gebruiken daarvoor 
materiaal van het Bijbel-
genootschap; dit jaar is het 
thema ‘Een nieuw begin’! 
Daarbij horen grote kerst 
‘kerstballen’ met illustraties 
uit het kerstverhaal. In elke dienst wordt een van die kerstballen omgedraaid, 
want binnenin staat een tekst over het nieuwe begin dat God geeft. Alles wordt 
ook via de beamer getoond, zodat iedereen het goed kan zien. 

Alle verhalen komen dit jaar uit het evangelie volgens Lucas. Van de 
aankondiging van de geboorte van Johannes tot aan de geboorte van Jezus. 
Bij elk verhaal blijkt weer: God maakt een nieuw begin! Voor de 
zondagsschoolkinderen zijn er programma’s, die daarop aansluiten. Zij 
ontdekken daarbij ook wat de Bijbel over kerst te zeggen heeft. 

Bij het Adventsproject hoort ook 
een speciaal lied, dat we elke week 
zingen. Het is een van ouds bekende 
melodie met nieuwe woorden, maar heel 
makkelijk te zingen. 

Na de aankondigingen van de 
geboorte aan Zacharias en aan Maria en 
de beloftes die daar bij horen, lezen we 
de komende weken nog over de geboorte 
van Johannes en van Jezus. Steeds 
kunnen we ontdekken dat God een nieuw 
begin wil maken met de mensen. Met 
Johannes en Jezus wordt Gods nieuwe 
wereld en verbondenheid met God 
beloofd aan de mensen. Ook aan ons. 

We lezen nog de volgende teksten uit het evangelie van Lucas: 
- Maria is bij Elisabet en zingt een lied (Lucas 1:39-56) 
- Geboorte Johannes, Zacharias zingt een lied (Lucas 1:57-80) 
- Jezus wordt geboren: een nieuw begin (Lucas 2:1-21). 

De zondag na Kerst lezen we over Hanna en Simeon die Jezus veertig dagen 
na zijn geboorte zien in de tempel (Lucas 2:22-40). Simeon en Hanna herkennen 
in Jezus de Messias, de redder op wie zij hun leven lang hebben gewacht. 
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Duurzaamheidsfestival 
in Assen 
 

Solidair Groningen en Drenthe 
organiseert op zaterdag 27 januari 
2024 een Duurzaamheidsfestival 
‘Geloof in groen leven’. In 
samenwerking met lokale kerken 
en levensbeschouwelijke 
organisaties en een groep 
studenten van de Hanzehogeschool Groningen organiseren we een event 
met het doel om bewustwording, inspiratie, educatie, actie en 
samenwerking op het gebied van duurzaamheid te realiseren. 
 

Voor alle leeftijden 
Het festival is leuk en interessant voor iedereen en alle leeftijden. Er komen 
informatietafels, posters, lezingen, workshops, verkoopstalletjes, ruiltafels en 
kinderactiviteiten. Een breed aanbod om kennis en inspiratie op te doen, 
energie-bespaartips te krijgen en verantwoorde aankopen te doen, zoals 
bijvoorbeeld boeken, vintage kleding en fair trade. 
 

Kom kennismaken met nieuwe en bestaande sociale en ecologische 
initiatieven, zoals groene buurtprojecten, energiecoöperaties, buurttaxi-
projecten, afval beperking en lokale wijk-initiatieven. Vraag informatie wat het 
kan opleveren, voor jezelf en voor de wereld om ons heen. Er is veel te doen 
voor duurzaamheid! ‘Geloof in groen leven’ is een initiatief van 
levensbeschouwelijke gemeenschappen en kerken in Assen, die 
samenwerken in het programma ‘Inspiratie voor duurzaamheid’.  
 

Save the date 
In een steeds veranderende wereld speelt duurzaamheid een steeds grotere 
rol, niet alleen voor deze generatie, maar ook de generaties na ons. ‘Geloof in 
groen leven’ wordt gehouden op 27 januari 2024 van 10.00 tot 15.00 uur in ‘Het 
Lichtpunt’, aan de Boomgaard in Assen. Alle inwoners, gemeenschappen, 
scholen en organisaties zijn van harte welkom.  

 

De organisatie van het festival wordt 
ondersteund door de stichting Solidair 
Groningen & Drenthe, de vereniging 
Noorden Duurzaam en door 
onderzoekers, docenten en studenten 
van de Hanzehogeschool Groningen. 
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Zondagsschool en Schoenendoosactie 
De afgelopen weken hebben we 54 schoenendozen kunnen vullen. We 

kregen van Scapino mooie dozen en hebben die beplakt en gevuld met 
schoolspullen, zoals schriften, etui met pennen, potloden, gum, liniaal en 
kleurpotloden, toiletartikelen, beker en speelgoed. Verder zit er in de  dozen 
ook knikkers in een knikkerzak, stoepkrijt, puzzel, spel en iets om te knutselen. 

Voor de meisjes een pop in een bedje 
of een Barbiepop en voor de jongens 
Lego, auto’s of dieren. We hebben van 
een mevrouw in Tynaarlo veel knuffels 
en speelgoed gekregen, zodat we in alle 
dozen ook nog een knuffel konden doen 
en de andere meegenomen naar ‘De 
Ark’ om daar in andere dozen toe te 
voegen. 

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 
november konden de dozen worden 

ingeleverd. Op vrijdag werden er al veel dozen gebracht; op zaterdag was ook 
de intocht van Sinterklaas en daardoor was het stil met het brengen van dozen. 
We kregen samen 405 schoenendozen binnen en die hebben we in containers 
gestapeld. De dinsdag daarna werden ze opgehaald en naar het landelijk 
depot gebracht, waar ze het nog nakijken en een boekje met Bijbelverhalen 
toevoegen in de taal van het land waar de dozen naar toe gaan. Daarna 
worden de dozen klaargezet voor verder vervoer per vrachtwagen, boot of 
vliegtuig. Later horen we nog hoeveel dozen er in heel Nederland zijn 
opgehaald en waar ze naar toe zijn gebracht: u leest dit een volgende keer nog 
wel in De Brug. 

We willen Marijke van Spengen 
bedanken; zij is mee geweest omdat 
Gea ziek was. Vanuit de Ark zijn Harry 
en Janette Schaaphok betrokken bij het 
inleveren, maar omdat Janette niet kon 
was Harry er zaterdag ook. Het was 
weer gezellig en goed om dit samen te 
doen. Fijn dat we daarvoor weer bij De 
Ark terecht konden; we doen dit om heel 
veel kinderen blij te maken. 

Wat betreft onze eigen 
zondagsschoolbijeenkomsten: op 
zondag 26 november waren Max en 
Tobias bij ons. Het thema was ‘blij zijn’, 
want God zorgt voor jou, ook als je 
verdrietig bent.  



16  De Brug 
 

 

 
Hij neemt de zorg en het verdriet van jou over, zodat jij dit niet hoeft te 

doen maar je mag weten dat God er voor jou is. We hebben een doosje 
gemaakt met een sterretje erop: daarin kun je herinneringen bewaren aan 
iemand die er niet meer is. Verder hadden ze een slinger gemaakt van hartjes, 
sterretjes, kransjes en schilderijtjes. Hier kun je een foto opplakken van iemand 
die je goed kent. 

Op zondag 3 december zijn we begonnen met het Advents-project. Het 
thema is ‘een nieuw begin’. Elke zondag lezen we de verzen voor, die op de 
grote kerstbal staan; die kerstbal wordt daarna omgedraaid en dan lezen we 
ook wat er op de andere kant staat. Verder wordt de kaars aangestoken en 
zingen we het projectlied. Als er zondagsschool is kijken we ook nog even naar 
het werkje, wat er die week kan worden gedaan. 

Met kerst zullen we voor alle kinderen weer een boekje kopen, iets om te 
doen en een zakje snoep. Mocht u voor de kerstverrassing van de 
zondagsschool iets willen overmaken, dan kan dat gewoon naar Jelle; maar 
zet er even bij waar het voor is. Alvast bedankt namens de kinderen.  

We wensen u prettige kerstdagen toe. In januari gaan we weer verder 
met de programma’s van BijbelBasic, zodat er elke zondag een leuk 
programma is als er kinderen in de kerk komen. 
De zondagsschoolleiding.   
 

 

Kerstmiddag in De Componist 
Op vrijdag 22 december is er vanaf drie uur in de 

Componist in Assen een kerstviering, speciaal voor senioren. 
Naast muziek en veel samenzang is er een korte overdenking 
door ds. Jan Hofman.  

U bent welkom vanaf ’s middags half drie in De 
Componist en wordt ontvangen met koffie, thee of 

chocolademelk en een kersttraktatie. Het wordt een traditionele kerstmiddag 
op een comfortabel tijdstip: in de sfeervolle zalen van het wijkcentrum kunt u 
ontspannen bij tafels zitten. Het adres van De Componist is Paganinilaan 15 in 
Assen. 

De bijeenkomst wordt geleid door ds. Jan Hofman, het thema is ‘Kerst 
geeft een hoopvol leven’. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Chris 
van Meerendonk op piano en  Edwin Schripsema op panfluit. Er worden vooral 
van ouds bekende kerstliederen gezongen en er wordt een kerstgedicht 
voorgedragen. 

Iedereen is welkom: de kerstviering in De Componist begint ’s 
middags om drie uur en duurt tot ongeveer half vijf. Toegang en 
plaatsen zijn vrij; er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. 
Kom tijdig, het aantal plaatsen is beperkt.  



De Brug  17 
 

 

  



18  De Brug 
 

 

Jubileumdienst 12 november 
Na de speciale dankdienst in mei en de feestelijke 

viering in september, is er op 12 november nog een 
afsluitende herinneringsdienst gehouden in dit bijzondere 
jubileumjaar. Een herkenbaar onderdeel was het zingen 
van het inmiddels overbekende jubileumlied. De dienst 

werd weer geleid door Jur Kruizinga; aan de hand van Psalm 121 overdacht 
hij met ons het thema ‘Onderweg naar huis’. 

Na afloop van de dienst bij de 
koffie of thee was er natuurlijk weer 
een lekkere traktatie, Maar er was ook 
nog een bijzondere verrassing: een 
speciaal gemaakte kaars voor 
iedereen, die men als herinnering aan 
dit jaar mocht meenemen om thuis te 
genieten van het schijnsel. Verder was 
er ook een extra uitgave van De Brug: 
een speciaal herdenkingsnummer met 
bijzondere bijdragen en historische 
informatie over de afgelopen 70 jaar.  

Verhalen over vroeger, die 
eerder verschenen, zijn in deze uitgave verzameld; geïllustreerd met veel 
foto’s. Bij die foto’s ook een overzicht van verschillende gebouwen, waar onze 
gemeente samenkomsten heeft gehouden; ook van de vrij onbekende eerste 
plek, dat was in het “Christelijk Geheel Onthouders Koffiehuis - Hotel 
Restaurant De Kroon” aan de Gedempte Singel. (Dat is waar nu Greving en 
Greving zit). In de jubileum-Brug staat ook de ledenontwikkeling in al die jaren 
en zijn er foto’s van voorgangers en pastors die de gemeente hebben gediend.  

Iedereen was erg blij met de kaars en speciale Brug; in de weken daarna 
is de kaars ook nog uitgereikt aan gastsprekers en relaties van onze gemeente. 
De jubileum-Brug is intussen ook digitaal rondgestuurd en is nu ook te vinden 
op onze website.  
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Jubileum  -  70 jaar 
Aan sommigen is de kaars en jubileum-Brug per post 
toegezonden. Daar kwamen leuke reacties op. 

 
Kina Tigelaar was erg nieuwsgierig 
toen er een pakje werd bezorgd. Ze 
schreef: “Wat een leuk verassingspakket! Dank je wel.” 
 
Bert Wijchers reageerde: “Vandaag een mooie attentie 
ontvangen in de vorm van de mooie kaars (leuk dat het 
bij v. Boeijen is gemaakt!) en jubileumuitgave. Dank voor 
de goede woorden!” 
 
Gerry de Vries zei, dat de aandacht die gegeven wordt 

aan de gastsprekers typisch iets is voor Assen en ze vond het heel bijzonder. 
 
Marco en Marianne de Vos waren er ook heel blij mee. Marianne ‘bekeek’ de 
kaars met haar handen en ze zei “de kaars voelt goed”. Marco en Marianne 
wonen nu nog in Emmen, maar volgend jaar verhuizen ze naar Apeldoorn. 
 
Jan Brouwer was niet thuis, toen de kaars en Brug werden gebracht. Hij 
stuurde later een berichtje: “Wat een mooie verrassing was dat toen we 
thuiskwamen. Heel mooi dat jullie ons op deze manier laten delen in jullie vele 
herinneringen. Jammer dat we niet thuis waren toen je het bracht, maar wil je 
onze waardering en dank overbrengen aan de broeders en zusters van de 
gemeente? Nogmaals hartelijk dank en we bidden jullie van harte Gods zegen 
toe voor de toekomst. Hartelijke groeten, Jan en Fenna.” 
 

In het afgelopen jaar hebben we samen op een fijne manier aandacht gegeven 
aan het 70-jarig jubileum van de gemeente. Er was van alles georganiseerd en 
geregeld, zoals een jubileum-lied, drie bijzondere diensten, een herinnerings-
kaars, een jubileum-Brug, enzovoort. 
Achter de schermen is daarvoor veel werk verzet: de jubileum-commissie was 
er samen druk mee. Natuurlijk was er hulp van anderen, maar de initiatieven 
kwamen toch van Bob Wijnstra, Anja van Duivendijk en Anke Gorter. We zijn 
erg erkentelijk voor hun inzet en blij zoals alles is gegaan.  
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Foto’s van toen 
Lieve mensen;  

In dit 
Kerstnummer 
horen ook een 
paar ‘foto’s van 
toen’ van de 
Kerstmarkt, 
zoals we die in 
vroeger jaren 
hebben 
gehouden!  

U ziet hier 
mensen uit onze 
gemeente die al 
een stukje 
ouder zijn 
geworden of 
zelfs inmiddels al overleden zijn … 

In ieder geval weer mooie herinneringen!  
Heel fijne en gezegende dagen gewenst. 
(… en hebt u ook een leuke foto ... u krijgt hem onbeschadigd weer retour!) 
Liefs van  
Anke Gorter  



De Brug  21 
 

 

Vrouwencontact 
We waren op 15 november maar met een klein groepje … Gea, Thea en 

Anneke waren er niet. Het programma bestond 
gedeeltelijk uit de viering van de Baptisten Vrouwen 
Wereld Gebedsdag. Deze was voorbereid door Anke. 

Na een welkom en gebed zongen we lied 585; 
het oude N.B.V.B. lied ... daarna werd een gedeelte 
gelezen uit de liturgie voor deze gebedsdag; 
afgewisseld door het aansteken van een kaarsje! 
Tussendoor zongen we nog lied 236 ‘De Geest van 
God ...’. De collecte werd gehouden; vandaag geen 
contributie, zodat alles voor dit goede doel was. De 
organisatie heeft geen enkel ander middel van bestaan 
dan deze collecte; hij bracht op in totaal 40 euro.  

Hierna lazen we om de beurt een gebed voor een werelddeel, 
afgewisseld door het ontsteken van een kaarsje; in totaal stonden er zeven 
kaarsjes, voor elk continent een! Na de pauze met het besluitenverslag etc. (en 
uiteraard koffie/thee en wat lekkers) werd besloten wie er een kaart krijgen.  

Hierna werden we aan het werk gezet om de surprise voor kerst voor de 
gemeente te maken; het was best lastig...en volgende keer gaan we daarmee 
weer verder… Na nog een gebed en een gedicht werd de middag afgesloten. 

De volgende keer is de Kerstviering, het tellen van het Dankoffer en de 
Zendingsbol en het afmaken van de kerstsurprise voor de gemeente ... dus 
weer genoeg te doen! 
Mede namens zr. Duursema,  
Anke Gorter.  

Prettige  

Kerstdagen  

en 

Voorspoedig  

2024 
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Vrijwilliger voor ‘onzichtbare’ taak 
De CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en 

Slechtzienden) biedt vrijwilligerswerk dat voldoening geeft! 
De CBB zet zich al ruim 100 jaar in voor mensen met een leesbeperking. Zij is 
van een bibliotheek uitgegroeid tot een innovatieve organisatie, die 
gespecialiseerd is in het toegankelijk maken van lectuur en informatie voor 
mensen met een leesbeperking. 

Bij een leesbeperking gaat het niet alleen om blind - en slechtziendheid, 
maar ook om motorische of cognitieve beperkingen waardoor lezen moeilijk is. 
De missie van de CBB is mensen (weer) zo volwaardig mogelijk laten 
deelnemen aan de maatschappij. Daarom produceert zij lectuur en informatie 
in passende leesvormen: braille, groot letter, digitaal en audio, voor nationale 
en internationale organisaties. 
De CBB wil zich ook met nieuwe ontwikkelingen richten op het vergroten van 
de mogelijkheden van mensen met een leesbeperking. Zo ontwikkelt zij 
momenteel een speler (Basis Audio Speler) die het voor mensen - die digitaal 
niet of minder vaardig zijn - mogelijk maakt om op een heel eenvoudige manier 
lectuur te beluisteren. 
Voor veel mensen is de weg naar passende leesvormen en/of audioapparaat 
niet vanzelfsprekend. Daarom heeft de CBB consulenten die voorlichting 
geven en aan huis hulp kunnen bieden. De CBB streeft ernaar om in elke 
provincie een consulent(e) te hebben en zoekt: 

een consulent (m/v) in de provincie Groningen/ Drenthe 
Wilt u zich inzetten om anderen te helpen om te (blijven) lezen?  
Meld u dan aan als consulent(e).  

Uit ervaring weet ik dat je een goede opleiding en voldoende 
informatie krijgt om dit diaconale werk te kunnen doen. 
Mensen helpen geeft voldoening. 

Voor meer informatie kunt bellen op 058 – 2880038; of bel het kantoor van de 
CBB in Ermelo op 0341 – 565477. Er is ook meer informatie te vinden op de 
website www.cbb.nl/consulenten. 
Pieter Kooistra - consulent van de CBB in de provincie Friesland 
 

 

 
  Digitale informatie over de  
  Baptisten Gemeente Assen: 
 

   -  www.Baptisten-Assen.nl 
   -  www.facebook.com/BaptistenGemeenteAssen 

 

 
 

  

http://www.cbb.nl/consulenten
http://www.baptisten-assen.nl/
http://www.facebook.com/BaptistenGemeenteAssen
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Nieuws uit het Open Huis 
In de afgelopen tijd heeft het Open Huis afscheid 

genomen van enkele vrijwilligers, die zich hebben 
ingezet voor hun gasten. Op 1 januari zal Jans zijn functie 
als voorzitter beëindigen en worden opgevolgd door Jaap 
Franken. Tijdens de vergadering op 8 januari 2024 vindt 
deze bestuurswisseling plaats. 

In het nieuwe jaar start Pierre Krebbers als IT-
specialist voor het Open Huis. Hij zal o.a. zorgdragen 
voor het up-to-date houden van de  apparatuur en de 
website van het Open Huis. Een andere rol is het maken 
van de roosters; dat doet vanaf 1 januari Annelies Stiekema. 

 

Binnen de organisatie van het Open Huis is de rol van vrijwilligers-
coördinator belangrijk, maar die heeft men nog niet kunnen invullen. Kent u 
iemand of wilt ú deze taak vervullen, neem dan contact op met het bestuur. 
Het mailadres is info@openhuisassen.nl 

Evert Hofstra is bereid gevonden om het bestuur van het Open Huis te 
adviseren inzake aangelegenheden van het pand. Hij heeft inmiddels een 
aantal achterstallige zaken opgelost. In de voorportiek is een lamp met 
bewegingsmelder opgehangen. De firma Darneviel uit Vries heeft een aantal 
weken geleden de sloten van de voor- en achterdeur vernieuwd. Er is ook een 
nieuwe smartkeybox in gebruik genomen. 
 

Wat de activiteiten van het Open Huis betreft: 
- de Kerstviering is dit jaar op 23 december bij Antjes Taverne. Gasten 

moeten zich wel vooraf opgeven in het Open Huis. Gasten en vrijwilligers 
gaan rechtstreeks naar Antjes Taverne. 

- zondag 24 december is het Open Huis gesloten. 
- Oudejaarsdag is het Open Huis geopend van 14.tot 17 uur; er zijn dan 

o.a. knieperties en oliebollen. 
- op 6 januari 2024 is er een nieuwjaarsreceptie voor gasten, vrijwilligers 

en belangstellenden. Het Open Huis is dan geopend van 14.tot 17 uur.  
U kunt ook kennismaken met de nieuwe voorzitter. 

 

Doel van het Open Huis: bieden van gastvrijheid, omzien naar de naaste, 
barmhartigheid en solidariteit zijn onze kernbegrippen. Het Open Huis is in de 
eerste plaats een huis waar iedereen welkom is. Het is een inloophuis waar 
iedereen zich thuis kan voelen. Een huiskamer gevoel bieden is één van de 
belangrijke taken van het Open Huis. Dat proberen we op vier dagdelen per 
week met al onze vrijwilligers te bereiken. 
 

Volg het Open Huis op twitter: @openhuisassen of raadpleeg de website 
www.openhuisassen.nl om geïnformeerd te blijven over het Open Huis.  

mailto:info@openhuisassen.nl
http://www.openhuisassen.nl/
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Berichten van Unie-ABC  
ALV en Fusiefeest 

Op zaterdag 18 november was in 
Veenendaal de ALV van Unie-ABC en het 
fusiefeest. Namens onze gemeente waren Ria Hoekstra, Roelie Dikkens en 

Bert Middelkamp daar naartoe; Petra 
Wilhelmus kon door ziekte helaas niet 
mee. 
Het vergaderdeel was maar kort, maar 
toch wel indrukwekkend: alle voorstellen 
werden met algemene stemmen 
aangenomen, dus zonder 
tegenstemmen. Voor een pas gefuseerde 
kerkelijke organisatie is dat 

buitengewoon eensgezind. De stemmingen gingen over de begroting voor 
volgend jaar en een nader vast te stellen reglement. 
Verder werd de Alliance Chrurch Nederland ook unaniem verwelkomd als lid 
van Unie-ABC. De  introductie door hun voorganger was een indrukwekkend 
verhaal over de situatie van vluchtelingen in ons land. Hij vertelde over hun 
lange verblijf in Asielzoekerscentra, een periode dat ze niks kunnen en mogen 
doen. Hij voelde zich geroepen om hier in Nederland een gemeente te stichten, 
voor de onderlinge band van Irakese vluchtelingen maar ook om samen hier 
het geloof uit te dragen.  
Hij vergeleek hun tijd in het AZC met het verhaal van Jona, die ook een tijd 
niets kon doen toen hij gevangen zat in de vis. Zo voelden zij zich in het AZC: 
aan handen en voeten gebonden, terwijl ze zo graag samen iets tot stand 
wilden brengen. En nadat ze eindelijk alle procedures hadden doorlopen en 
hun eigen plek hadden gevonden, kwam de Corona-tijd die hun opnieuw veel 
beperkingen oplegde.  
Hun nieuwe gemeente is inmiddels gegroeid van 12 naar 40 leden (en nog veel 
kinderen); en nu eindelijk konden ze zich ook aansluiten bij onze Unie-ABC 
verband: een lang gekoesterde wens om als Christenen hun plek te vinden in 
Nederland. Verder werden we in de vergadering nog bijgepraat over de 
gezegende gang van zaken op het seminarium en veranderingen in het team, 
waarbij een nieuwe regio-coördinator werd voorgesteld. 
Daarna was het tijd voor een 
indrukwekkende viering. Het samen 
zingen begon met ‘U maakt ons een, u 
bracht ons tezamen, wij eren en 
aanbidden u”: een heel toepasselijk lied 
voor Unie en ABC samen. De blijdschap 
daarover werd gedeeld door veel 
anderen, die felicitaties overbrachten. 
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Er was een brief van de NGK, die zelf ook net samen zijn gegaan en zij wensten 
ons dezelfde vreugdevolle en zegenrijke ervaringen toe. Verder waren er op 
video en persoonlijk gelukwensen van alle internationale Baptisten 

organisaties: BWA, AWF en EBF. 
Bij het middagprogramma kwamen drie 
sprekers kort aan het woord over 
hetzelfde thema: ‘Heeft de kerk de 
toekomst?’ Naast de visie daarover vanuit 
onze baptisten situatie door Peter Stoter 
was Andries Knevel uitgenodigd en 
namens de jongeren Tabitha van 
Krimpen. Dat leidde tot interessante en 
boeiende presentaties en gesprekken. De 
opening en sluiting van het programma 

werd met indrukwekkende proza verzorgd door Martin Edens. 
Het avondprogramma hebben wij niet bijgewoond, omdat we niet te laat terug 
wilden naar Assen. Maar we vonden het een indrukwekkende bijeenkomst met 
gezellige ontmoetingen met Baptisten uit het hele land. 
Bert Middelkamp 
 

Nieuw: de app van Unie-ABC  
Unie-ABC heeft een eigen app! Iedereen die de app op 
zijn of haar telefoon installeert blijft op de hoogte van al het 
nieuws uit onze gemeenschap en kan ook gemakkelijk in 
contact komen met mensen uit andere gemeenten, 
bijvoorbeeld met dezelfde gemeentetaak. 
Binnen onze geloofsgemeenschap hebben gemeenten 
zich met elkaar verbonden om elkaar te versterken en te bemoedigen. Het is 
vaak een uitdaging om contact te onderhouden: we zijn verspreid over het land, 
kunnen erg verschillen in de fase van het gemeente zijn en hebben deels 
verschillende uitdagingen. Tegelijk hebben we veel gemeenschappelijk en is 
het jammer als we allemaal opnieuw hetzelfde wiel uitvinden.  
In de app kunnen deelnemers hun ervaringen delen om anderen op ideeën te 
brengen, maar ook vragen stellen en dank- en gebedspunten delen. Er zijn 
verschillende groepen aangemaakt, onder meer over pionieren, Samen Jong, 
pastoraat en discipelschap. In ‘Gemeentenieuws’  kun je mooie dingen uit je 
gemeente plaatsen. Kijk op www.unie-abc.nl/app voor meer informatie en 
download de app in je appstore. 
 

  

2024 Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners 

11-13 maart Leidersconferentie Unie-ABC in Deurne 

10 mei Algemene Ledenvergadering Unie-ABC 
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Berichten van het Bijbelgenootschap 
Samen ontbijten met het kerstverhaal 

Hoe bijzonder om te zien dat vele gezinnen hun eigen 
tradities hebben met Kerst. Het ene gezin kijkt elk jaar 
samen een kerstfilm. Het andere gezin gaat elk jaar 
gourmetten samen. Sommige maken elk jaar een 

wandeling in het donker om de verlichte 
tuinen te bekijken samen. Kersttradities 
laten iets zien van waar je waarde aan 
hecht en het geeft je houvast voor de 
drukte die de feestdagen ook kunnen 
meebrengen.  

Sinds twee jaar vieren wij de 
kerstdagen nog weer anders dan daarvoor. Waar we eerst de kerstdagen 
aanpasten op het werk van mijn man in het ziekenhuis hoeft dat nu niet meer. 
Hij werkt geen onregelmatige diensten meer en is dus alle feestdagen vrij. Aan 
de ene kant een aanpassing voor mij, omdat ik gewend was mijn eigen plan te 
trekken met de kinderen. Maar wel een hele fijne aanpassing, want samen zijn 
als gezin met de feestdagen vinden we erg fijn. Zeker met de kerstdagen, 
waarin we samen vieren dat Jezus is geboren voor ons. We gaan niet meer 
alle families af met de kerstdagen, maar kiezen bewust om tijd als gezin door 
te brengen. 

Maar laten we beginnen bij het begin, kerstochtend. We gaan dan samen 
gezellig ontbijten bij mijn schoonvader. Het hele gezin komt er en alle 
kleinkinderen zijn aanwezig. De kinderen die kunnen lezen mogen helpen met 
het voorlezen van het kerstverhaal. Meestal uit een kartonboekje met het 
kerstverhaal zodat het ook voor de allerkleinsten leuk is (Zoals Jezus is geboren, 

een kerstboek bij de peuterbijbel). Ik hoorde een paar weken terug mijn zoon al 
roepen dat hij dit jaar bij opa ging slapen met kerst. Hij mag helpen met het 
dekken van de tafel en alles klaar zetten de dag ervoor en in de ochtend. Het 
is fijn om de dag zo met familie te beginnen. En het heeft ook wel wat, in het 
donker over straat met hier en daar een lichtje. 

We zijn als gezin de laatste maanden zoekende naar een kerk die bij ons 
past. Of een zondagsinvulling die bij ons past. Hoewel we niet actief naar een 
kerk gaan op dit moment, vind ik het wel belangrijk om de feestdagen met 
andere gelovigen te beleven. We gaan dus naar de kerk waar we zijn 
ingeschreven om daar het kerstfeest te vieren met de andere gemeenteleden. 
Dat is altijd een hele fijne dienst met herkenbare liederen en een leuke 
kindernevendienst voor de kinderen. Een traditie die we er graag in houden 
met ons gezin. 
Gedeelte uit een blog van Minke van der Eijk; verschenen op ‘Kind en Bijbel’.  
 
Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
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Activiteiten in de Componist 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

Elke vrijdag  
van 10 tot 11 uur: 
 

wandelgroep 
Noorderpark-Peelo 
 

Gezamenlijk een uurtje 
lopen en dat afsluiten  
met een kopje koffie.  
 
Voor informatie: 
r.tiethoff@vaartwelzijn.nl 

 

Vaste wekelijkse  
activiteiten in  
‘De Componist’: 
 

- Maandagavond: naailes  
                    ook op woensdag 
- Dinsdag: schilderclub 
- Woensdagavond: 
                    fotografie 
- Donderdag: koffieochtend; 

         schilderclub; klaverjassen 

- Vrijdag: cursus Engels; 
                    spingroep 
- Dagelijks: boeken ruilen 
         en gezellige ontmoeting 
 

Wilt u vooraf meer informatie?  
Kijk even op Facebook  
of op onze website: 
www.wijkcentrumdecomponist.nl 
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Diensten 
 

Zondag 24 december 25 december 

Voorganger Jur Kruizinga Jan Brouwer 

Begroeting Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda 

Mededelingen Gea Buwalda * Anke Gorter 

Raadskamer Jelle Hoekzema Gea Buwalda * 

2e collecte Open Huis Kerstdankoffer 

Bijzonderheden 4e Advent Kerstviering 

Begeleiding Bob Wijnstra Bob Wijnstra 

Geluid Karin Middelkamp Wietze Gorter 

Beamer Karin Middelkamp Thora Wijnstra 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Gea Buwalda * Aly Middelkamp 

Koffie 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Middelkamp 

Koster Jelle Hoekzema Wietze Gorter 

Taxi – naar de dienst  op verzoek beschikbaar 

   

  * of in overleg 

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

31 december 7 januari 2024 14 januari Zo 

Jur Kruizinga Jannes Hofman Bert Wijchers Vo 

Wietze Gorter Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus Bg 

Petra Wilhelmus Anke Gorter Jelle Hoekzema Me 

Anke Gorter Petra Wilhelmus Anke Gorter Ra 

Bloemen Vieringen Kinder- en Jeugdwerk Co 

Oudjaar 
Viering 
Heilig Avondmaal 

 Bz 

Bob Wijnstra Bob Wijnstra Bob Wijnstra Be 

Hans Romijn Gerrit Buwalda Karin Middelkamp Ge 

Hans Romijn Thora Wijnstra Karin Middelkamp Bm 

Petra Wilhelmus Gea Buwalda * Petra Wilhelmus 
Cr 
 

Zo 

Fam. Duursema Fam. Buwalda Wietske Moddejonge Kf 

Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Wietze Gorter Ks 

   Ta 

    

  * of in overleg 

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

Zondag 21 januari 28 januari 

Voorganger Jur Kruizinga Jan Foppen 

Begroeting Gerrit Buwalda Wietze Gorter 

Mededelingen Gea Buwalda * Anke Gorter 

Raadskamer Jelle Hoekzema Bert Middelkamp 

2e collecte Activiteiten N.B.G. 

Bijzonderheden  Bijbelzondag 

Begeleiding Bob Wijnstra Bob Wijnstra 

Geluid Wietze Gorter Hans Romijn 

Beamer Hans Romijn Thora Wijnstra 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Gea Buwalda * Aly Middelkamp 

Koffie 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Duursema 

Koster Jaap van Spengen Jelle Hoekzema 

Taxi – naar de dienst  op verzoek beschikbaar 

   

  * of in overleg 

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

4 februari 11 februari 18 februari Zo 

Bert van Drogen Henk Wieringa Jur Kruizinga Vo 

Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda Bg 

Bert Middelkamp Petra Wilhelmus Jelle Hoekzema Me 

Jelle Hoekzema Anke Gorter Petra Wilhelmus Ra 

Huisvesting Goede doelen St. Present Co 

Viering 
Heilig Avondmaal 

 
Begin van de  

Veertig-dagen-tijd 
Bz 

Bob Wijnstra Bob Wijnstra Bob Wijnstra Be 

Karin Middelkamp Wietze Gorter Hans Romijn Ge 

Karin Middelkamp Hans Romijn Thora Wijnstra Bm 

Petra Wilhelmus Aly Middelkamp Gea Buwalda * 
Cr 
 

Zo 

Fam. Middelkamp Fam. Buwalda Wietske Moddejonge Kf 

Wietze Gorter Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  * of in overleg 

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Andere bijeenkomsten 
 

Vrijdag 22 december 
om 15.00 uur 

Kerstmiddag 

Speciaal voor senioren 
in de Componist 

 

22 januari  
en 19 februari 
om 15:00 uur 
 

Bestuursvergadering 
thuis bij een van  
de bestuursleden 

24 januari en 21 februari 
(onder voorbehoud) 

om 14:30 uur 
 

Vrouwencontact in de Componist 

 

De verjaardagskalender 
 

Op  16-12  wordt   Karin Middelkamp      30 jaar 
Op  26-12  wordt   Henk Warrink      69 jaar 
 

2024 

Op    6-1    wordt   Anne  Duursema      84 jaar 
Op    6-1    wordt   Martin de Jonge      46 jaar 
Op  11-1    wordt   Jenny  Duursema-Boskers    83 jaar 
Op  11-1    wordt   Bert  Duursema      55 jaar 
Op  16-1    wordt   Lammert  Tuinema     72 jaar 
Op  20-1    wordt   Jantje  Bos-Postema     83 jaar 
Op  25-1    wordt   Alco van Spengen      32 jaar 
 

Op    9-2    wordt   Max  Wolthuis      85 jaar 
Op  10-2    wordt   Tineke  Dikkens      65 jaar 
Op  11-2    wordt   Petra  Wilhelmus      64 jaar 
Op  24-2    wordt   Melchert  Dijkstra      74 jaar 
Op  28-2    wordt   Anne  Gietema      70 jaar 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst!  
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Activiteiten Unie-ABC-gemeenten in Assen 
Er worden in Assen regelmatig activiteiten georganiseerd door ‘De Ark’ 

en de EGA (Evangelische Gemeente Assen), die we 
graag willen delen en doorgeven. Af en toe 
organiseren we samen met hen bijeenkomsten, 
zoals de Kerstmiddag of de zangavond. Maar er 
zijn vaker bijeenkomsten en activiteiten van de 
Ark of de EGA, waar u ook naar toe zou kunnen 

gaan. Daarom dit overzicht, dat we regelmatig in De Brug plaatsen. 
 

Elke 
donderdagochtend 

is er in De Ark iets te 
doen voor senioren: 
- de ene week een 
koffieochtend: v.a. 
10 uur voor 
ontmoeting en 
gesprek 
- de andere week 
overdagkring: om 
10 uur interessante 
Bijbelstudie 

 
Er zijn af en 

toe ook speciale 
Ark-senior-

activiteiten: voor 
informatie kunt u 
contact opnemen 
met Gea Klooster, 
06 – 1750 9054. 
 

Verder zijn de 
diensten van de Ark 
op zondagmorgen  
te volgen: via het 
YouTube kanaal 

https:/ 
/youtube.com/ 

@BGDeArkAssen 
  

https://youtube.com/%20@BGDeArkAssen
https://youtube.com/%20@BGDeArkAssen
https://youtube.com/%20@BGDeArkAssen
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Samenkomsten   in de ‘De Componist’, Paganinilaan 15, Assen  

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken  

Secretaris 
postadres 

Bert Middelkamp, Kennemerland 44,  
9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95 

Penningmeester 
 
bijdragen          
en giften 

Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96 
rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81  
t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd) 

Website 
Facebook  

www.baptisten-assen.nl 
www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen 

  

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen. 
We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken  

op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. 
Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl 

 

 

DRUKWERK 
 
Afzender: 
Kennemerland 44 
9405 LK Assen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baptisten-assen.nl/
mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl

