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Ter overdenking 
Wij zijn mensen van de hoop. 

Het is spannend in de wereld. Hoe 
gaat het verder met Israël en de Hamas, en 
in de omliggende landen? Hoe ontwikkelt de 
oorlog zich in Oekraïne? En dan nog zijn er 
de crises rond de vluchtelingen, de stikstof, 
de vervuiling, en de versplintering van de 
samenleving. Enzovoort. Een 
oorlogsdeskundige vroeg zich af, of wij 
misschien aan het begin staan van een 
derde wereldoorlog.  

Toch maar moed houden? Als we de hoop verliezen, belanden we in een 
uitzichtloze situatie. Maar is er nog wel reden om te hopen?  

Hoop is een kernwoord in de Bijbel. We komen de drieslag ‘geloof, hoop 
en liefde’ tegen. Dit is een prachtige samenvatting van het hele Evangelie. 
Deze drie woorden geven ook zin en betekenis aan ons leven. Zonder geloof, 
hoop en liefde kunnen wij niet leven. Om te leven en te overleven hebben we 
alle drie nodig.  

De theoloog Jürgen Moltmann (geboren in 1926) maakte de hoop tot 
centrum van de theologie. Moltmann werd in Hamburg geboren, in een 
onchristelijk gezin. In de laatste jaren van de oorlog moest hij meevechten aan 
het front. Vrienden zag hij sneuvelen. In 1945 werd zijn onderdeel door Britse 
legers overmeesterd en kwam hij terecht in krijgsgevangenkampen in België 
en Groot-Brittannië. Van een Schotse predikant kreeg hij een Bijbel. Hij werd 
geraakt door het Evangelie van Jezus. Hij kwam tot geloof en ging later 
theologie studeren en werd zelfs hoogleraar.  

Terugblikkend op zijn leven schreef hij: ”Het 
vinden van een ‘hemelse broeder in nood’ en de 
vergevingsgezindheid van Britse christenen gaven een 
nieuw perspectief, dat bevrijdde en leven gaf.” Ondanks 
al die verschrikkingen die hij als 19-jarige meemaakte, 
vond hij hoop en stond hij weer op. Hoop doet leven. 
Moltmann bouwde zijn leven en zijn theologie op vanuit 
de hoop. 

Hoop heeft niet alleen betrekking op de toekomst. 
Het is niet: ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.’ 
De hoop werkt in op het nu. Hij laat zijn licht schijnen in 
het heden. De  hoop komt naar het heden toe. Hij 
verandert het. Om Moltmann nog eens te citeren: ”God 
is de kracht van de toekomst. Hij die is, was en komt. 

Hij is de God die komt en daarmee de God van de mogelijkheden, van iets 
totaal nieuws dat net op de hoek op ons wacht”. 
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Natuurlijk heeft de hoop zijn uitwerking in het nu. Vanuit de hoop grijpen 

wij vooruit, wij leven vanuit de hoop en werken vanuit de hoop toe naar de 
nieuwe wereld, waarin alles nieuw zal zijn. 

Hoop geeft kracht van boven om het heden aan te kunnen en om de 
ander lief te kunnen hebben. Vanuit de hoop, in vertrouwen op God, gaan wij 
door met het liefhebben van (alle) mensen op deze aarde. Zo kan het toch nog 
een goede wereld worden. 
Jannes Hofman.  
 

 

Aandacht voor elkaar  
Lieve mensen, 
Wat kan er in korte tijd veel veranderen … Wietze en ik genoten 
de week van 7 tot en met 14 oktober van een fantastische 
vakantie in Oostenrijk … vrijdag de 13e was het geen 
ongeluksdag ... het was ongeveer 27 graden en stralend 
zonnig, maar toen ik twee dagen later dezelfde berg bekeek via de 
Herfstbeelden op de TV lag er sneeuw …Hoe snel kan iets dus veranderen … 
♥ die verandering kwam ook voor onze Gea; van een zeer hardwerkend 
iemand kwam ze ziek thuis te zitten; gordelroos ... ze is er behoorlijk ziek van 
en helaas is er geen snelwerkend medicijn … 
het heeft tijd nodig ... veel tijd … en vooral een heel grote dosis geduld om het 
genezingsproces haar werk te laten doen ... zoals ze het zelf omschreef ...”het 
lampje is op bij Gea ...” en dat zegt genoeg! 

Lieve Gea; we leven enorm met jou mee ... gun jezelf de tijd en de rust 
om goed uit te zieken! 

♥ Thea Zuidema klaagt al een hele tijd over duizeligheid; ze is onlangs helaas 
gevallen ... bij het schrijven van deze Brug hebben we nog geen details, maar 
ook voor jou heel veel sterkte en geduld! 
♥ Wietze en Wietske (hoe verzin je het) ondergingen beiden een staaroperatie; 
ze zien nu de wereld weer zonnig en helder tegemoet … (hopen we …) 
♥ Wietze kreeg tevens een goede uitslag van een PSA-test; momenteel hoeft 
deze niet meer elke drie maanden maar mag om het half jaar; en de uitslag 
was perfect! 
♥ de kinderen van Wietske Moddejonge maken een moeilijke tijd door: Marcel 
met een operatie aan zijn voet en Trijnie met haar chronische ziekte … we 
wensen hen - en uiteraard vooral ook Wietske - heel veel sterkte en moed om 
hiermee om te gaan … 
♥ Anne en Jenny konden terugkijken op een geslaagde dag: ze vierden hun 
60-jarig huwelijk en de kinderen hadden een bijzondere dag voorbereid ... de 
dag erna kwam de burgemeester nog op bezoek ... hoe feestelijk wil je het 
hebben … ! 
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♥ sinds enige tijd bezoekt Gerard Aeilkema onze diensten en hij heeft 
aangegeven ook graag lid te willen worden van onze gemeente, Gerard kon 
zijn doopdatum even niet vinden, maar onze secretaris wist dat snel te 
achterhalen bij de Baptisten gemeente Stadskanaal: want dat staat in het 
ledenregister en is bij de meeste gemeenten wel op te vragen. Het is de 
bedoeling om Gerard te verwelkomen bij de Avondmaalsviering op 5 
november. 
♥ Bob en Thora zijn druk bezig met het leeghalen van hun woning in Den Haag 
in verband met de verkoop … en dan ontdek je pas wat je allemaal hebt 
verzameld, als je het moet opruimen ... voor jullie heel veel moed; spierkracht 
en sterkte met het gezwoeg! 
♥ Jannes Hofman is verhuisd naar Harderwijk. Na vele jaren in de stad 
Groningen, wilden zij nu wat dichter bij kinderen en kleinkinderen gaan wonen. 
Er zijn nog een aantal zondagen gepland dat Jannes zou voorgaan in onze 
gemeente, maar dat wil hij ook vanuit Harderwijk graag blijven doen. 
♥ we mochten terugkijken op een prachtige jubileumdienst; in de vorige Brug 
hebt u daar al een verslag van gelezen en foto’s van gezien … in deze Brug 
nog wat mooie foto’s met dank aan de makers ervan! 
♥ de actie Schoenendoos is volop bezig; als u nog wat hebt … dat kan een 
complete schoenendoos zijn, gevuld en wel, of losse artikelen ... neem het mee 
naar de kerk ... en hebt u niks dan is geld ook uiteraard altijd van harte 
welkom ... de verzending van alle dozen kost ook geld! Alvast bedankt! 
♥ we hopen op zondag 12 november a.s. de afsluitende dienst van het 
jubileumjaar te mogen houden; er staan nog wat leuke dingen op stapel ... u 
ziet vanzelf wat dat allemaal betekent! 
♥ Ik wens al onze ouderen en chronisch zieken heel veel sterkte en geduld 
toe … en voor iedereen voor de komende periode Gods zegen! 
Liefs van  
Anke Gorter 
 

 

Persoonlijke berichten 
Dank voor de steun. 
Zoveel lieve woorden, kaartjes, bloemen, telefoontjes: Gerrit kwam iedere 
zondag thuis uit de kerk met ‘een tas vol’ groetjes en wensen voor sterkte en 
beterschap. Ook de gebeden die voor ons zijn gedaan, het doet zo goed; dat 
is met geen pen te beschrijven.  
We hopen dat de pijn gauw wat mag afnemen, want dat is af en toe best heel 
zwaar. Maar heel, heel erg bedankt voor alle steun en liefde die we mogen 
ervaren. 
Groetjes van 
Gerrit en Gea Buwalda  
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Werken in de Gemeente 

Al weer meer dan een jaar geleden begon ik met het 
pastorale werk in de gemeente. Iedere twee weken reis ik 
van het mooie dorp Wedde naar Assen om ouderen en 
zieken te bezoeken. Dat jaar is omgevlogen, maar wat denk 
ik met een goed gevoel terug aan al die ontmoetingen en 
gesprekken. Wat is het een voorrecht om in deze gemeente 
werkzaam te zijn!  

Wat is het goed om te merken dat de oudere broeders en zusters die ik 
ontmoet zo betrokken blijven op de gemeente, ook als je niet meer in staat bent 
om de diensten te bezoeken. Die betrokkenheid blijft ook hoog omdat er vanuit 
de gemeente steeds weer broeders en zusters zijn die hen opzoeken of even 
bellen. Omzien naar elkaar, daar gaat het om. Meeleven met elkaar in goede 
en moeilijke tijden. Zo blijft een gemeente sterk. Juist ook als we een relatief 
kleine gemeente zijn geworden. Soms denk ik dat dat het grote voordeel is van 
een kleine gemeente. Echt op elkaar betrokken zijn, elkaar steunen en met een 
open oog voor de omgeving, de mensen in Assen. Dat is ons sterke punt en 
dat moeten we vasthouden. Blijf elkaar tot steun zijn! 

Het effect daarvan is veel groter dan je soms denkt. Daden van 
barmhartigheid en liefde worden in een veel grotere kring dan de gemeente 
zelf opgemerkt. Door (volwassen) kinderen bijvoorbeeld die – hoewel ze soms 
niet meer naar de kerk gaan – met bewondering kijken naar hoe het in de 
gemeente toegaat. Dat bleek mij bijvoorbeeld op de jubileumzondag (10 
september) toen we met zo’n zeventig mensen bij elkaar waren. Wat een 
prachtige dag was dat.   

Ik hoor dat ook bij de afscheidsdiensten die ik in het afgelopen jaar mocht 
leiden. Als familie of de buurtgenoten van een 
overledene je vertellen verbaasd en geraakt te zijn 
door de mooie dienst en de wijze waarop de 
gemeente er voor de overleden broeder of zuster 
was. Juist van deze daden van liefde aan elkaar 
gaat een enorme evangeliserende kracht uit.  

Ik moet nu ineens denken aan dat lied dat 
we vroeger vaak zongen. ‘Grijp 
toch de kansen’. En dan 
zongen we uit volle borst twee 
keer: ‘Niets is hier blijvend, 
niets is hier blijvend’. En daar 
kun je verdrietig van worden. 
Gaat dan alles voorbij? Ook de 
mooie dingen die we in de 
gemeente met elkaar beleven? 
Het realistische antwoord is ja.  
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Als je terugkijkt op de 70 jaar geschiedenis van de gemeente dan is er in 

al die jaren veel gebeurd: mooie en minder mooie dingen. Hoogte- en 
dieptepunten. Maar toch….. 

Er is veel om dankbaar voor te zijn. Er is veel om vast te houden. Er is 
veel om aan elkaar door te geven. 

De gemeente blijft doorgaan als een groep pelgrims op weg naar dat 
koninkrijk van Jezus, Gods nieuwe wereld die ons beloofd is en werkelijk ook 
zal komen.  

Hoe mooi eindigt dat lied: ‘maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, 
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.’ 
Jur Kruizinga, voorganger 
Telefoon: 06 – 2320 4692. E-mail: jur.kruizinga@baptisten-assen.nl 
 

 

Van het secretariaat 
Na onze indrukwekkende jubileumviering en de drukbezochte Johannes 

de Heer-zangdienst mogen we uitzien naar nog meer bijzondere diensten. Met 
het verschijnen van deze Brug hebben we onze gemeentezondag ook net weer 
achter de rug: zo’n dienst met gemeentevergadering en broodmaaltijd is toch 
eigenlijk ook een mooie bijeenkomst. 

Voor de komende periode is er in november nog een jubileumdienst 
gepland: op zondag 12 november is de afsluiting van het jubileumjaar met 
verrassingen voor ons allemaal. Een week later is er op zaterdag 18 november 
het fusiefeest van Unie-ABC, waarvoor ook iedereen is uitgenodigd. 

In onze gemeente houden we dan op 26 november Eeuwigheidszondag, 
dan staan we stil bij degenen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn 
ontvallen. Een week later – op 3 december – is het alweer de eerste 
Adventszondag en daarmee maken we ons weer op voor kerst.  

Samen met de Evangelische Gemeente en De Ark hebben we gekeken 
naar de traditionele kerstmiddag, die op vrijdag 22 december wordt gehouden 
in De Componist. Dat is net voor het lange kerstweekend: op zondag 24 
december is de vierde adventszondag en een dag later is onze kerstviering. 

Vlak voor kerst komt er ook nog weer een nieuwe Brug, waarin we dan 
ook weer vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Want hoezeer we ons ook onzeker 
voelen door gebeurtenissen in de wereld, we mogen toch gewoon plannen 
blijven maken en in vertrouwen vooruitzien. 

Elke zondag wordt voor onze dienst een gastspreker uitgenodigd; dat 
wordt altijd geregeld door Gea Buwalda. We hopen dat ze dat begin volgend 
jaar weer kan oppakken, want op dit moment is ze ziek. Maar voor deze 
periode is alles lang geleden al gepland, en daarbij komt u ook weer een 
nieuwe naam tegen. 

 

mailto:jur.kruizinga@baptisten-assen.nl
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Regelmatig horen we over ‘nieuwe’ sprekers, die we zouden kunnen 

uitnodigen om onze dienst te leiden. Sommigen nemen zelf contact op, over 
anderen horen we via contacten met andere gemeenten. Als u reacties heeft 
over de gekozen sprekers of een tip heeft over iemand die we kunnen vragen, 
dan horen we dat graag van u. Samen proberen we onze diensten goed voor 
te bereiden. 

Bij de vorige uitgave van De Brug was het verzoek gedaan om een 
jaarbijdrage voor De Brug. Hartelijk dank voor alle mooie reacties hierop: onze 
gemeente kan het goed gebruiken. En als u er nog niet aan toen bent 
gekomen, dan mag u nog steeds een Brug-bijdrage overmaken. In dit najaar 
hebben we ok gevraagd om een jubileum-dankoffer en ook daarop is door 
velen positief gereageerd; er zijn ook giften van buiten onze gemeente 
ontvangen. Ook hierbij geldt, dat het nog steeds mogelijk is om zo’n speciale 
gift over te maken aan onze gemeente.  

Dankzij de vele mooie plannen en de (financiële) steun van velen blijven 
we vol vertrouwen vooruit zien. Bovenal omdat we ons gezegend mogen weten 
door onze Heer en Heiland. 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp 
 

 

Wijziging adressenbestand 
We verwelkomen Gerard Aeilkema als lid van onze 

gemeente. Hij is in de jaren 60 gedoopt in Stadskanaal en daarna 
door zijn werk in verschillende plaatsen in Nederland lid geweest 
van gemeenten. De afgelopen jaren was hij in Assen lid van de 
Ark, maar nu heeft hij er voor gekozen om zich te laten inschrijven 
als lid van onze gemeente. U kunt zijn gegevens toevoegen in het 
adressenboekje: 

   Aeilkema G.L. - Gerard – gedoopt 19-02-1967 – geboren 09-04-1952 

   Adres: Neptunusplein 121, 9401 CR  Assen, telefoon 0592 – 269 343 
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Adventsproject ‘Een nieuw begin’ 
Op zondag 3 december begint de Adventsperiode en zoals we gewend 

zijn is er dan wekelijks een Adventsproject in de dienst. We maken daarvoor 
gebruik van het BijbelBasics programma van het Bijbelgenootschap; dit jaar 
leven we naar het kerstfeest met als thema ‘Een nieuw begin’! 

Er is weer prachtig materiaal 
beschikbaar: in onze dienst zien we elke 
week speciale ‘kerstballen’ met illustraties uit 
het kerstverhaal. Deze ballen worden 
omgedraaid en dan zien we het nieuwe begin 
dat God geeft. We zullen alle informatie over 
het project ook via de beamer tonen, zodat 
het voor iedereen goed zichtbaar is. 

Alle verhalen komen dit jaar uit het 
evangelie volgens Lucas. Van de aankondiging van de geboorte van Johannes 
tot aan de geboorte van Jezus. Bij elk verhaal ontdekken we weer: God maakt 
een nieuw begin! Voor de zondagsschool sluiten de programma’s daarop aan. 
Zo ontdekken de kinderen ook wat de Bijbel over kerst te zeggen heeft. Het 
lied bij dit Adventsproject heeft een van ouds bekende melodie, dus dat zal 
iedereen direct kunnen meezingen. 

We lezen met Advent en Kerst uit het evangelie van Lucas (Lucas 1:5-
2:21). We staan met deze verhalen stil bij de aankondiging van de geboorte 
van Johannes en van Jezus, de beloftes die daarbij horen, en natuurlijk bij de 
twee bijzondere geboortes zelf. Steeds kunnen we in het verhaal van Lucas 
lezen dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. Met Johannes en 
Jezus wordt Gods nieuwe wereld en verbondenheid met God beloofd aan de 
mensen. Ook aan ons. 

We lezen we de volgende teksten uit het evangelie van Lucas: 
- De geboorte van Johannes aangekondigd (Lucas 1:5-25) 
- De geboorte van Jezus aangekondigd (Lucas 1:26-38) 
- Maria is bij Elisabet en zingt een lied (Lucas 1:39-56) 
- Geboorte Johannes, Zacharias zingt een lied (Lucas 1:57-80) 
- Jezus wordt geboren: een nieuw begin (Lucas 2:1-21). 

De zondag na Kerst lezen we over Hanna en Simeon die Jezus veertig dagen 
na zijn geboorte zien in de tempel (Lucas 2:22-40). Simeon en Hanna herkennen 
in Jezus de Messias, de redder op wie zij hun leven lang hebben gewacht.  
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Samenwerking voor onze toekomst 
Op zondag 22 oktober hebben we als 

70-jarige gemeente onze najaarsvergadering 
gehouden en gesproken over samenwerken. 
Als Unie-ABC gemeenten in Assen werken we 
samen met De Ark en de EGA (Evangelische 

Gemeente), maar we kunnen nog meer gebruik 
maken van de gezamenlijke mogelijkheden. 
Diensten en (onderlinge) zorg staan centraal 
in onze gemeente en we hebben daar samen ‘de handen wel vol aan’ om dat 
goed te blijven doen. Als we nog meer willen aanpakken, dan lopen we aan 
tegen de grenzen van onze (organisatorische) capaciteit. 

Maar toch is er wel behoefte aan Bijbelstudies en de mogelijkheid voor 
ontmoetingen door de week. Daarvoor kunnen we kijken naar de 
mogelijkheden bij de Ark: daar zijn elke donderdagmorgen ontmoetingen waar 
veelal senioren komen en om de week wordt dat ingevuld als Overdagkring 
met Bijbelstudie. Mensen uit onze gemeente zijn daarbij van harte welkom, 
evenals bij Leeravonden en andere Bijbelstudies. 

Maar er zijn wellicht in uw eigen wijk of omgeving ook nog andere 
mogelijkheden voor contacten en ontmoetingen, zoals bijvoorbeeld ook in De 
Componist. Maar we kunnen niet alles in Assen en omgeving onder de 
aandacht brengen, daarom kiezen we voor de samenkomsten van de andere 
Unie-ABC-gemeenten in Assen. Samen met hen organiseren we al jarenlang 
de kerstmiddag en ook het inzamelen van schoenendozen. 

Uit de reacties bij onze vergadering bleek, dat verschillende mensen heel 
positief zijn over de gezamenlijke 
activiteiten die ze hebben bezocht, 
zoals onlangs de Johannes de 
Heer- zangavond. Het wordt niet 
ervaren als een belemmering dat we 
zoiets samen doen en ook niet dat 
we zo’n avond houden in het 
gebouw van De Ark. Ook wanneer 

we in hun gebouw bijvoorbeeld een doopdienst zouden houden, is dat geen 
bezwaar.  De informatie over activiteiten van De Ark en EGA staat nu 
regelmatig in onze Brug. We hopen dat mensen die daaraan meedoen ook af 
en toe eens verslag willen doen via De Brug. 

Verder verliep onze vergadering op de bekende wijze: informatief en 
gemoedelijk. Men is tevreden over de invulling van de pastorale zorg: fijne 
gesprekken, goede zorg en aandacht. Onze financiën blijven een punt van 
aandacht, hoewel het beter gaat dan verwacht. De voorbereiding van de 
landelijke vergadering in november was maar kort en leverde geen vragen op. 
De afvaardiging is ook een traditie: Petra en Bert zullen dat weer doen.  
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Er is op 18 november naast de ALV ook een fusiefeest van Unie-ABC, 

waarvoor de hele gemeente werd uitgenodigd middels een filmpje van 
Algemeen Secretaris Peter Stoter. Een tweetal mensen heeft zich nog 
aangemeld om daar mee naar toe te gaan. 

De notulen werden vastgesteld, met een kanttekening over het schrijven 
in tegenwoordige of verleden tijd. Onze voorzitter Anke Gorter merkte namens 
het bestuur nog op, dat we wel kwetsbaar zijn. Dat merken we bij ziekte, zoals 

nu Gea enige tijd uit de running is: dan moet er veel worden 
waargenomen. Gelukkig is er voor de jubileum-activiteiten 
steun van de jubileum-commissie, dat helpt enorm om alles 
rond te krijgen. 

Het was weer een mooie gemeenteochtend: een mooie 
dienst en daarna een gezellige vergadering, die stipt op tijd 
kon worden afgerond. De vergadering werd afgesloten met 
een gebed voor de maaltijd; en dat samen eten was zoals altijd 
weer prima verzorgd. 

Bert Middelkamp  
 

 

Zondagsschool en Schoenendoosactie 
De afgelopen weken waren we druk bezig met de actie Schoenendoos. Men 
kon een complete doos inleveren of losse spullen hiervoor. We kregen 
zelfgemaakte sieraden, clownspoppetjes, kralen en veel knuffeltjes. Ook zijn 
er weer bedjes en etuis gehaakt en 
mooie armbandjes gemaakt. Verder 
kregen we veel schoolspulletjes en 
toiletartikelen en anderen hadden 
speelgoed, spelletjes en knutselspullen 
ingezameld. We profiteerden ook van 
een zolderopruiming: dat leverde veel 
speelgoed en spelletjes op.  
En er kwamen dus ook een aantal 
complete dozen binnen; mooi versierd en 
goed gevuld. Verder gaven verschillende 
mensen geld om nog dingen bij te kopen 
en voor de verzending van dozen. Van 
sommige spullen wilden we graag nog 
meer hebben en dat hebben we gekocht 
bij kringloopwinkels in Assen, die de 
opbrengst dan ook weer gebruiken voor 
hun eigen goede doelen. 
 



12  De Brug 
 

 

 
We kregen ook een flinke stapel nieuwe schoenendozen; die gaan we in elkaar 
zetten en dan versieren met leuke plaatjes, 
passend bij de leeftijdsgroep. Dan worden die 
dozen gevuld met alle spulletjes die we hebben 
gekregen en gekocht, zodat ieder kind straks wordt 
verrast met een mooie schoenendoos. 
Het inleveren van spulletjes is nu eigenlijk afgesloten, maar mocht u toch nog 
iets hebben, neem dan even contact op met Aly. Bijdragen voor de verzending 
zijn ook nog steeds welkom. 
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 november worden alle schoenendozen uit deze 
omgeving ingezameld bij ‘de Ark’. Omdat Gea Buwalda door ziekte niet kan 
komen helpen, heeft Marijke van Spengen aangeboden om haar plaats in te 
nemen. Op die zaterdag is er ook de ALV, dus Petra Wilhelmus er niet bij zijn. 
De inzameling wordt geregeld in samenwerking met Harry en Jeanette 
Schaaphok van ‘De Ark’. In de volgende Brug kunt u lezen hoeveel  
schoenendozen wij hebben gevuld en hoeveel er verder in Assen nog is 
gebracht. We bedanken iedereen voor de hulp en alles wat voor deze actie is 
gegeven: het is mooi wat we op deze manier samen kunnen doen. 
Bij onze zondagsschoolbijeenkomsten gaan we vanaf 19 november weer 
verder met de programma’s en werkjes van Bijbel Basic. In december hebben 
we ons Adventsproject: elders in deze Brug leest u daar meer over. Er is elke 
zondag een programma voor kinderen beschikbaar: Petra en Aly vervangen 
Gea zolang zij ziek is. We wensen haar veel sterkte en beterschap. 
De zondagsschoolleiding.   
 

 

Kerstmiddag in De Componist 
Op vrijdag 22 december is er vanaf drie uur in de Componist in Assen een 
kerstviering, speciaal voor senioren. Naast muziek en veel samenzang is er 
een korte overdenking door ds. Jan Hofman.  
U bent welkom vanaf ’s middags half drie en wordt ontvangen met koffie, thee 
of chocolademelk en een kersttraktatie. Het adres van De Componist is 
Paganinilaan 15 in Assen. Het wordt een traditionele kerstmiddag op een 
comfortabel tijdstip: in de sfeervolle zalen van het wijkcentrum kunt u 
ontspannen bij tafels zitten. 

De bijeenkomst wordt geleid door ds. Jan Hofman. De 
muzikale begeleiding wordt verzorgd door Chris van 
Meerendonk op piano en  Edwin Schripsema op panfluit. Er 
worden vooral van ouds bekende kerstliederen gezongen. 
Iedereen is welkom: de kerstviering in De Componist begint 
’s middags om drie uur en duurt tot ongeveer half vijf. 

Toegang en plaatsen zijn vrij; er wordt een collecte gehouden voor de 
onkosten. .  
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Vrouwencontact 
Op woensdag 20 september heette Aly ons welkom en we zongen lied 463 
‘Hier in uw huis’. Het thema voor deze middag was ‘In de kring, uit de kring’. 
Ze las daarover een stukje van Helena Boonstra voor, dat je in verschillende 
kringen ook verschillende rollen kunt hebben: een keer als oudste zus, als 
jongste werknemer, niet zo actief of juist als voorzitter. Je kunt lang in zo’n 
kring blijven of snel weer plaats maken voor een ander. In de kring van God 
moeten we langer blijven, om ons op te laden en veilig te voelen. Aly wenste 
ons een warm plaatsje toe in die goede kring. Daarna zongen we lied 356 
‘Samen in de naam van Jezus’. 
Jenny kwam binnen; ze was iets later doordat de buurvrouwen haar hadden 
opgehouden om te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk; ze vertelde ook nog 
iets over dat feest. Aly las uit een oudere uitgave van ‘de Kandelaar’ het verhaal 
‘Kleine kringen, grote kansen’. Dat gaat over Thomas, de discipel van Jezus, 
die teleurgesteld was dat Jezus was gestorven en niet kon geloven dat Hij ook 
weer was opgestaan. De andere discipelen bleven met hem praten en Thomas 
kwam terug en zag Jezus en toen geloofde hij wel weer in Hem. Dus zo’n kleine 
groep kan veel voor elkaar betekenen. 
Hierna luisterden we naar elkaar, wat we vinden van Vrouwencontact. De een 
wil meer actie en de ander wil wel wat dieper op onderwerpen ingaan. Velen 
vinden het leuk dat je vertrouwd en vrijuit kunt praten over alles wat je 
bezighoudt. Iedereen vindt het wel gezellig en dat we samen ook verder 
moeten gaan. We luisterden naar het gedicht ‘Wie is mijn naaste?’ van Jelly 
Verwaal. Hierna zongen we lied 502 ‘Ik wil jou van harte dienen’.  
Anneke kwam nog binnen; zij had eerst even gerust voordat ze naar ons toe 
kwam. Anke las het verslag van de vorige keer in juni en over ons etentje bij 
Ponderosa in augustus. We keken wie er een kaart zou krijgen. Aly was bij 
Renate geweest en moest van haar bedanken voor de kaart die zij eerder van 
ons had gekregen. 
Aly had voorbeelden van dankoffertasjes gemaakt en we kozen samen welke 
het zou worden. Sommigen dachten dat ze die deze middag nog moesten gaan 
maken, maar dat was niet zo. Thea voelde zich niet zo lekker en ging naar 
huis. Wij hadden pauze en dronken koffie of thee en betaalden de contributie. 
Na de pauze kwam het tweede deel van onze vragen over de jaren 2013 tot 
2023. We kwamen maar tot het jaar 2016, want we wisten wel veel antwoorden 
te geven, maar daarover werd ook uitgebreid doorgepraat. Dus gaan we de 
volgende keer nog verder met de andere jaren. 
We luisterden naar het gebed van Arend uit ‘de Kandelaar’ en zongen lied 458 
‘Heer wat een voorrecht’. Daarna eindigde Aly met ons. 
 
Op woensdag 18 oktober kwamen we weer bij elkaar. Omdat Gea ziek was, 
heeft Aly het programma van haar overgenomen. Ze heette ons welkom en 
vertelde dat Gea niet kon komen; Jenny vertelde dat Jantje bij haar afgebeld 
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had. We kwamen samen aan de praat over verschillende dingen. Rond drie 
uur kwam Anneke binnen; we heetten haar welkom en begonnen daarna met 
ons programma. 
Het thema van de middag was ‘hoop’. Aly opende met het gedicht ‘Jij’ uit ‘Hoop 
is wat ik je wens’ van Ina Sipkes de Smid; alle gedichten komen vanmiddag uit 
deze bundel. We zongen samen het lied ‘Daar is een helper groot van kracht’ 
en daarna werd er gebeden. We luisterden naar het gedicht ‘Verwachting’ en 
zongen samen lied 381 ‘De Heer is mijn licht’. We lazen uit de Bijbel 1 Petrus 
1 vers 3 tot 13: daarin staat dat als Jezus Christus terugkomt op aarde, zullen 
jullie gered worden. Vertrouw daarop. 
Uit het dagboek ‘Aan stille wateren’ van Andre F. Troost lazen we ‘Vestig al uw 
hoop op de genade’. Wij mogen hopen op God’s genade, op Zijn belofte van 
een rijk waarin alles nieuw zal zijn. We zongen nog een couplet van lied 381 
en luisterden naar het verhaal ‘Lieve onbekende mamma’. Een dochter die bij 
de geboorte haar moeder was verloren en nu zelf moeder was geworden van 
een meisje. Ze hadden haar de naam Froukje gegeven van haar moeder en 
nu wilde zij meer weten over haar moeder.  Ze miste haar nu het meest en 
hoopte dat ze een goede moeder zou worden. Ze hadden op het 
geboortekaartje de tekst veranderd, en daarbij benadrukt dat ze het kindje 
hadden gekregen van God. Ze probeerde nu uit te zoeken, aan de hand van 
het fotoalbum, hoe haar moeder had geleefd. 
Het gedicht ‘Geef mij je hand’ werd gelezen en we zongen lied 401 ‘Jezus, U 
mijn kracht en leven’. Aly las het verslag van september voor en we keken wie  
een kaartje van ons krijgt. We besloten om bij onze volgende bijeenkomst de 
‘Baptisten Wereld Vrouwen Gebedsdag’ te houden, omdat op de geplande 
middag haast niemand zou kunnen komen. Hierna hadden we pauze en 
dronken we koffie of thee en tekenden we de kaarten. Aly deelde alvast briefjes 
uit, maar daar mochten we nog niet in kijken; Anke vond dat best moeilijk. 
Na de pauze gingen we weer verder met de vragen over de jaren 2016 tot 
2023. Aly begon met het lezen van het gedicht ‘Ik wens je’ en vertelde dat we 
na elke vijf vragen een gedicht zouden horen. Iedereen mocht nu op het briefje 
kijken en zag dat er een gedicht op stond, dat speciaal voor hen was bestemd. 
Dat mochten ze voorlezen als dat aan de beurt kwam. Van de meeste vragen 
wist ieder het antwoord wel en over sommige vragen werd nog veel nagepraat. 
De uitgedeelde gedichten vond men leuk en die werden met veel gevoel 
voorgedragen. Over de laatste drie jaren waren er weinig vragen gemaakt, 
want door Corona zijn we weinig bij elkaar geweest. We waren net op tijd klaar 
met het programma en zongen nog ‘Heer wat een voorrecht’. Thea moest er 
bij dat lied aan denken, dat Imtje Stuut ons dat geleerd had te zingen en 
anderen wisten nog dat ze het in Apeldoorn hadden geleerd in een 
gelegenheidskoor bij een jubileumbijeenkomst van Zusterhulp. 
Aly las nog het gedicht ‘Samen’ voor en ging ons voor in dankgebed.  
De volgende bijeenkomst van Vrouwencontact is op woensdag 15 november 
om half drie in De Componist.   
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Herinneringsdienst en oud nieuws 
In 2023 mogen we gedenken, dat de Baptisten 

Gemeente Assen 70 jaar geleden is gesticht. Dat willen 
we graag in dankbaarheid met elkaar vieren! 

Na de speciale dankdienst in mei en de feestelijke 
viering in september wordt er op 12 november nog een 

speciale dienst gehouden, een herinneringsdienst als afsluiting van dit 
bijzondere jubileumjaar. En als herkenbaar onderdeel zingen we op 12 
november weer het inmiddels overbekende jubileumlied.  

Na afloop van de dienst is er koffie of thee met een speciale traktatie en 
is er een verrassing per huisgezin, die als herinnering aan dit jaar mee naar 
huis genomen kan worden! Een mooi aandenken, zodat we nog vaak kunnen 
terugdenken aan het 70-jarig jubileum van onze gemeente. 

Op zondag 12 november verschijnt er ook een extra uitgave van De Brug: 
dat wordt een speciaal herdenkingsnummer met bijzondere bijdragen en 
historische informatie over de afgelopen 70 jaar. Verhalen over vroeger, die 
eerder zijn verschenen en verteld worden in deze uitgave verzameld en 
gebundeld; geïllustreerd met veel foto’s. 

Er is ook een overzicht gemaakt van de verschillende gebouwen, waar 
onze gemeente in die jaren samenkomsten heeft gehouden. 
Met dank aan de medewerking van de Asser Historische 
Vereniging kunnen we zelfs een foto laten zien van de eerste 
plek van samenkomst, dat was  in het “Christelijk Geheel 
Onthouders Koffiehuis - Hotel Restaurant De Kroon” aan de 
Gedempte Singel. En die plek is nog goed terug te vinden! 

Daarbij wordt ook de statistiek getoond van de 
ledenontwikkeling in al die jaren en is een overzicht gemaakt van 
alle voorgangers en pastors die de gemeente hebben gediend; en 
ook van hen hebben we enkele nog nooit eerder getoonde foto’s 
beschikbaar. 
De speciale jubileum-Brug wordt dus een bijzondere uitgave met 

veel oud nieuws over onze gemeente.      Deze jubileum-Brug zal 

pas op zondag 12 november verschijnen en ook niet eerder digitaal 
worden verspreid. Dus komt allen: het wordt een verrassende afsluiting van 
het jubileumjaar!  

Zondag 12 november

Afsluiting jubileumjaar
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Jubileumlied  -  70 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refrein: Wij zijn blij om feest te kunnen vieren  

als gemeente samen met elkaar; 
om geluk met anderen te delen 
hier in Assen na zeventig jaar. 

 

Heer wij vragen wilt u verder met ons gaan. 
Geef ons kracht en spoor ons dagelijks weer aan; 
dat uw woord van liefde ieder kan bereiken, 
want uw woord moet altijd verder gaan. 
Refrein 

 

Heel wat mensen gingen ons al werkend voor. 
Vele jaren vormden zij een lichtend spoor. 
Vol verwachting mogen wij hun pad vervolgen 
als gemeente gaan wij samen door. 
Refrein 
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Foto’s van toen 
Lieve mensen;  
Bij onze jubileum-
viering werden veel 
“Foto’s van toen” 
vertoond, van lang 
vervlogen tijden. Maar 
er zijn bij die dienst ook 
veel foto’s gemaakt, die op zich nu alweer leuke herinneringen zijn geworden. 

Dus kijken we nog 
even een keer terug, 
naar ‘toen’ op 10 
september 2023. 

 
 
 
 

Graag tot de 
volgende keer en 
mocht u zelf ook 
nog een leuke 
en/of mooie foto hebben, van heel lang 
geleden of van recentere datum ... graag! 
Digitale foto’s mag u per e-mail sturen; als u 

foto-afdrukken inlevert dan 
krijgt u die altijd onbeschadigd 
retour. 
Liefs van  
Anke Gorter  
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Happietaria weer van start 
Happietaria is hét pop-up restaurant van 
Groningen, dat volledig wordt gerund door vrijwilligers. Het geld dat we hiermee 
ophalen gaat naar een project van stichting TearFund. Dit jaar is dat een 
project voor Ethiopië, Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan, 
waarbij er wordt geïnvesteerd in gesprekstechnieken voor vrede. In alle drie de 
genoemde landen heerst er al enige tijd onrust. Zo zijn er onenigheden tussen 
verschillende groepen in de samenleving. 
Binnen deze aanpak zullen de kerken in de gemeenschappen centraal staan, 
omdat TearFund gelooft dat de kerk het hart is van een samenleving. Binnen 
elke kerk wordt dan een ‘peacemaker’ uitgekozen die een leidinggevende rol 
zal krijgen. Dit project is al in meerdere landen uitgevoerd en telkens succesvol 
gebleken. 
Het mooie is: u kunt onderdeel zijn van dit gave project! We willen u dan ook 
van harte uitnodigen om in ons restaurant te komen eten, samen met 
bijvoorbeeld anderen uit uw gemeente, uw omgeving, familie of gezin. 
Daarnaast is het mogelijk om een avond vrijwilliger te zijn in ons restaurant. U 
kunt zich dan inzetten in de keuken, als bediening of achter de bar. Een 
geweldige ervaring om samen met leden van uw gemeente te doen; dit 
betekent veel lol terwijl u bijdraagt aan het goede doel! 
Happietaria is open van 16 november tot 14 december aan de Henri 
Dunantlaan 2 (Overwinningsplein). Reserveren of aanmelden als vrijwilliger 
kan via onze website: www.happietaria.nl/groningen. Voor meer informatie 
kunt u ook terecht op onze site. 
Wilt u een donatie doen, dan kan dat door een bedrag te 
storten op NL98ABNA0864322631 ten name van 
TearFund en onder vermelding van ‘Happietaria 
Groningen 2023’ of door de QR-code te scannen. 
Hartelijk dank! 
Schuift u ook aan, voor een beter bestaan? 
Hopelijk tot snel! 
Hartelijke groet, 
Happietaria Management Team 2023  
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Berichten van Unie-ABC  
EBF en BWA roepen op tot gebed 

De European Baptist Federation (EBF) en 
de Baptist World Alliance (BWA) roepen 
gemeenten op om te bidden voor Israël en 
de Palestijnse gebieden. Via EBF en BWA zijn wij verbonden met de 
Association of Baptist Churches in Israël (17 baptisten gemeenten) en met de 
Council of Local Evangelical Churches in de Palestijnse gebieden (13 baptisten 
gemeenten). De oproep is om vanuit de eenheid in Christus achter onze 
baptistenfamilie te staan; achter allen die lijden en te bidden voor vrede.  

De EBF vraagt ook om andere crises niet te vergeten, 
zoals in Armenië en Azerbeidzjan, Oekraïne en Rusland: 
laten we bidden voor vrede. Ook bidden we met onze 
broeders en zusters in Turkije, Syrië en Afghanistan voor 
troost, herstel en wederopbouw na de zware 
aardbevingen. 

Er is maandelijks op de laatste woensdag om 19 uur een internationaal online 
gebed voor de wereld. Aanmelden kan via een formulier op unie-abc.nl, dan 
worden per mail inloggegevens voor de ZOOM-bijeenkomst gestuurd. U 
bepaalt zelf per maand of u deelneemt; de voertaal is Engels. 
 
Regioavonden Unie-ABC 
Op donderdag 5 oktober 
was de regioavond van 
Unie-ABC in Musselkanaal. Veel gemeenten waren vertegenwoordigd, totaal 
zo’n 50 personen. Na de gezellige ontvangst met koffie en gebak werd de 
samenkomst geopend en volgde een presentatie door Peter Stoter namens 
het landelijk bestuur. Hij reageerde op enkele opmerkingen uit de enquêtes bij 
de vorige regioavonden.  
Er waren o.a. meerdere reacties over Communicatie, daarom wil men op proef 
een app introduceren, die binnen eigen gemeente kan worden gebruikt. Bij de 
ALV in november horen we daar meer over. Verder is het de bedoeling, dat er 
één keer per jaar weer een magazine wordt gemaakt en verspreid in alle 
gemeenten. 
Daarnaast werd er iets verteld over de harmonisatie tussen Unie en ABC van 
allerlei reglementen, waaronder m.n. ook de arbeidsrechtelijke positie van 
voorgangers. Ook werd er verteld over het programma van de komende ALV 
en het fusiefeest, waarvoor iedereen is uitgenodigd.  
Na de pauze zijn we in groepjes nog in gesprek geweest, aan de hand van een 
aantal vragen over “Werken IN de gemeenten en werken AAN de gemeente”.  
Dat werd ingeleid aan de hand van Exodus 18, waar Mozes door zijn 
schoonvader wordt gewezen op het verdelen van taken. Dat is ook nu nog heel 
actueel.  
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Algemene Ledenvergadering en Fusiefeest:   
Op zaterdag 18 november is iedereen welkom op het 
fusiefeest van Unie-ABC in Veenendaal, waar ook de 
ALV wordt gehouden. De vergadering is kort, dus 
blijft er veel tijd voor het Fusiefeest. Het programma 
staat in het teken van ‘ontmoeten en vieren’; daarbij 
zijn bijzondere gasten uitgenodigd, zoals Andries 
Knevel en spreker en kunstenaar Otto de Bruijne. 
Muzikale medewerking van de band ‘LEV’. Meer 
programma-informatie op de pagina hierna. 
Aanmelden kan gratis via het secretariaat.  
 
Studiemiddag 'Charismatische vernieuwing' 
‘Vurig verlangen! De Geest, de gemeente en charismatische vernieuwing’. Met 
een studiemiddag onder dat thema werd vrijdag 1 september het nieuwe 
collegejaar van het Baptisten Seminarium ingeluid. Sprekers Miranda Klaver, 
Ronald Westerbeek en Henk Bakker lieten hun licht schijnen over 
verschillende aspecten van het onderwerp. Lees meer over "Charismatische 
vernieuwing" op de website van unie-abc.nl 
 
Vrouwengebedsdag: 
In november wordt wereldwijd weer de Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag 
gehouden. Dit is sinds de Tweede Wereldoorlog een jaarlijks terugkerend 
gebedsevenement, waarvoor via Baptisten Unies op alle continenten 

gebedspunten worden gedeeld, zodat plaatselijke 
vrouwengroepen hiervoor kunnen danken en bidden. 
Het is daardoor een dag van verbondenheid en 
onderlinge steun van christenvrouwen over de hele 
wereld. Dit jaar is het thema ‘Levensadem’. 
Op de website van Unie-ABC staat het volledige 
programma voor de Gebedsdag met een overdenking 
en alle gebedspunten. In onze gemeente zal 
Vrouwencontact tijdens hun geplande bijeenkomst op 
woensdag 15 november zich aansluiten bij dit 

wereldwijde gebed. Men kan natuurlijk ook individueel deelnemen aan de 
gebedspunten. 
 

  

2023 Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners 

 2 november Emeritidag Unie-ABC in Ede 

 6 november Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag 

18 november  Fusiefeest en Algemene ledenvergadering Unie-ABC 

11-13 mrt ‘24  Leidersconferentie Unie-ABC in Deurne 
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Berichten van het Bijbelgenootschap 
Populaire podcasts:  
‘Heerlijk om hiernaar te luisteren. De sprekers doen het 
heel goed. Prettige stemmen, rustig gelezen. Ik blijf 
luisteren!’ Zulke reacties krijgt het Bijbelgenootschap op de 
podcast ‘Bijbel in één jaar’, vertelt Jaap Groen, Hoofd 
Digitaal. Het is een van de drie NBG-podcasts die in de Apple top-10 van 
christelijke podcasts staan, naast ‘Zij Lacht Elke Dag’ en ‘Dagvers’.  
‘Luisteren naar de Bijbel kan je anders en dieper raken dan lezen’ zegt Groen. 
‘Ik ben blij dat zoveel mensen deze drie podcasts blijken te volgen.’ Dat ze 
hoog scoren bij Apple betekent dat ze er in de afgelopen tijd veel luisteraars bij 
gekregen hebben.  

 

Bijbel in één jaar: met professionele stemmen: 
Deze podcast wordt dagelijks beluisterd door zo’n 1.200 mensen. Hij volgt het 
boek ‘Bijbel in een jaar’. Je leest of luistert dagelijks drie hoofdstukken, uit 
verschillende Bijbelboeken. Dat helpt om gemotiveerd te blijven. ‘Voor de audio 
krijgen we complimenten’, vertelt Groen. ‘Bijvoorbeeld voor Chris Kijne die 
Jeremia insprak. Iemand noemde hem de “allerbeste voorlezer: Jeremia’s 
woorden doet hij met veel intonatie en Gods woorden met een zwaardere stem. 
Heerlijk om naar te luisteren.”  
 

Zij Lacht Elke Dag - voor vrouwen, door vrouwen: 
Deze podcast heeft elke dag een Bijbelgedeelte met overdenking, door en voor 
vrouwen. Het doel is: de Bijbel beter leren lezen, begrijpen en leven. De 
aflevering van 21 september bijvoorbeeld, ging over Liefde voor je naaste, hoe 
dan?, en is van schrijfster Paola Don. Deze podcast groeide van 14.000 naar 
23.000 luisteraars per maand en is van Zij Lacht. 
 

Dagvers: kort en krachtig: 
In Dagvers brengt het NBG de Bijbeltekst van de dag, met een korte toelichting 
en een inspirerende vraag of opdracht. Deze podcast groeide van 20.000 
luisteraars in december 2022 tot 55.000 luisteraars in september 2023. 
 

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
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Activiteiten in de 
Componist 
 

De bezoekers van onze diensten 
kennen het wijkcentrum van de 
samenkomsten op zondag, maar ook 
door de week zijn er allerlei 
activiteiten in De Componist.  
 
Verschillende activiteiten zijn ook 
gericht op senioren: 
- op donderdagochtend is er altijd 
een koffie-ochtend: een mooie 
gelegenheid om vrijblijvend binnen te 
lopen voor de gezelligheid. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Vaste wekelijkse activiteiten in 
‘De Componist’ zijn: 
  

- Maandagavond: naailes 
(en ook op woensdag) 
- Dinsdag: schilderclub 
- Woensdagavond: fotografie 
- Donderdag: koffieochtend;  
schilderclub;  klaverjassen 
- Vrijdag: cursus Engels;  
spingroep 
- Dagelijks: boeken ruilen en 
gezellige ontmoeting 
 

Wilt u vooraf meer informatie? 
Kijk even op Facebook of op 
onze website: 
www.wijkcentrumdecomponist.nl 
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Diensten 
 

Zondag 5 november 12 november 

Voorganger Bert Wijchers Jur Kruizinga 

Begroeting Gerrit Buwalda Wietze Gorter 

Mededelingen Petra Wilhelmus Anke Gorter 

Raadskamer Bert Middelkamp Petra Wilhelmus 

2e collecte Vieringen Noodfonds 

Bijzonderheden 
Viering 
Heilig Avondmaal 

Herinneringsdienst 
bijzondere viering 

als afsluiting 
van het Jubileumjaar 

Begeleiding Bob Wijnstra Bob Wijnstra 

Geluid Wietze Gorter Hans Romijn 

Beamer Hans Romijn Thora Wijnstra 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Aly Middelkamp Gea Buwalda * 

Koffie Fam. Buwalda * Wietske Moddejonge 

Koster Jaap van Spengen Jelle Hoekzema 

Taxi – naar de dienst op verzoek beschikbaar  

   

  * of in overleg 

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

19 november 26 november 3 december Zo 

Wolter Greven Jur Kruizinga Jan Kees vd Hart Vo 

Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda Bg 

Gea Buwalda * Anke Gorter Bert Middelkamp Me 

Jelle Hoekzema Gea Buwalda * Anke Gorter Ra 

Goede doelen Kinder- en Jeugdwerk Gem. Activiteiten Co 

 Eeuwigheidszondag 

1e Advent 
 
Viering 
Heilig Avondmaal 

Bz 

Bob Wijnstra. Bob Wijnstra Bob Wijnstra Be 

Gerrit Buwalda Gerrit Buwalda Wietze Gorter Ge 

Karin Middelkamp Thora Wijnstra Thora Wijnstra Bm 

Petra Wilhelmus Aly Middelkamp Gea Buwalda * 
Cr 
 

Zo 

Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Duursema Fam. Middelkamp Kf 

Wietze Gorter Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Ks 

op verzoek beschikbaar   Ta 

    

  * of in overleg 

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

Zondag 10 december 17 december 

Voorganger Jannes Hofman Jan Foppen 

Begroeting Wietze Gorter Wietske Moddejonge 

Mededelingen Petra Wilhelmus Jelle Hoekzema 

Raadskamer Bert Middelkamp Petra Wilhelmus 

2e collecte Huisvesting Vieringen 

Bijzonderheden 2e Advent 3e Advent 

Begeleiding Bob Wijnstra Bob Wijnstra 

Geluid Karin Middelkamp Gerrit Buwalda 

Beamer Karin Middelkamp Hans Romijn 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Petra Wilhelmus Aly Middelkamp 

Koffie Fam. Buwalda * Wietske Moddejonge 

Koster Wietze Gorter Jaap van Spengen 

Taxi – naar de dienst  op verzoek beschikbaar 

   

  * of in overleg 

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

24 december 25 december 31 december Zo 

Jur Kruizinga Jan Brouwer Jur Kruizinga Vo 

Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda Wietze Gorter Bg 

Gea Buwalda * Anke Gorter Petra Wilhelmus Me 

Jelle Hoekzema Gea Buwalda * Anke Gorter Ra 

Open Huis Kerstdankoffer Bloemen Co 

4e Advent Kerstviering Oudjaar Bz 

Bob Wijnstra Bob Wijnstra Bob Wijnstra Be 

Karin Middelkamp Wietze Gorter Hans Romijn Ge 

Karin Middelkamp Thora Wijnstra Hans Romijn Bm 

Gea Buwalda * Aly Middelkamp Petra Wilhelmus 
Cr 
 

Zo 

Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Middelkamp Fam. Duursema Kf 

Jelle Hoekzema Wietze Gorter Jaap van Spengen Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  * of in overleg 

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Andere bijeenkomsten 
 

6 november  
en 11 december 
om 15:00 uur 
 

Bestuursvergadering 
thuis bij een van  
de bestuursleden 

 

Zondag 12 november 
om 10:00 uur 

 

Herinneringsdienst 
Afsluiting jubileumjaar 

in de Componist 

 

15 november  
en 13 december 
om 14:30 uur 

 

Vrouwencontact in de Componist 

Vrijdag 22 december 
om 15.00 uur 

Kerstmiddag 

Speciaal voor senioren 
in de Componist 

 
 
 
 
 
 
 

De verjaardagskalender 
 

Op 30-10  wordt   Aly Middelkamp-Dusseljee    66 jaar 
 

Op    1-11  wordt   Wim Eisses       66 jaar 
Op    2-11  wordt   Ria Hoekstra-Sluman     89 jaar 
Op    4-11  wordt   Wietske Moddejonge-de Wind   84 jaar 
Op    5-11  wordt   Pieter van Wingerden     43 jaar 
Op    6-11  wordt   Anja van Duivendijk     71 jaar 
Op    8-11  wordt   Marijke v. Spengen-Ekkelenkamp  66 jaar 
Op  15-11  wordt   Thora Wijnstra-van Leeuwen  75 jaar 
Op  20-11  wordt   Marja Middelkamp      41 jaar 
Op  23-11  wordt   Trea Eisses-Molema     67 jaar 
Op  30-11  wordt   Anke Gorter-de Heus     78 jaar 
 

Op  13-12  wordt   Greta Koudenburg-Grooten    61 jaar 
Op  16-12  wordt   Karin Middelkamp      30 jaar 
Op  26-12  wordt   Henk Warrink      69 jaar 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst!  
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Activiteiten Unie-ABC-gemeenten in Assen 
Er worden in Assen regelmatig activiteiten georganiseerd door ‘De Ark’ 

en de EGA (Evangelische Gemeente Assen), die we 
graag willen delen en doorgeven. Af en toe 
organiseren we samen met hen bijeenkomsten, 
zoals de Kerstmiddag of de zangavond. Maar er 
zijn vaker bijeenkomsten en activiteiten van de 
Ark of de EGA, waar u ook naar toe zou kunnen 

gaan. Daarom dit overzicht, dat we regelmatig in De Brug willen plaatsen. 
 
 
Ark Senior: Dinsdagmiddag 31 oktober hopen we elkaar te ontmoeten. 

Deze middag zal schrijver van boeken en columns, 
Douwe Janssen uit Assen, onze gast zijn. Hij schrijft: 
Ik neem mijn toehoorders mee naar het leven van alle 
dag. Kortom, gewoon even stilstaan bij het leven om 
ons heen. Met in mijn verhalen vaak een vingerwijzing 
naar Boven.  

Verwoord in onderstaand gedichtje: 
De aarde zit boordevol hemel 
En elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie voor God 
Maar enkel hij die het ziet, doet zijn schoenen uit. 
De rest zit er omheen en plukt bramen. 

Je hoeft je niet aan te melden. We beginnen om 13.30 uur in De Ark.  
De commissie:  

Jan en Hennie Winkels, Gea Klooster, Anita Winkels 
 
 
Elke donderdagochtend is er in De Ark iets te doen voor senioren: 

 - de ene week een koffieochtend: v.a. 10 uur voor ontmoeting en gesprek 
- de andere week overdagkring: om 10 uur interessante Bijbelstudie 

 
 

Dit najaar worden bij de Ark ook weer nieuwe onderwijsavonden gestart. 
Deze keer staat een serie over Galaten gepland. 
De serie is getiteld “Schatgraven in Galaten” en 
wordt verzorgd door Johan Otten.  
De resterende data zijn: 

donderdag 9 november 2023 
donderdag 23 november 2023 

De avonden beginnen om 20.00 uur; inloop vanaf 
19.30 uur. Graag even aanmelden voor de 

avonden via het e-mailadres: onderwijs@bgdeark.nl 
  

mailto:onderwijs@bgdeark.nl
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Samenkomsten   in de ‘De Componist’, Paganinilaan 15, Assen  

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken  

Secretaris 
postadres 

Bert Middelkamp, Kennemerland 44,  
9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95 

Penningmeester 
 
bijdragen          
en giften 

Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96 
rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81  
t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd) 

Website 
Facebook  

www.baptisten-assen.nl 
www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen 

  

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen. 
We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken  

op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. 
Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl 

 

 

DRUKWERK 
 
Afzender: 
Kennemerland 44 
9405 LK Assen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baptisten-assen.nl/
mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl

