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Ter overdenking 
Gebed voor de gemeente 
Lang geleden werd ergens in Italië een 
Romeins vloermozaïek opgegraven: een 
groots en ingewikkeld patroon vol kleurige 
lijnen, versieringen en afbeeldingen. 
Helaas niet onbeschadigd. De mensen die 
betrokken waren bij die opgraving, keken 
er heel verschillend naar.  
Sommige archeologen waren lyrisch: wat 
een vondst! Een historisch moment! 
Anderen zagen in het mozaïek 
afschuwelijke beschadigingen, barsten en 
scheuren. Vreselijk vonden ze dat. De 
fraaie kleuren en het prachtige lijnenspel 
zagen ze niet meer. Een derde groep was 
opgetogen over het mozaïek dat was 
gevonden, maar ook teleurgesteld over 
zoveel beschadigingen. Ze spraken af zich ervoor in te zetten alles zoveel 
mogelijk te herstellen.  
Ik moest hieraan denken in relatie tot het jubileum van 70 jaar gemeente 
Assen. Hoe kijkt ieder naar de huidige veelkleurige gemeente, met allerlei 
lijnen, maar ook met opgelopen barsten en scheurtjes? Benadruk je rondom 
zo’n jubileum alleen het mooie en goede en wijs je op de hoogtepunten? Wat 
is er veel moois beleefd!  Of komen rondom het jubileum herinneringen boven 
over situaties waarin het is misgegaan? Conflicten die er waren, 
misverstanden, mensen die zijn afgehaakt? 
In de afgelopen periode is het ongetwijfeld samen opgegaan, het mooie en 
moeilijke.  
Ik werd geraakt tijdens de recente opening van het seminarium cursusjaar (1 
september) door een gebed dat in de viering gelezen werd. Woorden van 
Paulus uit de brief aan de gemeente in Efeze, een veelkleurige gemeente in 
een roerige havenstad. Lees zijn woorden in Ef. 3: 14- 21 maar eens 
aandachtig!  
In een nieuwe vertaling (Bijbel in Gewone Taal) klinkt:  “Daarom bid ik dat God 
jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn Geest.” En: “Ik bid dat hij jullie 
geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God 
door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten groeien.” 
Vervolgens zegt Paulus dat die liefde groter is dan een mens zich kan 
voorstellen. Wie deel uitmaakt van de gemeente is (om het met aloude 
woorden te zeggen)  ‘geworteld en gegrondvest in de liefde’. Oftewel: liefde is 
de bodem van je bestaan, persoonlijk en als gemeente. De gemeente Assen 
heeft inmiddels grote en diepe wortels! En zonder wortels is er geen leven.  
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Die liefde van God voedt en maakt dat je stevig overeind kunt staan, wat de 
omstandigheden ook zijn.  
Zo kijk ik naar deze baptisten gemeente in Assen. En ik bid met Paulus mee 
dat er kracht mag zijn zodat die aanwezigheid en liefde van God merkbaar is 
in eigen kring én daarbuiten. Om iets van die grote liefde van God te vatten 
heb je elkaar nodig, want ieder verstaat ‘iets’ van die liefde. Zo werd de 
gemeente door de jaren heen een  kleurrijk mozaïek. Hoe je er ook naar kijkt 
– heel positief of met kritische vragen - het fundament is gelegd en was de 
basis. Dus is er door alles heen die liefde van God te ontdekken bij alle inzet 
die er zoveel jaren is geweest, zoveel wat is gedaan uit liefde voor God en de 
naaste, in vieringen en groepen. Dat de gemeente mag blíjven leven en 
uitdelen van die liefde! 
Wout Huizing 
 

 

Aandacht voor elkaar  
Tijdens de vakantieperiode liggen veel activiteiten stil, 

zodat alle betrokkenen ook even rust kunnen nemen. 
Sommigen doen dat gewoon thuis: niet te veel verplichtingen 
en even de zinnen verzetten. Anderen trekken er op uit en 
zoeken ontspanning elders: dat kan een bekende plek zijn 
maar ook een avontuurlijke bestemming.  

Binnen onze gemeente gaan de diensten gewoon door en ook de 
‘aandacht voor elkaar’ proberen we gewoon door te laten gaan. Want 
gebeurtenissen die ons raken, zijn niet aan tijd of plaats gebonden: dingen 
gebeuren gewoon en houden geen rekening met onze planning van vakanties 
of vrije tijd. 

♥ Zelfs de grieperigheid ging ondanks de zomer gewoon door, maar 
sommige weken was er ook geen sprake van zomerweer … En dan ben je 
zomaar van slag af en een paar dagen ziek: dat gebeurde bij Gerrit en Gea 
Buwalda en eind augustus ook bij Aly Middelkamp. Gelukkig bleef het voor hen 
bij een paar dagen. 

♥ Jelle Hoekzema voelde zich wat langer patiënt: eerst was niet helemaal 
duidelijk wat er aan de hand was en daardoor ontstonden ook zorgen. Na 
onderzoek bleek een vervelende ontsteking de oorzaak te zijn en toen dat werd 
aangepakt was Jelle ook gauw weer de oude. 

♥ Jantje Bos heeft nog steeds moeite met lopen na haar knie-operatie 
van een paar maanden geleden. Door de zorg voor haar dochter en kleinkind 
gunt ze zichzelf ook weinig rust, wat voor een volledig herstel misschien beter 
zou zijn. Maar ze kon eind augustus gelukkig al wel weer aanschuiven bij het 
etentje van Vrouwencontact. 
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♥ Karin Middelkamp en Hein deelden met ons 

het blijde bericht, dat ze volgend jaar februari 
gezinsuitbreiding verwachten. Op Facebook hebben 
ze dat bericht vertaald naar hun gezamenlijke passie 
voor muziek: met bijgaande afbeelding werd de 
komst van ‘een klein muzikantje’ aangekondigd.  

♥ Hans Romijn heeft nog altijd pijn in zijn been 
door problemen met de aders. Soms gaat het even beter, dan weer minder; 
maar de oorzaak is complex en het is letterlijk een langdurig lijden. Het eist ook 
veel geduld en vertrouwen om steeds opnieuw onderzoeken te moeten 
ondergaan. 

♥ Diana Bakker is ook al heel lang op zoek naar de oorzaken van haar 
pijn en lichamelijke problemen. Steeds opnieuw worden behandelingen 
aangedragen die wellicht onderliggende oorzaken kunnen verhelpen, maar tot 
dusver vaak met als enig resultaat de zoveelste teleurstelling. Gelukkig kan 
Diana soms wel haar moeder naar de dienst brengen en halen, en  dan schuift 
ze zelf ook nog even aan bij de koffie. 

♥ Renate Niezing had zorgen over haar broer Bernard in Apeldoorn: hij 
was al erg ziek maar toch lukte het hen om in juli nog een keer bij Renate op 
bezoek te komen. Dat werd een dierbare herinnering voor Renate, want in 
augustus is haar broer overleden. Samen met haar zoon Peter kon Renate nog 
in een rolstoeltaxi naar de begrafenis gaan. 

♥ De familie Middelkamp werd ook geconfronteerd met een sterfgeval: 
hun zwager werd onverwacht ernstig ziek; dat bleek een ongeneeslijke tumor 
te zijn. Daarna werd hij getroffen door een herseninfarct, waardoor hij binnen 
korte tijd na de eerste verschijnselen al kwam te overlijden.    

♥ Zr. Molenaar kan steeds minder zien, alleen wat vage contouren kan 
ze nog onderscheiden. Maar toch is ze nog altijd heel betrokken bij wat er 
gebeurt in de gemeente en de ontwikkelingen in de wereld. 

♥ Wietske Moddejonge heeft veel zorgen om haar kinderen, die beide 
ernstig ziek zijn. Toch nam ze afgelopen zomer ook de tijd voor een korte 
vakantie: even lekker genieten van een mooie reis.     

♥ Jaap van Spengen is namens onze gemeente betrokken bij het werk 
van SIRW. Daar kampen ze ook met een tekort aan vrijwilligers en daardoor 
werd Jaap deze zomer wel zeven keer ingeroosterd voor taken bij de diensten 
op Witterzomer. Daardoor waren Jaap en Marijke wekenlang niet in de 
gelegenheid naar onze diensten te komen, maar gelukkig werden hun 
kostertaken waargenomen door anderen. 

Bij het samenstellen van deze uitgave van De Brug kregen we het 
bericht, dat Jaap weer een TIA had gehad en een nacht in het ziekenhuis 
moest blijven. Daarna mocht hij gelukkig alweer naar huis; hopelijk knapt hij 
gauw weer een beetje op. 
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♥ Anneke Winter-de Boer is ook al een tijdje in de lappenmand; na allerlei 

onderzoek kreeg ze uiteindelijk de juiste medicatie tegen een ontsteking. 
Groeten van haar en ze hoopt gauw weer te kunnen komen. 

♥ We hoorden ook nog het bericht dat ds. Pieter Jager tijdens de vakantie 
een herseninfarct heeft gehad. Na een periode van medische behandelingen 
lijken de gevolgen daarvan mee te vallen, maar hij moet nog wel een tijdlang 
revalideren. 

♥ We waren blij, dat Ita Dijkstra in staat was om een paar zondagen weer 
te komen orgelspelen. Lange tijd kon ze dat niet door rugklachten, maar nu 
was dat zover hersteld, dat ze de dienst kon begeleiden. Enerzijds deed ze dat 
in een dienst onder leiding van Melchert en anderzijds op een zondag, dat Bob 
Wijnstra voorging. De meeste zondagen verzorgt Bob nu de begeleiding op 
piano; in de komende tijd zal hij af en toe worden vervangen door René of 
Annemargriet Duursema. Zij hebben toegezegd zo nu en dan wel een keer te 
komen spelen, zodat Bob ook een keer vrij kan zijn. 

♥ Bij het ouder worden moeten we ook onder ogen zien, dat we sommige 
dingen niet meer zo goed kunnen doen. Soms heeft dat gewoon betrekking op 
lichamelijke inspanning of uithoudingsvermogen, maar soms ook op ons 
geestelijk vermogen. Dan gaat het over nadenken of dingen goed op een rijtje 
krijgen; in alle rust wil dat soms nog wel maar onder druk lukt het gewoon niet 
meer. Soms houdt dat ook in, dat we bepaalde taken in de gemeente aan 
iemand anders moeten overlaten. Dat wordt vaak als moeilijk ervaren, maar 
daarvoor zijn we ook gemeente. 

We hebben veel zaken om voor te bidden en om elkaar in liefde bij te 
steunen. Dat is op zich heel mooi en steeds weer ontdekken we dan ook 
dingen, die ons doen opveren en vreugde geven. Daarvoor mogen we onze 
Heer steeds weer bidden en danken. 

Bert Middelkamp 
 

 

Werken in de Gemeente 

“Hoe kan ik God kennen? 
Deze vraag stelde ik aan mijn computer. Nou ja, ik 

wilde wel eens testen hoe goed dat nieuwe 
computerprogramma is waarover zoveel te doen is in de 
media:  “AI” oftewel lang uit: “Artificiële (Kunstmatige) 
Intelligentie”.  U kunt het vinden op www. 
Bard.Google.com. 

Het is een nieuwe ontwikkeling die tegelijkertijd zowel verbluffend als 
beangstigend is. Hoe werkt het? Je stelt aan dat programma een vraag en 
binnen de kortste tijd geeft het je een uitgebreid antwoord. En het klinkt 
allemaal zeer doordacht.  
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Het antwoord van de computer is 

bijna niet meer te onderscheiden van 
een antwoord van een mens. Studenten 
gebruiken het al als ze een scriptie 
moeten schrijven voor hun studie. En de 
docenten hebben veel moeite om te 
ontdekken of de student het zelf heeft 
geschreven of de computer.  

Zoals gezegd was ik nieuwsgierig 
wat AI zou antwoorden op vragen die 

met het geloof te maken hebben. Zouden er goede antwoorden komen? Of zou 
de computer er niks van begrijpen? Kan een computer die geloofsantwoorden 
wel bedenken, vroeg ik me af? 

Ik moet zeggen dat ik versteld stond van de reactie die ik kreeg op de 
vraag: “Hoe kan ik God kennen?” Leest u hieronder maar wat het antwoord 
van AI was:  

 
“Er zijn veel manieren om God te leren kennen. Sommige mensen leren 
God kennen door te lezen over Hem in de Bijbel. Anderen leren God 
kennen door te bidden en met Hem te praten. Weer anderen leren God 
kennen door naar de kerk te gaan en met andere gelovigen om te gaan. 
Er is geen goede of foute manier om God te leren kennen. Het 
belangrijkste is om open te staan voor Hem en om te proberen een 
relatie met Hem op te bouwen.  
Als je God beter wilt leren kennen, raad ik je aan om de volgende 
dingen te doen: 

• Lees de Bijbel. De Bijbel is het woord van God en het vertelt je 
veel over Hem. 

• Bid tot God. Bid tot God over je leven en je relatie met Hem. 

• Ga naar de kerk. De kerk is een gemeenschap van gelovigen die 
elkaar kunnen helpen om God beter te leren kennen.  

• Omring jezelf met andere gelovigen. Andere gelovigen kunnen 
je helpen om meer te leren over God en om een relatie met Hem 
op te bouwen. 

Het is belangrijk om te onthouden dat God een persoonlijke God is. Hij 
wil een relatie met jou hebben. Als je openstaat voor Hem, zal Hij zich 
aan je openbaren.”    

Zo, nou hoor je het ook eens van een ander! Maar wie is die ander in dit geval, 
blijf ik me afvragen?  
 

Jur Kruizinga, voorganger 
Telefoon: 06 – 2320 4692. E-mail: jur.kruizinga@baptisten-assen.nl 

  

mailto:jur.kruizinga@baptisten-assen.nl
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Van het secretariaat 
Het 70-jarig jubileum van onze gemeente bepaalt voor een groot deel 

ons ‘denken-en-doen’ in deze periode. Naast persoonlijke uitnodigingen en 
eigen publicaties is het jubileum ook aangekondigd in de krant: in de Asser 
Courant stond een mooi 
artikel met een foto van het 
voormalige kerkgebouw aan 
de Oranjestraat.  

Verder is onze 
jubileumdienst ook vermeld 
op diverse internetsites en bij 
evenementeninformatie. Dat 
helpt toch weer even om de 
naam van onze gemeente 
onder de aandacht te brengen 
en bekendheid te vergroten. En misschien wordt het opgemerkt door oud-
leden, die we anders niet konden bereiken. 

Bij het verschijnen van deze Brug is de feestelijke jubileumdienst alweer 
achter de rug: verderop kunt u lezen en zien hoe het geweest is. Er wordt 
inmiddels al gewerkt aan een speciale jubileumuitgave van De Brug, die zal 
verschijnen bij de afsluiting van het jubileumjaar in onze dienst op zondag 12 
november. De hele gemeente krijgt dan een mooie herinnering aan 70 jaar 
Baptisten Gemeente Assen! 

Op zondag 8 oktober houden we weer een Johannes de Heer – 
zangavond in het gebouw van De Ark. Het was de bedoeling dat ds. Gerrit 
Leuvenink in die dienst een overdenking zou doen, maar dat kan niet 
doorgaan: hij is ernstig ziek en moest daarom alle afspraken afzeggen. Via de 
Evangelische Gemeente is nu Geert Jan Steging als spreker gevraagd. Elders 
in deze Brug informatie en de aankondiging van deze avond. 

Bij onze gemeentevergadering op 22 oktober zullen we ook nog verder 
praten over zulke gezamenlijke diensten en andere activiteiten. Het is voor ons 
een mogelijkheid om meer naar buiten te treden en anderzijds om meer te 
bieden dan we zelf zouden kunnen organiseren. Bovendien is het aanbod op 
deze manier vrijblijvend, alleen is het meestal op een andere plek. 

In de Componist worden nu ook regelmatig allerlei activiteiten 
georganiseerd. De nieuwe beheerder doet er alles aan om het wijkcentrum 
echt een plek te laten zijn, waar voor iedereen iets te doen is. Er zijn ook 
activiteiten gericht op senioren en dat zou wellicht interessant kunnen zijn voor 
mensen uit onze gemeente, die behoefte hebben aan dergelijke contacten. 
Daarom zullen we in De Brug ook regelmatig activiteiten van de Componist 
aankondigen; u bent daarbij van harte welkom. 

In onze gemeente zijn er in de komende tijd ook verschillende speciale 
diensten.  
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Op zondag 1 oktober is het 

Israëlzondag, de dienst wordt dan geleid 
door Rik Bouwmeester uit Hoogeveen. In 
de vorige Brug stond nog, dat Jan Brouwer 
er dan zou zijn, maar hij moest helaas 
afzeggen. Maar Gea Buwalda heeft snel 
een vervanger geregeld. 

Bij het zoeken naar gastsprekers 
wordt zo af en toe ook gekozen voor 

nieuwe namen. Op zondag 8 oktober zal Gonda Gelling onze dienst leiden en 
dat is de eerste keer in Assen. Meestal worden mensen gevraagd op basis van 
tips van andere sprekers en die kunnen dan ook wel een beetje inschatten of 
een spreker hier past. 

Diezelfde zondag is er ’s avonds dus de Johannes de Heer-zangdienst 
en op 22 oktober is de najaarsvergadering van onze gemeente. De maand 
oktober is trouwens ook de periode, dat de schoenendozen en alle spulletjes 
daarvoor kunnen worden ingeleverd. Op 12 november staan we nog een keer 
stil bij ons 70-jarig jubileum. 

Een week later is op zaterdag 18 november het landelijke fusiefeest van 
Unie-ABC; dat wordt gevierd in Veenendaal. Iedereen is daarbij welkom, maar 
er is een beperkt aantal plaatsen dus spoedige opgave is gewenst. Elders in 
deze Brug staan de berichten van Unie-ABC met ook meer informatie over 
deze bijeenkomst. 

Wellicht klinkt dat fusiefeest ook nog door bij onze dienst op zondag 19 
november. Daarna volgt de Eeuwigheidszondag en een week later begint de 
Adventsperiode, dan bereiden we ons al weer voor op de kerstperiode. Er is 
dus veel om naar uit te kijken bij onze diensten. 

We zijn dankbaar dat we als gemeente elke week weer mogen 
samenkomen en dat we daar ook na 70 jaar nog mee door kunnen gaan. 

Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp   

 

 

Wijzigingen adressenbestand 
Anne en Gerda Gietema hebben ons gemeld, dat ze nu 

geen gebruik meer maken van een vaste telefoon, dus dat 
nummer is vervallen. Ze zijn wel te bereiken, dan kun je bellen via 
hun mobiele telefoonnummers of via mail:  

Gerda Gietema  06 - 2750 7093 e-mail: gerda@giete.ma 
Anne Gietema    06 - 5165 5974 e-mail: anne@giete.ma 

Wilt u deze wijziging even noteren in uw adresboekje van de gemeente?  
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Brug bijdrage 
Zoals gebruikelijk in september vragen we een 

extra bijdrage voor onze gemeente, van oudsher bekend 
als de ‘Brug-bijdrage’. Vroeger werd dat als 
abonnementsgeld voor ons gemeenteblad geïnd, maar 
in de afgelopen jaren hebben we deze bijdrage meer en 
meer losgekoppeld van (alleen) ons maandblad De Brug. 

Het is natuurlijk mooi als we met deze bijdragen ook de kosten van het 
maken van De Brug kunnen dekken, maar onze gemeente maakt nog meer 
kosten voor communicatie. Er is een website: belangrijk om voor iedereen 
informatie over de gemeente beschikbaar te stellen, maar daar zijn ook kosten 
aan verbonden. Ook e-mail en andere digitale communicatie is niet gratis. 
 Een kerkelijke gemeente moet rondkomen van de bijdragen van haar 
leden. We krijgen geen overheidssubsidie of iets dergelijks: elke euro die we 
betalen moet binnenkomen door bijdragen, collecten of giften. De collecten 
vormen een klein deel van de inkomsten; de vaste (maandelijkse) bijdragen 
van leden en vrienden zijn het belangrijkste. 
 Daarnaast vraagt de gemeente ook bijzondere bijdragen van haar leden 
en vrienden, zoals met Pasen en Kerst. Andere gemeenten kennen verder 
soms ook nog een vakantiegeldcollecte of zoiets, om extra inkomsten te 
krijgen. Binnen onze gemeente in Assen is de traditie, dat er in het najaar 
gevraagd wordt om een ‘Brug-bijdrage’, zodat alle activiteiten in het nieuwe 
seizoen weer van start kunnen gaan. 
 In onze begroting voor dit jaar werd een fors tekort verwacht en toen 
hebben we Unie-ABC gevraagd om ondersteuning. Dat hebben we ook 
gekregen, maar het blijkt dat ook onze eigen gemeente heeft begrepen dat er 
echt meer geld nodig is om verder te blijven gaan. We zijn erg blij om te 
merken, dat er meer geld binnenkomt! Dit jaar vieren we het 70-jarig bestaan 
en we willen graag nog vele jaren doorgaan, maar dat moet ook financieel 

mogelijk blijven. 
 Daarom bevelen we deze ‘Brug-bijdrage’ van harte bij 
u aan. U kunt deze bijdrage gewoon overmaken op het 
rekeningnummer van de gemeente. Een andere 
mogelijkheid is om de QR-code te scannen; dat werkt 
alleen als u een bank-app op uw mobiele telefoon hebt 
staan. U kunt ook persoonlijk betalen bij de 
penningmeester of geven via de collecten: er zijn 
genoeg mogelijkheden. 

 We hopen dat u onze 70-jarige gemeente wilt blijven steunen, zodat we 
samen nog vele jaren verder kunnen gaan. Bij voorbaat dank voor uw steun 
en uw bijdrage. 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp.  
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Uitnodiging Gemeentevergadering 
Aan de leden en vrienden van de gemeente. 

 
Hierbij nodigen wij iedereen graag uit voor onze gemeentevergadering, 

die we hopen te houden op zondag 22 oktober vanaf 11.15 uur in ‘De 
Componist’, aansluitend op onze dienst van die ochtend. Na afloop van de 
gemeente-vergadering is er rond 12 uur een broodmaaltijd gepland. 

Het is gebruikelijk om in het voorjaar en in het najaar als gemeente een 
vergadering te houden: leden en vrienden kunnen daar hun reacties kwijt over 
de gang van zaken in de gemeente. Daarnaast proberen we iedereen dan ook 
weer even bij te praten over de gang van zaken en bijzondere ontwikkelingen. 

Dit najaar willen we ook stilstaan bij de toekomst van onze gemeente, 
waarbij samenwerking centraal komt te staan. Er zijn verschillende dingen die 
we als kleine gemeente zelf niet kunnen, maar die wel geregeld kunnen worden 
samen met andere gemeenten. En wij kiezen dan in de eerste plaats voor 
samenwerking met de Unie-ABC gemeenten hier in Assen. 

Verder komen er ook algemene zaken aan de orde van Unie-ABC; onze 
landelijke organisatie en dat is mede ter voorbereiding van de landelijke 
Algemene Leden Vergadering, die in november weer wordt gehouden. Dit jaar 
is die bijeenkomst vooral ook een viering ter gelegenheid van het voltooien van 
de fusie Unie-ABC; alle leden zijn op 18 november uitgenodigd om dat feest bij 
te wonen! 

Hieronder alvast de agenda voor zondag 22 oktober; het verslag van de 
voorjaarsvergadering wordt nog toegezonden. We rekenen graag op uw 
aanwezigheid; alle leden en vrienden zijn van harte welkom. Als u vragen of 
reacties heeft, neem dan contact op met een bestuurslid. 
 

 

 
Agenda gemeentevergadering  
op zondag 22 oktober vanaf 11:15 uur; na onze dienst. 
 

1. Opening en Mededelingen  
2. Verslag vorige gemeente-vergadering op 23 april 2023 (volgt) 

3. Bestuurszaken en Gemeente Ontwikkeling 
4. Unie-ABC – landelijk werk / voorbereiden ALV november 
5. Samenwerking Unie-ABC in Assen bij activiteiten en bijeenkomsten  
6. Rondvraag 
7. Sluiting 
 
+ 12:00 uur: Gezamenlijke broodmaaltijd als afsluiting van deze ochtend 
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Johannes de Heer-zangdienst op 8 oktober 
Op zondagavond 8 oktober is er weer een Johannes 
de Heer-zangdienst in gebouw ‘de Ark’ aan de J.C. 
van Markenstraat 25 in Assen. Iedereen is daar 
welkom vanaf 18.30 uur; het zingen begint om 19.00 
uur.  

Het zingen van de bekende Johannes de Heer-
liederen roept voor ouderen veel herinneringen op, 
maar ook jongeren genieten van deze herkenbare 
melodieën met sterk overtuigende teksten. 

Bij deze dienst wordt een korte overdenking 
gehouden door Freerk Jan Steging over het thema 
“Evangelie, toen en nu”. Dat komt ook naar voren in de 
liederen die worden gezongen: het zijn vaak oude liederen, maar die nog 
steeds actueel zijn. Een team van muzikanten en zangers verzorgt samen de 
muzikale begeleiding.  

De toegang is gratis, maar 
er wordt wel een collecte 
gehouden. De opbrengst is weer 
bestemd voor Noodhulp aan 
Baptisten Gemeenten in 
Oekraïne: er is daar nog steeds 
veel hulp nodig, zowel voor 
slachtoffers als voor schade door 
het oorlogsgeweld. 

Na afloop van de 
zangdienst is er gelegenheid voor 

ontmoeting en gesprekken: wij luisteren graag naar uw reacties en vragen! 
 

De organisatie van deze Johannes de Heer-zangdienst is een gezamenlijke 
activiteit van Baptistengemeente de Ark, Evangelische Gemeente Assen en de 
Baptisten Gemeente Assen. 
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Waarschuwing tegen fraude 
In de afgelopen tijd horen we regelmatig, dat oplichters juist actief zijn bij 

kerken. Vaak gaat het dan om e-mail-fraude, waarbij men gebruik maakt van 
e-mailadressen die erg veel op die van de predikant lijkt.  

Vervolgens versturen ze een bericht dat 
zogenaamd van de predikant afkomstig is: 
 "Ik kan nu niet praten of sms-en. Ik zit 
midden in een zoom-meeting. Ik mail je met 
mijn laptop. Ik heb hulp nodig bij het online 
kopen van cadeaubonnen. Het is de 
bedoeling dat ik geschenken naar drie 
mensen stuur. Laat me weten of het mogelijk 
is om ze nu te krijgen, zodat ik je kan vertellen 
wat nodig is. Ik zal je vergoeden. Bedankt." 

Omdat de mail zo echt leek bestelde een ouderling via zijn creditcard drie 
cadeaubonnen van 150 euro. Het verzoek bleek nep en de 450 euro was hij 
kwijt. Ook worden (mensen van) kerken soms benaderd met ‘dringende 
hulpvragen’ …  

Iemand zou met zijn vrouw zijn gestrand op het station en ze hadden geld 
nodig om terug naar huis te kunnen. Hun tas was gestolen en daar zaten 
hun bankpas en medicijnen in van mevrouw die hartpatiënt zou zijn. 

Als zulke verhalen heel emotioneel worden gebracht, dan raken mensen van 
hun stuk en zijn geneigd om een klein bedrag te geven. Maar helaas is daar 
ook oplichting in het spel. Soms wordt ook een telefoonnummer, om het geld 
later terug te kunnen geven. Maar dan wordt dat ook weer misbruikt om later 
met een ander verhaal nog meer geld te vragen. 

Bekend zijn ook de WhatsApp-jes van zogenaamde bekenden, die je dan 
even uit de brand moet helpen. Soms is de oplichter erachter gekomen hoe je 
kinderen heten, en dan komen er berichtjes als …  

“Hé mam of pap, wil je me even gauw helpen? M’n telefoon is kapot en 
ik kan niet bij de bank-app. Maar ik moet nu even de rekening betalen 
van de garage …”       

En dat wordt dan ondertekend met de naam van uw kind. Het schijnt vaak voor 
te komen, dat ouders daar intrappen, maar het is simpel te voorkomen: bel uw 
kind eerst op, en overtuig u ervan dat u zelf met hem of haar spreek. Dan krijgt 
u vast een verbaasde reactie. 

Kort en goed: wees altijd voorzichtig en een beetje wantrouwend. Als 
kerk willen we graag dat u bijdragen en giften aan ons overmaakt, maar dat 
vragen we op de bekende manier. En niet door u te vragen om cadeaubonnen 
voor de dominee te kopen. 

Als u vragen van ‘de kerk’ krijgt, waar u over twijfelt neem dan altijd eerst 
even contact op met iemand van ons bestuur. 

Bert Middelkamp   
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Zondagsschool en 
Schoenendoosactie 
In de vakantieperiode was er ook 
gewoon zondagsschool. Gea 
heeft samen met Isabella 
stilgestaan bij wat God voor je 
doet als je ziek bent, je verdrietig 
of bang voelt, of als je honger hebt 
of onderweg bent. Hij zorgt altijd 
voor jou. Ze hebben samen een 
boekje gemaakt en de plaatjes 
gekleurd. Daarna nog samen 
gezongen en gepraat totdat de 
dienst was afgelopen. 
Met andere kinderen hebben we 
nog gekeken naar de regels van 
God. De kinderen konden een 
puzzel oplossen en plaatjes 
kleuren; daarbij keken ze dan 
welke regel van God was en 
welke door de mensen was 
toegevoegd. 
We kregen in de vakantie ook 
nieuwe folders van de schoenendoosactie: die zullen we in de komende tijd 
uitdelen of ze staan op de tafel om mee te nemen. Er staat precies in wat in 
een doos mag en hoe groot die doos kan zijn. Er zijn geen dingen veranderd 
sinds vorig jaar, wat er wel of niet in kan. In oktober kunt u dan weer spullen 
inleveren of zelf een doos vol klaarmaken. Wij zorgen dat er voor alle losse 
spulletjes nog dozen worden versierd. U kunt bijvoorbeeld knuffels, 
schoolspullen, toiletartikelen of speelgoed inleveren.  
In november gaan wij samen met ‘de Ark’ weer alle dozen uit deze regio 
verzamelen en hopen zo weer veel kinderen blij te maken. Mocht u niet zelf 
iets kunnen doen, maar wilt u wel bijdragen dan kunt u dat ook overmaken aan 
de penningmeester: dat gebruiken we dan om nog extra spullen te kopen of 
voor de verzendkosten wat per doos moet worden betaald. Ook als u zelf een 
doos vult en de verzendkosten daarvan wilt betalen, dan kunt u dat ook 
overmaken aan Jelle. 
Alvast weer hartelijk bedankt voor alle bijdragen. Op de zondagsschool zullen 
we ook dingen knutselen voor de Schoenendozen en daarnaast gaan we 
verder met de verhalen uit Bijbel Basics. 
Hartelijke groeten, namens de zondagsschoolleiding 
Aly Middelkamp 
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Laatste kerkdienst Witterzomer 
Sinds 1965 verzorgde de SIRW (Stichting 
Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer) 
kerkdiensten op Vakantiepark Witterzomer. In een 
ongedwongen sfeer konden mensen met allerlei 
kerkelijke - en niet-kerkelijke achtergronden elkaar 
daar ontmoeten om gezamenlijk te luisteren naar 
Gods Woord, samen te zingen en te bidden.  
Wegens meerdere redenen is echter met spijt 
besloten dat dit seizoen het laatste zou zijn. Er zijn 
dit seizoen nog meerdere diensten verzorgd, maar 
op zondag 3 september was de laatste SIRW-
kerkdienst op Witterzomer.  

In deze dienst werd 
muzikale medewerking 
verleend door ‘Together’ 
onder leiding van Annika 
van Burken en met 
begeleiding van Jasper 
Dijkstra en Nico Meilof.  
Voorganger in deze dienst 
was ds. van Harten-Tip.  
Er werd dankbaar en blij 

teruggekeken én ook vooruit gekeken om op een 
positieve wijze de activiteiten van de SIRW 
beëindigen. Verschillende mensen waren apart 
naar Witterzomer gekomen om deze dienst mee 
te vieren. 
Onze gemeente is altijd actief betrokken geweest 
bij het werk van SIRW en de organisatie van 
wekelijkse diensten in het seizoen. Vele jaren was 
Anne Duursema daar onze afgevaardigde, maar 
in de afgelopen jaren werd dat gedaan door Jaap 
van Spengen. Omdat er deze zomer weinig mensen beschikbaar waren om 

alles te regelen, waren 
Jaap en Marijke van 
Spengen de afgelopen 
weken elke zondag op 
Witterzomer.  
We waarderen hun inzet 
en betrokkenheid om alles 
daar goed te laten 
verlopen.  
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Vrouwencontact etentje 
Op woensdag 30 augustus kwamen 
we met zeven zusters bij elkaar bij 
restaurant ‘Ponderosa’. Anneke Winter 
had afgebeld, want ze was nog ziek en 
Bertha Winters ging op die dag op 
vakantie en moest dus ook verstek 

laten gaan. 
Om halfvijf arriveerden de eersten. 
Doordat er net een onweersbui over 
Assen was gekomen, waren de 
meesten samen met de auto of - iets 
later - toch nog op de fiets. We zaten 

dus 
binnen wat te drinken en te praten. Het was gezellig 
om zo weer samen te zijn. 
Jantje Bos was er ook: ze liep na haar operatie nog 
wel achter de rollator. Zij vindt het herstel niet snel 
genoeg gaan, maar de arts had gezegd dat ze over 
een halfjaar weer moest kijken, dan zou ze weer 
meer kunnen. We bestelden ondertussen ons eten 
en praatten nog door over de jubileumviering op 
zondag 10 september en over ons komende 
seizoen.  
Het eten werd 
opgediend en 

we hebben heerlijk gegeten. Daarna 
zochten we nog een lekker toetje uit; bij 
een gerecht stond ‘advocaat met ijs’ en de 
chauffeuse werd op haar vingers getikt dat 
zij dat niet mocht nemen. Ze heeft toen een 
lekkere banana-split gekozen. We hadden daar veel lol om. 

We sloten ons etentje af met 
een lekkere kop koffie of thee; 
daarna ging ieder weer 
huiswaarts. Het was een heel  
gezellige bijeenkomst.  
De volgende keer is 
Vrouwencontact op 
woensdag 20 september om 
half drie in de Componist.  
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Vrijwilligers Dorcas winkel 
Dorcas opent binnenkort een nieuwe kringloopwinkel in Assen. De nieuwe 
vestiging komt in een ruim pand op een mooie zichtlocatie aan de Fokkerstraat. 
Er worden tweedehands spullen verkocht, die grotendeels door particulieren 
zijn ingebracht. 
Alle 43 Dorcas-winkels in Nederland worden volledig gerund door enthousiaste 
vrijwilligers, die een gezellig team vormen met een fijne werksfeer. Zo’n team 
wil Dorcas ook samenstellen in Assen. 
Er is van alles te doen in de winkel, van het werken met meubels, kleding, 
speelgoed, huishoudelijke artikelen of boeken tot het testen van elektrische 
apparaten en van het innemen en 
sorteren van spullen tot kassawerk 
of bestuurstaken. 
Dorcas is een christelijke 
organisatie voor noodhulp en 
internationale samenwerking. 
Dorcas investeert in duurzame 
verandering in het leven van 
mensen die te maken hebben met 
armoede, uitsluiting en crisis. De 
opbrengsten uit de verkoop in de 
winkels komen volledig ten goede 
aan het werk voor deze mensen.  
Dorcas werkt in 14 landen in Oost-
Europa, het Midden-Oosten en 
Afrika. Natuurlijk draagt de verkoop 
van tweedehands spullen ook bij 
aan duurzaamheid door 
hergebruik van goederen en 
materialen te stimuleren. 
Om mensen te informeren over de 
plannen in Assen en om 
vrijwilligers te werven voor de 
nieuwe Dorcas-winkel, is er 
woensdag 20 september een informatieavond. Locatie: De Kandelaar aan de 
Oude Molenstraat 2 in Assen. Vanaf 19.30 uur staat er koffie voor u klaar. U 
bent van harte welkom! 
Aanmelden voor deze avond kan bij Martin Liefhebber: 
m.liefhebber@dorcas.nl, of telefoon 06 – 5183 1326 of bij Evert van Eijs;  
e.vaneijs@dorcas.nl, of telefoon 06 – 5134 5717.  
Kunt u deze avond niet aanwezig zijn, maar wilt u wel meedoen? Neem ook 
dan gerust contact op. Hopelijk tot ziens op 20 september. 

  

mailto:m.liefhebber@dorcas.nl
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Geschiedenis van onze gemeente 

In vorige historische overzichten heb ik onder meer 
stilgestaan bij het ontstaan van de gemeente, de 
activiteiten rondom het project van de Roemenië-reizen 
en de inzet van de gemeenteleden bij allerlei 
werkzaamheden. Bij het voorbereiden van de viering(-en) 

rondom ons jubileum nu heb ik ook gekeken naar wat de gemeente deed bij 
eerdere festiviteiten. Zo vond ik informatie over het feest ter gelegenheid van 

de intrede van ds. A. Gietema in Assen op 
2 oktober 1988.  
Op ludieke wijze werd in “De Gieter”, de 
kontaktbrief van de Baptisten gemeente te 
Assen achtergrondinformatie gegeven 
over de nieuwe halve voorganger (m.a.w. 
een dienstverband voor 50%). Opvallend 
is het enthousiasme, waarmee wordt 
geschreven. Je ziet de vitaliteit van de 
mensen voor je. Ik moest grinniken bij het 
lezen van de advertentie van Gorter’s 
Brille-Boerderij, waarin een feest-bril werd 
aangeboden voor slechts 25 cent, 

weliswaar 
excl. 

montuur en 
glazen. Het 
werk, dat 
aan het feest 
vooraf ging, 

moet voor de deelnemers een mooie herinnering zijn. Er moet heel wat 
gelachen zijn. 
Ongeveer 15 jaar later, in 2003, bestond de gemeente 50 jaar. In zomer van 
het voorafgaande jaar was er een oproep gedaan of er mensen waren die iets 
zouden willen organiseren voor het 50-jarig jubileum. Het duurde toen een tijdje 
voordat er reacties kwamen. Om de jubileumvieringen te kunnen financieren 
werd voorgesteld een kerstmarkt te organiseren. Men had waardevolle 
herinneringen aan de werkacties voor Roemenië en Tsjernobyl. En opnieuw 
werden er dergelijke werkacties georganiseerd. De voorbereiding en uitvoering 
vormden een samenbindend element in de gemeente en het leverde ook flink 
wat publiciteit op. Want er kwamen mensen naar het kerkgebouw, die en 
passant werden uitgenodigd voor de kerstvieringen. Tevens was er geopperd 
een gemeenteweekend te houden. Ooit was de hele gemeente een dag met 
de bus naar Ter Apel gegaan en ook naar de Zaanse Schans.  
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Er waren ook herinneringen aan een weekend op de 
Strubben. Nu werd er, los van het jubileumweekend, 
gekozen voor een gemeentedag op 18 mei. Op die 
zondag werd eerst een speciale dienst gehouden, 
waarna de gemeente aansluitend per fiets of auto naar 
Gasselte ging voor een gezellige middag. 
Enige weken eerder, op 29 en 30 maart, was het jubileumweekend. Op 

zaterdagmiddag een gezellige 
bijeenkomst met heel veel 
gasten en op zondagmorgen 
een bijzondere jubileumdienst in 
een volle kerk.  
In de speciale uitgave van “de 
Brug” ter herinnering aan dit 
jubileum staan veel foto’s, die 
een mooie impressie weergeven 
van dit geslaagde festijn.  

Er waren ook 
reacties op de 
uitnodigingen 
opgenomen in 
deze uitgave. Met 
name de reacties 
van de oud-leden 
werden 
gekenmerkt door 
mooie 
herinneringen en veel waardering. Als besluit wil ik een reactie aanhalen van 
Teun van der Leer, in die tijd Gemeenteopbouwwerker van de Unie: “Mijn wens 

en gebed is, dat dit jubileumjaar vanuit het 
dankbaar terugblikken op Gods goedheid 
en leiding in het verleden, vooral ook een 
motor mag zijn om samen vooruit te kijken, 
in de verwachting dat het beste nog voor 
ons ligt. Tekenend voor Jezus was, dat Hij 
de beste wijn voor het laatst bewaarde. Dat 
geeft hoop voor de toekomst, ook in Assen.”  
En dat is nu, 20 jaar later, nog steeds 
onveranderd. 
Bob Wijnstra  
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Hoogtepunt jubileumjaar: viering met oud-leden 
Op zondag 10 september hebben we een feestelijke 
jubileumviering gehouden, waarvoor ook oud-leden en -
vrienden van de gemeente waren uitgenodigd. Voor de 
viering van ons 70-jarig jubileum waren er ook zo’n 70 

mensen gekomen, dus dat sloot mooi aan     .  

De eerste gasten kwamen al op tijd: soms was het even 
zoeken omdat velen nog niet eerder bij ‘De Componist’ 
waren geweest. Want veel van die oud-leden waren lid in 
de periode voor 2005, toen onze diensten nog werden 
gehouden aan de Oranjestraat. 
Het was fijn om zoveel oude bekenden te mogen 
begroeten. Aan het begin van de dienst werd daar 
uitgebreid bij stilgestaan: aan de hand van het oude 
ledenboek werden de bezoekers welkom geheten, met 
vermelding van het jaar dat ze oorspronkelijk naar Assen 
waren gekomen. 
We zongen een aantal mooie liederen en daarna gingen 
de kinderen naar de zondagsschool. De dienst werd 
vervolgd met het lezen uit Lucas 14 over de man, die zijn 
knechten arme en onaanzienlijke mensen laat uitnodigen, 
omdat zijn voorname gasten het lieten afweten.  

Die gelijkenis sloot aan bij 
het thema ‘Het is feest en 
iedereen is welkom’. Jur 
Kruizinga nam ons mee in 
zijn gedachten over deze 
tekst en de betekenis die 
het kan hebben voor ons 
eigen leven: het is nooit 
vanzelfsprekend dat 
mensen worden gered. 
We moeten door de jaren 
heen trouw blijven in het 
geloof.  



De Brug  21 
 

 

 
 

 
Die jarenlange trouw komt ook terug in de tekst van het 
jubileumlied, dat aan het slot van de dienst werd 
gezongen. Het lied was voor de dienst al een keer 
geoefend, zodat ook de meeste gasten die mooie tekst 
dankbaar konden meezingen. 
Na afloop van de dienst was er koffie of thee met heerlijke 
slagroomtaart. Overal stonden en zaten groepjes mensen 
druk te praten: men had elkaar soms lang niet gezien en 
dan moest er over heel wat jaren worden bijgepraat. 
Ondertussen werden er oude foto’s geprojecteerd: mooi 
om mensen te herkennen, ondanks wat extra rimpels en 
grijze haren. Maar soms leidde zo’n foto ook tot 
emotionele herinneringen aan mensen die niet meer bij 
ons zijn. 
Rond het middaguur stond er een lunchbuffet klaar, 
voortreffelijk verzorgd, zoals trouwens de hele ochtend tot 
in de puntjes was voorbereid. Dank daarvoor aan de 
jubileumcommissie en de steun van vele anderen. Dankzij 
al die helpende handen was alles ook al vlot weer 
opgeruimd, nadat we rond één uur afscheid hadden 
genomen van de bezoekers. 

Een aantal mensen is daarna nog even naar de Oranjestraat geweest, waar 
het voormalige kerk-
gebouw konden worden 
bezichtigd. Dat is nu een 
atelier en in het kader van 
een kunstmanifestatie was 
het gebouw open. 
Het was een prachtige 
samenkomst met veel 
ontmoetingen en dierbare 
herinneringen. Het was fijn 
om zo in dankbaarheid 
samen te gedenken.  
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Nieuwe herinneringen 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beelden van een feest 
vol herkenning vormen 
nieuwe herinneringen.  
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 Nieuwe herinneringen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Meer dan 30 oud-leden 
en – vrienden vierden 
met ons het jubileum.  
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Foto’s van toen 
Lieve mensen;  
In het kader van ‘70 jaar Baptisten 
Gemeente Assen’ deze keer twee foto's 
uit 2005 ... weet u nog dat wij toen 
afscheid namen van het gebouw in de 
Oranjestraat ...? 
Op de eerste beide foto’s ziet u het 
gebouw zelf; momenteel nog steeds te 
bezoeken, maar het is nu een galerie...  

 
En op de onderste foto’s ziet u onze 
plechtige rondgang door het gebouw 
om van alle ruimtes echt afscheid te 
nemen ... het was best een emotionele gebeurtenis ... 

U zult op deze foto’s vast nog 
mensen herkennen ...mensen 
van toen en mensen van nu ... 
 

 
 
 
Graag tot de volgende keer en mocht u zelf ook nog een leuke en/of mooie foto 
hebben ... graag aan mij geven ... u krijgt hem onbeschadigd weer retour!  
Alvast dank en liefs van  
Anke Gorter.   
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Berichten van Unie-ABC  
Fusiefeest op 18 november: kom ook! 
Na jaren van zorgvuldige voorbereidingen 
hebben de aangesloten gemeenten van Unie 
en ABC in juni tot een definitieve fusie 
besloten! Op zaterdag 18 november hopen we dit heugelijke feit te vieren met 
een fusiefeest in Veenendaal, waar alle belangstellenden uit de gemeenten 

voor zijn uitgenodigd.  
Het feest duurt van 13.30 tot 
21.00 uur. Binnenkort zullen 
we het complete programma 
bekendmaken, maar we 
kunnen al beloven dat we een 
aantal mooie verrassingen 
aan het organiseren zijn. 
Tijdens het 
middagprogramma zal ook 
de Algemene 

Ledenvergadering 
plaatsvinden. 
Tijdens deze vergadering 
wordt er een alternatief 
programma aangeboden 
voor de overige gasten. Aan 
de dag en het diner zijn geen 
kosten verbonden, maar een 

vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL14 TRIO 
0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptisten gemeenten o.v.v. ‘fusiefeest’.  
Er is plaats voor 500 personen, dus als je dit feest niet wilt missen, geef je dan 
snel op via het formulier op www.unie-abc.nl.  
 
Regio-avonden in oktober 
In de maand oktober zijn er weer zes regioavonden gepland. Wilt u ook eens 
meepraten over deze zaken of vindt u het interessant om leden van andere 
Unie-ABC-gemeenten te ontmoeten en over allerlei gemeentelijke zaken van 
gedachten te wisselen? U bent van harte welkom! Vraag de secretaris van uw 
gemeente om meer informatie. De regioavond van ‘Noord-Oost’ is op 
donderdag 5 oktober in Musselkanaal. 
 

  

2023 Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners 

5 oktober Regioavond Noordoost in Musselkanaal 

18 november Fusiefeest en Algemene ledenvergadering Unie-ABC 
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Vacature ArendState 
Voor onze locatie ArendState aan de 
Groningerstraat 25 te Assen, zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste 

huishoudelijk medewerker  
voor 9 - 12 uur 

Jouw baan 
De werkzaamheden vinden plaats in het 
woonzorgcomplex ArendState. Als huishoudelijke medewerker zorg je samen 
met je collega’s voor het schoonmaken en netjes houden van diverse ruimten. 
Je draagt er als huishoudelijk medewerker aan bij dat de leefomgeving van de 
cliënten schoon is. Je werkt zelfstandig en gestructureerd. Een flexibele inzet 
wordt gevraagd. 
Identiteit 
Wij koesteren de waarden respect, compassie en verantwoordelijkheid en zien 
deze terug bij de medewerkers. Daarnaast verwachten wij dat onze collega’s 
een christelijke levensovertuiging hebben. 
Arbeidsvoorwaarden 
We beginnen met een jaarcontract en bij goed functioneren is er een 
mogelijkheid voor een vast contract. Salaris en inschaling is conform CAO VVT 
15. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eindejaars-uitkering, 
pensioenregeling, fietsenplan etc. 

Informatie 
Voor informatie kun je terecht 
bij Mijke Lourens op nummer 
0592-763330 of via de e-mail: 
mlourens@accoladezorg.nl 
 

 

 

Vredesweek 
Tijdens de komende Vredesweek heeft het Platform 

levensbeschouwelijke Organisaties Assen hier ter plaatse een speciale 
activiteit georganiseerd. In diverse etalages in de binnenstad van Assen zijn 
van 15 t/m 24 september foto’s te zien rond het thema Vrede, die beschikbaar 
zijn gesteld door verschillende fotografen, afkomstig of woonachtig in Assen.  

Verschillende gerenommeerde fotografen hebben daarvoor hun werk 
belangeloos ter beschikking gesteld.De foto’s worden opgehangen in diverse 
winkeletalages en in lege winkelpanden in de binnenstad. De bedoeling is om 
zo het winkelend publiek even letterlijk stil te laten staan bij de 
leefomstandigheden in andere delen van de wereld. Daar waar oorlog is, 
mensen op de vlucht zijn, of de gevolgen van eerdere conflicten nog steeds 
zichtbaar aanwezig zijn.  
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Vrede is geen vanzelfsprekendheid, is de 

onderliggende boodschap. Het is goed om daar 
aandacht aan te besteden, zeker in de 
Vredesweek. De expositie begint op vrijdag 15 
september met een bijeenkomst in Kunstplaza 
Schurer, Warenhuis Vanderveen. Aansluitende is 
er dan een korte wandeling door de stad langs de 
foto’s. Op deze manier hopen we, dat het thema 
Vrede de aandacht krijgt die het in deze tijden 
verdient. 
 

 

Groot Letter Scheurkalender 2024 
 
Een bemoediging voor elke dag 
De Groot Letter Scheurkalender 
is bedoeld om ouderen, mensen 
met een (visuele) handicap of 
mensen met dyslexie een 
alternatief te bieden voor een 
Bijbels dagboekje. Dankzij het 
goed leesbare lettertype kan 
een brede doelgroep de dag 
beginnen of eindigen met 
bemoedigende teksten uit het 
Woord van God. De Bijbelse 
boodschap geeft zo troost in een 
leven met beperking en geeft 
betekenis aan het bestaan. 
Deze kalender is zeer geschikt 
om cadeau te geven tijdens de feestdagen of bij eindejaar-bijeenkomsten. Om 
zeker te weten dat we voldoende kalenders op voorraad hebben, vragen we u 
bestellingen met grote aantallen op tijd aan ons door te geven. Stuur ons een 
mailtje als u eerst een proefexemplaar wilt ontvangen. 

Bestelling Scheurkalender 
2024: heeft u vragen over 
de scheurkalender, 
bestelling en/of levering of 
andere zaken? Stuur een 

mail naar info@bijbelvereniging.nl of bel ons op 085 - 104 1714. 
Met vriendelijke groet, 
Alinde Schreur l Bijbelvereniging 
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Doe mee met Vlucht Voorwaarts 
"Wees van betekenis voor een nieuwkomer en ontdek 
een andere cultuur" 

Wij koppelen nieuwkomers aan mensen die 
hier al beter de weg kennen. Zij ontmoeten elkaar 
als duo's en in groepen waar ook andere maatjes 
deel van uitmaken. Er is ruimte voor plezier terwijl 
er op een ongedwongen manier toch veel geleerd wordt. 

Wat verwachten we van jou? Je staat open voor een andere cultuur. Je 
woont in Assen of omgeving en je bent bereid een jaar op te trekken met een 
nieuwkomer. Deze tijd is in overleg flexibel in te delen. Wij trainen jou om het 
interculturele contact zo goed mogelijk vorm te geven. 

Doe je mee? Het programma zit vol verrassende ontmoetingen, 
bijzondere gebeurtenissen en leuke activiteiten. Onze ervaring is dat de tijd zo 
voorbij vliegt en je veel nieuwe mensen leert kennen. 

We starten eind september 2023 met een nieuwe lichting! Doe je mee? 

• Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? 

• Stuur een mailtje naar: info@vluchtvoorwaarts.nl 

• Bezoek onze website: www.vluchtvoorwaarts.nl 

• Of meld je aan via: www.vluchtvoorwaarts.nl/nl/doe-mee/  

• Vind ons op social media: @vluchtvoorwaarts 
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Bijbelleesplan 

Een nieuwe 
mogelijkheid om de 
Bijbel regelmatig te 
lezen is door gebruik te 
maken van een Bijbel-
leesplan met behulp 
van een App op de 
telefoon. 
Meer informatie is te 
vinden op 
https://bijbellezenmetjan.nl/ark/ 

Op reis door de Bijbel: samen de Bijbel lezen, begrijpen en geloven. Het 
programma voor 2023/2024 staat in het teken van het thema ‘Ken je mij?’ Als 
onderdeel daarvan gaan we op avontuur door de Bijbel. We beginnen met 
Lucas en Handelingen en kijken dan naar de eerste en tweede advent (komst) 
van Jezus. Ook maken we een reis door de Bijbel in 40 Bijbelverhalen en kijken 
we naar de rol van vervolging in de Bijbel. Waar het avontuur ons verder nog 
mee naar toe neemt? Dat blijft nog even een verrassing. 

Iedereen kan gratis deelnemen: lezen en luisteren via een 
app. De teksten zijn begrijpelijke en in heldere taal met 
toepassing voor vandaag. 
Bedenk dat het volgen van dit leesplan ongeveer 10-15 
minuten per dag kost, en dat maximaal vijf dagen in de 
week. En mis je een keer een les, dan is dat geen ramp. 
Je kunt altijd verder gaan waar je was gebleven, of weer 

aanhaken bij de rest. 
Dit project is opgezet door Jan Heijnen uit Kampen; hij heeft het vorig jaar 
geïntroduceerd op een regiobijeenkomst van Unie-ABC. Dit najaar doen er in 
Assen meerdere groepen van de Ark mee aan het programma via de speciale 
app. Maar ook anderen kunnen meedoen: gewoon jezelf aanmelden op de 
speciale website, dan krijg je e-mails en wijst het zich verder vanzelf. 
Als je bij het meedoen op vragen of problemen stuit, neem dan even contact 
op met Petra Wilhelmus of Bert Middelkamp.  
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Berichten van het Bijbelgenootschap 
 
Bijbel op internet is vernieuwd 
‘Je vindt sneller wat je zoekt met de nieuwe versie van 
debijbel.nl’ Dat zegt Jaap Groen, Hoofd Digitaal bij het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het NBG 
lanceerde een vernieuwde versie van de veelgebruikte Bijbelwebsite 
debijbel.nl. ‘We hebben geluisterd naar de wensen van de 1,4 miljoen 
gebruikers’, aldus Groen. ‘Het zoeken gaat sneller en je weet beter wat je 
gevonden hebt, doordat de zoekresultaten ingedeeld zijn in categorieën.’ Ook 
zijn er nu audiobijbels beschikbaar. 
‘Neem bijvoorbeeld Noach’, zegt Groen. ‘Als je nu die naam intypt, zie je 
meteen dat die naam 49 keer te vinden is in de Bijbel zelf, 56 keer in de 
categorie Achtergrondinformatie en 24 keer in de categorie Berichten. Ook kun 
je binnen zo’n categorie snel doorfilteren, bijvoorbeeld via Berichten naar 
‘blogs’. Zo vind je sneller waar je in geïnteresseerd bent.  
Wat ook prettig werkt is dat je gevonden Bijbelteksten meteen te lezen krijgt; 
je hoeft niet meer door te klikken naar de digitale Bijbel. Deze verbeteringen 
zijn handig voor professionals zoals predikanten, maar ook voor gewone 
Bijbellezers die zich in een onderwerp of personage verdiepen.’ 

Het kopiëren van 
Bijbelteksten gaat nu 
anders dan voorheen. Je 
moet eerst inloggen. Hoe 
dat gaat en waarom het 
veranderd is, staat op het 
beginscherm van 
debijbel.nl. Op debijbel.nl 
staan nu 30 
Bijbelvertalingen, de 
bronteksten en een schat 
aan informatie. 

In de nieuwe versie van debijbel.nl zijn ook de zes meest gebruikte 
Bijbelvertalingen – zoals de NBV21, de Bijbel in Gewone Taal, de Herziene 
Statenvertaling en de Statenvertaling-1977 – in audio te beluisteren (voorheen 
alleen via de app). Die wens leefde onder meer onder gebruikers met een 
visuele- of leeshandicap. Daarnaast is de NBV21 ook beschikbaar in braille bij 
CBB. 
Bij debijbel.nl hoort de handige gratis app Mijn Bijbel. Makkelijk om een tekst 
op te zoeken, een rake blog te lezen of een inspirerend leesplan. Download ‘m 
vandaag nog: debijbel.nl/app. 
 
Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
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Activiteiten in de Componist 
De bezoekers van onze diensten kennen het 
wijkcentrum van de samenkomsten op 
zondag, maar ook door de week zijn er allerlei 
activiteiten in De Componist.  
Verschillende activiteiten zijn ook gericht op 
senioren: 

- op donderdagochtend is er altijd een koffie-ochtend: een mooie 
gelegenheid om vrijblijvend binnen te lopen voor de gezelligheid. 

- in de week van 9 oktober zijn er speciale senioren-activiteiten met o.a. 

schilderen (in samenwerking met Vaart Welzijn) 

- sinds half september is de ontmoetingstuin geopend: een heerlijke plek 
om eens door te lopen of even te zitten en in gesprek te raken 

 
Vaste wekelijkse activiteiten in ‘De Componist’ zijn:  

- Maandagavond: naailes (en ook op woensdag) 
- Dinsdag: schilderclub 
- Woensdagavond: fotografie 
- Donderdag: koffieochtend;  schilderclub;  klaverjassen 
- Vrijdag: cursus Engels;  spingroep 
- Dagelijks: boeken ruilen en gezellige ontmoeting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u vooraf meer informatie? Kijk even op Facebook of op onze website: 
www.wijkcentrumdecomponist.nl  

http://www.wijkcentrumdecomponist.nl/


De Brug  33 
 

 
 



34  De Brug 
 

 

Diensten 
 

Zondag 24 september 1 oktober 

Voorganger Wout Huizing Rik Bouwmeester 

Begroeting Petra Wilhelmus Wietske Moddejonge 

Mededelingen Bert Middelkamp Petra Wilhelmus 

Raadskamer Gea Buwalda Bert Middelkamp 

2e collecte Bloemen Open Huis 

Bijzonderheden  

Viering 
Heilig Avondmaal 
 
Israël-zondag 

Begeleiding Bob Wijnstra Bob Wijnstra 

Geluid Gerrit Buwalda Hans Romijn 

Beamer Hans Romijn Thora Wijnstra 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Aly Middelkamp Gea Buwalda 

Koffie Fam. Middelkamp Fam. Buwalda 

Koster Jaap van Spengen Jelle Hoekzema 

Taxi – naar de dienst op verzoek beschikbaar  

   

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

8 oktober 15 oktober 22 oktober Zo 

Gonda Gelling Jan Foppen Bert van Drogen Vo 

Gerrit Buwalda Wietske Moddejonge Wietze Gorter Bg 

Gea Buwalda Jelle Hoekzema Anke Gorter Me 

Petra Wilhelmus Gea Buwalda Jelle Hoekzema Ra 

Kinder- en Jeugdwerk Gem. Activiteiten Huisvesting Co 

  
Gemeenteochtend: 
na de dienst vergadering  
en afsluitend broodmaaltijd 

Bz 

Bob Wijnstra of i.o. Bob Wijnstra Bob Wijnstra Be 

Gerrit Buwalda Karin Middelkamp Wietze Gorter Ge 

Hans Romijn Karin Middelkamp Thora Wijnstra Bm 

Petra Wilhelmus Aly Middelkamp Gea Buwalda 
Cr 
 

Zo 

Wietske Moddejonge 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Duursema Kf 

Jaap van Spengen Wietze Gorter Jelle Hoekzema Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

Zondag 29 oktober 5 november 

Voorganger Kina Tigelaar Bert Wijchers 

Begroeting Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda 

Mededelingen Bert Middelkamp Petra Wilhelmus 

Raadskamer Anke Gorter Bert Middelkamp 

2e collecte NBG Vieringen 

Bijzonderheden  
Viering 
Heilig Avondmaal 

Begeleiding Bob Wijnstra Bob Wijnstra 

Geluid Karin Middelkamp Wietze Gorter 

Beamer Karin Middelkamp Hans Romijn 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Petra Wilhelmus Aly Middelkamp 

Koffie Fam. Middelkamp Fam. Buwalda 

Koster Wietze Gorter Jaap van Spengen 

Taxi – naar de dienst  op verzoek beschikbaar 

   

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

12 november 19 november 26 november Zo 

Jur Kruizinga Wolter Greven Jur Kruizinga Vo 

Wietze Gorter Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus Bg 

Anke Gorter Gea Buwalda Anke Gorter Me 

Petra Wilhelmus Jelle Hoekzema Gea Buwalda Ra 

Noodfonds Goede doelen Kinder- en Jeugdwerk Co 

Bijzondere viering 
als afsluiting van 
het Jubileumjaar 

 Eeuwigheidszondag Bz 

Bob Wijnstra Bob Wijnstra of i.o. Bob Wijnstra Be 

Hans Romijn Gerrit Buwalda Hans Romijn Ge 

Thora Wijnstra Karin Middelkamp Hans Romijn Bm 

Gea Buwalda Petra Wilhelmus Aly Middelkamp 
Cr 
 

Zo 

Wietske Moddejonge 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Duursema Kf 

Jelle Hoekzema Wietze Gorter Jaap van Spengen Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 



38  De Brug 
 

 

Andere bijeenkomsten 
 

18 oktober 
en 15 november 
om 14:30 uur 

 

Vrouwencontact in de Componist 

 

25 september 
en 6 november 
om 15:00 uur 
 

Bestuursvergadering 
thuis bij een van  
de bestuursleden 

Zondag 8 oktober 
om 19.00 uur 

Johannes de Heer 

zangavond 

De Ark, 
JC v Markenstraat 

Zondag 22 oktober 
om 11.15 uur 

Gemeente vergadering 
Na onze dienst 
in de Componist 

 

Maandag 6 november  
om 14:30 uur 

Baptisten Vrouwen 
Wereld Gebedsdag 

in de Componist 

 

Zondag 12 november 
om 10:00 uur 

 

Afsluiting   
jubileum-jaar 

in de Componist 

 
 

De verjaardagskalender 
 

Op  26-9  wordt   Diana Bakker       57 jaar 
Op  26-9  wordt   Henk Sanders       85 jaar 
Op  27-9  wordt   Roelie Dikkens-v.d. Wal     87 jaar 
 
Op   4-10  wordt   Riet de Vries       82 jaar 
Op   5-10  wordt   Thea Zuidema-Linker     77 jaar 
Op   9-10  wordt   Joost van Spengen     29 jaar 
Op 30-10  wordt   Aly Middelkamp-Dusseljee    66 jaar 
 
Op    1-11  wordt   Wim Eisses       66 jaar 
Op    2-11  wordt   Ria Hoekstra-Sluman     89 jaar 
Op    4-11  wordt   Wietske Moddejonge-de Wind   84 jaar 
Op    5-11  wordt   Pieter van Wingerden     43 jaar 
Op    6-11  wordt   Anja van Duivendijk     71 jaar 
Op    8-11  wordt   Marijke v. Spengen-Ekkelenkamp  66 jaar 
Op  15-11  wordt   Thora  Wijnstra-van Leeuwen  75 jaar 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst!  
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Activiteiten Unie-ABC-gemeenten in Assen 
Er worden in Assen regelmatig activiteiten georganiseerd door ‘De Ark’ 

en de EGA (Evangelische Gemeente Assen), die we 
graag willen delen en doorgeven. Af en toe 
organiseren we samen met hen bijeenkomsten, 
zoals de Kerstmiddag of de zangavond. Maar er 
zijn vaker bijeenkomsten en activiteiten van de 
Ark of de EGA, waar u ook naar toe zou kunnen 

gaan. Daarom dit overzicht, dat we regelmatig in De Brug willen plaatsen. 
 

Dit najaar worden bij de Ark ook weer nieuwe onderwijsavonden gestart. 
Deze keer staat een serie over Galaten gepland. De serie is getiteld 
“Schatgraven in Galaten” en wordt verzorgd door Johan Otten.  

De data zijn: 
donderdag 28 september 2023 
donderdag 12 oktober 2023 
donderdag 9 november 2023 
donderdag 23 november 2023 

De avonden beginnen om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 
uur. Graag even aanmelden voor de avonden via het e-mailadres: 
onderwijs@bgdeark.nl 
 

In het gebouw van de Ark worden ook weer de bekende cursussen gegeven 
van het Evangelisch College. Deze cursus is op de tweede en vierde woensdag 
van de maand en begint in september. 
De cursusavonden zijn van 19:30 tot 22:00 uur in gebouw ‘De Ark’, maar de 
aanmelding loopt via de website van het Evangelische College: 
https://www.evangelisch-college.nl/studie/ec-bijbelcursus/ 
De contactpersoon daar is Mirjam Seldenrust-Klumper. 
De docenten zijn: voor het Oude Testament: Jan 
Boelhouwers en voor het  Nieuwe Testament Roelof Alkema. 
 

Elke donderdagochtend is er in De Ark iets te doen voor senioren: .  
- de ene week een koffieochtend: v.a. 10 uur voor ontmoeting en gesprek 
- de andere week overdagkring: om 10 uur interessante Bijbelstudie 

Verder zijn er af en toe ook speciale Ark-senior-activiteiten: voor  
informatie kunt u contact opnemen met Gea Klooster, 06 – 1750 9054. 
 

Verder zijn de diensten van de Ark en EGA elke zondagmorgen via internet te 
volgen of later terug te kijken; meer informatie op hun websites. 
 

Op zondag 8 oktober is er weer een gezamenlijke Johannes de Heer-
zangavond: zie de aankondiging elders in deze Brug. 

  

mailto:onderwijs@bgdeark.nl
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Samenkomsten   in de ‘De Componist’, Paganinilaan 15, Assen  

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken  

Secretaris 
postadres 

Bert Middelkamp, Kennemerland 44,  
9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95 

Penningmeester 
 
bijdragen          
en giften 

Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96 
rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81  
t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd) 

Website 
Facebook  

www.baptisten-assen.nl 
www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen 

  

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen. 
We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken  

op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. 
Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl 

 

 

DRUKWERK 
 
Afzender: 
Kennemerland 44 
9405 LK Assen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baptisten-assen.nl/
mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl

