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Ter overdenking 
20Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn 
ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, 
leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich 
voor mij heeft overgegeven. 
Galaten 2:19-20 [NBV] 

Niet ik, maar HIJ! 

Een stelling die we in de Bijbel, weliswaar in andere bewoordingen regelmatig 
tegenkomen. We kunnen hierbij even teruggaan naar het onderwijs van Jezus 
die ons een radicale manier van leven voor houdt, die ook de apostel Paulus 
waarschijnlijk diep geraakt hebben. Heb je vijanden lief als jezelf, of als iemand 
je op je rechterwang slaat keer hem ook de linker toe. Behandel anderen zoals 
jezelf ook behandeld zou willen worden.  
Wanneer je de Bergrede leest en vergelijkt met je eigen 
leven dan lijkt de werkelijkheid vaak zo ver af te staan van 
wat Jezus ons heeft geleerd. In ieder geval is een ding 
duidelijk namelijk dat Jezus ons een belangrijke les leert die 
we in een zin kunnen samenvatten: Niet ik maar Jezus, niet 
ik maar de ander. Dit zijn de leefregels in het koninkrijk van 
God. Onze wereld staat ver af van deze manier van leven.  
Als we werkelijk de woorden van Jezus op ons leven en in de gemeente 
zouden toepassen dan zou onze omgeving er heel anders uitzien. Hoe Jezus 
omging met mensen die in die tijd werden nagewezen of nog erger gestenigd 
zouden worden. Maar Jezus liet ons door zijn leven zien dat we anders moeten 
reageren. Dat we ons meer moeten verplaatsen in elkaar. Er moet ruimte zijn 
voor ieder mens en daarvoor moet er ook in ons hart ruimte gecreëerd worden.  
We leven in een wereld die snakt naar verandering, een wereld die aan 
leegheid ten onder gaat. Als we echt een stukje van Gods koninkrijk willen 
praktiseren dan moeten we niet naar de ander wijzen maar naar onszelf. Dan 
is het nodig dat we ons hart openstellen voor de leiding van Gods Geest in ons 
leven.  
Jezus onderwijs was en is radicaal. Jezus evangelie was en is confronterend, 
maar het enig middel om een stukje koninkrijk van God op de aarde te 
scheppen. Soms staan we daar ver vanaf van dat koninkrijk van God, maar 
Jezus spoort ons aan in Zijn Woord: Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid. Dat brengt mensen samen, dat zorgt voor verbondenheid in 
verscheidenheid. Dat zorgt ervoor dat we hoewel we nog getekend door dit 
leven gaan we toch mogen weten te leven door het geloof in de Zoon van God.  
We hebben er deel aan gekregen. Met Christus gekruisigd en de realiteit is dat 
we een nieuwe schepping in Christus zijn geworden. Het is nog een strijd die 
we te voeren hebben, ons oude leven, maar het is het enige alternatief om ook 
een stukje van dat nieuwe in Christus te laten zien.  
 

https://www.debijbel.nl/bijbel/Galaten%202%3A19-20
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We mogen ons ernaar uitstrekken naar dat rijk van God en met vallen en 
opstaan mogen we dat nieuwe delen met mensen die nog in hun eigen realiteit 
leven.  
Laten we Hem liefhebben want Hij heeft ons het eerst lief gehad. Zo mogen we 
bouwen aan dat rijk van God aan Zijn kerk, aan de gemeente. Ik eindig met 
een couplet van een lied uit opwekking als een gebed, een uiting van 
verlangen.  

Kom, vestig Uw gezag, Wees Koning in ons hart. 
Herstel Uw beeld in ons. Onthul Uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw.  
Een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort Uw Geest uit, laat Uw kracht weer zien.  
Wij zijn Uw kerk. Heer, maak ons sterk. In U. 

Wolter Greven. 
 

 

Aandacht voor elkaar  
Dag lieve mensen… 
Er is deze afgelopen periode weer heel wat lief en leed 
gedeeld in onze gemeente …; een ‘korte’ terugblik …: 
♥  Uiteraard heeft het plotselinge overlijden van Martha 
Springer er best ingehakt; Wietze bezocht haar zeer 
regelmatig; we wisten dat het niet goed ging, maar zo snel… 
De uitvaart was mooi en geweldig verzorgd door Jur Kruizinga; iets om heel 
dankbaar voor te zijn! Er waren ook diverse mensen uit de gemeente 
aanwezig! Dat was fijn! 
♥  Thea Zuidema kan terugkijken op een heel mooie beklimming van de Alp 
d’Huez ... nee … niet zijzelf ging lopend omhoog, maar een van haar 
kleinkinderen ... mét een foto van Walter … En de foto die jaren geleden is 
neergezet bij de boom waar de as van Walter is uitgestrooid, stond er ook nog 
steeds ... een prachtig en ontroerend moment! 
♥ Wietske Moddejonge kreeg het de afgelopen periode goed voor haar 
kiezen ... ze kreeg zelf een staaroperatie, maar die is gelukkig goed gegaan, 
maar ... haar zoon Marcel blijkt kanker te hebben aan zijn voet; er zijn goddank 
geen uitzaaiingen geconstateerd maar de behandeling is ook geen pretje ... en 
om de ramp compleet te maken kreeg haar dochter Trijnie het bericht, dat ze 
Parkinson heeft ... dat verklaarde de klachten waar ze al een poosje mee 
kampte ... ja ... soms komt alles tegelijk, maar Wietske houdt de moed er 
gelukkig goed in ... we leven met haar mee! 
♥ helaas ook nog steeds diverse klachten bij Diana Bakker ... gaat het ene 
weer wat beter, dan volgt wel weer iets anders … om moedeloos van te 
worden … 
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♥ dat geldt eigenlijk voor Hans Romijn; de onderzoeken volgen elkaar op maar 
echt een uitzicht op verlichting van de klachten ... helaas … Gelukkig mocht 
Hans wel onlangs de Alpha-cursus afsluiten; samen met Anja van Duivendijk 
en Petra Wilhelmus is hij naar het afsluitende etentje geweest! 
♥ Wietze kreeg goed bericht over de tumor in zijn ruggenmerg; na het maken 
van  een scan is besloten dat hij pas over twee jaar weer voor een scan hoeft ... 
er is geen enkele groei en het geeft ook geen klachten! Wat wel klachten geeft 
is de staar op beide ogen ... de onderzoeken zijn geweest en waarschijnlijk 
volgt de eerste operatie in september … 
♥ Gea en Gerrit kregen het verlies van een zwager te verwerken ... weer een 
gemis in de familie … 
♥ Renate Niezing kampt met uitvallende kiezen; Jur was zo lief haar te 
begeleiden naar de kaakchirurg, maar helaas ... de gezondheid van Renate is 
te broos om er nog iets aan te doen … ook heeft ze soms andere onverwachte 
klachten … “je moet er maar mee leren leven” is dan helaas het devies … maar 
dat valt niet altijd mee ... zeker niet op haar leeftijd …! 
♥ Ook bij de familie Duursema steken af en toe klachten de kop op ... soms 
gevolgd door een val met de fiets ... gelukkig zijn er nu helmen die - als je ze 
ook draagt - goede voorzorg geven … 
♥ Onze secretaris kampte met heel veel hooikoortsklachten … niet 
onoverkomelijk, maar wel heel lastig ... zeker als daar ook nog griep bij komt 
kijken … én nog gevolgd door een val ... 

♥ Goed nieuws was er natuurlijk ook, zoals van 
verschillende mensen die er op uit gingen voor een 
vakantie! Na een periode van ziekte kan dat belangrijk 
zijn … zo kregen we leuke foto’s van Jaap en Marijke van 
Spengen, die er samen op uittrokken in Duitsland   

♥ goed nieuws kwam er ook vanuit de Unie: de fusie tussen Unie en ABC is nu 
een feit ... dat is geen echt gemeentebericht, maar toch ...: het betreft ons 
immers allemaal ... en fijn is het dat wij - als Baptisten Gemeente Assen - 
gewoon onszelf kunnen blijven …! 

Een bloemlezing van het wel-en-wee binnen onze gemeente ... uiteraard 
is er nog meer gebeurd ... soms vindt u daar een apart verhaal over in de 
Brug ... soms worden dingen ook niet genoemd … 
Maar weet dat ieder meeleeft met elkaar: de betrokkenheid in onze gemeente 
is goddank enorm groot! Dat is het toch ook ... gemeente zijn doe je met 
elkaar ... bidden voor elkaar en af en toe een arm om je schouder of een 
telefoontje of een kaartje ... we kunnen niet genoeg op elkaar letten, ook op 
onze ouderen en mensen die niet meer naar de kerk kunnen gaan … 
Dank voor uw betrokkenheid; en mocht u nog met vakantie gaan ...: Gods 
zegen en een behouden thuiskomst! 
Liefs van  
Anke Gorter.  
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In Memoriam Martha Springer-Blank 
 

☆ 15 november 1933 

     † 18 juni 2023 
 

Op zondag 18 juni overleed zr. 
Springer-Blank. Ze is 89 jaar oud 
geworden. ‘De heer is mijn licht’ 
staat er op de rouwkaart. De 
tekst komt van een tegeltje dat 
op haar nachtkastje stond. ‘De 
heer is mijn licht’ vinden we in 
Psalm 27 in het eerste vers.  
‘Martha was een zorgzame 
vrouw ‘, dat vertelde haar zoon 
Martin. ‘Zij stond altijd voor ons 
klaar. Ze zorgde voor haar 
kleinkinderen als ik moest werken door hen van school op te halen en 
broodjes in een plastic zakje mee te geven. Dat deed ze iedere week. 
Ze was blij als ze haar kleinkinderen gelukkig kon maken en vroeg 
heel weinig voor zichzelf. Een zorgzame moeder en oma die ervan 
genoot als ze kaartjes kreeg in de vakantie en die graag met ons uit 
eten ging bij van der Valk’.  
Martha is bijna 90 jaar geworden- een gezegende leeftijd- , maar ze 
wist ook dat ze haar verjaardag niet meer zou halen. In februari kreeg 
ze van de arts in het ziekenhuis te horen dat ze niet lang meer te leven 
had. ‘De aorta-klep is bijna helemaal dicht geslibd: een operatie of 
behandeling kan niet meer’ was er gezegd. Wel kreeg ze hulp van de 
Thuiszorg en daar was ze blij mee en ook Martin zorgde voor haar 
door een paar keer in de week samen met haar te eten. ‘Dan zorgde 
ze niet alleen voor mij, maar kreeg ze zelf ook een goede maaltijd.’ 
Zo stonden zij over een weer voor elkaar klaar en deze laatste 
maanden waren – hoe raar het ook mag klinken – hele goede 
maanden voor de familie. Juist in moeilijke tijden is samen familie zijn 
zo belangrijk om elkaar te steunen.  
Het leven van Martha begon op 15 november 1933 in Emmen. Nadat 
ze Albert Springer leerde kennen en met hem trouwde, gingen ze 
inwonen bij haar ouders die een winkel hadden. Vader was 
stratenmaker en Martha kon werk krijgen bij het Groene Kruisgebouw 
in Nieuw-Weerdinge. Na de geboorte van Hendrik Jan, kon Albert via 
oom Jan werk krijgen bij de kazerne in Assen. Dus verhuisden ze in 
1965 naar de flat in de Einsteinlaan 64 in Assen. Daar werd in 1968 
Martin geboren. Later verhuisden ze naar de Elbestraat in Pittelo. 
 

† 
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Martha ging bij het VVV-kantoor werken. Schoonmaakwerk, samen met 
haar buurvrouw. En ook had ze ‘s morgens particuliere adresjes voor 
schoonmaakwerk. Ze hield ook later contact met hen.  
In 1995, op 28 september, overleed haar man Albert plotseling. Een 
hartstilstand. Ze woonden toen in de Geulstraat. En toen moest Martha 
alleen verder. Bijna 28 jaar heeft ze zo haar leven geleid.  
Martha heeft in haar leven naast alle goede dingen ook veel verdriet 
gekend. Het grootste verdriet is wel dat het contact met haar oudste 
zoon verloren is gegaan. En hoewel er vele pogingen zijn gedaan om 
daarin verandering te brengen is het niet gelukt om tot herstel van de 
relatie te komen. Wat had Martha graag gewild dat dat anders was 
gegaan. Wat kan het leven dan donker zijn. 
Martha had veel steun aan haar geloof. Ze was al heel jong - ze was 
toen net nog geen 16 jaar - op 2 oktober 1949 op haar geloof gedoopt 
in de Baptistengemeente Nieuw-Weerdinge door ds. J.A. Scholte. 
Samen met haar man werden ze op 5 juli 1965 komend uit Emmen lid 
van de Baptisten Gemeente Assen. Martha Springer bleef na het 
overlijden van haar man betrokken bij de gemeente en vooral bij 
‘Zusterhulp’. Zij was daar vele jaren bestuurslid en 
penningmeesteresse; en van daaruit ook betrokken bij het 
zendingswerk van onze gemeenten. Het penningmeesterschap van 
‘Zusterhulp’ - en later ‘Vrouwencontact’ – heeft Martha tot in lengte van 
jaren gedaan. Zelfs toen ze niet altijd meer naar de bijeenkomsten kon 
gaan, bleef zij wel de penningmeesteresse!  
In de afgelopen jaren kon Martha de diensten niet meer bezoeken en 
raakte zij steeds meer aan huis gekluisterd. Maar ze volgde wel wat er 
gebeurde in de gemeente en ook wat er veranderde bij het 
zendingswerk en bij de Unie. Daar kon ze stevige kritiek op leveren, 
maar ze bleef een betrokken vrouw die het soms even nodig had om in 
haar alleen-zijn stoom af te blazen op iemand die haar opzocht.  
Martha was meer dan 73 jaar een trouwe gelovige. Een volgeling van 
Jezus. Naar die Heer is ze nu gegaan. Dat wist ze. Daar vertrouwde zij 
zich helemaal aan toe. 
Op vrijdag 23 juni hebben we in een goedbezochte dienst in de aula 
van begraafplaats De Boskamp afscheid van haar genomen. In de 
overdenking werd stil gestaan bij een drietal verzen (1,4 en 14) uit 
Psalm 27. Vers 4 wil ik hier aanhalen:  

‘Ik vraag aan de Heer maar één ding, meer heb ik niet nodig.  
Ik wil bij hem wonen, elke dag, heel mijn leven. 
Ik wil bij hem zijn in de tempel. Dan zal ik zien hoe goed hij is.’ 

Martha is nu bij de Heer, dat geloven we en weten we in ons hart. Ze 
zal nu ervaren hoe goed het is bij hem.  
Jur Kruizinga  

† 
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Werken in de Gemeente 

Vandaag -als ik dit schrijf- gaat het over modder. De hele 
dag, want het is vandaag (29 juni ) ’Modder-dag’. Ik dacht 
eerst dat ik het verkeerd verstaan had en dat de 
nieuwslezer Moederdag zei, maar het bleek wel degelijk 
Modderdag te zijn. Wist u dat we zo’n dag hebben in ons 
land? Ik niet, maar als je er over nadenkt is modder 
belangrijker dan je zo op het eerste gezicht denkt.  
Allereerst komt modder in allerlei spreekwoorden en gezegden voor zoals ‘een 
modderfiguur slaan, aanmodderen, met modder gooien’. Vaak heeft modder 
dan een beetje negatieve betekenis. Sinds 1287 komt het woord al voor in onze 
taal. Maar we weten ook dat modder van belang is voor de groei van planten. 
Dat mengsel van aarde en water. Modder. Boeren weten er alles van. 
In het journaal zag ik de beelden van de viering van Modderdag. En ik genoot. 
Ik zag kinderen die zich lekker languit lieten vallen in een modderpoel. En wat 
hadden ze een lol! Helemaal onder de blubber zaten ze en ze konden er geen 
genoeg van krijgen. Wat een feest dat je op deze dag je kleren en je gezicht 
helemaal vuil mag maken met modder! Ik kreeg er bijna zelf zin in. Ja, da’s het 
kind in mij. 
En daarna zag ik allerlei deskundigen zeggen hoe belangrijk het voor de 
gezondheid en ontwikkeling van kinderen is dat ze buiten kunnen spelen en 
lekker bezig mogen zijn met zand en klei. Knoeien met zand en water deden 
we immers zelf ook toen we jong waren. Kastelen bouwen in de zandbak met 
een grote slotgracht eromheen. Lekker aanmodderen.  
Als je ouder wordt verleer je langzaam dit spelen met aarde en water. Nette 
burgers worden we dan die hooguit als we kwaad zijn op anderen nog ‘met 
modder gooien.’ Of misschien nemen we nog wel eens een modderbad in een 
wellness-resort. Dat schijnt goed te zijn voor de gezondheid. Dat klopt! 
Ik moest ineens denken aan die genezing van een blinde. Dat mooie verhaal 
staat beschreven in Johannes 9:  

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 
Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij 
geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? ‘Hij niet en zijn 
ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet 
door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen 
van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan 
niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de 
wereld. Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel 
maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde en zei 
tegen hem: Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is in onze 
taal ‘gezondene)’. De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam 
kon hij zien. 
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Eigenlijk ligt de oorsprong van Modderdag in dit wonder. Jezus rekent af met 
de opvatting dat zonde de oorzaak is van aangeboren ziektes. Kinderen mag 
dat nooit worden aangerekend.  
De blindheid van de man wordt door Jezus in een totaal andere context 
geplaatst. Jezus zegt: “Door deze blinde moet het werk van God zichtbaar 
worden.”  Dat is de boodschap van Jezus:  het werk van God moet zichtbaar 
worden!  Daarvoor zijn we met elkaar gemeente! En hij zegt erbij: “Ik ben het 
licht voor de wereld.”  
En ik moest denken aan de tekst op het tegeltje van Martha Springer: ‘De Heer 
is mijn licht.’  (Psalm 27: 1).   
Jur Kruizinga 
Telefoon: 06 – 2320 4692. E-mail: jur.kruizinga@baptisten-assen.nl 
 

 

Persoonlijke berichten 
Alpha Cursus  

Op 17 april van dit jaar ben ik bij ‘Assen 
Zoekt’ begonnen met de Alpha cursus. 
Samen met 25 andere deelnemers vanuit 
Assen Zoekt, uit andere kerken en een aantal 
die zich nog niet bij een kerkgemeenschap 
zaten zijn we begonnen met Alpha. 

Elke keer begonnen we met een gezamenlijke maaltijd, welke werd 
gekookt door de mensen van de kerk. Na het eten werden we in groepen 
gesplitst, want er was ook een grote groep Christelijke vluchtelingen uit Iran en 
die volgden de cursus in een andere ruimte met Farsi ondertiteling. Twee 
broeders uit Congo en de Nederlandse groep volgen het tezamen, waarna ook 
de Nederlandse groep naar een andere ruimte ging om met elkaar over de 

thema’s te praten.  
In het begin zag je nog individuen of 

kleine groepjes, maar toen we met 
Pinksteren een heel weekend weg zijn 
geweest was het één groep geworden. 
Verhalen over geloof werden gedeeld, 
maar ook veel persoonlijke verhalen. 
Samen bidden, samen eten, samen met 
elkaar optrekken. Vooral het weekendje 
weg heeft me geraakt. Tijdens dit weekend 
ben ik paar keer geraakt door de Geest en 
heb ik kracht gekregen om hardop te 
bidden, wat ik daarvoor niet durfde. Ook 

heeft de Heilige Geest me geraakt bij mijn mening over vluchtelingen.  

mailto:jur.kruizinga@baptisten-assen.nl
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En ik geef nu iets toe wat menig mens voor zich zou houden. Ik schaam 

me niet voor mijn gedachten van toen, omdat ik geraakt ben. Mede door vele 
persoonlijke verhalen die ik van de Iraanse vluchtelingen heb gehoord, weet ik 
nu dat elke vluchteling die vervolgd wordt of waar oorlog heerst een veilig 
onderkomen moet krijgen. 

Wat ben ik blij dat ik dit weekend daar was en dat ik de Alpha heb mogen 
doen. Niet alleen het weekend maar alle avonden dat we een cursusavond 
hadden. Helaas zijn die tien weken zo voorbij, want in die weken het ik Gods 
aanwezigheid mogen ervaren in vele opzichten. 

Maandag 10 juli was de afsluiting met 
een feestavond. Dit keer moesten wij als 
deelnemers zelf koken en we mochten 
allemaal gasten uitnodigen. Vanuit onze 
gemeente had ik Anja en Petra uitgenodigd, 
samen met een maatje van mij “de clown” 
waarmee ik optredens doe. Samen hebben 
we de feestavond bijgewoond, welke ook 
zeer geslaagd was.  

Houd het hierna op...? Nee zeker niet: Alpha is zeg maar een 
basiscursus, maar de Bijbelstudie zal zeker een vervolg krijgen, in groepsvorm 
of via een speciale app op de telefoon. Maar de Alpha-cursus is de basis en 
hoort daar zeker bij. Binnen de groep zijn leuke contacten ontstaan: een 
daarvan is Twan, hij was begeleider en vanaf dag een hadden we al een hele 
goede klik (ook hierin moet de Geest een rol hebben gespeeld). Van Twan heb 
ik als verjaardagscadeau een tegoedbon gekregen om nogmaals aan te sluiten 
bij de Alpha-cursus. 

Natuurlijk kan ik nog veel meer leuke dingen vertellen over de Alpha, 
maar dan zal de Brug te klein zijn. Dus spreek me gerust aan als je er meer 
van wilt weten. Mocht je ook graag de Alpha cursus willen volgen? In Assen 
geven vier kerken de komende periode - zowel avonds als ook overdag - weer 
zo’n cursus. Voor informatie www.Alpha-cursus.nl. Ik kan het jullie zeker 
aanraden. 
Hans Romijn  

http://www.alpha-cursus.nl/
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Van het secretariaat 
In de afgelopen periode werd bekend, dat de fusie Unie-ABC nu definitief 

is afgerond. In de dagelijkse praktijk was dat al zo, maar er moest nog formeel 
gestemd worden over statuten en regelementen. Daar 
is nu met overtuigende meerderheid mee ingestemd 
en daar mogen we blij mee zijn; samen kunnen we 
meer doen en veel betekenen voor elkaar. 

In Assen zijn we al een aantal jaren bezig om die 
samenwerking gestalte te geven. We organiseren 
samen als Unie-ABC gemeenten een kerstmiddag en 
Johannes-de-Heer-zangavonden. Bij de ‘actie 
Schoenendoos’ wordt ook samengewerkt met de Ark, 
waar dan alle schoenendozen uit de regio worden 
verzameld en verzonden. 

Op zondag 8 oktober zal er weer een Johannes-
de-Heer-zangavond worden gehouden, net als de 
vorige keer ’s avonds om zeven uur in De Ark. Na de 

vorige avond vroegen veel bezoekers om dat vaker te doen en we hopen nu 
nog meer mensen te bereiken. Noteer de datum en nodig ook anderen 
daarvoor uit.   

Binnen onze gemeente zijn er weinig doordeweekse activiteiten: we 
hebben daarvoor niet genoeg mensen, maar ook geen menskracht om dat te 
organiseren. Maar de Ark is een grotere gemeente en zij hebben veel 
verschillende activiteiten door de week en daarbij zijn ook mensen vanuit onze 
gemeente van harte welkom! 

Daarom hebben we nu in De Brug een overzicht opgenomen van de 
activiteiten die door Ark worden georganiseerd. Zij organiseren allerlei 
cursussen en trainingen, waarvan er veel in september en oktober weer met 
nieuwe groepen starten.  

Verder is er elke donderdagmorgen een ontmoeting voor senioren: de 
even weken als koffieochtend en de oneven weken als overdagkring. En soms 
worden er ook speciale activiteiten georganiseerd door ‘Ark senior’. Als er 
mensen in onze gemeente zijn, die ook door de week behoefte hebben aan 
een ontmoeting in kerkelijk verband, dan lijkt dit zeker aan te bevelen. 

Ook verder is er in Assen veel 
samenwerking tussen de kerken, bijvoorbeeld 
in het ‘Pastores Convent’. Zij nemen ook steeds 
het initiatief voor de gezamenlijke publicaties, 
die bijvoorbeeld met Kerst in de krant staan. 
Verder hebben zij regelmatig bijeenkomsten, 
waarbij Jur Kruizinga nu ook aanwezig was. Op 
8 juni was er een bijeenkomst van het Pastores Convent samen met de 
burgemeester over ‘Cohesie in de samenleving’. 
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In de Brug kunt u ook regelmatig iets lezen over ‘Inspiratie voor 

Duurzaamheid’ waar Petra Wilhelmus en ik bij zijn betrokken. Bij die 
bijeenkomsten gaat het over duurzaamheid, dus hoe we samen zo goed 
mogelijk omgaan met de aarde en een beetje zuinig zijn op de natuur.  

Er wordt nu een Duurzaamheidsfestival voorbereid, dat begin volgend 
jaar wordt gehouden.  

Binnen onze gemeente hebben we begin juni 
afscheid genomen van Henk en Marleen 
Samplonius: zij willen zich oriënteren op andere 
kerken in Assen. Petra Wilhelmus bracht bij het 
afscheid onder woorden, hoe we hen zullen missen 
in het gemeentelijk 
werk: Henk als 
organist en Marleen 
met creatieve 
beamerproducties en 
daarnaast zoveel 
andere activiteiten. 

Maar Petra 
vertelde ook, dat Marleen en Henk al een paar 
keer eerder door verhuizingen afscheid namen en 
toch steeds weer terug kwamen. En alle 
persoonlijke contacten kunnen gewoon doorgaan, 
want zij blijven nu in Assen wonen. 

Bij de vorige Brug is een ‘betaalverzoek’ 
verspreid om mede op die manier de betaling van (in dat geval) de landelijke 
contributie voor Unie-ABC onder de aandacht te brengen. Veel mensen 
hebben daar al op gereageerd, dus onze indruk is dat zo’n betaalverzoek nuttig 
is. Maar ook als u daar anders over denkt, dan horen we graag uw reacties. 

Verder ook nogmaals de oproep om oud-leden en –vrienden van onze 
gemeente uit te nodigen voor de dienst op 10 september. Dat wordt een 
feestelijke bijeenkomst, met aansluitend een koffie-ontmoeting en een 
gezamenlijke broodmaaltijd. Er zijn al tientallen uitnodigingen verstuurd en er 
hebben zich ook al een aantal oud-leden en -vrienden gemeld, die graag willen 
komen.  

Maar er zijn ongetwijfeld nog meer, waarvan wij geen adres hebben 
gevonden. Als u nog contact hebt met mensen die vroeger bij de gemeente 
waren, vraag hen dan ook om op 10 september te komen. De uitnodiging staat 
ook in de Brug en op onze website. En als u het adres doorgeeft, dan kan de 
secretaris ook alsnog een uitnodiging versturen. En vergeet ook zelf niet die 
datum te noteren en erbij te zijn! 

Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp  
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Zondagsschool 
We hebben bericht ontvangen van 
‘Gain’ over de Schoenendoosactie. 
Vorig jaar zijn er maar liefst 46.330 
schoenendozen ingeleverd en die 
zijn uitgedeeld aan kinderen in 
Albanië, Griekenland, Moldavië, 
Roemenië, Servië, Sierra Leone en 
Togo. Later ook nog aan 
vluchtelingenkinderen in Oekraïne 
en langs de grenzen van Europa. 
Namens al die kinderen bedankt 
voor uw inzet. 
Dit jaar zal er ook weer een 
schoendoosactie worden 
gehouden en wij willen daar vanuit 
onze gemeente graag weer aan 
meedoen. In september en oktober 
gaan we daar weer mee bezig, 
Maar mocht u in de vakantietijd 
nog iets krijgen, bijvoorbeeld als 
reclame, wat past in een 
schoenendoos denk dan alvast 
aan deze actie. In de volgende Brug leest u hier dan wel meer over. 
Bij onze zondagsschoolbijeenkomsten gingen we na Pinksteren verder met de 
verhalen van Jezus. Jezus ontmoette verschillende mensen, zoals Martha en 
Maria, en slaaf van een Romeinse officier, wetsleraren en farizeeërs en 
Zacheüs. Toen we naar het verhaal van Zacheüs hadden geluisterd, losten we 
ook een puzzel op en deden een bordspel: we kregen allemaal speelgeld en 
gooiden om de beurt met dobbelstenen om de pion te verzetten. Soms moest 
je een vraag beantwoorden, geld betalen om de stad binnen te komen, iets 
kopen of iets geven aan de andere spelers. Wie op nummer 30 kwam, had 
gewonnen. Maar je moest wel je geld al eerder inleveren om te kunnen winnen. 
Ook kleurden we nog het plaatje naast Zacheüs in de boom en Jezus die hem 
riep. De kinderen vonden het wel leuk om dat geld mee te nemen naar huis, 
ook al was het maar speelgeld. 
Daarna gingen de verhalen over Mozes en de regels van God; we kunnen daar 
een aantal zondagen over praten en werken. In de vakantie kunnen we werken 
uit een vakantieboek of de programma’s verder volgen. Er is elke zondag een 
programma voor de kinderen beschikbaar, dus neem gerust uw kleinkinderen 
mee. 
De zondagsschoolleiding wenst iedereen een fijne en gezellige vakantie. 
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Vrouwencontact 
Op woensdag 31 mei waren we bij elkaar; Gea heette ons welkom en we 
spraken over wie er afwezig waren. Thea liet een foto zien van Alpe d’ Huez: 
de volgende dag zou haar kleinzoon daar meedoen aan de sponsoractie om 
geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Er werd nog doorgepraat over 
andere zaken en daarna zongen we lied 236 ‘De geest des Heren’. Daarna 
ging Gea ons voor in gebed en lazen we uit Matheus 11 en Handelingen 2 
verhalen over Pinksteren. 
Gea deed hierover de overdenking, die ze zelf had gemaakt. Pasen is de 
waakvlam, maar met Pinksteren slaat de vlam over. We hoorden ook nog de 
eerste zeven verzen van Psalm 118: dat gaat er over dat de liefde van de Heer 
altijd blijft bestaan. Hij luistert altijd, Hij is altijd bij je en helpt je zodat je niet 
bang hoeft te zijn voor vijanden. Hij heeft het voor ons doen lichten.  
We mogen weten, dat waar we ook heen gaan, we gaan niet alleen. Als je 
achterom kijkt, je verdriet hebt of bang bent, kijk dan naast je. Want de Heer is 
altijd bij je. Hierna zongen we lied 231 ‘Geest van God’. We luisterden nog naar 
het gedicht ‘Grenzeloze liefde’ van Chris Eijer en zongen lied 458 ‘Heer wat 
een voorrecht’. 
Hierna spraken we over het besluitenverslag van 3 mei en keken we wie er 
een kaartje van ons zou krijgen. We schreven onze namen op de kaarten, die 
Lammy eerder al eens gemaakt heeft om te versturen. Hierna was er pauze: 
we dronken koffie of thee met iets lekkers en Anke inde de contributie. 
Gea had voor ons nog een quiz gemaakt: welk woord hoort ertussen? Dat was 
toch moeilijker dan we dachten, maar wel leuk om te doen. Daarna las Gea 
een brief voor in het Gronings van vrouw Bus aan haar huisarts: die stond vol 
met versprekingen en komische woorden over de ziektes die ze had. We 
hebben er erg om kunnen lachten, ook de mensen die geen Gronings kenden 
begrepen het toch wel. 
Gea las nog het gedicht voor ‘Ik dank U’ uit de bundel ‘Een fluit van riet’ en we 
sloten af met lied 595 ‘Genade wensen wij’. Gea wenste ons wel thuis. 
 
 
Op 28 juni waren er vijf dames aanwezig en de middag was voorbereid door 
Jenny en Anke. Na de opening zongen we lied 380 en er volgde een gebed. 
Psalm 139 werd gelezen door Jenny; we zijn op weg ... en dat refereerde weer 
aan de komende vakantieperiode!! Daarna hierover een mooi stukje over 
genoemde vakantie; hoe fijn is het om niets te hoeven…!! 
We zongen nog een lied en daarna kwam het verslag van de vorige keer aan 
de orde. Een kaartje gaat naar Anneke Winter, Lammy, Thea en Renate. De 
voorbereidingen voor het Dankoffer worden op 20 september gedaan, onze 
volgende bijeenkomst. Tussendoor hopen we elkaar nog te ontmoeten tijdens 
een gezellig etentje!! 
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Na de pauze, waarin we koffie of thee dronken, vergezeld van een lekkere 
koek, kwam een spel; diverse bladen met foto’s passeerden de revue; bekende 
vrouwen, dieren, bloemen, eten/drinken ... ieder kon opschrijven wat werd 
herkend … sommige foto’s waren best lastig … iedereen kreeg na afloop een 
marsje of milky way voor de inspanning!! 
Jenny las nog een gedicht van Lies Booy over de Zomer; daarna werd de 
middag afgesloten met gebed en een lied. 
De volgende bijeenkomst van Vrouwencontact is op woensdagmiddag 20 
september om half drie. Het is de bedoeling intussen ook nog een zomers 
uitstapje te organiseren; daarover krijgt men nog bericht.  
 

 

Open Huis zoekt vrijwilligerscoördinator 
Het Open Huis van de Kerken te Assen is er voor iedereen die behoefte 

heeft aan gezelschap, gezelligheid, rust of bezinning, (soms letterlijk) warmte, 
een praatje maken, een gezelschapsspelletje doen, hulp op 
levensbeschouwelijk of maatschappelijk gebied, of gewoon even ergens een 
kopje koffie kunnen drinken en een krantje lezen. Het Open Huis biedt letterlijk 
en figuurlijk een warme huiskamer.  

Wegens het aftreden van de huidige functionaris per 1 september a.s. 
zijn wij per direct op zoek naar een  

 Coördinator vrijwilligers 
Tot het takenpakket behoren o.a.: 

- meewerken aan de werving van nieuwe vrijwilligers 
- coaching en monitoring vrijwilligers 
- opstellen en aanpassen van dienstroosters voor reguliere en speciale 

activiteiten 
- coördineert en stuurt activiteiten aan in samenwerking met andere 

bestuursleden 
- is lid van het bestuur en medeverantwoordelijk voor het beleid 
- contactpersoon voor het netwerk DAK 
Als deze mooie bestuursfunctie u aanspreekt en u meer informatie wilt, 

neem dan contact op met onze voorzitter Jans Enting via email 
info@openhuisassen.nl of telefoon 06-51269377  

mailto:info@openhuisassen.nl
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Uitnodigingen Jubileumdienst 
In de afgelopen maand zijn tientallen uitnodigingen 

verstuurd aan oud-leden en -vrienden van de gemeente, 
om hen uit te nodigen voor de speciale jubileumdienst op 
zondag 10 september a.s. Sommigen reageerden direct: 
de een verwonderd, maar velen zijn blij verrast dat er aan 
hen is gedacht. 

Het is een hele zoektocht geweest om adressen van oud-leden en 
vrienden te vinden. Er zijn natuurlijk wel oude adresboekjes en lijsten, maar 
alles wat daar op staat is meestal al achterhaald. Mensen zijn verhuisd en van 
de ouderen zijn velen niet meer onder ons. Maar met hulp van degenen, die al 
het langst deel uitmaken van onze gemeente zijn er toch heel wat adressen 
gevonden. 

Sommige uitnodigingen zijn persoonlijk bezorgd en dan vaak ook met de 
afspraak om ter plekke nog even te controleren, welke naam er bij de 
brievenbus staat. Verder zijn veel uitnodigingen per e-mail verstuurd: sommige 
oud-leden ontvangen nog steeds de Brug per e-mail en dan kunnen we hen 
dus op die manier bereiken. Verder volgen een aantal oud-leden onze 
gemeente via Facebook en aan hen kunnen we dan een bericht sturen via 
Messenger. 

Ook is er een oproep gedaan in de nieuwsbrief van Unie-ABC, die 
regelmatig naar alle aangesloten gemeenten wordt gestuurd. Daarin is 
verwezen naar de informatie op onze website, want daar staat ook alle 
informatie over het jubileum vermeld en kunnen bezoekers een uitnodiging 
downloaden. Zo proberen we op allerlei manieren zoveel mogelijk oud-leden 
en vrienden van onze gemeente te bereiken. 

Inmiddels zijn er – dankzij de hulp van velen – zo’n tachtig uitnodigingen 
verstuurd. En de eerste aanmeldingen zijn ook al binnen: ten tijde van het 
samenstellen van deze Brug waren er al ruim 10 personen aangemeld. En als 
u nu ineens bedenkt, dat u ook nog wel contact hebt met iemand, die hier 
vroeger lid is geweest, dan kunnen we diegene(n) nog steeds uitnodigen! 

U kunt zelf een uitnodiging doorsturen, maar u kunt ook vragen aan het 
secretariaat of iemand van de jubileum-commissie om de uitnodigingsbrief te 
verzenden. Zij weten ook precies, aan wie er al uitnodigingen zijn verstuurd. 
Maar u kunt diegene(n) natuurlijk ook gewoon even bellen: dat is nog veel 
leuker en directer.  

Het verzoek is wel, om aanmeldingen van gasten voor 10 september voor 
eind augustus even door te geven. Dan proberen we zo goed mogelijk rekening 
te houden met het aantal bezoekers. Na de dienst en koffie-ontmoeting is er 
ook een broodmaaltijd, dus is het handig om te weten voor hoeveel mensen er 
moet worden ingekocht. 

En natuurlijk van het grootste belang: zet de datum van 10 september 
zelf ook even in uw agenda of op de kalender. Want wij zijn samen de 
gastheren en gastvrouwen voor alle bezoekers!   
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Baptisten Gemeente Assen 70 jaar 
 
BGA in de jaren tachtig: rust en orde na roerige tijd 
 

Als jongeren bij elkaar komen, dan praten ze zelden 
over het verleden. De gesprekken gaan vaak over de 

dingen waar ze nu mee bezig zijn. Een mooie woning, een verhuizing, de 
vereniging, waar ze lid van zijn, een vakantiebestemming, die op het 
wensenlijstje staat. Het is herkenbaar voor iedere oudere: die tijd hebben wij 
ook meegemaakt. 

Waar praten ouderen over? Iedere maand is er in Diever een 
samenkomst van de “Drentenierders”. Een mooi 
woord, maar het zijn gewoon mensen, die voor het 
merendeel uit het westen van het land komen en die 
contact zoeken met lotgenoten, die stomtoevallig ook 
contact zoeken met andere mensen. De eerste 
kennismaking lijkt op het snuffelwerk van hondjes. 
Hoe heet jij en waar kom jij vandaan? Als je door de 
eerste test heen komt, en als het een beetje klikt, dan 
komen de volgende vragen: waar woon je nu en wat 
heb jij gedaan in je leven? Politiek en geloof komen 
pas aan de orde als het onderling echt goed voelt.  

Als wij als baptisten gemeente terugkijken, dan 
kunnen wij over ons geloof gaan praten. En als je dat 
voorzichtig doet, dan merk je dat onze 
geloofsbeleving heel verschillend kan zijn. Ook onze 
liederenkeuze is niet dezelfde. Een jongere zei pas, 
dat wij van die belegen liederen zongen. Een mooie 
uitdrukking, maar met een variatie is iedereen (af en 
toe) tevreden en dat geldt evenzeer voor de 
sprekers. 

Maar waar kunnen wij als gemeente op 
terugkijken? Laatst hebben wij een verhaal gelezen 
van Thea Zuidema over de Roemenië-reizen. Nu 
zetten we de tijd zo’n veertig jaar terug. De zeventiger 
jaren waren voor de gemeente nogal hectisch 
geweest en in de jaren tachtig wilde men alles wat 
beter laten gaan.  

In 1979 had ds. J.W. Bok na zeven dienstjaren 
afscheid van de gemeente genomen. De secretaris, 
Anne Duursema, vermeldt in het jaarverslag, dat 
sinds de aanwezigheid van Anke Gorter het 
zondagsschoolwerk kon doorgaan.  
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In dat jaar werd Wietze Gorter gekozen als diaken 
en wordt aangesteld als penningmeester. Bekende 
namen voor velen en dan wordt de zondagsschool ook 
nog bij de familie Gorter thuis gehouden.  

In 1981 kwam daar verandering in. Er was behoefte 
aan een andere ruimte, waar ook kinderen van de crèche 
konden worden ondergebracht. Het gemeentelid, Auke de Jong, had een hotel, 
“De Nieuwe Brink”, waar een zaal was voor de zondagsschoolkinderen en plek 
voor de crèche, waar Diana Bakker hielp. De periode in het hotel was van korte 
duur, want een jaar later, kwam de zondagsschool weer samen bij de familie 
Gorter thuis.  

1981 is ook het jaar, waarin onze Unie 100 jaar 
bestond en haar feest vierde in Zuidlaren. Velen gingen 
daar naar toe. Ook werd gestart met een groep aan het 
project van de Gemeente Bijbel School. Dat bleek een 
succes te zijn, want niet veel later werd nog een tweede 
groep gestart om mee te doen aan dit project. In die tijd 
waren er ook bijzondere collectes voor Terre des 
Hommes. Zusterhulp had kinderen geadopteerd via 
deze instelling. Vele jaren is dit doel financieel 
gesteund. 

Nog even de 
namen van toen; 
Anne Duursema 
was aftredend en 
werd als 

secretaris 
opgevolgd door 
br. D. Moens en 
het volgende jaar, 
in 1982, werd 
Anne weer 
gekozen als raadslid, maar nu als voorzitter. Wietze 
Gorter verruilt het penningmeesterschap voor het werk 
als secretaris en na twee jaar treedt hij af en wordt weer 
penningmeester. Hij is de man van het geld. Het is ook 
het jaar waarin de gemeente besluit, P. Brongers als 
consulent aan te stellen en Gert Booy als pastoraal 
werker. De gemeente gaat er werk van maken. 
Zo maar het begin van de jaren tachtig. Er gebeurt veel 
in een vrij korte tijd. En dit is er maar een klein stukje 
geschiedenis van die tijd. 
Bob Wijnstra   
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Jubileumlied BGA 

 
 
 
 

 

 

Wij zijn blij om feest te kunnen vieren  
als gemeente samen met elkaar; 
om geluk met anderen te delen 
hier in Assen na zeventig jaar. 

 

Heer wij vragen wilt u verder met ons gaan. 
Geef ons kracht en spoor ons dagelijks weer aan; 
dat uw woord van liefde ieder kan bereiken, 
want uw woord moet altijd verder gaan. 
 

Wij zijn blij om feest te kunnen vieren 
als gemeente samen met elkaar; 
om geluk met anderen te delen 
hier in Assen na zeventig jaar. 

 

Heel wat mensen gingen ons al werkend voor. 
Vele jaren vormden zij een lichtend spoor. 
Vol verwachting mogen wij hun pad vervolgen 
als gemeente gaan wij samen door. 
 

Wij zijn blij om feest te kunnen vieren 
als gemeente samen met elkaar; 
om geluk met anderen te delen 
hier in Assen na zeventig jaar.  

Jubileumlied 
 

Bij de dankdienst in mei is 
wel gebleken, dat we het 
speciale jubileumlied samen 
goed kunnen zingen. 
Het lied is niet alleen voor 
die dankdienst gemaakt, 
maar we kunnen het dit hele 
jubileumjaar blijven zingen: 
het is een prachtige tekst 
over samen vieren en samen 
delen in dankbaarheid. 
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Foto’s van toen 
Lieve mensen; 
Hierbij twee foto’s … eigenlijk van toen, maar 
ook van NU … 
Voor zondag 2 juli hadden Bert en Aly en 
Wietze en ik een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen voor de afscheidsdienst van Ds. 
Paul Brouwer. Hij heeft acht jaar in Assen 
gewerkt als predikant; dat was eind jaren 90 tot 
begin 2000.  Daarna werd Paul legerpredikant 
en in die functie is hij uitgezonden naar diverse 
landen, o.a.  Afghanistan en Irak. 
Het was op 2 juli een heel mooie dienst, geleid 
door een oud-collega van Paul en gehouden in 
de Baptisten kerk in Apeldoorn. Heel wat 
mensen in uniform waren aanwezig en onder 
de genodigden ook enkele bekenden, zoals 
Bert Hemmen (uit Julianadorp) en Joop ten 
Cate en Anneke (wonen tegenwoordig in 
Meppel). Leuk om die bekenden weer eens te 
zien, maar allemaal wel meer dan 20 jaar 
ouder … ; wij dus ook… 
Na de dienst kregen we nog een lunch in de tuin van Paul en Ina Brouwer, bij 
hun eigen huis. Daar was het supergroot en mooi, dus plaats genoeg! Op de 
foto’s herinneringen aan deze bijzondere dag, maar ook herinneringen aan 
lang geleden.   

 

Paul met een paardenstaartje ... hoe bijzonder wil je het hebben!! 
 

Liefs van Anke.  
(ook namens Bert, Aly en Wietze)  
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Nieuws van Unie-ABC 

ABC Gemeenten en 
Unie van Baptistengemeenten fuseren 

 
15 juni 2023 is de datum dat twee 

kerkgenootschappen definitief fuseren: de Unie van Baptistengemeenten in 
Nederland en de Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten. Op zaterdag 18 
november zal dit heugelijke feit met alle gemeenten worden gevierd. 

Al eerder waren besturen en werkorganisaties samengevoegd en nu 
hebben de leden ook ingestemd met het juridisch samengaan van beide 
verbanden. De Unie stemde hierover op 12 mei tijdens de algemene 
ledenvergadering in Arnhem. De ABC gemeenten deden dat met een 
schriftelijke stemming tot 15 juni. Daarmee is de fusie nu definitief en gaan 
beide kerkgenootschappen samen verder als Unie-ABC. 

Algemeen secretaris Peter 
Stoter reageert enthousiast op de 
fusie: “Vanuit beide richtingen is 
het verlangen gegroeid om samen 
in eenheid op te trekken. Niet uit 
noodzaak, maar primair in reactie 
op het verlangen naar en gebed 
om eenheid van Jezus zelf in 
Johannes 17. Daarnaast kunnen 
we samen meer betekenen voor 
elkaar en voor onze omgeving. Dit 
belangrijke besluit mag gevierd 
worden en dat hopen we samen 
met onze leden later dit jaar te 
doen.” 

Unie-ABC bestaat uit 135 lokale Baptisten, CAMA en evangelische 
gemeenten. Naast Nederlandstalige gemeenten zijn er ook Ghanese, Chinese, 
Arabische, Braziliaanse en Birmese gemeenten. Samen hebben ze zo’n 
25.000 leden en 7.500 jongeren en kinderen. Het landelijk kantoor en het 
seminarium zijn gevestigd in het Baptist House in Amsterdam. 

Unie-ABC is internationaal verbonden met Baptisten en CAMA-
gemeenschappen wereldwijd, waarbij lokale gemeenten partnerschappen 
kunnen aangaan met gemeenten verder weg. Binnen Unie-ABC kunnen 
gemeenten elkaar inspireren en helpen. Dat gebeurt zowel regionaal lokaal in 
regio’s, als landelijk met opleidingen voor voorgangers en leidinggevenden. 
Praktische zaken worden ook landelijk gefaciliteerd. 

Voorzitter van het bestuur Robert Bezemer voegt daaraan toe: “De 
aangesloten gemeenten weten elkaar in de regio’s steeds beter te vinden en 
te inspireren. ‘Bloedgroepen’ doen daarbij minder ter zake.  
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Wél dat we dezelfde Heer willen volgen. Ik ben daar erg blij mee: zo 

kunnen we met elkaar de toekomst in! Bovendien biedt het samengaan grotere 
mogelijkheden om zustergemeenten verder weg te ondersteunen, ook in 
noodsituaties zoals in Turkije/Syrië en Oekraïne.” 

Unie-ABC staat open voor andere gemeenten die zich herkennen in deze 
christelijke geloofsgemeenschap en belang hechten aan het samen optrekken. 
Belangrijke kenmerken zijn het geloof in Jezus Christus als Heer en Verlosser, 
de centrale rol van de Bijbel, de persoonlijke toewijding en doop van gelovigen, 
de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente en de missionaire gerichtheid. 
 
Seminarium start Summerschool Theologie! 

Ben je altijd benieuwd geweest naar waar theologie mee bezig is? 
Verlang je naar meer begrip over de Bijbel? Ben je op zoek naar kennis over 
je geloof rondom de actuele 
vragen van vandaag? Of wil je 
specifiek meer weten over het 
werk van de Geest in de 
gemeente? Dan is de 
Summerschool theologie 2023 
voor jou.  

Gedurende twee dagen krijg 
je les van inspirerende docenten, 
die je vanuit hun vakkennis 
meenemen door de theologie. De 
Summerschool richt zich op gemeenteleden binnen Unie-ABC gemeenten 
zonder theologische opleiding en geïnteresseerden daarbuiten, die graag eens 
willen proeven aan de theologie. In 2023 wordt de Summerschool voor het 
eerst georganiseerd; meer informatie en opgave via de website Unie-ABC.  
 
Opening Seminariumjaar: Vurig verlangen en charismatische vernieuwing 

Op vrijdag 1 september organiseert het Baptisten Seminarium een 
studiemiddag rondom de Heilige Geest, de gemeente en charismatische 

vernieuwing met o.a. Ronald 
Westerbeek, Miranda Klaver en 
Henk Bakker.  

Elke gelovige beseft dat de 
kerk van Jezus gedreven wordt 
door de kracht van de Heilige 
Geest. Hij is de bron van 
vernieuwing binnen de kerk, die 
Jezus centraal stelt, gelovigen 
inspireert, bekrachtigt en ons leidt 
naar het Koninkrijk van God.  
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Tegelijk is er in toenemende mate verwarring onder christenen over het 

werk van de Geest. Reli-ondernemers, influencers en megakerken oefenen via 
conferenties, social media en muziek invloed uit die christenen regelmatig op 
gespannen voet met hun eigen gemeente plaatst.  

Het toenemende verlangen naar geestelijke zekerheid in onzekere tijden 
en de merkbare behoefte van verlossing van ziekte, kwaad en lijden zijn 
kenmerkend voor het verlangen dat er ook van deze vernieuwingsbeweging 
uitgaan. De impact van deze beweging is ook voelbaar in kerken, waar 
hooggespannen verwachtingen niet zelden gepaard gaan met teleurstelling in 
de Geest, de gemeente en God zelf. Charismatische vernieuwing is een 
terugkerend thema in de kerkgeschiedenis, een verlangen dat ook nu hoog op 
de agenda staat. 

Hoe kunnen lokale gemeenten op een gezonde wijze ruimte voor bieden 
aan dit vurige verlangen tot vernieuwing door de Geest, zonder te vervallen in 
excessen? Deze vraag zal centraal staan op wat een inspirerende studiedag 
lijkt te worden. Naast inhoudelijk gesprek, boeiende lezingen en een viering 
wordt de dag afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Aanmelden kan via de 
website van Unie-ABC en is met oog op de catering van belang. Wacht niet te 
lang en meld je snel aan!  
 

Fusiefeest en Algemene 
Ledenvergadering in november 
Op zaterdag 18 november vieren 
we dat de fusie van Alliantie van 
CAMA en Baptistengemeenten en 
de Unie van Baptistengemeenten 
nu daadwerkelijk rond is. Het wordt 
een feest van viering, terugkijken 
naar de weg die achter ons ligt en 
vooruitkijken naar de toekomst. De 
viering is bij BG de Verbinding in 
Veenendaal en zal gecombineerd 
worden met de Algemene 
Ledenvergadering van Unie-ABC. 

Deze feestelijke bijeenkomst is vrij toegankelijk voor de vrienden en leden van 
alle Unie-ABC-gemeenten! 
 

  

2023 Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners 

31 augustus  Summerschool Theologie 

1 september Seminarium:  Studiemiddag 'Vurig Verlangen' 

18 november Fusiefeest en Algemene ledenvergadering Unie-ABC 
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Als kanker je raakt 
De stichting ‘Als kanker je raakt’ is elf jaar geleden opgericht door onder 

anderen Ds. Arie van der Veer. Ook hij kreeg te maken met kanker. Het motto 
van de stichting is: wat doet kanker met jezelf (en met je geloof). Het is een 
christelijke stichting, maar zeker niet alleen voor christenen bedoeld. Vandaar 
dat ‘en met je geloof’ tussen haakjes staat. 

De stichting is er voor mensen die kanker hebben (gehad), maar ook voor 
naasten en nabestaanden. Het is een plek van erkenning, herkenning, 
ondersteuning en ontmoeting. 

Die ontmoeting is er bijvoorbeeld op ontmoetingsdagen met lezingen en 
workshops. Alles in een ontspannen sfeer met een lach en soms een traan. Zo 
zal er op 27 januari 2024 een ontmoetingsdag plaatsvinden in Veendam. 
Informatie over alle activiteiten, ondersteuning, lotgenotencontact en meer 
staat op de website www.alskankerjeraakt.nl. 

Regioteam Noord van de stichting wil een plek zijn voor mensen uit ons 
gebied. Er zijn bijvoorbeeld activiteiten samen met inloophuizen in Friesland. 
In de toekomst zouden we graag ook nog meer samen willen werken met 
kerken en verenigingen. Maar om dat te doen is er geld nodig en daarvoor 

wordt met de RUN in Winschoten een sportieve 
actie georganiseerd. 

Dit jaar wordt de RUN in Winschoten 
gehouden op zaterdag 9 september. 
Deelnemende hardlopers betalen 25 euro 
inschrijfgeld. Dit bedrag is voor de inschrijving, 
organisatie van de RUN en verzorging. Opgeven 
kan via het mailadres 
regionoord@alskankerjeraakt.nl.  

Naast lopers hebben wij ook hulp nodig voor verzorging, kraam 
bemannen van de stichting, ondersteunen met organisatie en andere 
werkzaamheden. Voor opgave als hardloper, vrijwilliger en voor meer 
informatie kunt u mailen naar 
regionoord@alskankerjeraakt.nl, onder vermelding van 
‘RUN Winschoten’. 

We hopen op een gezellige, sportieve dag met veel 
(loop)plezier!! Toeschouwers en aanmoedigers zijn 
uiteraard die dag ook onmisbaar en meer dan welkom! 

Als regioteam Noord van stichting ‘Als kanker je 
raakt’ willen we graag meer naamsbekendheid en 
daardoor hopelijk ook meer donaties verkrijgen. Dat is voor 
landelijke activiteiten, maar ook voor een plek in de regio, 
voor alle mensen die geraakt zijn door kanker. U kunt nu 
ook al  doneren: https://www.alskankerjeraakt.nl/donations/run-winschoten/ 

 

Regioteam Noord van stichting ‘Als kanker je raakt’  

http://www.alskankerjeraakt.nl/
mailto:regionoord@alskankerjeraakt.nl
https://www.alskankerjeraakt.nl/donations/run-winschoten/
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Plan Duurzaamheidsfestival Assen 
In Assen zijn levensbeschouwelijke gemeenschappen 

en kerken regelmatig in gesprek over duurzaamheid. Naast 
onderlinge uitwisseling over aanpak en bruikbare projecten 
kwam ook al eerder het idee voor een ‘Duurzaamheidsfestival’ ter sprake; dat 
plan wordt nu verder uitgewerkt. 

Het is de bedoeling om een vrij toegankelijk festival te organiseren met 
allerlei duurzame ideeën, waar je persoonlijk of als organisatie mee aan de 
slag kunt gaan. Mensen die betrokken zijn bij kerken en levensbeschouwelijke 
gemeenschappen zijn vaak sterk gemotiveerd om zorgvuldig om te gaan met 
de wereld waarin we leven. 

Voor de organisatie van zo’n festival zal samenwerking worden gezocht 
met maatschappelijke organisaties, die producten en diensten bieden, gericht 
op duurzaamheid. Dat gaat veel verder dan isolatie van huizen; het heeft ook 
alles te maken met ons doen en laten.  

Menselijk gedrag is van grote invloed op het milieu; het festival moet 
inspiratie bieden om duurzaamheid ook daadwerkelijk aan te pakken.  Dat kan 
wel over wonen gaan, maar ook over vakantie en omgaan met natuur, afval of 
hergebruik, energiegebruik, duurzaam bankieren, het kopen van bij voorkeur 
regionale producten, enzovoort. 

Naast standjes en informatietafels zou het festival ruimte kunnen bieden 
aan presentaties en workshops, een ruilmarkt, een klimaatspel en activiteiten 
voor jong en oud. De gedachte is om dit plan in het komende najaar uit te 
werken, zodat het Duurzaamheidsfestival bijvoorbeeld in januari volgend jaar 
kan worden gehouden. 

Er wordt overlegd met de Hanze Hogeschool in Groningen of studenten 
‘Eventmanagement’ een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie van zo’n 
festival. We hopen dat zij vanuit hun studie dan nog meer enthousiaste en 
inspirerende ideeën weten aan te dragen.  

Vanuit het project ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ is een werkgroep 
gevormd om dit Duurzaamheidsfestival te ontwikkelen en de studenten te 
begeleiden met lokale, praktische achtergrondinformatie. De werkgroep zoekt 
nog meer mensen, die gemotiveerd zijn om zich voor dit project in te zetten en 
samen te werken met studenten en met elkaar. 

‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ is een project van Solidair Groningen en 
Drenthe en de vereniging Noorden Duurzaam, samen met het lectoraat 
Communication, Behaviour & Sustainable Society van Hanzehogeschool 
Groningen. Het doel is om kerken en levensbeschouwelijke organisaties te 
stimuleren vanuit hun overtuiging gemotiveerd bezig te zijn met de 
duurzaamheid, op een manier die bij hen past. 
Als iemand geïnteresseerd is om mee te doen aan deze activiteiten, neem dan 
even contact op met Petra Wilhelmus of ondergetekende.  
Bert Middelkamp  



De Brug  27 
 

 

Laag inkomen? Gratis isolatie! 
Ligt je inkomen rond het sociaal minimum? Dan kun je subsidie voor 

isolatie krijgen! De subsidie is voor de meeste huizen genoeg om de hele 
isolatie van te betalen. Je hoeft dan zelf niks bij te betalen. 

Steeds 
meer mensen in 
Drenthe isoleren 
in huis. Dat is 
goed nieuws, 
want als je huis 
goed geïsoleerd 
is betaal je 
minder voor 
energie. Je huis 
is in winter 
warmer en in de 
zomer koeler. 
Maar je huis 
isoleren kost geld 
en niet iedereen 
heeft daar het 
geld voor. 

Daarom 
helpt provincie 
Drenthe 
huishoudens met 
een inkomen 
rond het sociaal 
minimum. De 
provincie betaalt 
hun rekening van 
spouwmuur- 
en/of 
bodemisolatie. 

Hoe werkt 
het? Als je in 
Drenthe woont 
en een eigen koopwoning hebt, kun je subsidie krijgen. Je inkomen moet rond 
het sociaal minimum liggen. Op www.gewoonzodrenthe.nl/subsidie zie je de 
eisen waaraan je moet voldoen. Op die site kun je je ook aanmelden. Daarna 
neemt de provincie contact met je op om de isolatie te regelen.  

Gratis! Zo heb jij volgende winter een lagere energierekening! 

  

http://www.gewoonzodrenthe.nl/subsidie
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Nieuws van het Bijbelgenootschap 
Hoe worden Bijbels wereldwijd verspreid? 

‘De Bijbel voor iedereen’, dat is onze missie. We zijn 
in 1814 opgericht om de Bijbel te verspreiden, en het is nog 
altijd een belangrijk onderdeel van ons werk. Net als alle 
andere Bijbelgenootschappen zorgen we ervoor dat 
iedereen die wil de Bijbel kan lezen, als boek of online. Daarnaast steunen we 
Bijbelgenootschappen in armere landen om daar de Bijbel te verspreiden. Hoe 
pakken we Bijbelverspreiding aan? 

De Bijbel is hét boek over Gods liefde voor de wereld. Iedereen zou die 
boodschap moeten kunnen lezen, maar voor veel mensen is een Bijbel te duur 
of onbereikbaar. Daarom steunen we jaarlijks zo’n zestig 
Bijbelverspreidingsprojecten in het buitenland, en vragen we onze leden en 
donateurs om daaraan bij te dragen.  

Je kunt niet in de Bijbel lezen als je er 
geen hebt. Zo simpel is het. Als voorbeeld een 
land als Angola: een groot land met weinig 
infrastructuur en veel armoede. Er zijn weinig 
boekwinkels en de post functioneert maar 
matig. Dat stelt het Angolees 
Bijbelgenootschap voor twee vragen: ‘wat mag 
een Bijbel kosten in ons land?’, en: ‘hoe 

zorgen we dat mensen daadwerkelijk aan een Bijbel kunnen komen?’ 
De werkelijke kosten van een Bijbel zouden wel 10 of 20 dollar moeten 

zijn om alle kosten daar te dekken. Maar door het wegnemen van 
belemmerende factoren als distributie of drukkosten kunnen Bijbels goedkoper 
worden aangeboden: de meeste mensen kunnen er hooguit een paar dollar 
voor betalen. 

Bereikbaarheid van de Bijbel is ook niet overal vanzelfsprekend. In 
Angola werd daarom bijvoorbeeld een paar jaar geleden in een afgelegen 
provincie een Bijbelwinkel geopend, zodat de mensen niet eerst acht uur met 
de bus naar de stad hoefden om een Bijbel te kopen. 

Per Bijbel is in dit voorbeeld 7 dollar subsidie nodig. Zulke projecten voor 
gesubsidieerde verspreiding kunnen in aanmerking komen voor steun van 
Bijbelgenootschappen uit rijke landen. Dat bepalen we samen met andere 
Bijbelgenootschappen van de United Bible Societies. 
 Soms worden Bijbels ook gratis verspreid of beschikbaar gesteld als deel 
van een sociaal project: voor bijvoorbeeld schoolkinderen, gevangenen of 
drugsverslaafden of projecten voor Bijbelgebruik. Zulke sociale projecten 
waarin de Bijbel een belangrijke inhoudelijke rol speelt, zijn zeker ook 
belangrijk: mensen leren in de projecten ook hoe de Bijbel verandering kan 
brengen in het leven! 
Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
https://www.bijbelgenootschap.nl/blog-categorie/hoe-worden-bijbels-wereldwijd-verspreid/  
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Diensten 
 

Zondag 30 juli 6 augustus 

Voorganger Jan Foppen Gerry de Vries 

Begroeting Petra Wilhelmus Wietske Moddejonge 

Mededelingen Jelle Hoekzema Gea Buwalda 

Raadskamer Anke Gorter Petra Wilhelmus 

2e collecte Vieringen Bloemen 

Bijzonderheden  
Viering 
Heilig Avondmaal 

Begeleiding Bob Wijnstra Bob Wijnstra 

Geluid Gerrit Buwalda Karin Middelkamp 

Beamer Thora Wijnstra Karin Middelkamp 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Petra Wilhelmus Gea Buwalda 

Koffie Wietske Moddejonge 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Koster Jelle Hoekzema Wietze Gorter 

Taxi – naar de dienst op verzoek beschikbaar  

   

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

13 augustus 20 augustus 27 augustus Zo 

Petra de Kruijf Melchert Dijkstra Wolter Greven Vo 

Gerrit Buwalda Wietze Gorter Wietske Moddejonge Bg 

Anke Gorter Bert Middelkamp Petra Wilhelmus Me 

Gea Buwalda Anne Duursema Bert Middelkamp Ra 

Noodfonds Kinder- en Jeugdwerk Gem. Activiteiten Co 

   Bz 

In overleg Bob Wijnstra Bob Wijnstra Be 

Wietze Gorter Hans Romijn Gerrit Buwalda Ge 

Hans Romijn Thora Wijnstra Karin Middelkamp Bm 

Aly Middelkamp Gea Buwalda Petra Wilhelmus 
Cr 
 

Zo 

Fam. Duursema Fam. Middelkamp Fam. Buwalda Kf 

Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Wietze Gorter Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 



32  De Brug 
 

 

Diensten 
 

Zondag 3 september 10 september 

Voorganger Jur Kruizinga Jur Kruizinga 

Begroeting Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda 

Mededelingen Jelle Hoekzema Gea Buwalda 

Raadskamer Anke Gorter Jelle Hoekzema 

2e collecte Huisvesting Jubileum dankoffer 

Bijzonderheden 
Viering 
Heilig Avondmaal 

Feestelijke 
jubileum-
bijeenkomst 

Begeleiding Bob Wijnstra Bob Wijnstra 

Geluid Hans Romijn Wietze Gorter 

Beamer Hans Romijn Thora Wijnstra 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Aly Middelkamp Gea Buwalda 

Koffie Wietske Moddejonge 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Koster Jaap van Spengen Jelle Hoekzema 

Taxi – naar de dienst  op verzoek beschikbaar 

   

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

17 september 24 september 1 oktober Zo 

Bert Wijchers Wout Huizing Jan Brouwer Vo 

Wietze Gorter Petra Wilhelmus Wietske Moddejonge Bg 

Anke Gorter Bert Middelkamp Petra Wilhelmus Me 

Petra Wilhelmus Gea Buwalda Bert Middelkamp Ra 

Stichting Present Bloemen Open Huis Co 

  

Viering 
Heilig Avondmaal 
 
Israël-zondag 

Bz 

Bob Wijnstra Bob Wijnstra Bob Wijnstra Be 

Karin Middelkamp Gerrit Buwalda Gerrit Buwalda Ge 

Karin Middelkamp Hans Romijn Thora Wijnstra Bm 

Petra Wilhelmus Aly Middelkamp Gea Buwalda 
Cr 
 

Zo 

Fam. Duursema Fam. Middelkamp Fam. Buwalda Kf 

Wietze Gorter Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Andere bijeenkomsten 
 

 

21 augustus 
en 25 september 
om 15:00 uur 
 

Bestuursvergadering 
thuis bij een van  
de bestuursleden 

 

Medio augustus 
 

Zomeruitstapje 
Vrouwencontact 

Bericht volgt 

 

Zondag 10 september 
om 10:00 uur 

 

Feestelijke  
jubileum-bijeenkomst 

in de Componist 

 

20 september  
om 14:30 uur 

 

Vrouwencontact in de Componist 

 

 
 

De verjaardagskalender 

 
Op    8-8  wordt   Hanna-Ruth van Wingerden   41 jaar 
Op  13-8  wordt   Akkelien de Jong-Bosma    60 jaar 
Op  19-8  wordt   Imko de Jong      64 jaar 
Op  27-8  wordt   Gerda Gietema-Buijs    67 jaar 
Op  29-8  wordt   Rogier de Jonge     15 jaar 
 
Op    6-9  wordt   Ita Dijkstra-Bosma     74 jaar 
Op  12-9  wordt   Bernard Middelkamp    33 jaar 
Op  16-9  wordt   Gerrit Buwalda     76 jaar 
Op  26-9  wordt   Diana Bakker      57 jaar 
Op  26-9  wordt   Henk Sanders      85 jaar 
Op  27-9  wordt   Roelie Dikkens-v.d. Wal    87 jaar 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst!  



De Brug  35 
 

 

Activiteiten Unie-ABC-gemeenten in Assen 
Er worden in Assen regelmatig activiteiten georganiseerd door ‘De Ark’ 

en de EGA (Evangelische Gemeente Assen), die we 
graag willen delen en doorgeven. Af en toe 
organiseren we samen met hen bijeenkomsten, 
zoals de Kerstmiddag of de zangavond. Maar er 
zijn vaker bijeenkomsten en activiteiten van de 
Ark of de EGA, waar u ook naar toe zou kunnen 

gaan. Daarom dit overzicht, dat we regelmatig in De Brug willen plaatsen. 
 

Elke donderdagochtend is er in De Ark iets te doen voor senioren. De 
ene week een koffieochtend en de andere week een overdagkring. 

Bij de koffieochtend kan iedereen vanaf 10 uur zo binnenlopen, het is 
gewoon bedoeld voor ontmoetingen en om contact te maken. Dat is in de even 
weken, dus in september is er weer een koffieochtend op donderdag 7 
september vanaf 10 uur, en daarna om de twee weken.  

De andere (oneven) week is er een overdagkring. Dat begint ook om 10 
uur en daar wordt samen een Bijbelstudie gedaan. Maar verder is het natuurlijk 
ook een fijne manier om anderen te ontmoeten en samen in gesprek te zijn. In 
september is er op donderdag 14 september weer een bijeenkomst van die 
kring, en daarna tweewekelijks. 

Verder zijn er af en toe ook speciale Ark-senior-activiteiten: nieuwe 
plannen proberen we ook via De Brug door te geven. Voor meer informatie 
kunt u desgewenst contact opnemen met Gea Klooster, 06 – 1750 9054. 

 

In het najaar worden bij de Ark ook weer nieuwe onderwijsavonden 
gestart. Dit najaar staat een serie over Galaten 
gepland. De serie noemen we “Schatgraven in 
Galaten” en wordt verzorgd door Johan Otten.  

Hierbij de data: 
donderdag 28 september 2023 
donderdag 12 oktober 2023 
donderdag 9 november 2023 
donderdag 23 november 2023 

 De avonden beginnen om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. 
Jullie zijn van harte welkom! 

Verder zijn er nog andere cursussen, zoals de bekende Alpha-cursus, die start 
weer op maandag 11 september. Meer informatie is te vinden op de website 
van De Ark: www.bgdeark.nl 
 

Verder zijn de diensten van de Ark en EGA elke zondagmorgen via internet te 
volgen of later terug te kijken; meer informatie op hun websites. 
 

Op zondag 8 oktober is er weer een gezamenlijke Johannes de Heer-
zangavond: zie de aankondiging elders in deze Brug.  

http://www.bgdeark.nl/
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Samenkomsten   in de ‘De Componist’, Paganinilaan 15, Assen  

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken  

Secretaris 
postadres 

Bert Middelkamp, Kennemerland 44,  
9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95 

Penningmeester 
 
bijdragen          
en giften 

Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96 
rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81  
t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd) 

Website 
Facebook  

www.baptisten-assen.nl 
www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen 

  

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen. 
We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken  

op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. 
Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl 

 

 

DRUKWERK 
 
Afzender: 
Kennemerland 44 
9405 LK Assen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baptisten-assen.nl/
mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl

