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Ter overdenking 
Van Hemelvaart naar eigen op eigen benen staan. 

“Op een lichte wolkenwagen wordt de Heer van d’ aard gedragen, vaart 
Hij naar zijn hemeltroon, vaart Hij naar zijn hemeltroon.” 

Het eerste couplet van het lied dat – toen we nog diensten hadden op 
Hemelvaartsdag – steevast werd gezongen. Ik weet nog goed dat ik dat 
vroeger als puber een rare gewoonte vond en een lastig verhaal. 

Kerst en Pasen waren met zoveel gevoelens van herkenning omgeven 
en met zoveel helderheid over waar die dagen over gaan en wat je er mee kon. 
Maar die donderdag in mei? Straten verlaten in Hoogezand toen we bedachten 
in 1988 de dienst maar de schrappen en een wat ontheemd gevoel over wat je 
met die dag zou aanvangen. Ik had nog geen caravan en van een ‘HePi-
arrangement’ had ik nog niet gehoord.  

Op school bleek het ook niet uit te 
leggen. Die man van The Passion van een 
paar week geleden en van Pasen; die man 
is op een wolk naar de hemel gegaan. Daar 
denken we aan op Hemelvaartsdag. De 
naam zegt het al, zeg maar. “Leuk die vrije 
dag vanzelf, maar dat geloof je toch niet?” 

Ik heb door de tijd heen geleerd dat 
gesprekken over waar of niet waar, echt 
gebeurd, of niet echt gebeurd feitelijk niets 
bijdragen aan de ontmoeting tussen 
mensen. Maar vragen naar betekenis des 
te meer en het bouwt bruggen.  

Twee mannen in witte gewaden 
staan naast de discipelen die bij het 
afscheid aanwezig zijn. “Terwijl zij nog 
steeds naar de hemel staarden..” Dat beeld 
zie ik wel voor me. Het hele evangelie 
tussen palmzondag en dit moment kent 
een rode draad in wat de discipelen denken 
te begrijpen en dat is dat het maar lastig 
voor ze is om afstand te doen van hun 
eigen verwachtingen en aannames.  

Ze doen mee in het neerleggen van 
de klederen op de weg onderweg naar het 
paleis van David. Na de opstanding raken ze buiten zichzelf van vreugde, 
vooral over het idee dat wat ze doormaakten niet meer en niet minder dan een 
boze droom was. Nu kunnen ze weer verder. Maar verder is anders verder; 
radicaal anders “verder”. Dat besef laat nog even op zich wachten.  
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Ze staren naar de lucht. Een wolk onttrok net het zicht op Jezus. De lucht 

is leeg, maar de blik nog steeds naar boven gericht. Dan komen er mannen in 
witte gewaden bij hen staan. Jezus is uit jullie midden opgenomen door de 
Vader. Hij is immers Zijn Zoon? Maar hij laat jullie niet verweesd achter. De 
Parakleet, de vertroosting, de Trooster zal komen. Ga naar Jeruzalem en 
verwacht het van Hem die is, die was en die komen zal. 

Als je mij vraagt naar de betekenis van Hemelvaart gebeurt het hier. In 
dit evangelie worden we geholpen om te bedenken dat ons houvast ligt in het 
oppakken van de verantwoordelijkheid om er eentje van Hem te zijn. In 
woorden en daden, of liever nog een Rotterdamse variant, in daden vóór 
woorden.  

Christianoi, mensen die van de weg van Christus zijn, leven van de 
verwachting als werkwoord. Dan ben je gemeente in iedere situatie van het 
leven dat zich aandient; en geroepen daarin te handelen en te zijn. Niet als 
wees he!, maar als begeesterde van Hem die zei: “wees niet bevreesd, mij is 
gegeven alle macht in hemel en op aarde en weet dit: Ik ben met jullie, alle 
dagen tot aan de voleinding der wereld.”  

Een goede aanleiding om Pinksteren uitbundig te vieren! 
Hartelijke groet, 
Bert Wijchers. 
 

 

Aandacht voor elkaar  
Nu de zomer nadert en het koude en natte weer een beetje 
verdwijnt, geeft ons dat hopelijk ook een zonnig gevoel. Als 
de zon schijnt, voel je letterlijk de warmte; gevoelsmatig kan 
dat ons ook weer vrolijk en blij maken. En dat helpt toch bij 
allerlei dingen, die ons een beetje ongelukkig of verdrietig 
stemmen. Behalve bij hooikoorts dan … 
Als gemeente hebben we ook een zomers gevoel, een jubileum vieren stemt 
immers vrolijk. Het is fijn om samen 70 jaar te gedenken en vieren en daarbij 
in dankbaarheid terug te kijken op veel zegeningen en herinneringen. Want de 
mooie dingen onthouden we vaak langer dan vervelende dingen en zorgen; 
die er ook wel geweest zijn. 
In de afgelopen tijd gingen zegen en zorgen ook weer hand-in-hand. 
♥ Jantje Bos werd geopereerd aan haar knie en na een korte revalidatie in 
Anholt mocht ze weer naar huis. Het lopen moet natuurlijk allemaal nog even 
wennen, maar het vooruitzicht is toch dat het steeds beter gaat. 
♥ We hoorden van Ita Dijkstra, dat ze door haar rug was gegaan. Dat is op zich 
al heel vervelend, maar ze moest ook nog lang wachten voor ze terecht kon bij 
de specialist. Daardoor konden ze jammer genoeg ook niet naar de kerk, wat 
ze graag had willen doen. 
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♥ Hans Romijn moest weer voor onderzoek naar het ziekenhuis: hij heeft alle 
langere tijd problemen met de bloedvaten in zijn been en dat leidt ook tot 
andere gezondheidsproblemen. Hij krijgt zware pijnstillers en hopelijk brengt 
een looptraining bij de fysiotherapeut wat verlichting. De komende maand moet 
hij nog weer naar een andere specialist. 
♥ Petra Wilhelmus is naar het ziekenhuis geweest om foto’s te laten maken 
van haar heup. Ze heeft al langere tijd pijn, maar weet niet hoe dat komt. Eerst 
werd gedacht aan slijtage, maar dat lijkt het nu toch niet. Een 
slijmbeursontsteking wordt niet uitgesloten. Petra wordt eerst verder 
behandeld met medicijnen; het is afwachten hoe ze daarop reageert. 
♥ Marleen Samplonius heeft ‘long covid’ en dat vraagt veel van haar: vaak komt 
ze energie tekort. Een gewone dienst bezoeken met een kopje koffie na afloop 
gaat nog net, maar veel meer moet het niet worden. Daarom kon ze ook niet 
bij de jubileumdienst zijn. 
♥ Ina Bakker moest worden geopereerd aan staar: dat is allemaal goed 
verlopen. Als je niet meer goed kunt zien, dan geeft dat de hele dag hinder, bij 
alles wat je doet. Maar nu heeft ze weer een heldere blik en verder gaat het 
ook wel goed met haar. 
♥ Begin april had Jelle Hoekzema ook zorgen over zijn gezondheid: hij was 
steeds niet fit en kwam uiteindelijk bij de neuroloog terecht. Het gaat nu weer 
wat beter, maar hij moet wel rustig aan blijven doen.  
♥ Soms moet je gewoon accepteren, dat het minder gaat. Jaren gaan tellen en 
niet alles wil meer; en zeker niet zo snel. De alleroudsten in onze gemeente 
kunnen daar over meepraten: soms komt er ook een moment, dat je meer zorg 
nodig hebt. Dat verandert het leven ingrijpend, maar heeft ook wel weer mooie 
kanten. Vraag dat maar eens aan Jantje Koster in Kloosterakker, Renate 
Niezing in de Wijde Blik of aan Lammy Molenaar in Zorgcentrum H. Kok. 
♥ Er zijn ook zorgen en ziekten, die we hier niet kunnen noemen. Soms willen 
mensen het voor zichzelf houden, maar dat maakt het niet altijd gemakkelijker. 
Laten we ook aandacht hebben voor verborgen leed: soms klein en tijdelijk, 
maar soms ook groter en blijvend. En probeer troost aan elkaar te bieden, ook 
als je niet precies weet wat er is.   
♥ Er zijn ook nog mooie berichten te delen. We zagen met Koningsdag een 
enthousiast optreden van Joël met de Stienstraband. Begin mei kreeg Jur 
Kruizinga een bloemetje als felicitatie voor zijn 75ste verjaardag. We hoorden 
van verschillende mensen, dat ze een weekend of een weekje weg konden 
gaan: even genieten en ontspannen. Sommigen naar een bekende plek, 
anderen naar een onbekend vakantieoord; maar overal zijn mooie dingen te 
zien als je er oog voor hebt. 
Veel sterkte voor iedereen. We kunnen niet alles hier noemen, maar we mogen 
weten dat God ons altijd ziet en weet wat ons bezighoudt. Laten we Hem 
bidden om sterkte en steun, maar niet vergeten om ook altijd te danken voor 
al het goede dat we mogen ervaren. 

Bert Middelkamp  
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Werken in de Gemeente 

Kleine dingen kunnen grote gevolgen hebben. 
Dat zinnetje las ik in het prachtige boek Moraal van Jonathan 
Sachs. Deze Joodse opperrabbijn in Engeland denkt in dit 
boek na over onze westerse cultuur en stelt dat we de moraal 
zijn kwijtgeraakt. Allerlei sociale structuren vallen uit elkaar 
en steeds feller wordt er in de samenleving over van alles en 
nog wat gedebatteerd. Sachs houdt een pleidooi voor het opnieuw bouwen aan 
een gemeenschappelijke morele basis willen we als westerse samenleving nog 
toekomst hebben.  
Hij wil naar een samenleving waarin onderlinge verbondenheid en afwezigheid 
van angst en wantrouwen weer belangrijk worden. Veel van wat Sachs in dit 
boek beschrijft is voor ons die al wat langer leven zeer herkenbaar. Vanaf de 
jaren zestig in de vorige eeuw is de maatschappij ingrijpend veranderd. Er was 
onder jongeren in die jaren een enorme honger naar vrijheid. Overal werd mee 
geëxperimenteerd. Seks, drugs en rock-and-roll.  
Als je terugkijkt naar de opbrengst van die zestiger jaren dan zijn er helaas veel 
negatieve gevolgen te noemen. Waar de moraal verdwijnt, raakt een 
samenleving uit balans. Verslavingen, gebroken relaties, zelfmoorden, 
criminaliteit zijn sinds die tijd enorm toegenomen.   
We zijn in een harde, individualistische, neoliberale samenleving 
terechtgekomen – het ik-tijdperk zoals sommigen het noemen- waarin de zorg 
voor elkaar en de onderlinge solidariteit en verantwoordelijkheidsbesef voor de 
wereld van morgen steeds meer is afgenomen. Velen hebben daardoor een 
korte-termijn-perspectief gekregen. “Als het mij maar goed gaat, mijn belangen 
niet in het geding zijn en ik zoveel mogelijk nu kan genieten dan interesseert 
mij de rest niks. Dat moeten anderen maar bekijken. “ 
De kerk heeft het in zo’n samenleving niet gemakkelijk. Niet alleen omdat 
allerlei oude verbanden werden (en worden) afgebroken, maar ook omdat de 
ik-samenleving nauwelijks meer zich laat aanspreken door ‘het gezag van 
boven’. Mijn “waarheid” is de hoogste waarheid lijken velen als motto te 
hebben.  
Toch lijkt er een kentering te komen. De ik-samenleving is te ver 
doorgeschoten hoor je nu zeggen. We zullen terug moeten naar een wij-
samenleving. We moeten weer terug naar overzichtelijke verbanden waarin we 
kunnen oefenen met zorg voor elkaar. Waar het kleine, het kwetsbare, het 
zwakke volledig meetelt en opgenomen is in een warm bed van sociale relaties. 
Niemand mag uit de boot vallen. Sociale uitsluiting, eenzaamheid maar ook 
polarisatie moeten verdwijnen.  
In zulke overzichtelijke verbanden worden kleine gebaren opgemerkt en 
gewaardeerd. Zulke verbanden zijn bijvoorbeeld de kleine gemeenten. Het 
christendom heeft zich juist kunnen ontwikkelen door en in kleine gemeenten 
van zo’n dertig, veertig mensen! 
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Laten we blij zijn dat we in Assen niet te groot zijn geworden, laten we blij zijn 
dat we elkaar kennen en tot steun kunnen zijn. Small is beautiful!  
Sachs beschrijft in zijn boek dat juist kleine dingen enorme gevolgen kunnen 
hebben. Ik dacht dat is in de gemeente ook zo. Wat kan een klein gebaar, een 
telefoontje of kaartje, een simpele vraag van betekenis zijn en grote gevolgen 
hebben. Sachs kan het niet laten om er toch ook een joodse mop aan toe te 
voegen: 
Een oude Joodse man en een jonge Joodse man zitten in dezelfde trein. De 
jonge man vraagt: ‘Neem mij niet kwalijk, maar kunt u me vertellen hoe laat het 
is?’ De oude man zwijgt.  ‘Sorry ….hoe laat is het?’ Stilte. ‘Mijnheer, ik vraag u 
hoe laat het is. Waarom geeft u geen antwoord?’ 
De oude man zegt: ‘Jongeman, het volgende station is het laatste op deze 
route. Ik ken u niet, dus moet u een vreemdeling zijn. Als ik nu antwoord geef, 
is er een relatie tussen ons ontstaan. Ik zal u bij mij thuis moeten uitnodigen. 
U bent knap, en ik heb een beeldschone dochter. Jullie zullen verliefd op elkaar 
worden en willen trouwen.  En waarom zou ik een schoonzoon willen die zich 
nog geen horloge kan veroorloven?’ 
Kleine dingen kunnen grote gevolgen hebben! 
Jur Kruizinga 
Telefoon: 06 – 2320 4692. E-mail: jur.kruizinga@baptisten-assen.nl 
 

 

Taalhulp 
Wie rondkijkt in Assen ziet dat er steeds meer mensen ‘van buiten’ 

rondlopen. Veel Oekraïners. Maar ook Syriërs, Jemenieten, Koerden, Iraniërs 
en anderen. Op de één of andere manier ben ik met een aantal van hen in 
contact gekomen. Ik liep ze gewoon tegen het lijf en maakte contact. Of ik 
kende iemand die iemand kende die wat hulp nodig had. 

Ook bied ik via een Welcome-app aan om elke donderdag een wandeling 
van een uur te maken. De meesten van hen willen graag onze taal leren. Dat 
doen ze onder andere via het taal-café in de bibliotheek. 

Daarnaast willen ze graag oefenen met onze taal. Dat is de beste manier 
om een taal onder de knie te krijgen. Om die reden spreek ik een aantal van 
hen elke week om de taal te oefenen. Vragen als: wat is het verschil tussen 
‘luisteren’ en ‘horen’? Of: wanneer gebruik je ‘omdat’ en wanneer ‘want’? 

Omdat er gaandeweg wat mensen bij zijn gekomen, kan ik ondertussen 
wat hulp gebruiken. Wekelijks een uurtje contact en samen taal oefenen. 
Doorgaans zitten we daarvoor in de bibliotheek. Als je mee wilt doen, kan ik 
uiteraard meer informatie geven. 

Tot slot: de meeste vluchtelingen die in Assen verblijven, wonen met veel 
mensen samen in erg kleine ruimtes. Ook daarom is het belangrijk om gastvrij 
te zijn en een luisterend oor te bieden. 
Anne Gietema 
anne@giete.ma   -   06 – 5165 5974   

mailto:jur.kruizinga@baptisten-assen.nl
mailto:anne@giete.ma
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Persoonlijke berichten 
Herinneringen 
Namens onze gemeente is de 
‘oude’ Paaskaars bij mij gebracht 
door Jelle Hoekzema en Gea 
Buwalda. Ik ben heel blij met die 
kaars van vorig jaar, juist ook 
omdat het jaar 2022 er op staat. 
Dat was een jaar waarin er heel 
veel in mijn leven is gebeurd.  
In april vorig jaar moest Jan 
worden opgenomen in de 
Slingeborgh. In juni was onze 
trouwdag en mochten we 
gedenken dat we 66 jaar waren 
getrouwd.  

 
In augustus werd onze achterkleinzoon 
Niek geboren. In november hebben we nog 
samen de 90ste verjaardag van Jan mogen 
beleven; op 10 december is hij overleden. 
De paaskaars symboliseert nu ‘Het Licht’ bij 
mij in de kamer en het jaartal 2022 betekent 
voor mij veel bijzondere en dierbare 
herinneringen. Ik wil de gemeente hartelijk 
bedanken voor dit waardevolle gebaar. 
Vriendelijke groet van 
Ria Hoekstra 
 
 

Bloemen 
Hartelijk dank aan de gemeente voor de verrassende 
bloemengroet, die ik heb ontvangen voor mijn 75ste 
verjaardag op 7 mei. Het was een mooie dag, die we in 
dankbaarheid hebben gevierd. En de prachtige bloemen 
vanuit Assen hebben dat nog extra onderstreept. 
Jur Kruizinga  
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Afscheid 
Toen we 4 jaar geleden vanuit Appingedam weer terugkwamen in Assen, was 
er geen twijfel mogelijk: we sluiten ons weer aan bij de Baptisten Gemeente. 
Hoewel we in Appingedam een aantal hele fijne jaren hadden gehad bij een 
Protestantse Gemeente, wisten we zeker dat we in Assen weer terug wilden 
keren naar onze oude gemeente.  
En wat voelden we ons welkom! Als in een warm bad en elke zondag volop te 
praten tijdens de koffie. Het was weer gezellig en vertrouwd. Ook tijdens die 
vervelende corona-periode merkten we dat onze gemeente er niet alleen is op 
zondag, maar dat er aandacht blijft voor elkaar. Per nieuwsbrief, mail, post, 
een zwaai voor het raam en een lied via YouTube.  
In die periode keerden wij online terug naar onze oude gemeente in 
Appingedam. De diensten kwamen live op hun website en we voelden ons nog 
betrokken. Genoten ook van de vieringen en de manier van geloofsbeleving.  
Sinds die tijd zijn we nog regelmatig via Cantorij of kloostergroep terug in 
Protestantse of Katholieke kringen en onafhankelijk van elkaar kwamen Henk 
en ik tot de conclusie dat we dat missen. Niet als heimwee, maar meer als het 
gemis van een belangrijk onderdeel in ons leven dat we zo nodig hebben. Een 
manier van geloofsbeleving die ons sterkt en geestelijk voedt. En we kwamen 
tot de conclusie dat we dat meer nodig hebben, dan eens af en toe als dat 
toevallig zo uitkomt.  
Vandaar dat we hebben besloten op zoek te gaan 
naar een gemeente die ons dat zo mogelijk 
wekelijks kan bieden. Welke gemeente dat 
precies gaat worden, weten we nog niet, maar 
daar gaan we ons de komende tijd op oriënteren.  
En dat betekent dus dat we afscheid nemen van 
de ons zo vertrouwde Baptisten Gemeente 
Assen. En dat voelt raar en dubbel. Want we 
hebben het natuurlijk goed met elkaar. We 
kunnen het met iedereen goed vinden en dragen 
ook met plezier nog ons steentje bij.  
Afscheid nemen is wat ons betreft misschien wel 
een te groot woord, want hoewel we er op 
zondagochtend niet meer zullen zijn, blijven jullie 
altijd in ons hart. Want we hebben veel gedeeld 
en er zijn zoveel lieve mensen die ons veel hebben gegeven, letterlijk en 
figuurlijk. Die vele goede herinneringen kijken we dankbaar op terug en nemen 
we mee. 
We wensen jullie veel Geloof, Hoop en Liefde. 
Henk en Marleen 
Henk jr., Margriet en Heleen 
Samplonius    
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Van het secretariaat 
In de afgelopen maanden is er voor en achter de schermen veel werk 

verzet voor allerlei activiteiten en gebeurtenissen: bij onze diensten werd 
wekelijks het paasproject getoond, er was een Johannes-de-Heer-zangavond, 
een extra dienst op Goede Vrijdag, op paasmorgen een paasontbijt, de 
gemeentevergadering met broodmaaltijd, afvaardiging naar de ALV en de 
eerste speciale jubileum-dankdienst. 

Nu ligt er weer een nieuwe Brug voor u klaar, waarin u over  die 
activiteiten kunt lezen en foto’s zien. Vooral de jubileumcommissie is druk bezig 
geweest: naast de dienst op 21 mei zijn ook al voorbereidingen getroffen voor 
meer bijzondere diensten in het najaar en verrassingen ter gelegenheid van 
het 70-jarig jubileum van onze gemeente. 

Er waren nog wel meer plannen, zoals het vaker samen zingen bij de 
piano. Niet alleen het jubileum-lied, maar ook andere liederen die dan te horen 
zouden zijn in de jubileumdienst. Maar die mooie gedachte werd (nog) geen 
werkelijkheid. Voor al die initiatieven zijn voorbereidingen getroffen en dingen 
in gang gezet: daar zijn we dankbaar voor. In het bijzonder de 
jubileumcommissie willen we daarbij noemen. 

Intussen gingen alle gewone zaken ook door, zoals de wekelijkse 
diensten en het bestuurswerk. Bij een van de bestuursvergaderingen was de 
voorzitter van het Open Huis te gast: hij bedankte voor de bijdragen en 
betrokkenheid vanuit onze gemeente. Maar het Open Huis zoekt ook nog 
mensen, ook voor bestuurstaken; meer informatie staat op hun website. 

Bij onze gemeentevergadering hebben we samen naar de begroting 
gekeken en gezien, dat er een flink tekort dreigt te ontstaan. Dat kwam voor 
een belangrijk deel omdat het pastorale werk in onze gemeente nu ook weer 
intensiever wordt opgepakt. In een gemeente met veel ouderen is dat heel 
nuttig en belangrijk, daarom hebben we daarvoor nu ook een flinke subsidie 
gekregen van Unie-ABC. 

Maar het is heel belangrijk dat we zelf onze gemeente ook financieel 
blijven steunen. Speciale collecten vormen een belangrijke bron van inkomsten 
voor de gemeente en daarvoor stuurden we altijd acceptgiro’s rond. Dat was 
een mooie opvallende manier om de aandacht te vestigen op zo’n extra 
collecte, maar nu kan dat niet meer om de acceptgiro niet meer bestaat. 

Wij hebben de indruk, dat er daardoor ook minder aandacht was voor die 
collecte. Niets ten nadele van al degenen die ook nu weer hun belangrijke 
bijdragen overmaakten, maar bij anderen bleef dat helaas achterwege. 
Misschien helpt het, als we toch weer een meer opvallend betaalverzoek 
rondsturen: bij deze Brug ontvangt u zo’n betaalverzoek voor de persoonlijke 
bijdragen voor het landelijke werk. 

Naar aanleiding van de gehouden gezamenlijke activiteiten, zoals de 
Kerstmiddag en de Johannes-de-Heer-zangavond, kwam de vraag naar voren 
of we ook andere speciale activiteiten aan elkaar bekend kunnen maken. 
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 Daarom staat er achter in deze Brug een overzicht van ‘Unie-ABC-

activiteiten in Assen’ met een overzicht van dingen die in de komende tijd door 
de Ark en de EGA (Evangelische Gemeente Assen) worden gedaan. 

Naast bijzondere activiteiten, zoals de dienst bij de Baggelplas en de TT-
actie, gaat het ook over regelmatige bijeenkomsten zoals de koffieochtend die 
elke twee weken wordt gehouden. Bij al deze   gelegenheden geldt, dat ook 
mensen vanuit onze gemeente daar van harte welkom zijn om aan te schuiven 
of mee te doen. Dus kijk eens of er iets bij is wat u leuk zou vinden. 

Bij de Johannes-de-Heer-zangavond kwamen ook veel mensen van 
buiten onze gemeenten. Die bijeenkomst werd zeer gewaardeerd en er werd 
veel gevraagd wanneer er opnieuw zo’n avond kon worden gehouden. 
Inmiddels hebben we alweer een nieuwe avond gepland: op zondag 8 oktober 
wordt er weer zo’n zangavond gehouden in De Ark. Die datum kunt u alvast 
noteren; bijzonderheden volgen nog. 

Elders in deze Brug leest u ook, dat Henk en Marleen Samplonius op 
zoek gaan naar een andere gemeente die meer aansluit bij hun actuele 
spirituele behoefte. Maar dat betekent ook, dat ze niet meer actief betrokken 
zijn bij het werk in onze gemeente. Dat zullen we met name merken bij de 
begeleiding van onze diensten, waar Henk een groot aandeel in heeft. 

Hoewel Bob Wijnstra heeft toegezegd dat hij zoveel mogelijk diensten wil 
begeleiden, zijn we nu dus op zoek naar andere organisten of pianisten. Want 
Bob moet ook een keer ‘vrij’ kunnen nemen. Als u iemand weet die af en toe 
een keer onze dienst zou willen begeleiden, geef dat dan even door. In 
noodgevallen kunnen we ook meezingen met YouTube-liederen, maar dat 
heeft niet de voorkeur. 

Zo zijn er steeds weer nieuwe uitdagingen in ons gemeentelijk werk, want 
ook na meer dan 70 jaar willen we samen zorgen dat onze diensten kunnen 
blijven doorgaan. Daarbij mogen we ons altijd verzekerd weten van de zegen 
van onze Heer en Heiland. 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp 
 

 

Zondagsschool 
In maart en april waren we bezig met het Veertigdagenproject: ‘Wie, wat 

en waar is Jezus.’  Op 2 april keek Gea met Max en Tobias naar het verhaal 
van de intocht in Jeruzalem. Achter het kerkraam zagen we het plaatje van 
Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenreed. Ze hebben op de zondagsschool 
een boekenlegger van een ezel en een kleurplaat gekleurd van de intocht. 

Een week later was het Pasen en hebben we samen met elkaar van het 
paasontbijt genoten en werd het laatste plaatje van het kerkraam geopend. 
Daarop stonden de Emmaüsgangers met Jezus.  
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Jezus legde hen het verhaal uit en brak het brood bij hen thuis. Toen 

herkenden ze hem en gingen ze terug naar Jeruzalem 
om dat aan iedereen te vertellen. Op zondagsschool 
hebben we een kijkdoos gemaakt en later in de kerk 
mochten alle mensen dat zien. Het was een leuk 
paasproject. 

Hierna kwamen er vier zondagen met als thema de 
regels voor het volk, die Mozes van God had gekregen in 
de woestijn. Op de derde zondag keken we met Anne 
Sophie en Lauren naar de plaatjes van kinderen, waarop 
ze konden zien of ze goed voor elkaar waren of dat ze 
het fout deden. We maakten een puzzel: de plaatjes 

werden van elkaar geknipt en gesorteerd, de goede en de foute bij elkaar. We 
kleurden ze in en hebben er over gepraat hoe je zoiets zelf zou doen.  

Na deze zondagen gingen we verder met Hemelvaart en Pinksteren. 
Daarna zijn de thema’s gebaseerd op het Lucas evangelie. Vier zondagen 
gaan de verhalen over Jezus die mensen ontmoet en gesprekken met hen 
heeft. Ook gaan we een zondag bezig met het 70-jarig bestaan van onze 
gemeente. Dus samen praten over God’s werk en dat verder vertellen, zodat 
iedereen van Hem hoort en ernaar kan leven. 
Namens de Zondagsschoolleiding, 
Aly Middelkamp 
 

 
 

Paasviering 
en paasontbijt 
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Vergadering van jubilerende gemeente 
Op zondag 23 april werd onze gemeentevergadering gehouden. Naast 

alle bekende onderwerpen voor zo’n bestuurlijke vergadering kwam ook het 
70-jarig jubileum aan de orde: daarvoor zijn leuke plannen gemaakt. Uit de 
verhalen bleek wel, dat vooral Bob Wijnstra en Anja van Duivendijk hier actief 
mee bezig zijn: eigenlijk wel opmerkelijk omdat zij beide nog relatief kort deel 
uitmaken van onze gemeente. 

Bij het plannen van jubileum-activiteiten is ook wel nagedacht over 
gezellige uitstapjes en leuke reisjes, maar dan zou meedoen voor velen in onze 
gemeente niet meer haalbaar zijn. Daarom is gekozen voor een programma, 
dat past bij onze gemeente: een drietal bijzondere diensten, die worden geleid 
door Jur Kruizinga. Op zondag 21 mei is er een dankdienst, waarbij ook relaties 
zijn uitgenodigd. Op zondag 10 september wordt een feestelijke familiedienst 
gepland en dan hopen we ook oud-leden, vrienden en voormalige bezoekers 
van de gemeente te mogen begroeten. De gemeente wordt gevraagd zelf ook 
na te denken wie daarvoor uitgenodigd zouden kunnen worden, en namen te 
noteren van degenen die we een uitnodiging kunnen sturen.  

Voordat de kerstperiode begint is er op zondag 12 november nog een 
speciale dienst als afsluiting van het jubileumjaar en we hopen dan ook een 
speciale jubileumuitgave van de Brug te maken. Iedereen wordt gevraagd 
oude foto’s en mooie verhalen op te zoeken, die in dat jubileumnummer kunnen 
worden geplaatst, zodat het een mooi geheel kan worden met veel 
herinneringen. Er zijn al enkele mooie verhalen over vroeger verzameld en die 
verschijnen de komende tijd al in de Brug. Verder heeft Bob Wijnstra een 
jubileumlied gemaakt en dat zullen we in ieder geval ook gaan zingen bij de 
dankdienst op 21 mei. 

Eerder in deze vergadering hadden we ons al gebogen over de stand 
van zaken in onze eigen gemeente en bij Unie-ABC. Voor onze eigen 
gemeente werden de bekende bestuurlijke zaken toegelicht en goedgekeurd, 
maar we moesten wel even slikken bij de begroting: er wordt een tekort van 
duizenden euro’s verwacht.  Verschillende inkomsten zoals bijdragen en 
speciale collecten lopen flink terug. Anderzijds kunnen we nu weer het hele 
jaar diensten houden en wordt er meer aandacht besteed aan pastoraat, 
daarom zijn de kosten hoger. Er is een aanvraag gedaan bij Unie-ABC voor 
subsidie om dat tekort deels op te vangen. 

Voor dat doel heeft Unie-ABC een speciaal fonds, maar verder heeft 
onze landelijke organisatie zelf ook een tekort op de begroting, doordat enkele 
grotere gemeenten afscheid namen en dat scheelt nogal in de contributie-
inkomsten. Maar Unie-ABC hoopt te groeien en intussen kunnen ze de 
tekorten wel even opvangen. Unie en ABC werken al volledig samen, maar 
juridisch moet de fusie nog formeel geregeld worden met nieuwe statuten en 
reglementen. Dat is een belangrijke mijlpaal op de komende ALV, waar Petra 
Wilhelmus en Bert Middelkamp onze gemeente zullen vertegenwoordigen. 



14  De Brug 
 

 

We begonnen deze gemeentemorgen met een mooie dienst onder 
leiding van Petra de Kruif, die ons meenam in het verhaal van de 
Emmaüsgangers. Het thema was, dat er altijd wel iemand met je meegaat en 
naar je luistert, ook al merken we dat niet op. Bij 
die dienst mochten we ook Aernout de Jong met 
zijn gezin begroeten, die in Drenthe op vakantie 
waren. Na een gezellige koffiepauze leidde 
Anke Gorter ons voortvarend door de geplande 
agendapunten van onze gemeentevergadering, 
zodat we tijdig konden beginnen aan de 
gezamenlijke maaltijd, waarvoor Wietze Gorter 
en Petra Wilhelmus zich in het bijzonder hadden 
ingezet. 

Bert Middelkamp 
 

 

Financiële bijdrage landelijk werk Unie-ABC 
De leden en vrienden van onze gemeente ontvangen bij deze uitgave 

van De Brug een betalingsverzoek voor het voldoen van de jaarlijkse Unie-
ABC-bijdrage voor het landelijk werk. 

In de afgelopen jaren heeft Unie-ABC de jaarlijkse bijdrage verlaagd naar 
€ 25,- per persoon, omdat door de samenwerking van Unie en ABC de kosten 
lager zijn geworden. Maar anderzijds is het uitgangspunt nu wel, dat de 
bijdrage gaat gelden voor zowel leden als ook voor de vrienden van de 
gemeente. 

De verrekening met de gemeenten vindt in het vervolg plaats op basis 
van een percentage van de totale jaarbegroting; wij hebben becijferd dat we 
de kosten daarvan kunnen dekken met een bijdrage van € 25,- per persoon.   

Deze jaarlijkse bijdrage dragen wij als gemeente voor iedereen af aan 
Unie-ABC. Het verzoek is dan ook om deze bijdrage apart aan de gemeente 
te voldoen.  

Er kunnen nu geen acceptgiro’s meer worden 
verzonden, omdat de banken daarmee zijn gestopt. Om 
de betaling van deze bijdrage voor het landelijk werk toch 
duidelijk onder de aandacht te brengen, ontvangt u 
bijgaand een ‘betalingsverzoek’. Daarop zijn alle gegevens en het gevraagde 
bedrag voor de leden en vrienden op uw adres vermeld. 

U kunt deze bijdrage voor ons landelijk werk gewoon overmaken naar de 
rekening van onze gemeente: NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v. Baptisten 
Gemeente Assen; met als omschrijving ‘Unie-ABC contributie 2023’. U kunt 
ook gebruik maken van de QR-code op het betalingsverzoek. 
Hartelijke groet,  
Jelle Hoekzema, penningmeester  
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Open Huis vraagt uw steun 
Het Open Huis in Assen is het inloophuis van de kerken voor 
iedereen. Om deze belangrijke maatschappelijk functie te 
kunnen blijven vervullen is het Open Huis - in verband met de 
gestegen energiekosten en huishoudelijke uitgaven - op zoek 
naar extra geldelijke bijdragen, donaties en subsidies. Naar 
verwachting is het Open Huis dit jaar ca. 20% meer aan 
kosten kwijt; in totaal een bedrag van vierduizend euro. 

Daarom zag u het Open Huis ook met Koningsdag op de 
vrijmarkt. Maar er is meer nodig om het tekort weg te 
werken. U kunt aan het Open Huis doneren via de link   
https://www.openhuisassen.nl/doneren/   of scan de QR-
code. 
Het Open Huis heeft ook meer mensen nodig: vrijwilligers 
die af en toe als gastheer of gastvrouw willen werken. En 
het Open Huis zoekt ook nieuwe bestuursleden; meer 

informatie op onze website www.openhuisassen.nl/vacatures of neem contact 
op met Jans Enting (voorzitter) via email info@openhuisassen.nl of telefoon 06 
- 5126 9377. 
 

 

Opheffing SIRW 
Kerkdiensten op Witterzomer voor het laatste jaar.  

U bent weer van harte welkom bij de diensten die door 
de SIRW (Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer) 
worden verzorgd op Vakantiepark Witterzomer. Net als het afgelopen jaar is 
dit vanaf de zondag na Hemelvaart, waarna er ook met Pinksteren een dienst 
is. Daarna zullen er tussen Pinksteren en de start van de zomervakantie geen 
diensten zijn.  

Gedurende de zomervakantie is er van 23 juli tot 3 september elke week 
een dienst met voorgangers en zang onder een oecumenische ‘paraplu’.  

2023 zal het laatste jaar zijn, waarin de SIRW de diensten op Witterzomer 
zal verzorgen. Het bestuur van de SIRW is na uitgebreid overleg tot de 
conclusie gekomen, dat het dit jaar nog lukt om tot invulling van bestuurstaken 
en diensten te komen, maar dat draagvlak voor continuering van de activiteiten 
op meerdere fronten voor de jaren daarna lijkt te ontbreken.  

Op basis daarvan is besloten, dat dit het laatste jaar zal zijn waarin de 
SIRW diensten op Witterzomer gaat verzorgen. Als bestuur kunnen wij 
aangeven, dat wij dit oprecht jammer vinden, maar dat het helaas niet anders 
is. Met elkaar hopen wij er echter nog een mooi kerkelijk seizoen van te maken 
en in de laatste dienst van 3 september tot een goede afsluiting te komen.  
Het bestuur van de SIRW  

https://www.openhuisassen.nl/doneren/
https://www.openhuisassen.nl/doneren/
http://www.openhuisassen.nl/vacatures
mailto:info@openhuisassen.nl
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Foto’s van toen 
Dag lieve mensen; 
In deze Brug staan al veel oudere 
verhalen en foto’s van lang geleden. 
Hierbij nog een paar foto’s uit de 
beginperiode in De Componist.  

 
Wat direct opvalt is, dat er toen nog 

veel kinderen binnen de gemeente waren. We zien Anne de Vries met 
zondagsschool-kinderen en Marja Middelkamp die zich ontfermt over kindjes 
van de crèche. 
 

De foto met Anne 
Gietema en de 
hele groep 
kinderen is 
genomen bij het 
opdragen van 
Anne-Elise, 
dochter van René 
en Annemargriet 
Duursema. Zij is 
geboren op 25 
oktober 2012, dus 
zal deze foto eind 
2012 of begin 
2013 zijn 
gemaakt. 
 

Als u zelf ook nog zulke mooie herinneringen in het fotoalbum hebt, dan willen 
we die graag een keer delen in deze rubriek. En we zorgen dat u de foto’s 
onbeschadigd weer terugkrijgt. 
Juist in dit jubileumjaar zou het fijn zijn om ook nog eens wat meer hele oude 
foto’s te zien. Wilt u eens voor ons op zoek gaan? 
Dank en liefs van  
Anke Gorter  
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Baptisten Gemeente Assen 70 jaar 
Wanneer je net komt kijken in een baptisten 

gemeente is het moeilijk om iets te vertellen over de 
gebeurtenissen, die hebben plaats gevonden tijdens een 
periode van maar liefst 70 jaar. Om daar achter te komen 
moet je de gemeenteleden vragen, wat zij zoal hebben 
meegemaakt. Zoals in de meeste gemeenten heeft men ups en downs gekend. 
Dat is niet zo vreemd. Wij hebben met mensen te maken. Er zijn altijd weer 
momenten, waarop er mensen zijn, die het ergens niet mee eens zijn en vinden 
dat er iets moet veranderen.  

In de bonte wereld van geloven en denken was er in 1942 binnen de 
Gereformeerde Kerk ook onenigheid over de 
wedergeboorte van de kinderen van gelovige ouders. 
Dus gingen een aantal kerken verder als “Vrijgemaakt”. 
Nu tientallen jaren later zijn ze weer vastgemaakt aan het 
moederschip. Zo komt alles weer goed. 

Bij een jubileum is het fijn om terug te kijken naar 
de mooie momenten, die men binnen de gemeente heeft 
meegemaakt. Tijdens een bezoek aan Thea Zuidema 
vertelde zij dat zij buren waren geweest van Anne en 
Jenny Duursema. Jenny had haar gevraagd mee te gaan 
naar de kerk. Door hen was zij bij de gemeente gekomen, 

waar zij zich na verloop van tijd ook heeft laten dopen. 
Wat voor haar één van de hoogtepunten van de gemeente is geweest, was het 
werk voor Roemenië. Thea liet mij een aantal foto’s zien en het verslag, dat u 
in deze Brug kunt lezen. 

Geweldig om deze herinneringen te horen of opnieuw mee te beleven. 
Wat mooi dat je als gemeente zo werkzaam kan zijn en/of voor dit werk kunt 
bidden. Komen er nog meer herinneringen naar boven, laat het mij dan weten, 
dan kunnen wij die delen in een volgende uitgave.  
De Jubileumcommissie, 
Bob Wijnstra 
 
 

 We hebben uw medewerking nodig bij de uitnodigingen voor 10  
 september. We willen zoveel mogelijk oud-leden en vrienden van de  
 gemeente uitnodigingen, maar waar kunnen we hen vinden?  

 

Hebt u nog namen, mailadressen of gewone adressen, 
telefoonnummers, facebook contacten met leden of vrienden van 
vroeger? Of kunt u via anderen nog zulke gegevens achterhalen? 
Geef dat dan even aan ons door! Dan kan het op 10 september een 
heel gezellige reünie worden bij de geplande jubileumdienst.  

 

  



18  De Brug 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jubileum  

dankdienst 
Op zondag 21 mei hebben we een dankdienst gehouden voor het 70-

jarig jubileum van onze gemeente. Het was een fijne dienst met speciale 
muzikale medewerking en verschillende bezoekers en gasten. Het Open Huis 
was vertegenwoordigd en we mochten oud-voorgangers begroeten: Jan 
Brouwer, Jannes Hofman en Berend en Imtje Stuut. 

Er waren groeten, gelukwensen en bloemen van een aantal gastsprekers 
en gemeenten in de omgeving. Unie-ABC stuurde een videoboodschap, 
waarop Peter Koobs (regio-coördinator) , Peter Stoter (algemeen secretaris) 
en Hans Riphagen (rector seminarium) ons toespraken met speciale  wensen. 

De dienst werd deze morgen geleid door Jur Kruizinga. We dachten dat 
hij in de war was, toen hij handelingen 29 wilde gaan lezen … (Handelingen 
heeft maar 28 hoofdstukken). Maar zijn verhaal ging over de historie van onze 
gemeente in Assen, zoals dat is vastgelegd in ‘Geschiedenis van het Baptisme 
in Nederland’ van Jan van Dam. 

Dat verhaal begint  in 1952, toen enkele gezinnen in Drenthe’s hoofdstad 
contact met elkaar zochten en een ‘Baptisten werkgemeenschap’ vormden, 
met steun van ds. Veenstra van Musselkanaal. Het bestuur werd gevormd door 
Geert Molenaar, Jan Blank en Lammert de Jonge. Na een periode van 
huiskamerbijeenkomsten werd op 11 februari 1953 onze gemeente gesticht. 
Toen begon men ook met samenkomsten in een zaal te houden; volgens het 
boek in gebouw ‘De Kern’. Maar volgens sommige ouderen in onze gemeente 
was het eerst ergens anders en pas (veel) later in De Kern 
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Jubileum 

dankdienst 
Maar waar dan ook, volgens voornoemd boek gingen ook “vreemdelingen”- zij 
het aarzelend – die samenkomsten bezoeken en zo kon de gemeente zich 
ontwikkelen. Na een periode met consulenten werd H.J. Blenkers voorganger, 
in combinatie met Hoogeveen. ‘De groei was niet indrukwekkend, maar de 
kleine gemeente was ondanks dat toch hecht gebleken.’  Vanuit dat historische 
verhaal haalde Jur Kruizinga een aantal kenmerken naar voren, die nu nog 
gelden: de gemeente is een ‘werkgemeenschap’, die voor elkaar zorgt. De 
gemeente treedt naar buiten en is nog steeds een kleine, hechte gemeente. 

Aan de hand van 1 Samuel 7 ging Jur Kruizinga in op de betekenis van 
de herdenkingssteen ‘Eben Haezer’: dat is ‘Steen der hulp’. Voor de Israëlieten 
was dat toen de overwinning op de Filistijnen en dat de ark was teruggebracht. 
Als leider van het volk zei Samuel toen “Tot hiertoe heeft de Heer ons 
geholpen”. Jur had voor ons ook een steen meegebracht, om de mijlpaal van 
70 jaar – tien keer het getal van de volheid – te markeren.  

Aan het slot van de dienst zongen we het speciale jubileumlied, dat Bob 
Wijnstra heeft geschreven en gecomponeerd. Namens de jubileumcommissie 
sprak hij dankbare woorden voor alle medewerking bij deze dienst.  

Deze jubileum-dankdienst is een mijlpaal, zoals de ‘steen der hulp’. God 
heeft ons tot hier geholpen, een reden om de Heer dankbaar voor te zijn! Maar 
ook de basis voor het vertrouwen, dat Hij in de toekomst met ons mee zal gaan. 
Dat brengt steeds nieuwe herinneringen, zoals deze prachtige jubileumdienst.  
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Roemenië-reizen vanuit Assen 
Na de val van het communistische regime eind 1989, 

was het in Roemenië een erg slechte tijd. Vanuit 
Nederlandse kerken werd in die tijd veel hulp geboden. 
Ook bij ons in de gemeente wilde men  iets betekenen voor 
onze broeders en zusters daar. Wij kregen de vraag of we 
samen met de fam. Bok en de fam. De Jonge iets konden opzetten. 

We zijn begonnen met het inzamelen van goede, schone kleding, 
schoeisel en levensmiddelen. Via de baptisten gemeente Emmen kregen we 
het adres van een baptistenvoorganger in Roemenië. Hij ging voor in drie 
kleine gemeenten, waar de nood hoog was. Bij hem thuis konden we logeren.  

In maart 1991 gingen we voor het eerst op pad met een busje met 
aanhanger en wij met onze auto met 
aanhanger. Na een hele lange reis en een 
nacht wachten voor de grens kwamen we om 
5 uur ’s morgens bij het ons opgegeven adres 
aan waar we geweldig werden ontvangen. Na 
enkele uren slaap gingen we naar de dorpen 
om de meegebrachte waren uit te delen. Wat 
waren de mensen gelukkig met de goederen. 
Niet te omschrijven! Uit de kast werden 

glazen en andere zaken gepakt als dank. Ze staan nog bij mij te pronk! 
Toen we weer terug waren zijn we rommelmarkten gaan organiseren en 

deden we inpakwerkzaamheden om aan geld te komen. Bovendien 
bevorderde het werk voor onze medemens ook de saamhorigheid in onze 
gemeente. Het was een goede tijd! 

Wij zijn hierna meer dan tien jaar lang twee keer 
per jaar naar Roemenië geweest. Het was vooral in 
het begin erg moeilijk om de juiste papieren te 
verkrijgen en de problemen bij de corrupte 
grensbewaking waren in één woord verschrikkelijk. 
We zijn zelfs een keer om 10 uur ’s avonds onder 
gewapende begeleiding als misdadigers de grens weer over gezet naar 
Hongarije, omdat we kinderbijbels bij ons hadden! En daar sta je dan in een 

vreemd land! Maar de Heer was met ons en er kwam 
een oplossing! 

Ik zal er niet te veel over uitweiden, maar we 
hebben veel mensen blij kunnen maken met de 
ingezamelde goederen en hebben ook enkele 
weeshuizen en ziekenhuizen bezocht en daar 

medicijnen gebracht. Veel ellende hebben we gezien, maar ook huwelijken en 
doopdiensten hebben we meegemaakt. Het was een zware tijd, maar het heeft 
ons leven wel verrijkt en onze gemeente heeft ons altijd geweldig gesteund!! 
Thea Zuidema  
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Vrouwencontact 
Op woensdag 5 april kwamen we samen voor onze Paasviering van 
Vrouwencontact. Aly opende met het lezen van Opwekking 809 ‘Dit is Jezus’. 
Daarna heette ze ons welkom en zongen we lied 243 ‘In den beginne was het 
Woord’. Daarna ging ze voor in gebed en vertelde dat het thema was ‘Wie, wat, 
waar is Jezus’. Dat is het thema van de Veertigdagentijd bij onze diensten en 
voor onze samenkomst gebruikten we het Stille-Week-programma daarvan. 
We luisterden naar het lied ‘Wie is Hij’ van Elly en Rikkert. Hierin staat wat 
Jezus allemaal is: een timmerman, rare snuiter, flierefluiter, goeie vent, 
vrijheidsstrijder, groot profeet en Zoon van God. We keken terug op de 
afgelopen weken naar de verhalen in de kerk. Om de beurt maakten we een 
vakje open van het kerkraam. 
Het eerste plaatje is van Jezus op de ezel, daarbij lazen we uit Lucas 10 de 
gelijkenis van de Samaritaan. Aan het eind van dat verhaal zei Jezus ‘doe 
voortaan net zoals de Samaritaan’. Hierna hoorden we het gedicht ‘Kostbaar 
in Zijn ogen’ van B. Meijer-Schuiling en lazen uit Johannes 14, waarin Jezus 
zegt ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Hierbij hoort het plaatje, dat 
Jezus de mensen toesprak. We zongen lied 199 ‘Hij kwam bij ons heel 
gewoon’. 
Het derde plaatje was dat Maria de voeten van Jezus waste. We lazen uit 
Johannes 13 het verhaal, dat Jezus de voeten waste van Zijn discipelen. Jezus 
zei tegen hen ‘Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden, zoals 
ik van jullie gehouden heb’. Hierna kreeg ieder een vel papier en Aly deed voor 
hoe we dat konden vouwen en knippen; toen we het weer open vouwden, 
hadden we een kruis geknipt. Dat legden we voor ons op tafel neer. Het gedicht 
‘Donor’ van Jelly Verwaal werd voorgelezen en we zongen lied 210 ‘Heft op uw 
poorten wijd’. 
We keken naar het vierde plaatje waar Jezus het brood brak en lazen daarover 
uit Mattheus 26: daar brak Jezus het brood en vertelde de leerlingen dat Zijn 
lichaam zo verbroken zou worden. En de wijn was Zijn bloed, dat de mensen 
zal redden want hun zonden zullen vergeven worden. Daarna gingen ze op 
weg naar de Olijfberg. 
We zongen samen lied 201 ’t Is middernacht en in de hof’ en keken naar het 
plaatje van de doornenkroon. We lazen uit Mattheus 27 hoe de soldaten Jezus 
bespotten en Hem met stokken sloegen toen ze Jezus wegbrachten om Hem 
te kruisigen. Het gedicht ‘Pascha’ uit Zonnewende werd voorgelezen en we 
zongen lied 206 ‘Op die heuvel daarginds’.  
We keken naar het plaatje van de storm op het meer en lazen uit Jona 1 en 
Matheus 12 over Jona die drie dagen in de vis zat; en over Jezus die na drie 
dagen opstond uit de dood. We luisterden naar Opwekking 855 ‘U geeft rust’.  
In de Coronatijd is dit lied door verschillende mensen apart gezongen en 
opgenomen en die samengevoegde opnamen hebben we beluisterd.  
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Tot slot werd in het kerkvenster het raamluik van Pasen geopend en daar 
zagen we Jezus met de Emmaüsgangers. We lazen dat verhaal uit Lucas 24, 
met als boodschap ‘Vertel het door, Jezus is opgestaan voor iedereen’. We 
luisterden naar het lied ‘Hij kan zomaar naast je lopen’ van Elly en Rikkert en 
naar het gedicht ‘Thomas’ van Jelly Verwaal. Daarna zongen we nog lied 215 
‘Daar juicht een toon’. 
Vervolgens hadden we pauze en we dronken koffie of thee met een paaskoek 
erbij. We keken wie een kaart van ons zou krijgen en schreven onze namen 
op die kaarten.  
Hierna deden we een zelfgemaakt spel over het veertigdagenproject. Aly had 
het kerkraam nagemaakt met nummers erop. We konden met een dobbelsteen 
gooien en onze pion dan op dat nummer zetten. Daarbij hoorde dan een vraag, 
zoals: Wat is Jezus voor jou? Wat doe jij als je iemand beter wilt leren kennen? 
Hoe zou je Jezus ontvangen? En meer van zulke persoonlijke vragen. We 
hebben op veel vragen antwoorden gegeven en daar werd soms nog wel even 
over doorgepraat. 
Hierna hebben we het gedicht ‘Dood en opstanding’ gelezen en lied 219 
gezongen ‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft’. Daarna heeft Aly de middag met 
gebed afgesloten en ze wenste ons alvast fijne Paasdagen toe. We mochten 
ons uitgeknipte kruis meenemen en kregen nog een boekenlegger mee en een 
kartonnen konijntje met daarin een paar matzes. 
 
 

Op woensdag 3 mei was de volgende bijeenkomst van Vrouwencontact. 
Aly las eerst het gedicht ‘Niet vergeten’ van Hennie Damstra. Het gaat er over 
– ook al heb je de oorlog niet meegemaakt – dat je toch op 4 mei eerbiedig 
moet zwijgen. Hierna zongen we lied 231 ‘Geest van God vervul mijn hart’.  Aly 
opende met gebed en we hoorden wie er niet konden komen. 
Het thema ging deze keer over 4 en 5 mei en over Hemelvaart en Pinksteren. 
We zongen samen lied 595 ‘Genade wensen wij’ en luisterden naar het gedicht 
‘Vanavond vliegen’ van Paula Hagenaars. Dit gedicht gaat over soldaten die 
hun leven voor ons hebben gegeven en dat hun zielen opgenomen zijn in de 
Bron waar ze eeuwig verder leven. 
We lazen uit het blad Elisabeth het verhaal ‘Als de dag van gisteren’ over de 
stakingen in de oorlog in het jaar 1943. Er werden daarbij zestien mannen 
opgepakt in Marum en later gedood; omdat iemand boomstammen op de weg 
had gelegd waar de bezetters niet langs konden en ze de staking de kop in 
wilden drukken.  
Men wist een hele tijd niet waar de lichamen waren gebleven, maar later vond 
men ze in een massagraf in Haren; in 1945 werden ze herbegraven. 
We zongen lied 522 ‘Leer mij Uw weg o Heer’. We lazen ook dat er na de 
oorlog mensen waren, die niet meer in God konden geloven; we kunnen hen 
niet dwingen, maar wel het goede voorbeeld geven en voor hen bidden.  
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Er zijn ook verhalen over mensen die in kampen God’s hand erg goed voelden 
en Zijn Woord daar bleven doorvertellen. Wij weten ook dat God altijd in de 
mens blijft werken. 
Hierna lazen we het gedicht ‘Vrijheid ligt niet zomaar op straat’ en 
‘Herinneringen’ uit Elisabeth. Dat ging over een vrouw die op een 
oorlogskerkhof liep en al die graven zag. Ze las de namen van jonge soldaten 
die in de tweede wereldoorlog zijn gesneuveld voor onze vrijheid; maar ook de 
namen van jonge Duitse soldaten, die toen onze vijand waren. De vrouw dacht 
ook aan hen en aan hun familie: iedereen had een jonge man verloren en 
iedereen had daar veel verdriet van. Dat verdriet is voor iedereen hetzelfde. 
We lazen uit de Bijbel Handelingen 1: 3-12 dat jezus wordt opgenomen in de 
hemel; en uit het dagboek ‘Ik kan het niet laten’ het verhaal van Sammie ‘kijk 
omhoog Sammie’. We moeten hier op aarde niet treurig rondlopen, maar blij 
zijn en van God vertellen en leven in Zijn Liefde. Verder hoorden we het gedicht 
‘Hemelvaart’ uit ‘Om over na te denken …’: hierin staat dat Jezus ons niet in 
de kou laat staan, maar dat de Geest en Trooster ons zal vergezellen. 
We zongen samen lied 228 ‘Op een lichte wolkenwagen’ en uit het dagboek 
‘Aan stille wateren’ hoorden we ‘Laat u aanvuren door de Geest’. Dat verhaal 
gaat over de kleine liefdevolle dingen van elke dag die we voor God aan andere 
mensen doen. We sloten dit af met het gedicht ‘Pinksteren’ van Nel Benschop 
en zongen lied 229 ‘O Christus doe Uw vuur ontbranden’. 
Aly las het verslag van 5 april voor en we keken wie er een kaart van ons krijgt. 
Hierna hadden we pauze en dronken we koffie of thee. Jennie vertelde dat 
Jantje Bos 9 mei opgenomen werd voor een operatie voor een nieuwe knie en 
Anke inde de contributie. Hierna zongen we lied 223 ‘Geest van hierboven’. 
Aly vroeg wat we vroeger in onze plaats voor spelletjes deden op 
Bevrijdingsdag 5 mei. Enkelen konden zich daar niets meer van herinneren en 
anderen vertelden dat ze op Koninginnedag al feest hadden gehad. Maar 
sommigen wisten nog van een optocht met versierde fietsen en 
muziekkorpsen. Aly had allemaal spelletjes mee die we gingen doen, zoals 
vlaggetje steken, knikkeren, blikgooien, ezeltje prik, jojoën en hoedje-wip. Dat 
was gezellig en we hadden veel lol.  
Ondertussen werd er veel over oudere spelen gepraat en smulden we van 
ouderwetse Hollandse snoepjes. 
Toen het tijd was om te stoppen en we alle spellen weer opgeruimd hadden, 
las Aly nog het verhaal voor ‘Wanneer werkt de Geest in mij?’ uit Elisabeth en 
Gea las het gedicht ‘Soms is het beter te zwijgen’ van Gerie Minnesma. We 
sloten af door samen lied 594 te zingen ‘Daal bij ’t huiswaarts gaan Uw zegen’. 
Daarna wenste Aly ons wel thuis. 
De volgende bijeenkomst van Vrouwencontact is op woensdag 31 mei om 
halfdrie in De Componist. 
Aly Middelkamp  
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Inspiratie voor Duurzaamheid in de Jozefkerk 
Op dinsdag 9 mei was er weer een bijeenkomst van 

‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ in Assen. Deze keer was dat 
in de Jozefkerk, al 175 jaar een van de meest 
beeldbepalende gebouwen in het centrum van Assen. In de 
afgelopen jaren is de Jozefkerk uitgebreid gerenoveerd en 
opgeknapt, maar er zijn ook nog plannen voor verdere verduurzaming.  

De mogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen in zo’n historisch 
gebouw zijn echter beperkt; daarover werd een presentatie gegeven door 
Martijn Huizenga van Adviesbureau Oog. Hij vertelde over de verschillende 
pijlers onder een duurzaamheidsvisie en de mogelijkheden tot  
productontwikkeling en procesverbetering in een kerkelijke organisatie. 

De presentatie was boeiend en werd deskundig toegelicht. Zelfs de ‘Trias 
Energetica’ werd ons in simpele woorden verduidelijkt: beperken van 
energiegebruik, vooral uit duurzame  bronnen en waar nog nodig efficiënt 
gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn er nog veel andere keuzes 
van invloed op energieverbruik en duurzaamheid van een gebouw. 

De Protestantse Kerk Assen is bezig met een afweging over het gebruik 
van verschillende gebouwen en de mogelijkheden voor energietransitie. In de 
Jozefkerk was er die avond nog een interessante en spectaculaire rondleiding: 
de enorme ruimte boven het plafond van de kerkzaal was te zien, de toren kon 
worden beklommen en zelfs de verwarmingsinstallatie in de kelder kon men 
nog bekijken. 

Aan het slot van de bijeenkomst werd nog aandacht gevraagd voor het 
project ‘de Thuisgevers’: dat biedt mogelijkheden om – individueel of collectief 
– iets te doen voor de huisvesting van statushouders. Dit is een van de vele 
projecten van ‘Solidair Groningen en Drenthe’ waarvoor juist in de actuele 
situatie bijzondere aandacht wordt gevraagd van kerken en 
levensbeschouwelijke gemeenschappen. 

Bij de opening van de avond werd de afweging geschilderd, hoe we 
duurzaamheid toch de nodige aandacht moeten blijven geven naast al die 
andere wereldproblemen. ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ is er op gericht om 
kerken en levensbeschouwelijke organisaties te stimuleren en ze te helpen om 
vanuit hun overtuiging gemotiveerd bezig te zijn met de duurzaamheid op 
aarde, op een manier die bij hen past. 

In de komende tijd worden verdere plannen van ‘Inspiratie voor 
Duurzaamheid’ voor het komende najaar uitgewerkt. Naast inspirerende 
bijeenkomsten rond verschillende werkvelden komt er ook een 
‘duurzaamheidsfestival’; we zoeken nog mensen met leuke ideeën die daarbij 
willen helpen. 
Als iemand geïnteresseerd is om mee te doen aan deze gesprekken en 
activiteiten, neem dan even contact op met Petra Wilhelmus of  
Bert Middelkamp  



26  De Brug 
 

 

Nieuws van Unie-ABC 

Landelijke vergadering Unie-ABC  

Op vrijdag 12 mei werd in Arnhem de 
Algemene Ledenvergadering van Unie-ABC 
gehouden. Het was een bijzondere en belangrijke vergadering, want het 
officiële fusiebesluit stond op de agenda. We zijn al gewend aan de 
samenwerking tussen Unie en ABC, maar intussen zijn er ook nieuwe statuten 
en reglementen opgesteld. Door het vaststellen van deze stukken zou de fusie 
ook juridisch een feit worden. Alle afgevaardigden, die aanwezig waren in 
Arnhem, stemden daar ook mee in.  

Maar toch was de fusie nog niet rond, want van de ABC-gemeenten was 
niet het vereiste aantal gemeenten vertegenwoordigd. Zij konden dus geen 
rechtsgeldig besluit nemen; daarvoor moesten alle gemeenten nog schriftelijk 
stemmen. Bij het verschijnen van deze Brug zal dat intussen al wel zijn gebeurd 
en kan de uitslag zo’n beetje bekend zijn. Er is volop vertrouwen dat de ABC-
gemeenten samen ook een positief besluit nemen en de fusie daarna rond is. 

Dat is ook de wens van het landelijk bestuur, die graag aan de 
slag willen met de visie en doelen van Unie-ABC. Belangrijke 
motieven zijn, dat de eenheid tussen beide gemeenschappen een 
getuigenis is en dat we samen sterker staan om de vergelijkbare 
doelen te realiseren. Tijdens de ALV werd die visie gepresenteerd 
onder de titel ‘Laat het licht zien!’ 

Verder kwamen op de ALV nog de bekende onderwerpen aan 
de orde, zoals het vaststellen van jaarrekening en begroting. Dat is bij 

alle veranderingen wel eens lastig, maar gelukkig kunnen tegenvallers worden 
opgevangen. Verder waren er in- en uitschrijvingen van gemeenten: de BG 
Siddeburen wordt opgeheven, want er waren daar nog maar vier oudere leden. 
Maar we mochten de BG Muntendam begroeten als ‘nieuw’ lid. Ze zijn eerder 
ook al lid geweest, maar hebben dat ooit opgezegd. Nu wilden ze toch graag 
weer lid worden van onze ‘koepel-organisatie’, omdat er veel kennis en kunde 
beschikbaar is waarmee we elkaar kunnen ondersteunen en toerusten. Unie 
en ABC kunnen samen nog beter aan die verwachting voldoen. 
 
Lezingen Missie.nu online bekijken: voorafgaand aan de Algemene 
Ledenvergadering was er in Arnhem de inspiratiedag van Missie.nu, met 
lezingen van Evert-Jan Ouweneel en Jan Wolsheimer. Zij namen op 
inspirerende wijze de bezoekers mee met het thema "Missie in crisis?!"  
De lezingen zijn te vinden via  www.missie.nu 
  

2023 Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners 

13 juni  Voorgangersdag in Harderwijk 

30 juni Seminarium: Studiedag kerk, trauma en theologie 

http://www.missie.nu/
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Bericht van het Bijbelgenootschap 
‘Bijbel Dichtbij’ tijdelijk afgeprijsd 

‘Bijbel Dichtbij’ is een praktische Studiebijbel met 
uitleg en toepassingen voor het dagelijks leven. Daarom is 
dit boek voor iedereen een manier om dieper in de 
Bijbelteksten te duiken en het ook te betrekken op je eigen 
leven. Het boek bevat de complete BGT (Bijbel in Gewone Taal) met 
achtergronden, informatie, afbeeldingen en kaarten uit de oude tijd. Daarbij 
duizenden inspirerende vragen en gedachten om ook praktisch aan de slag te 
kunnen gaan en een aantal leesroosters. 
Dit is een uitgave van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, in 
samenwerking met de Evangelische Omroep. 

 

Wat maakt deze uitgave bijzonder? 
- ‘Bijbel Dichtbij’ is praktisch toepasbaar: verbindt 
thema’s en Bijbelteksten met het leven nu. Daardoor 
kun je je laten raken door de Bijbel én er iets mee 
doen in je dagelijks leven.  Denk bijvoorbeeld na 
over je eigen naam naar aanleiding van 
Handelingen 1-2. 
- De BGT is de duidelijkste en begrijpelijkste 
Bijbelvertaling van Nederland. Ook de 
achtergronden en toepassingsteksten zijn in 
gewone taal geschreven.  
- Bijbel Dichtbij is vertaald uit de bronteksten. Het 
extra materiaal over de achtergrond van de Bijbel is 

ontwikkeld door wetenschappers van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap. Ervaren predikanten hebben bijvoorbeeld de 
toepassingsteksten geschreven, onder begeleiding van de Evangelische 
Omroep. 

- Deze uitgave bevat de volledige Bijbelteksten met daarin extra materiaal. 
Je hoeft dus geen losse Bijbelstudieboeken te gebruiken voor 
Bijbelstudie of om extra informatie op te zoeken. Lees bijvoorbeeld over 
engelen, of de achtergrond van het Bijbelboek Psalmen. Daarnaast met 
de praktische vragen, die helpen om de tekst dichterbij je eigen leven te 
brengen. Daardoor is deze Bijbel zo compleet als maar kan. 

Tot 17 juni is ‘Bijbel dichtbij’ tijdelijk afgeprijsd: van 52,50 nu voor € 24,50 
 

Bestel deze of een andere Bijbel op https://shop.bijbelgenootschap.nl/ . 
- Liever de Bijbel in Gewone Taal zonder extra katernen? 

Kijk dan eens bij de BGT Standaard. 
- Lees je liever in de Nieuwe Bijbel Vertaling? De NBV 

Studiebijbel bevat de volledige Bijbeltekst in de NBV met 
uitleg, achtergronden en illustraties.  

https://shop.bijbelgenootschap.nl/


28  De Brug 
 

 

  



De Brug  29 
 

 

Activiteiten Unie-ABC-gemeenten in Assen 
Er worden in Assen regelmatig activiteiten georganiseerd door ‘De Ark’ 

en de EGA (Evangelische Gemeente Assen), die we graag 
willen delen en doorgeven. Af en toe organiseren wij 
samen met hen bijeenkomsten, zoals de Kerstmiddag of 
de zangavond. Maar er zijn vaker bijeenkomsten en 

activiteiten van de Ark of de EGA, waar u ook wel naar toe zou kunnen gaan. 
Daarom dit overzicht, dat we regelmatig in De Brug hopen te plaatsen. 
 

Op donderdagochtend is er om de veertien dagen een koffieochtend in 
de Ark. Iedereen kan vanaf 10 uur zo binnenlopen, maar het is vooral gericht 
op senioren. Het is gewoon bedoeld voor ontmoetingen en om contact te 
maken. De eerstvolgende koffieochtend is op donderdag 1 juni vanaf 10 uur in 
De Ark, en daarna om de twee weken.  

Verder zijn er af en toe ook speciale Ark-senior-activiteiten: er wordt 
gewerkt aan nieuwe plannen die ook via De Brug worden doorgegeven. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met Gea Klooster, 06 – 1750 9054. 
 

Op zondag 11 juni organiseert De Ark een Picknick-dienst bij de 
Baggelhuizerplas; natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. De 

dienst zal daar om 11.30 uur beginnen en iedereen is 
van harte welkom.  
In Handelingen 8 lezen we ‘Kijk, ik zie daar water. 
Mag ik gedoopt worden?' Dat laat zich goed 
combineren met de dienst op deze bijzondere locatie; 
als zich dopelingen aanmelden dan is er aansluitend 
op de picknickdienst gelegenheid om gedoopt te 
worden. 

 

Op 17 juni neemt er een groep deel aan de TT-city-run; ze lopen in Alpha-
shirts om zo de aandacht op Jezus te vestigen. 
 

Vanuit de EGA wordt ieder jaar de TT-evangelisatieactie georganiseerd. 
Dit jaar is dat van woensdag 21 juni tot en met zaterdag 24 
juni. Op woensdagavond vindt er vanaf half acht een 
samenkomst plaats in de Bethelkerk: met elkaar willen we zo 
de TT-evangelisatieactie beginnen. We nodigen u hierbij van 
harte uit!  U kunt ook meedoen aan de gebedsketen of deze 
actie financieel steunen: giften kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL29 INGB 0006 2403 81 t.n.v. 
Evangelische Gemeente Assen o.v.v. TT-evangelisatieactie 2023. 
 

In de volgende Brug komt o.m. informatie over verschillende cursussen die 
starten in het najaar. De diensten van de Ark en EGA zijn elke zondag via 
internet te volgen of later terug te kijken; meer informatie op hun websites.  
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Diensten 
 

Zondag 4 juni 11 juni 

Voorganger Bert Wijchers Wolter Greven 

Begroeting Petra Wilhelmus Wietske Moddejonge 

Mededelingen Anke Gorter Petra Wilhelmus 

Raadskamer Jelle Hoekzema Anne Duursema 

2e collecte Gem. activiteiten Huisvesting 

Bijzonderheden 
Viering 
Heilig Avondmaal 

 

Begeleiding Bob Wijnstra Bob Wijnstra 

Geluid Gerrit Buwalda Hans Romijn 

Beamer Karin Middelkamp Hans Romijn 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Petra Wilhelmus Aly Middelkamp 

Koffie Fam. Duursema Fam. Middelkamp 

Koster Wietze Gorter Jelle Hoekzema 

Taxi – naar de dienst op verzoek beschikbaar  

   

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

18 juni 25 juni 2 juli Zo 

Kina Tigelaar Greet Berends Jur Kruizinga Vo 

Gerrit Buwalda Wietze Gorter Wietske Moddejonge Bg 

Bert Middelkamp Jelle Hoekzema Gea Buwalda Me 

Anke Gorter Bert Middelkamp Jelle Hoekzema Ra 

Vieringen Goede Doelen Open Huis Co 

  
Viering 
Heilig Avondmaal 

Bz 

Bob Wijnstra Bob Wijnstra Bob Wijnstra Be 

Wietze Gorter Karin Middelkamp Gerrit Buwalda Ge 

Thora Wijnstra Karin Middelkamp Hans Romijn Bm 

Gea Buwalda Aly Middelkamp Gea Buwalda 
Cr 
 

Zo 

Fam. Buwalda Wietske Moddejonge Fam. Duursema Kf 

Wietze Gorter Jelle Hoekzema Jaap van Spengen Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

Zondag 9 juli 16 juli 

Voorganger Petra de Kruif Melchert Dijkstra 

Begroeting Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda 

Mededelingen Anke Gorter Bert Middelkamp 

Raadskamer Gea Buwalda Anke Gorter 

2e collecte Kinder- en Jeugdwerk Gem. Activiteiten 

Bijzonderheden   

Begeleiding Bob Wijnstra Bob Wijnstra 

Geluid Wietze Gorter Karin Middelkamp 

Beamer Thora Wijnstra Karin Middelkamp 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Aly Middelkamp Petra Wilhelmus 

Koffie 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Middelkamp 

Koster Jelle Hoekzema Wietze Gorter 

Taxi – naar de dienst  op verzoek beschikbaar 

   

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

23 juli 30 juli 6 augustus Zo 

Bob Wijnstra Jan Foppen Gerry de Vries Vo 

Wietze Gorter Petra Wilhelmus Wietske Moddejonge Bg 

Petra Wilhelmus Jelle Hoekzema Gea Buwalda Me 

Jelle Hoekzema Anke Gorter Petra Wilhelmus Ra 

Huisvesting Vieringen Bloemen Co 

  
Viering 
Heilig Avondmaal 

Bz 

In overleg Bob Wijnstra Bob Wijnstra Be 

Gerrit Buwalda Gerrit Buwalda Karin Middelkamp Ge 

Hans Romijn Thora Wijnstra Karin Middelkamp Bm 

Aly Middelkamp Petra Wilhelmus Gea Buwalda 
Cr 
 

Zo 

Fam. Buwalda Wietske Moddejonge 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Kf 

Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Wietze Gorter Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Andere bijeenkomsten 
 

 

31 mei  
en 28 juni 
om 14:30 uur 
 

Vrouwencontact in de Componist 

 

26 juni  
en 21 augustus 
om 15:00 uur 
 

Bestuursvergadering 
thuis bij een van  
de bestuursleden 

 

 

De verjaardagskalender 

 
Op    8-6  wordt   Lammy Molenaar-Reiling    97 jaar 
Op    9-6  wordt   Bob Wijnstra      77 jaar 
Op  11-6  wordt   Timen de Jonge     16 jaar 
Op  13-6  wordt   Bert Middelkamp     70 jaar 
Op  19-6  wordt   Hans Romijn      55 jaar 
Op  19-6  wordt   Henk Samplonius sr.    69 jaar 

 
Op  10-7  wordt   Age Koudenburg     62 jaar 
Op  11-7  wordt   Daniëla van de Kamp    36 jaar 
Op  11-7  wordt   Henk Samplonius jr.   19 jaar 
Op  20-7  wordt   Wietze Gorter      80 jaar 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst! 
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En dan nog even dit … 

“De tijd gaat snel, gebruik haar wel”, zo luidt een oud gezegde. En wat is dat 
waar ! De eerste helft van 2023 is al weer een eind gevorderd en veel mensen 
hebben de plannen voor de zomervakantie alweer gemaakt. De tijd gaat niet 
zomaar snel; er gebeurt ook zoveel. Niet alleen in de wereld om ons heen maar 
ook in ons gezin. Het één is nog niet voorbij of het ander dient zich alweer aan. 
Je zou af en toe bijna vergeten ook nog te genieten van de mooie dingen om 
je heen. Het is weer voorjaar geworden, we hebben Pasen mogen vieren en 
we zijn er nog. Gelijker tijd gaan de gedachten naar diegenen die er niet meer 
zijn. Ik denk aan mijn broer, die eind vorig jaar overleed, aan zijn vrouw die nu 

alleen is. Wat kan het 
leven er dan in één keer 
anders uit zien. Het lijkt of 
er een soort versnelling 
van de tijd heeft 
plaatsgevonden. Het lijkt 
of steeds meer en steeds 
sneller mensen komen te 
overlijden. Wim de Bie, 
Huub Oosterhuis, Paul 
van Vliet, Harry 
Belafonte………   
Je hoort oudere mensen 
soms weleens zeggen 
dat de dagen zo lang 
duren. Gelukkig heb ik 
daar nog geen last van. 
Het is heerlijk om nog wat 
te werken, om thuis wat 
nodige en nuttige dingen 

te doen zoals eten koken. Net als met muziek kun je daar ook je creativiteit in 
kwijt. De ene keer wat pittiger, de andere keer zonder vlees en weer een 
andere keer een snelle hap. En ondertussen alle gezinsleden tevreden 
houden. Het blijft een uitdaging.  
De huisgenoten die zich niet zo druk maken om de tijd dat zijn onze dieren. 
Het mooie is dat ze ook voor ons af en toe de tijd even stilzetten. Gewoon, door 
even lekker op je schoot te springen bijvoorbeeld als jij heel erg belangrijke 
dingen op je telefoon zit te doen. Weg dat apparaat, ik wil even lekker met je 
knuffelen. Een soort onbaatzuchtige liefde die ik niet kan weerstaan. Die dieren 
hebben ons wat te zeggen. Ze leren ons dat echte liefde alles doet wijken. 
Waar dan ook en wanneer dan ook. Nooit gedacht dat onze trouwtekst voor 
een groot gedeelte zou worden voorgeleefd door onze huisdieren. 
Henk Samplonius  
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Samenkomsten   in de ‘De Componist’, Paganinilaan 15, Assen  

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken  

Secretaris 
postadres 

Bert Middelkamp, Kennemerland 44,  
9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95 

Penningmeester 
 
bijdragen          
en giften 

Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96 
rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81  
t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd) 

Website 
Facebook  

www.baptisten-assen.nl 
www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen 

  

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen. 
We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken  

op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. 
Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl 
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