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Ter overdenking 
Op weg naar het licht van Pasen 

We zitten in de zgn. lijdenstijd 
waarop de dagen volgen van het 
vieren van de opstanding van 
Jezus.  
Deze afbeelding wil ik graag 
gebruiken als leidraad voor de 
overdenking. Waarnemend vanuit 
mijn eigen perspectief naar wat ik in 
de afbeelding zie. En misschien is 
het goed voor u verder leest, eerst dit beeld in u op te nemen en wat u daarin 
zelf waarneemt en ervaart. U ziet er misschien meer of minder in dan ik, we 
merken immers allemaal verschillend op. Met onze eigen gekleurde bril bezien 
we de dingen om ons heen, in wat we horen of opmerken, lezen enz. 
Je laten raken door een beeld. Het overkwam me bij deze afbeelding. Kijkend 
vanuit een open leeg graf naar een landschap met een heuvel en daarop drie 
kruisen. Een mooie zonsopgang is te zien. Het geeft kleur aan het landschap. 
Vanuit mijn optiek zie ik daar de heuvel Golgotha. In de drie kruisen zie ik de 
afschuwelijke gebeurtenis dat Jezus daar samen met twee misdadigers de 
kruisdood onderging. Een executieplaats. De kruisen zijn inmiddels van de 
gestorvenen ontdaan. Lege kruisen herinneren nog aan die afgrijselijke manier 
van doden. Jezus werd na zijn dood in een graf gelegd, waar de andere 
gekruisigden begraven zijn wordt ons in de Bijbel niet verteld.  
Kijkend vanuit het geopende, lege graf naar dat landschap met de drie kruisen. 
Het raakt. Ooit was ik een aantal malen in de graftuin bij het vermeende graf 
waar Jezus in heeft gelegen. Het ontroerde me zeer om daar in die 
uitgehouwen rots, in dat graf, dat lege graf, even te verblijven. Te beseffen dat 
Jezus hier tot leven is gewekt. Dat daar engelen bij zijn graf hebben gezeten, 
boodschappers van God om te vertellen dat Jezus niet dood is, maar leeft. Dat 
Hij werkelijk leeft. Wat een geschiedenis! Een gebeuren dat zijn weerga niet 
kent en nog altijd zijn impact heeft in mensenlevens. 
Jezus’ sterven en Zijn opstanding zo betekenisvol, zo cruciaal voor mensen 
van toen en nu. Je moet het wel willen geloven en aannemen. Het blijft het 
wonder van het kruis en van de opstanding. Beide hebben immers een diepe 
betekenis voor ons mensen: voor u en mij. Het bepaalt me opnieuw bij het 
gegeven dat het gaat om je leven als het ware mede te kruisigen met Jezus. 
Natuurlijk kunnen wij nooit dat lijden doorstaan of proeven die Jezus doorstond.  
Er wordt in de Bijbel gesproken over onze ‘oude mens’ afleggen en met Jezus 
opstaan om zo nieuw leven te ontvangen. Dat óude leven’ kruisigen of afleggen 
is: elke dag opnieuw bewust ervoor kiezen vernieuwd te willen leven. Het 
Leven met een hoofdletter voor dit leven vandaag tot in eeuwigheid.  

> 
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Goede vrijdag en Pasen worden hier 
in één beeld weergegeven. Zonder 
Goede Vrijdag geen Pasen en geen 
Pasen zonder Goede vrijdag.  
Het kruis waar Jezus aan hing, staat 
in het midden. Het kruis van Jezus 
symboliseert Gods ultieme liefde 
voor de mensheid. Het symboliseert 
vooral de overwinning van Jezus 
over de dood, omdat Hij na drie 
dagen verrees uit het graf. Ik besef 

opnieuw ziende naar dat beeld dat Jezus door te sterven aan het kruis Gods 
straf voor de imperfectie van de mensen op zich genomen heeft en daardoor 
de weg naar de eeuwigheid vrijgemaakt heeft. Het kruis: symbool van lijden, 
verzoening en verlossing.  
Met mijn geestesoog zie ik links en rechts van Jezus gewone mensen hangen 
met beide nogal wat op hun kerfstok. Misdadigers. Jezus, zo treffend te midden 
hangend van deze criminelen. De ene misdadiger erkent Jezus, de ander 
bespot Hem. De ene misdadiger zet de ander terecht en zegt dat zij beiden 
hun straf hebben verdiend. Hoe reëel: oorzaak en gevolg. Deze man zag 
zichzelf onder ogen. Hij richt zich tot Jezus en vraagt Hem: ’Jezus, denk aan 
mij wanneer U in Uw koninkrijk komt.’ En we kennen Jezus’ antwoord: ‘nog 
vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ Jezus zo vol liefde en ontferming 
over die ene misdadiger naast Hem. Wat liet Jezus door Zijn antwoord veel 
voor ons na. Hij zal onze gebreken, imperfectie, hele foute boel accepteren als 
we dat erkennen en bij Hem brengen. Hoe groot is Jezus en Gods liefde voor 
de mens. Het is steeds weer een kwestie van keuzes maken. Ook hier blijkt 
dat je keuze zo relevant is zelfs tot vlak voor je dood. Keuzes hebben immers 
gevolgen. Gelukkig kunnen verkeerde keuzes vergeven worden en is er bij 
Jezus altijd een nieuwe weg. Deze executieplaats confronteert me daar waar 
Jezus aanwezig wil zijn, bij mensen die Hem zo nodig hebben zelfs in de meest 
moeilijke momenten van het leven. Het Licht van Pasen valt op Goede Vrijdag 
al op deze misdadiger.  
De zon komt op na een donkere nacht. Een nieuwe morgen is aangebroken. 
En morgen zoals die er van tevoren niet was. Een morgen met een leeg graf. 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. ‘Morning has broken’! Het Licht van Pasen! De 
dood is voorgoed overwonnen. Christus, onze Heer, verrees. Halleluja! Alles 
staat in het licht van deze morgen. 
Laat dit beeld eens rustig op u inwerken. Laat je erdoor raken. En hopelijk 
breekt de Paasjubel dan door: De Heer is waarlijk opgestaan! Een gezegend 
Paasfeest gewenst! 
Gerry de Vries  
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Aandacht voor elkaar  
Lieve mensen; 

Er is weer heel wat gebeurd de afgelopen periode ... 
heel fijn dat onze gemeente zo’n enorme betrokkenheid heeft 
met elkaar! Als er dan eens iets is, voel je je ook enorm 
gesteund en gedragen! 
Ziekenhuisbezoeken en/of opnames waren er helaas genoeg … 
♥ Jaap van Spengen kreeg ook weer een waarschuwing; gelukkig bleek er 
niets verder beschadigd te zijn, maar een ziekenhuisbezoek was toch weer 
noodzakelijk … 
♥ Ook Roelie Dikkens kreeg een kleine tik uitgedeeld; een ziekenhuisbezoek 
en korte opname waren aan de orde; gelukkig mocht ze weer snel naar huis! 
♥ Een regelmatig bezoeker van diverse ziekenhuizen is Hans Romijn; zijn been 
speelt hem nog steeds parten, en daar kunnen meer dan 20 medicijnen per 
dag helaas niets aan veranderen … 
♥ Zr. Jenny Duursema mocht ook naar het ziekenhuis voor een kort bezoek; 
een staaroperatie was noodzakelijk, maar binnenkort kan ze alles weer met 
een heldere blik bekijken (hopen we …) 
♥ Zo heb je niks en zo lig je in het ziekenhuis; dat overkwam ondergetekende 
eind januari … mijn blindedarm speelde op en wel zodanig dat hij op een 
gegeven moment knapte, dus dat betekende een operatie die zaterdagnacht ... 
en twee dagen extra opname omdat er een infuus aan te pas moest komen om 
de buikholte schoon te krijgen … 
♥ Ook zr. Diana Bakker kan over problemen meepraten; haar duizeligheid etc. 
spelen haar nog steeds parten, ondanks de aanschaf van een nieuwe bril en 
andere schoenen … soms blijkt iets niet eenvoudig op te sporen te zijn, laat 
staan te verhelpen … 
♥ Zr. Jantje Koster is opgenomen in de Kloosterakker; haar dementie speelde 
steeds meer parten en thuis blijven was geen optie meer. 
♥ Een behoorlijk aantal mensen uit onze gemeente maakte de afscheidsdienst 
mee van zr. Giny Meijer; met een aantal auto’s vertrokken we naar Groningen 
om deze bij te wonen. 

Is het dan alleen maar kommer en kwel? Nee hoor, echt niet! Zelfs bij de 
meeste mensen die hierboven genoemd zijn, blijkt dat het optimisme nog 
steeds een grote rol speelt. Men probeert altijd een lichtpuntje te zien, al kan 
ik me voorstellen dat bij chronisch zieken zo’n lichtpuntje soms ver te zoeken 
is … Voor ieder Gods zegen en heel veel sterkte gewenst; dit geldt uiteraard 
ook voor onze ouderen, die niet meer - of slechts heel af en toe - de diensten 
kunnen bezoeken … U bent niet alleen: er wordt aan u gedacht en voor u 
gebeden! (en een kaartje is ook altijd fijn …) 
♥ Bert en Aly Middelkamp mochten een prachtige reis naar Dubai maken om 
hun nieuwe kleindochter te bewonderen.  
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Uiteraard was er ook gelegenheid om met de andere kleindochter gezellig op 
stap te gaan en haar wat extra aandacht te geven. En ook hun oudste dochter 
Marja en haar man kwamen Tijs kwamen daar nog een weekje, het plezier 
samen spatte van de foto’s af…! 
♥ Ten tijde van dit schrijven zijn Karin en Hein ook in Dubai en we hopen dat 
zij daar ook een heel fijne tijd hebben gehad! 

Het is elke maand weer een hele lijst … de ouderdom van veel van onze 
gemeenteleden zal daarbij wel een belangrijke rol spelen ... Maar het 
belangrijkste is en blijft ... aandacht voor elkaar!! Deze rubriek hoopt daarbij 
een rol te kunnen spelen! 
Veel liefs van  
Anke Gorter 
 

 

Pasen 
 

Dit is een gedicht, geschreven door Huub Oosterhuis. Je kunt het iedere dag 
lezen, ook met Pasen! Ook wij mogen telkens opnieuw beginnen en God 
danken, dat hij zoveel voor ons gedaan heeft. 
Laten wij ons uiterste best doen om blij en dankbaar te leven. Je kunt het 
gedicht ook zingen op de melodie van gezang 434 uit het Liedboek. 
Ingezonden door  
Anneke de Boer 
 

‘Dit is de dag’ 
 

Dit is de dag die de Heer 
   heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken,  
   verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht  
   heeft Hij verlossing gebracht. 
Heeft Hij ons licht aangeheven. 
 

Waren wij dood door de zonde  
   verminkt en verloren. 
Doven van harte, verhard  
   om zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot,  
   Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
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In Memoriam Giny Meijer 
 

Lammechien Meijer-Henssen 

☆ 1928 - † 2023 
 
Zr. Giny Meijer is op maandag 16 januari 
overleden. Ze is 94 jaar geworden.  

Zr. Meijer werd op 25 juli 1928 in 
Groningen geboren als Giny Henssen. Ze 
kwam uit een schippersfamilie en ging 
naar de schippers-school. Ze trouwde op 
5 november 1954 met Nico, een zeeman, 
‘een roodharige machinist op de 
kustvaart’, zoals haar zoon Nico hem 
beschreef. Na avontuurlijke jaren met veel 
reizen stichtten ze een gezin. Aanvankelijk 
bleef Giny op de ‘LieWo’, het schip van 
haar ouders, wonen, maar later werd een huisje in Groningen gekocht. 
Toen het schip verkocht werd aan de broer van Giny (Bert) kochten ze 
een huis aan de Taco Mesdagstraat. In de bovenwoning gingen Nico 
en Giny wonen en beneden de ouders van Giny. Nico en Giny kregen 
twee kinderen: Evelien en Nico.  

Op 6 november 1966 werd Giny in de Baptisten Gemeente 
Groningen-Zuid gedoopt door ds. Brandsma. Later volgde haar man 
ook. Dat was in de Meeuwerderwegkerk en daar waren zij vele jaren 
actief betrokken bij de gemeente. Giny was daar ook een tijdlang 
diacones en zat ze op het koor. Haar man werd ouderling en leidde 
o.a. de jongensclub. 

Toen de kinderen uit huis gingen verhuisden Nico en Giny in 
1982 naar een nieuw appartementencomplex aan de Heereweg in 
Groningen. Er kwamen kleinkinderen en later ook achterkleinkinderen 
en Giny sloot hen voor altijd in haar hart. De kleinkinderen waren ook 
gek met haar! De bezoeken aan het Pannenkoekschip van Giny met 
haar kleinkinderen waren legendarisch, schreef Nico.  

Toen Giny alleen was komen te staan na het overlijden van Nico 
op 21 april 2002, wilde ze dichter bij haar kinderen wonen en zo 
verhuisde ze in 2010 naar Assen; ze ging wonen in de Stroom-flat. 
Toen werd ze dus lid van onze gemeente en wij leerden haar kennen 
als een zeer trouwe bezoeker van de diensten: ze was er eigenlijk altijd. 
Er was voor haar een taxi-dienst geregeld: ze werd door verschillende 
mensen opgehaald en thuisgebracht.  

Ze wilde daar altijd wel een beetje voor betalen, want dan zei ze: 
“Jouw auto rijdt ook niet op regenwater” 

† 
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In de afgelopen jaren kwam ze een paar keer te vallen in haar 

appartement en in het voorjaar van 2021 heeft ze daarbij een been 
gebroken. Toen is ze voor revalidatie opgenomen in verpleeghuis 
Anholt. Maar na maanden oefenen bleek, dat een verder herstel van 
haar been niet meer mogelijk was. Daarom kon ze niet meer 
zelfstandig wonen en zo werd afdeling De Flintmarke van de Anholt 
haar vaste adres. Dat vond ze moeilijk, maar uiteindelijk kon ze zich 
er wel in vinden.  
Ze sprak daar altijd vol waardering over de goede zorg en hun inzet 
voor haar. 

Ze miste de kerkgang wel, maar ze bleef zich verbonden voelen 
met onze gemeente. Steevast kreeg iedereen, die bij haar op bezoek 
ging, de groeten mee voor de gemeente. Ook toen ze lichamelijk 
achteruit ging, was ze niet neerslachtig, maar juist blij als ze bezoek 
kreeg. Het gesprek ging dan al gauw niet meer over haar, maar ze 
vroeg naar jouw gezondheid en van anderen in de gemeente.  
 

In december vorig jaar was ze plotseling haar levensmoed kwijt 
en werd ze zichtbaar brozer en kwetsbaarder; maar ze bleef wel 
helder van geest, al kon ze op het laatst moeilijk praten. Zo is Giny 
Meijer vredig ingeslapen. We weten dat ze nu bij haar Heer in de 
hemel mag zijn. 
De afscheidsdienst op dinsdag 24 januari werd geleid door Ds. H. 
Schaap. Hij sprak over psalm 23. Zr. Giny Meijer ligt begraven op de 
Selwerderhof in Groningen. 
Op de rouwkaart staat de tekst: “God heeft ons geen kalme reis 
beloofd maar wel een behouden aankomst.” 
 

Jur Kruizinga  
 

 

 

Werken in de Gemeente 

Elke veertien dagen breng ik bezoeken aan veelal de 
ouderen in de gemeente. Dat zijn steeds weer boeiende 
ontmoetingen. Niet alleen vertellen we elkaar van onze 
levensgeschiedenissen, maar zo af en toe gaat het ook de 
diepte in als we elkaar vertellen over ons geloof en onze 
ervaringen met geloven.  
Ik zeg het met opzet zo, omdat praten over ‘het geloof’ niet 
hetzelfde is al praten over ‘geloven’.  Het eerste kan zo gemakkelijk iets 
statisch hebben.  
 

† 
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Het oplepelen aan elkaar van de waarheden die je je eigen hebt gemaakt in de 
loop van je leven. Anderen hebben je voorgehouden hoe het allemaal in elkaar 
steekt en dat heb je je eigen gemaakt. Iets wat je hebt.   
Echter: als je woord ‘geloven’ gebruikt verschuift het van een statisch naar een 
dynamisch begrip. Het ‘zelfstandige’ naamwoord wordt een werkwoord. Het 
geloof wordt actief. Het heeft te maken met wie je bent of liever gezegd ‘het 
heeft te maken met wie je steeds meer wordt’.  
Vaste standpunten kunnen dan ook beweeglijke opvattingen worden zoals 
zoekende mensen soms een nieuw antwoord vinden op de vragen die het 
leven steeds blijft opwerpen. 
“Ik heb een geloof” is dus helemaal niet hetzelfde als “ik geloof.” Geloven is  
onderweg zijn. Onderweg zijn in een steeds weer veranderend landschap. Een 
geestelijk en maatschappelijk landschap waarin voortdurend nieuwe vragen, 
nieuwe opvattingen, nieuwe leefwijzen worden getoond. Welk antwoord geef 
ik op de vragen, op de uitdagingen die er op mijn weg komen? Geloven is hard 
werken want alles om ons heen verandert razendsnel.  
Welke ankers heb ik in mijn denken over God? Hoe verhoud ik mij tot de dingen 
die ik geleerd heb in mijn jeugd? Maar ook: wat zijn de vragen waar ik nog niet 
uit ben? Waar zou ik eens met anderen over kunnen praten in de gemeente? 
Deze week las ik in Trouw een artikel over de protestantse theoloog Daniël De 
Waele. Hij beschrijft in zijn boek Godenschemering de evolutie van het geloof 
in God door de eeuwen heen. Van het Germaans-Keltische heidendom tot het 
Romeinse veelgodendom. En van de ene God van jodendom en christendom 
tot uiteindelijk de dood van God bij Nietzsche. Maar wat ondanks al die 
‘gedaantewisselingen’ niet verandert, is dat mensen naar God blijven zoeken. 
Een God die, hoe ‘ouder’ hij wordt, steeds humanere trekjes vertoont. 
Interessant is daarbij hoe je aankijkt tegen de woorden die er in de Bijbel staan. 
Zijn het woorden van mensen over God of is het openbaring van God? Is 
geloven iets van onderop of komt het van boven? De Waele zegt dat hij vindt 
dat het beide is. Wat vindt U?  
De woorden over zijn eigen eerste geloofservaring troffen me, omdat ze zo 
dicht aan zaten tegen mijn eigen bekeringservaring:  

“Op mijn zeventiende, schrijft de Waele, maakte ik als jonge Vlaming voor 
het eerst kennis met het geloof. Een straat-evangelist in Brussel sprak 
mij aan en zei: ‘Ga naar huis en bid of God in je leven komt’. Wel, dat 
heb ik gedaan en het gebeurde: God kwám in mijn leven. Hoe ik dat 
merkte? Ik veranderde, werd vrolijker en opener. Anderen zagen het aan 
mij.” 

Hoe is dat bij u? Bent u vrolijker en opener geworden toen God in uw leven is 
gekomen? 
Ik hoop het van harte. 
Jur Kruizinga 
Telefoon: 06 – 2320 4692. E-mail: jur.kruizinga@baptisten-assen.nl  

mailto:jur.kruizinga@baptisten-assen.nl
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Persoonlijke berichten 
Dank 
Lieve mensen; 
Zo heb je niks en zo lig je in het ziekenhuis ... 
Het overkwam mij zaterdag 28 januari jl. … Ik 
had al een paar dagen wat last van pijn in de 

buik, maar ja ... dat kan zoveel zijn en het was best uit te houden … 
Tot die zaterdagmiddag kwart voor vijf ... opeens een vlammende pijn die niet 
meer te negeren was, dus de spoedeisende hulp gebeld en ik mocht gelijk 
komen … Het bleek een gesprongen blindedarmontsteking te zijn en daar is 
altijd spoed bij. Als de pus de buikholte inloopt kun je buikvliesontsteking 
krijgen, dus lag ik - na diverse onderzoeken - laat in de avond op de 
operatietafel … 
Daarna nog 2 dagen aan het infuus met antibiotica en door de enorme drukte 
in het ziekenhuis mocht ik maandag, tegen de avond, alweer naar huis met 
nog voor een dag antibiotica in tabletvorm. En dan aansterken; je hebt toch 
drie sneden in de buik; een narcose gehad en, tegen de pijn, een infuus met 
morfine ... En dan geduld … wie mij een beetje kent weet dat dit niet mijn 
sterkste kant is … 
Het viel die eerste beide weken zeer tegen ... veel overgegeven en het eten 
smaakte niet … maar na twee weken ging het beter en inmiddels ben ik weer 
helemaal op de been! 
Maar wat ben ik verwend … iedereen die belangstelling toonde in de vorm van 
een telefoontje, een kaartje, een bezoekje, bloemen etc. etc. … heel erg 
bedankt! Het helpt echt als je je zo beroerd voelt … en zelfs vanuit Dubai kwam 
elke dag een leuk berichtje, vergezeld van wat gezellige foto’s, om mij extra op 
te beuren … super bedankt iedereen voor alles!!! 
Maar ik hoop dat het niet snel weer nodig is … Ik ben liever gewoon weer lekker 
bezig ... 
Veel liefs van  
Anke Gorter. 
 

 

Paasontbijt 
Het is een feestelijke gewoonte om op 
de morgen van Eerste Paasdag met elkaar een gezamenlijk ontbijt te nuttigen; 
uiteraard met lekkere broodjes; goed beleg en niet te vergeten ... eieren! Ook 
voor iets te drinken wordt gezorgd, zodat u met een gevulde maag aan de 
dienst kunt beginnen! 
Uiteraard willen we graag een idee hebben, hoeveel mensen er dan zijn, dus 
vragen wij u om u hiervoor op te geven. Het Paasontbijt is op zondag 9 april 
en het begint om 9.30 uur. De komende zondagen ligt er een lijst in de kerk 
voor aanmelding; voor informatie kunt u contact opnemen met Petra of Anke.  
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Van het secretariaat 
Nu het voorjaar (bijna) weer begint, is het ook weer tijd voor onze 

gemeentevergadering. Dat is niet alleen een gewoonte en traditie, maar ook 
een verplichting: verslagen en financiële stukken moeten worden goedgekeurd 
en vastgesteld. Dat is bijvoorbeeld een eis voor onze ANBI-registratie; 
waardoor giften aan onze gemeente fiscaal aantrekkelijk zijn. 

Dat giften aan onze gemeente ook nodig zijn, kunt u zien in de 
toegezonden stukken voor de gemeentevergadering. Onze jaarrekening 
vertoont een tekort en daar moeten we samen iets aan doen, want op deze 
manier verdampt het spaargeld van de gemeente. Bij deze Brug ook het 
verzoek om bij te dragen voor het Paasdankoffer; we hopen dat u in de 
gelegenheid bent daar royaal gehoor aan te geven. We versturen voor het 
dankoffer geen acceptgiro’s meer, omdat die niet meer door banken worden 
verwerkt. In deze Brug informatie over die verandering. 

De stukken voor de Gemeentevergadering zijn in de meeste gevallen in 
een envelop toegezonden, samen met het adresboekje. In een aantal gevallen 
hebben we alles nu per e-mail toegezonden, maar als u dat niet praktisch vindt 
dan kunt u dat doorgeven aan de secretaris. U kunt dan alsnog printjes van de 
stukken krijgen; of dat u bijvoorbeeld alleen  een print van het adresboekje wilt 
ontvangen. De uitnodiging en agenda van onze gemeentevergadering vindt u 
ook in deze Brug. 

Na de verwoestende aardbevingen in Syrië en Turkije is 
er in onze gemeente gecollecteerd en zijn er ook daarna nog 
giften binnengekomen. Samen hebben we 454 euro kunnen 
overmaken aan het Noodfonds van Unie-ABC!! Het is goed om 
te weten dat zo’n bedrag ook volledig terecht komt bij de 
slachtoffers: via de EBF (Europese Baptisten Federatie) wordt 
het gegeven aan Baptisten Gemeenten in het getroffen gebied 
en die kunnen daarmee direct hulp bieden aan alle slachtoffers 
in hun omgeving. Op die manier wordt er bijvoorbeeld ook hulp 
geboden in Oekraïne en dat is heel effectief: alle bijdragen 
worden  tot op de laatste cent doorgegeven. 

Met Pasen komt er weer een nieuwe paaskaars in de kerk 
te staan, met daarop een kleurrijk medaillon. Deze keer is 
gekozen voor het medaillon ‘vrede’, want dat lijkt in de huidige 
tijd het meest van betekenis. Bij onze Avondmaalsvieringen 
noemen we de vrede in de wereld vaak als onderwerp voor 
onze voorbede; onze paaskaars herinnert daar ook straks ook 
aan. We hebben ook opnieuw afspraken gemaakt om 
Avondmaal te houden bij zieken of ouderen thuis, als ze niet 
meer in de gelegenheid zijn om naar de diensten te komen. 
Afspraken daarvoor kunnen worden gemaakt in overleg met ds. 
Jur Kruizinga. 
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In de vorige Brug stond ook, dat er op 25 maart bij de Bonte Wever een 

gospelavond werd gehouden, mede op initiatief van mensen uit de Baptisten 
wereld. Alle kaarten voor die avond waren in korte tijd al uitverkocht: we hopen 
dat het een mooie avond is geweest. Vanuit onze gemeente was Petra 
Wilhelmus erbij betrokken: zij maakte daar deel uit van het welkomstcomité.    

Verder wordt er op zondagavond 2 april een speciale bijeenkomst 
gehouden: een Johannes de Heer-zangavond. Eigenlijk was het programma 
daarvoor twee jaar geleden al helemaal voorbereid, maar toen kon het 
vanwege Corona niet doorgaan. Vorig jaar was dat ook te onzeker, maar nu is 
de organisatie daarvan weer opgepakt, samen met mensen van de Ark en de 
EGA. We hebben met hen ook de kerstmiddag georganiseerd en dat was een 
groot succes; maar we hopen met deze bijeenkomst nog meer mensen te 
trekken. De aankondiging en verdere informatie staan in deze Brug; in de kerk 
zijn ook flyers verkrijgbaar om anderen uit te nodigen. We hopen dat velen op 
2 april kunnen komen. 

In deze Brug ook weer diverse berichten over het 70-jarig jubileum van 
onze gemeente en de planning van enkele jubileum-samenkomsten. We zijn 
dankbaar dat we dit jubileum samen mogen gedenken. 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp 

 

 
Nieuw adressenboekje 

Afgelopen week is binnen de gemeente een nieuw 
adressenboekje verspreid, waarin alle leden en vrienden 
van onze gemeente zijn vermeld: dat is belangrijk zodat 
we elkaar als gemeente kunnen kennen. Maar dan moeten 
alle gegevens wel kloppen. 

Verhuizingen worden meestal wel doorgegeven, 
maar bij een verandering van een (mobiel) 
telefoonnummer of e-mailadres wordt dat wel eens 
vergeten. Daarom de oproep om uw eigen gegevens nu 
even te controleren en eventuele wijzigingen direct door te 
geven. Dan kan het niet meer worden vergeten …  

Dus bekijk het nieuwe blauwe boekje van 2023 eens even. Als u 
veranderingen wilt doorgeven aan het secretariaat, doe dat dan bij voorkeur 
per mail: secretariaat@baptisten-assen.nl. Verder vragen we u zorgvuldig om 
te gaan met het adressenboekje van onze gemeente en de gegevens nooit 
aan anderen te verstrekken.  
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Uitnodiging Gemeentevergadering 
 

Hierbij nodigen wij iedereen 
graag uit voor onze 
gemeentevergadering, die we hopen 
te houden op zondag 23 april 2023 
vanaf 11.15 uur in ‘De Componist’, 
aansluitend op onze dienst van die 
ochtend. Na de gemeentevergadering 
is een broodmaaltijd gepland. 

 

De voorjaarsvergadering van onze gemeente kent vaste punten, zoals 
het financieel overzicht van het afgelopen jaar en de begroting voor dit jaar. 
Verder is er een verslag van de vorige gemeentevergadering. Daarnaast kijken 
we naar de ontwikkelingen binnen Unie-ABC, onze landelijke organisatie en 
bespreken zo mogelijk de punten voor de landelijke vergadering, die op vrijdag 
12 mei wordt gehouden. 

 

Verder willen we deze ochtend in dankbaarheid stilstaan bij het jubileum 
van onze gemeente: al 70 jaar bestaat onze gemeente in Assen. De jubileum-
commissie heeft mooie plannen gemaakt, maar wellicht brengt u dat nog op 
aanvullende ideeën: volop gelegenheid om te reageren en mee te denken. 

 

Hieronder de agenda voor zondag 23 april; bijbehorende stukken worden 
ook toegezonden. We rekenen graag op uw aanwezigheid; alle leden en 
vrienden zijn welkom. Als u vragen of reacties heeft, kunt u contact opnemen 
met een van de bestuursleden.  
 

Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp, secretaris. 
 

 

Agenda voor de gemeentevergadering  
op zondag 23 april vanaf 11:15 uur; na onze dienst. 
 

1. Opening, mededelingen en verslag vorige vergadering  

(d.d. 23 oktober 2022) 

2. Bestuurszaken, met statistiek en financieel verslag  
    van 2022 en begroting 2023 

3. Ontwikkelingen Unie-ABC –  

     en voorbereiding ALV 

4. Jubileum: 70 jarig bestaan van onze gemeente  
5. Rondvraag en sluiting 

 

+ 12:00 uur: Gezamenlijke broodmaaltijd  
   als afsluiting van deze gemeenteochtend.  
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Paasdankoffer 2023 
Gedurende de Lijdenstijd wordt bij onze diensten de vraag gesteld, wie Jezus is. 
In het Veertigdagenproject zoeken we antwoorden op die vraag: hoe kennen we 
Hem uit verschillende Bijbelverhalen? Jezus was een timmerman, maar vertelde 
ook over God en Hij deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar door 
de dingen die Hij doet raken mensen in de war. Hoe kan het, dat Hij sterker is dan 
wind en water en dat Hij de zonden van mensen vergeeft? 
Bij het Paasfeest staat de vraag centraal, wat de betekenis is van wat Jezus heeft 
gedaan. Hij bracht een onbegrijpelijk groot offer en stierf voor onze zonden aan 
het kruis. Wij mogen nu weten en gedenken, dat Hij de dood overwon en daarmee 
ons van alle schuld heeft verlost. In de Bijbelverhalen blijkt, dat veel mensen dat 
toen niet goed konden begrijpen. Ze herkenden Jezus soms niet of vroegen een 
bewijs van zijn sterven en opstanding. Hebben wij nu wel begrepen, dat we alleen 
door Zijn genade mogen leven?  
Dat is de basis van ons geloof: weten dat we Hem dank verschuldigd zijn. 
Dankbaar dat we kunnen leven en dankbaar voor alles wat ons is gegeven. Dat 
we in elkaar dingen van Hem mogen herkennen en dat we Zijn liefde aan anderen 
kunnen tonen. Onze gemeente mag een plek zijn, waar we Zijn liefde in elkaar 
herkennen. Waar we liefde mogen geven en ontvangen, om elkaar daarmee te 
sterken en te bemoedigen. 
We willen het goede nieuws van Zijn liefde ook naar buiten brengen. Als we dat 
samen doen, kunnen we nog meer mensen bereiken om de genade en grootsheid 
van onze Heer te verkondigen. Daarom werken we samen met gemeenten om 
ons heen, die ook willen getuigen van Zijn liefde. We zijn blij dat we als gemeenten 
elkaar kennen en daarin herkennen. 
Onze gemeente is misschien maar klein, maar we mogen wel een rol spelen in 
lokale verbanden. Het is waardevol, dat we daarbij betrokken zijn. Daar willen we 
in blijven investeren en daar is uw bijdrage voor nodig: zowel met aandacht en 
gebed als met inzet en steun. Ook financiële steun is nodig om als gemeente te 
kunnen blijven voortbestaan. 
Daarom vragen we uw bijdrage voor het Paasdankoffer. We kunnen onze 
dankbaarheid voor het offer van Jezus laten zien in deze offerbijdrage voor de 
gemeente. Zodat we Zijn liefde met elkaar kunnen blijven delen en anderen 
daarover mogen vertellen. Mogen we daarbij op uw steun rekenen, ook 
financieel? 
U ontvangt dit jaar geen acceptgiro’s meer, omdat die 
door de banken worden afgeschaft. We vragen u om het 
Paasdankoffer zelf over te schrijven via internetbankieren 
of de bank-app: doe dat dan ten name van Baptisten 
Gemeente Assen, met het rekeningnummer NL87 INGB 
000 096 7581 en onder vermelding van Paasdankoffer 
2023. U kunt daarvoor ook de QR-code scannen. 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw bijdragen. 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp, secretaris.  
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Acceptgirokaart verdwijnt 
Na bijna 50 jaar verdwijnt de 

acceptgirokaart. Binnenkort worden die bekende 
gele overschrijvingskaarten niet langer verwerkt 
door de banken. Daarmee komt er een einde aan 
die manier van schriftelijk geld overmaken. De 
acceptgiro is in de jaren 70 ingevoerd, eerst als 
ponskaart voor computers en midden jaren 80 als een blauwe kaart die door 
klanten kon worden ingevuld en daarna door de computer kon worden gelezen. 
Bij de invoering van de euro kwam het gele model en dat werd later nog 
aangepast voor de vermelding van de lange IBAN-rekeningnummers. 

Vroeger kreeg je overal acceptgiro’s voor: gas, licht, abonnementen, 
huur en noem maar op: elke maand kregen we tientallen van die kaarten voor 
onze betalingen. Maar in de afgelopen jaren is voor de vaste lasten de 
automatische afschrijving steeds gebruikelijker geworden. Voor meer 
incidentele betalingen kwam er af en toe nog een acceptgiro voorbij. 

Onze gemeente heeft tot en met vorig jaar acceptgiro’s verzonden voor 
bijzondere collecten, zoals Paasdankoffer en Kerstdankoffer. En ook voor de 
Uniecontributie en de Brug-bijdrage kreeg iedereen in de gemeente op die 
manier het verzoek om bij te dragen. 

In de praktijk werden er steeds minder van die kaarten daadwerkelijk 
gebruikt om te versturen als opdracht naar de bank. Steeds vaker werden de 
gegevens overgenomen voor de betaling via internetbankieren of via de app 
van de bank. Maar ook daarbij was de oude acceptgiro nog steeds nuttig, want 
alle gegevens stonden erop en het was een duidelijke en zeer herkenbare 
oproep om te betalen. 

Met ingang van dit jaar zal onze gemeente ook geen acceptgiro’s meer 
versturen, maar we willen wel graag de bijzondere collecten onder uw 
aandacht blijven brengen! Dat deden we ook altijd al met een brief en een 
bericht in de Brug. En dat blijven we doen, maar dan zonder die herkenbare 
gele bijlage. 

Bij deze uitgave van de Brug vragen we uw bijdrage voor het 
Paasdankoffer. Dat leest u in deze Brug en daarover wordt ook een brief 
verzonden. Daarbij staat een duidelijke ‘betaalinstructie’: we noemen de 
tenaamstelling, het rekeningnummer en het collectedoel.  

Dus in dit geval staat er: Baptisten Gemeente Assen, met het 
rekeningnummer NL87 INGB 000 096 7581 en onder vermelding van 
Paasdankoffer 2023. Het bedrag bepaalt u zelf en met deze gegevens kan de 
betalingsopdracht voor de bank worden ingevuld. Als u dat door iemand anders 
laat doen, dan kunt u de brief aan diegene geven of vragen om dat in orde te 
maken aan de hand van de betaalgegevens in de Brug. 

Naast de betaalinstructie wordt nu ook een QR-code vermeld. Met het 
scannen van deze code kunnen alle betaalgegevens op de mobiele telefoon 
direct worden verwerkt in de betaalapp van de bank.  
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Alleen nog het bedrag invullen en akkoord geven: zo simpel werkt dat. 

Er zijn al veel mensen, die de gemakken van deze moderne technieken hebben 
leren kennen. Anders zijn er ook nog steeds overschrijvingskaarten bij de 
banken verkrijgbaar, die je dan zelf kunt invullen, ondertekenen en op de post 
doen. 

Als u geen gebruik maakt van een van 
de genoemde betalings-mogelijkheden, dan 
kunt u natuurlijk ook gewoon contant betalen. 
Dat kan via de collecte of in een envelopje 
aan de penningmeester, zo nodig kan die 
ook bij u worden afgehaald. Als u vragen 
heeft over de betaling van bijdragen of giften, 
neem dan gerust even contact op met Jelle 
Hoekzema, telefoon 0592 – 461 296. U kunt dat ook overleggen met een van 
de andere bestuursleden. 

We hopen dat u – ondanks het ontbreken van de acceptgiro -  wel 
aandacht blijft geven aan de bijzondere collecten en bijdragen, zoals in dit 
geval het Paasdankoffer. Voor de financiën van onze gemeente zijn uw 
bijdragen en giften van groot belang. Hartelijk dank voor uw bijdragen, alleen 
daarmee kan onze gemeente blijven bestaan. 

Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp.  

 

 

Johannes de Heer-zangdienst 
Op zondagavond 2 april is er een Johannes de Heer-zangdienst in 
‘de Ark’ aan de J.C. van Markenstraat 25 in Assen. Iedereen is 
daar welkom vanaf 18.30 uur; het zingen begint om 19.00 uur.  
Het zingen van de bekende Johannes de Heer-liederen roept voor 

ouderen veel herinneringen op, maar ook jongeren genieten tegenwoordig 
weer van deze herkenbare melodieën met sterk overtuigende teksten. Bij deze 
dienst wordt een korte overdenking gehouden door ds. Jur Kruizinga, over het 
thema ‘“De intocht in het lijden.”. Over de Lijdenstijd en Pasen wordt deze 
avond ook veel gezongen; muzikale begeleiding wordt verzorgd door 
muzikanten en zangers uit de verschillende gemeenten.  
De toegang is gratis, maar er wordt wel een collecte gehouden voor Noodhulp 
aan Baptisten Gemeenten in Oekraïne: er zijn daar veel Baptisten kerken en 
die zijn actief betrokken bij de hulp aan slachtoffers van het oorlogsgeweld.  
Na afloop van de zangdienst is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprekken: 
wij luisteren graag naar uw reacties en vragen! 
De organisatie van deze Johannes de Heer-zangdienst is een gezamenlijke activiteit van 
Baptistengemeente de Ark, Evangelische Gemeente Assen en de Baptisten Gemeente 
Assen.  



De Brug  17 
 

 

Zondagsschool 
In februari hebben we stilgestaan bij verhalen hoe Jezus opgroeide en zijn werk 
begon voor Zijn Vader. Op zondag 26 februari begon de Veertigdagentijd: we 
vertellen elke zondag in de kerk over het project en Lauren mocht het eerst 
luikje van het venster openmaken. Hier zagen we, dat Jezus bij mensen stond 
te praten en te vertellen over God en Hij genas zieken. De mensen uit Zijn dorp 
vonden dat maar niks; hij moest maar gewoon timmerman blijven en het 
evangeliseren overlaten aan de profeten. Hierna zongen we het projectlied en 
vertelden we wat we op zondagsschool gingen maken. Anne Sophie stak ons 
lantaarntje aan om mee te nemen. 
Op de zondagsschool luisterden we naar het verhaal en gingen we lijstjes 
kleuren en de foto’s kleuren die erin hoorden. Ieder kreeg vier verschillende 
lijstjes en tekeningen over Jezus al timmerman, het gezin van Jezus, Jezus 
vertelt over God in de synagoge, Jezus doet wonderen. Als ze klaar waren met 
kleuren, werd de tekening achter het juiste lijstje geplakt; elk lijstje had een 
andere vorm. We waren daar net mee klaar, toen de dienst was afgelopen. Bij 
het koffiedrinken hebben we de werkjes nog laten zien aan alle 
gemeenteleden. 
Op de tweede zondag stond achter het vensterraam ‘de storm op het meer’ en 
op de derde zondag ‘de voetwassing bij Jezus door Hadasra’. Op de vierde 
zondag zagen we ‘Jezus het brood breken’ en op de vijfde zondag de 
’doornenkroon’. De laatste beide vensters worden de komende zondagen 
geopend. Bij het thema zijn er elke zondag ook leuke werkjes, die we met de 
kinderen kunnen maken. Na Pasen gaan we verder met verhalen over de 
regels van God. 
Namens de zondagsschoolleiding wensen we ieder een vrolijk Pasen toe.  
 

 

Veertigdagentijd: op zoek naar wie Jezus is 
Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in dit 

veertigdagenproject. We gaan op zoek naar antwoorden 
aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van 
de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het 
kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze 
vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus 
heen? En welke waarheid ontdekken we over Jezus? 
Bij de project-thema’s horen de volgende Bijbelverhalen:  

❖ Zondag 26 maart: Wie zeggen de mensen dat Ik 
ben? (Matteüs 16:13-17, 20-21) 

❖ Zondag 2 april: Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem 
binnenrijdt? (Matteüs 21:1-11) 

❖ Paaszondag 9 april: Hij is opgestaan, het is echt waar! (Lucas 
24:13-35)  
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Foto’s van toen 
Dag lieve mensen; 

In de vorige Brug stonden twee historische foto’s, die zr. Renate Niezing 
had opgezocht voor het 70-jarig jubileum van onze gemeente. Op de eerste 
foto staat rechts Renate zelf met Miep en Lammert de Jonge. Op de andere 
foto ziet u Gerrit en Gerry Wolters, met rechts Victor Bolman. 

Kijk zelf ook eens in uw oude fotoalbums, dan ziet u misschien ook nog 
leuke plaatjes uit de historie van onze gemeente. Als u die wilt delen, geef ze 
dan even door. Na het inscannen krijgt u de foto direct onbeschadigd retour! 

Deze keer weer twee foto’s van ook al heel lang geleden …1988 … de 
intrededienst van 
ds. Anne Gietema! 
U kunt er diverse 
mensen op 
herkennen, die 
momenteel nog 
steeds in onze 
gemeente zijn!  

Weet u dat er 
toen ook een apart 
exemplaar van 
onze Brug is 
gemaakt; getiteld 
‘De Gieter’! Wietze 
had hem keurig 

bewaard en we 
hebben hem 
onlangs aan Bob 
Wijnstra gegeven in 
het kader van 70 
jaar Baptisten 
Gemeente Assen! 
Hebt u ook foto’s of 
leuke anekdotes uit 
de voorbije jaren ... 
graag inleveren bij 
Bob of Anke; u krijgt 
alles onbeschadigd 
retour! 

Dank en liefs van  
Anke Gorter 
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Jubileum-agenda 
Dit jaar mogen we gedenken, dat de Baptisten Gemeente 
Assen 70 jaar geleden is gesticht. Dat willen we graag in 
dankbaarheid met elkaar vieren! 
 

Daarom zijn er dit jaar een 
drietal zondagen gepland met speciale jubileum-
activiteiten.  
- Op 21 mei is er een dankdienst met genodigden 
om dit bijzondere feit in dankbaarheid te gedenken. 
- Op 10 september willen we het jubileum feestelijk 
vieren, gezellig met gasten en oud-leden bij een 
gezamenlijke maaltijd. 
- Op 12 november sluiten we het jubileumjaar af 
met mooie herinneringen en een bijzonder 
aandenken. 
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Jubileumlied  -  70 jaar 
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Wij zijn blij om feest te kunnen vieren  
als gemeente samen met elkaar; 
om geluk met anderen te delen 
hier in Assen na zeventig jaar. 

 
Heer wij vragen wilt u verder met ons gaan. 
Geef ons kracht en spoor ons dagelijks weer aan; 
dat uw woord van liefde ieder kan bereiken, 
want uw woord moet altijd verder gaan. 
 

Wij zijn blij om feest te kunnen vieren 
als gemeente samen met elkaar; 
om geluk met anderen te delen 
hier in Assen na zeventig jaar. 

 
Heel wat mensen gingen ons al werkend voor. 
Vele jaren vormden zij een lichtend spoor. 
Vol verwachting mogen wij hun pad vervolgen 
als gemeente gaan wij samen door. 
 

Wij zijn blij om feest te kunnen vieren 
als gemeente samen met elkaar; 
om geluk met anderen te delen 
hier in Assen na zeventig jaar. 
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Baptisten Gemeente Assen 70 jaar 
Als we de ledenlijst openslaan, dan zien we dat er heel 
wat leden 70 jaar en ouder zijn. Maar weinigen waren in 
de begintijd van de gemeente al lid. Nagenoeg ieder is er 
later bij gekomen. Daarom is het niet eenvoudig vast te 
stellen hoe de beginperiode er precies uitzag. Hoe ziet 
het geboorteverhaal van onze gemeente er uit?  
Tot de eersten, die daar iets van weten te vertellen, behoren Lammy Molenaar-
Reiling en Renate Niezing-Willems. Hun herinneringen doen mij denken aan 
het kerstverhaal; de geboorte van een kind, niet in een luxe hotel, maar in een 
stal. Met andere woorden, heel eenvoudig. Voor onze gemeente, niet in een 
kerk of een wijkcentrum, maar gewoon in een woonhuis.  
Miep en Lammert de Jonge stelden hun huis, in de Gerard Doustraat in Assen, 
ter beschikking voor samenkomsten. Hier werd een huiskring opgebouwd. 
Deze kring kreeg de hulp van een voorganger, te weten, ds.Veenstra uit 
Musselkanaal. Deze huiskamergroep startte met 8 mensen. Niet veel, maar zij 
hadden wel geloof, moed en verwachting.  
Renate Niezing was in de oorlog met haar moeder naar Nederland gevlucht. 
Haar vader, die als voorganger werkzaam was, bleef na de oorlog spoorloos. 
Hij zal vermoedelijk tijdens de oorlogsjaren zijn overleden. Renate was er na 
een gesprek met zr. Reiling uit Musselkanaal ook bij; evenals Lammy Molenaar 
en haar man Geert. Bij deze groep van gelovigen voelden zij zich thuis. Men 
had de intentie te groeien tot een hoger aantal bezoekers. 
Maar hoe kan je als groep groeien tot een (grotere) geloofsgemeenschap? Een 
vraag die men in meerdere kerken stelt. In Assen was de aanwas te vinden bij 
de bewoners, die zich aangesproken voelen tot een kerk. En 70 jaar geleden 
waren er ook nieuwkomers in de stad komen wonen. Want na de oorlog 
werden er veel woningen gebouwd in Assen. De werkgelegenheid nam toe en 
er kwamen nieuwe industriële vestigingen. Oud-militairen konden aan een 
zoektocht beginnen naar werk en kerk. Hiertoe behoorden de families Kok en 
Blank. Men vormde een raad, waartoe Piet Niezing, de echtgenoot van Renate, 
behoorde. 
De huiskamergroep groeide fors. Vanwege de toename van het aantal 
bezoekers werd uitgeweken naar een Alcoholvrij Café aan de Gedempte Sloot. 
Hier had men ruimte om evangelisatiediensten te houden. Toen brak het 
moment aan, dat ds.Veenstra een beroep aannam naar Stadskanaal. Zo 
gebeurde het dat het zangkoor uit Stadskanaal medewerking verleende aan 
de dienst in Assen.  
En na korte tijd kon de baptisten gemeente met de hulp vanuit Stadskanaal 
haar intrek nemen in de Oranjestraat. Een nieuw begin met leden vanuit 
diverse plaatsen met allen hun eigen zienswijze en geloofsbeleving. Hoe dit 
verder gaat? Dat komt vast en zeker in de volgende uitgave ter sprake. 
De Jubileumcommissie, 
Bob Wijnstra 
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Gedicht over ouder worden 
Renate Niezing (91) las onderstaand gedicht voor aan Anne Gietema, toen die 
bij haar op bezoek was. Zij vonden het ook wel mooi, om dit via De Brug te 
delen. In dit gedicht zijn de kleine dingen die het leven mooi maken en zaken 
waar we dankbaar voor zijn als we ouder worden, in dialoog met lijf en leden. 

 
Ach je, we worden er nu eenmaal niet jonger op, maar weet: 
we zijn nog heel erg goed, zo op het oog! 
 
Met mij is er totaal niets aan de hand. 
Ik ben nog fit van lijf en van verstand. 
Wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie. 
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie. 
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog, 
maar ik ben nog fantastisch goed ... zo op het oog. 
 
Met de steunzolen die ik heb gekregen, 
loop ik weer langs 's Heerens wegen, 
kom ik weer in winkels en ook op het plein. 
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen 
en over vroeger wat te kunnen dromen. 
Mijn geheugen is ook niet meer wat het was 
en ben ik weer vergeten wat ik gisteren nog las. 
Ook heb ik steeds meer last van mijn ogen 
en mijn rug raakt langzamerhand wat meer gebogen. 
Mijn adem is wat korter, mijn keel is vaak erg droog, 
maar ik ben nog fantastisch goed ... zo op het oog. 
 
Het leven is zo mooi, het gaat zo snel voorbij. 
Als ik kijk naar foto's, over vroeger van mij, 
dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. 
Wilde ik mooie schoentjes, moest ik daar heel lang voor sparen. 
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen. 
Ik kende geen moeheid, zo 't scheen. 
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs en zwart 
en loop ik heel langzaam, vanwege het hart. 
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog, 
u bent nog fantastisch goed ... zo op het oog. 
 
De ouderdom is goed, ja begrijp me wel, 
maar als ik niet slapen kan en ik schaapjes tel, 
dan twijfel ik of het wel waar is 
en of schaapjes tellen niet wat raar is.                                     > 
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< 
Mijn tanden liggen in een glas met water, 
mijn bril ligt op de tafel even later. 
Mijn steunkousen naast het bed op de stoel. 
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel. 
Trek niets in twijfel, zei mijn pedagoog. 
U bent nog fantastisch goed ... zo op het oog. 
 
's Morgens, als ik ben opgestaan 
en eerst de afwas heb gedaan, 
lees ik het nieuws in de krant. 
Het werk in huis doe ik naderhand. 
Ik doe de ramen, ik stof wat af, 
ik kom tijd te kort, staat u niet paf? 
Wel gaat alles wat traag, 
heb na het eten wat last van de maag. 
Maar ik wil niet zeuren, want het mag, 
het is heel normaal bij de oude dag. 
Aanvaard het rustig, zei de psycholoog. 
U bent nog fantastisch goed ... zo op het oog! 

Jasper Voorn 

Ook te vinden op: https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/een-gedicht-over-ouder-worden/ 
 

 

Kamers in studentenhuis te Zwolle 
Heb je plannen om in Zwolle te gaan studeren? In Zwolle 

staat SWITCH, een gezellig christelijk studentenhuis met 16 
kamers. In dit studentenhuis kun je als eerstejaars 
student(e) voor de periode van een jaar een kamer huren. Tijdens dit jaar heb 
je volop de gelegenheid om de school en de stad te leren kennen en je weg 
vinden in het zelfstandig wonen samen met andere eerstejaars studenten in 
het huis. 

Je hebt in het studentenhuis een eigen kamer met een oppervlakte van ca 
23 m2 inclusief een eigen keukenblok met koelkast en gastoestel. Er ligt al 
vloerbedekking. De badkamer, het toilet en het wasmachinehok deel je met 
een ander bewoner. Natuurlijk is er een aansluiting voor TV en internet. Er zijn 
gezamenlijke maaltijden en regelmatig Bijbelstudies en andere activiteiten. 
Meer informatie vind je op: www.switchzwolle.nl en facebook: Switch 
(organisatie) 

Ga jij schooljaar 2023-2024 studeren in Zwolle? Neem dan snel contact op 
want er zijn nog een aantal kamers vrij!  E-mail: info@switchzwolle.nl of gebruik 
het formulier op de website.  
Dit huisvestingsproject is een initiatief van de Nederlands Gereformeerde Kerk, 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle.  

https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/een-gedicht-over-ouder-worden/
http://www.switchzwolle.nl/
mailto:info@switchzwolle.nl
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Vrouwencontact 
Op woensdag 8 februari waren we met acht dames bij elkaar en alles was in 
de goede handen van Gea!  We vierden de jaarvergadering en die gaat, zoals 
altijd, vergezeld van een bingo!!  
Aly stuurde haar groeten vanuit Dubai en ook Lammie was niet aanwezig. Gea 
heette ons welkom en opende met gebed. We zongen ‘Kroont Hem met 
gouden kroon!’ Daarna nog: ‘Daar is een helper...’ Ze las met ons een stuk uit 
Marcus 2; Jezus roept Levi. Een korte overdenking volgde met als thema: 
Vertrouw op Jezus!! Ze las ook nog een gedicht: ‘Maar nooit verandert God.’ 
Daarna zongen we lied 547 ‘Ga met mij mee’. 
Er werden twee verslagen voorgelezen door Anke; de map had ze van Aly 
gekregen. Kaarten werden gestuurd aan de fam. Bakker en aan Hans. Het 
financieel verslag werd bekeken en we hebben nu nog een saldo over van 
688,17 euro. Dus we zijn best nog wel rijk, als vereniging! De contributie werd 
betaald en de bol (voor de zending) ging rond.  
De bingo ging deze keer anders dan anders… geen nummers die werden 
opgelezen, maar er volgde een heel leuk verhaal over een kleedjesmarkt. In 
dat verhaal kwamen getallen voor en die moesten we afstrepen op ons 
papiertje!! Voor ieder bleek er in ieder geval minstens een prijsje te zijn! Dank 
aan Gea voor alle moeite! 
Zij las voor ons nog een mooi gedicht voor en we zongen ‘Daal bij ‘t huiswaarts 
gaan…’ Ze dankte met ons voor de fijne middag! 
De volgende bijeenkomst op 8 maart zal worden voorbereid door Anke. Die 
middag is Jenny er helaas niet. 
 
 
Op woensdag 8 maart stond de middag in het teken van de Lijdenstijd en 
Pasen. Anke heette ieder welkom; ze had de middag alleen voorbereid, want 
Jenny had net een staaroperatie ondergaan en was niet aanwezig. We zongen 
lied 331, vers 1, Heer Uw licht en Uw liefde schijnen; daarna werd gebeden. 
Tussen de liederen door werd telkens een stukje gelezen over Pasen of de 
Lijdenstijd, en geschreven door diverse Asser pastores, b.v. ook door Petra de 
Kruijf, ons allen welbekend! Ook waren er o.m. bijdragen van Pastor Truda de 
Boer van de R.K. Parochie en van Ds. G. de Klein van de Vrije Evangelische 
Gemeente; zij belichtten elk op hun eigen manier een aspect van de Lijdenstijd 
en van Pasen! Diverse liederen werden tussen de stukjes door gezongen en 
dit gedeelte werd besloten door het zingen van lied 219; ik weet dat Jezus 
leeft!! 
In de pauze werden kaarten geschreven; deze keer gaan ze naar zr. Jantje 
Koster, naar Jenny Duursema en Lammy Molenaar. Het wordt voor Lammy 
steeds lastiger om te komen; ze hoort slecht en ziet bijna niets; dan zit je er 
een beetje verloren bij. Op woensdagmiddag worden er in de Hendrik-Kok-
stichting ook vaak kerkdiensten gehouden, dus is ze daar beter op haar plaats. 
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Lammy heeft destijds zoveel prachtige kaarten gemaakt ... we kunnen nog een 
poos hiermee voort ... dank Lammy, voor al die prachtige maaksels van jou!! 
Na de pauze begonnen we met het klaarmaken van de zakjes met Paaseitjes; 
dit geschenkje zal, door de gemeente, worden uitgedeeld vanaf de zondag 
voor Pasen en de rest met Pasen. Ieder, die in de kerk is, kan dan een zakje 
krijgen; tevens worden er genoeg gemaakt voor eventuele gasten! De kaartjes 
waren van te voren al gemaakt; tevens waren de lintjes die eraan werden 
geknoopt, al geknipt; Gea had nog een boel zakjes dus vele handen maken 
inderdaad licht werk!  
We hadden ook nog extra handjes erbij, want Aly had haar zus Dettie 
meegenomen; ze was die dag bij haar op bezoek; omdat het de sterfdag was 
van Marietje, hun overleden zus ... Helaas was ondergetekende vergeten een 
lekkere koek mee te nemen, dus namen we af en toe maar een paaseitje!! Na 
dit alles gedaan te hebben, werd nog een mooi verhaal gelezen uit één van de 
blaadjes van Zonnewende. Helaas ging tussendoor het brandalarm in de 
Componist; even geïnformeerd of er echt brand was … je rook niks en het 
bleek inderdaad loos alarm; toch ben je dan even van slag..! Na het verhaal 
uitgelezen te hebben, zongen we nog een lied; er werd afgesloten met gebed 
en een ‘Wel Thuis’ was het slot!! 
De volgende bijeenkomst van Vrouwencontact is gepland op woensdag 5 april 
om half drie in de Componist. 
 

 

Open Huis zoekt nieuwe vrijwilligers 
Het Open Huis van de Kerken te Assen is er voor iedereen 
die behoefte heeft aan gezelschap, gezelligheid, rust of 
bezinning, warmte (soms letterlijk), een praatje maken, een 
gezelschapsspelletje doen, hulp op levensbeschouwelijk of 
maatschappelijk gebied; of gewoon even ergens een kopje 
koffie willen/ kunnen drinken en een krantje lezen. Het Open 
Huis biedt letterlijk en figuurlijk een warme huiskamer.  

Om onze belangrijke maatschappelijk functie te 
kunnen blijven vervullen en eventueel uit te breiden is het 
Open Huis op zoek naar: 

• Vrijwilligers die als gastvrouw of -heer willen werken. 

• Een 3-tal bestuursleden voor uiteenlopende taken. 
Op onze website www.openhuisassen.nl/vacatures vindt u meer informatie. 
Geïnteresseerden in één van deze functies kunnen contact opnemen met Jans 
Enting (voorzitter) via email info@openhuisassen.nl of telefoon 06 – 5126 
9377. 
   

http://www.openhuisassen.nl/vacatures
mailto:info@openhuisassen.nl
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Puur is beter dan perfect 
 

Zo’n klein zinnetje in een 
rouwadvertentie van een 
vrouw met het syndroom van 
Down trof me. Puur is beter 
dan perfect. Ja, zei ik in 
mezelf, dat is erg waar. En ik 
realiseerde me dat in onze 
samenleving het vaak 
andersom is. Perfectie wordt 
belangrijker geacht dan 
puurheid, echtheid, 
authenticiteit.  
Perfectie is evenwel vaak 
een schijnwerkelijkheid, want 
een hemelse volmaaktheid is 
niet realiseerbaar in onze 
gebroken wereld. Het is een 
onhaalbaar ideaal. Daarom 
zien we vaak dat mensen een 
imago ophouden van 
perfectie. Perfect gedrag, 
perfect leventje, perfecte 
baan, perfect huis, perfecte 
kinderen.  
Maar achter de façade van de 
perfectie verbergt zich maar 
al te vaak het geheim. Dat 
wat verborgen moet blijven, wat niet in de openbaarheid mag komen.   
Wat een geluk dat er mensen zijn die gewoon ongekunsteld zijn, gewoon 

helemaal zichzelf. Ontwapenend 
eerlijk in alles wat ze zijn. In 
blijheid, in verwondering, in 
verdriet en in boosheid. Wat een 
geluk dat we door die puurheid 
echt van onecht kunnen leren 
onderscheiden. Wat mag de 
wereld gelukkig zijn dat God 
mensen schiep met het syndroom 
van Down. Dat is pas een 
perfecte scheppingsdaad. 
Jur Kruizinga  
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Inspiratie voor duurzaamheid 
Op dinsdag 14 maart was er in Assen weer een 

bijeenkomst met verschillende kerken rond het thema 
‘Inspiratie voor Duurzaamheid’. We waren deze keer 
uitgenodigd bij het Apostolisch Genootschap en 
hadden daar de gelegenheid hun gebouw te zien.  

Het is een prachtig gebouw waar op een slimme manier allerlei duurzame 
maatregelen zijn genomen, zoals een corridor langs het gebouw waarmee ook 
een isolatiezone is gecreëerd. Verder is er vloerverwarming in de zaal en 
hebben ze veel zonnepanelen. Maar door de leeftijd van een deel van het 
gebouw kunnen ze daar geen spouwmuurisolatie aanbrengen: daarvoor is de 
spouw te smal. 

Verder hebben we uitgebreid gepraat over het draagvlak in gemeenten 
en organisaties voor energiebesparende maatregelen en de kosten daarvan. 
De financiering verschilt: soms vanuit een landelijk fonds en soms ook lokaal. 
Bij de besluitvorming daarover spelen op dit moment vooral gedachten over 
kostenbesparing; de vraag blijft in hoeverre er ook sprake is van een 
overtuiging om energiebesparing te realiseren. En of zo’n overtuiging dan ook 
wordt uitgedragen in de gemeenschap. 

Aan de hand van het verslag van de vorige bijeenkomst kwam ook weer 
ter sprake of we speciale themabijeenkomsten moeten organiseren. De 
veronderstelling is, dat daarvoor wellicht meer belangstelling is; zeker als het 
nu over isolatiemaatregelen voor gebouwen zou gaan. Daarvoor moeten we 
dan specialisten uit de kerken en gemeenschappen uitnodigen en een voor 
hen interessant programma bieden.  

Daarvoor moet dan een gezaghebbend spreker worden gezocht, het 
liefst een landelijke bekendheid. Daarbij moeten we dan ook de politiek 
uitnodigen en wellicht kan de bijeenkomst in de raadszaal van het stadhuis of 
in het provinciehuis worden gehouden. In die opzet wordt zo’n gebeurtenis ook 
interessant voor de pers en krijgt het bestaan van ‘Inspiratie voor 
Duurzaamheid’ meer bekendheid. 

Daarnaast is er het plan voor een festival, waarover in februari 
gedetailleerder is gesproken. Om studenten te kunnen inzetten bij de 
voorbereiding, is het praktischer zo’n festival begin volgend jaar te houden. Het 
lijkt wel zinvol om alvast een datum of periode te benoemen en een mogelijke 
locatie. Daarmee geef je studenten ook duidelijke kaders voor de te 
ontwikkelen plannen.    

Met al deze gesprekken vloog de tijd, waarin we ook veel hebben geleerd 
over de wederzijdse kerkelijke organisaties. De volgende bijeenkomst is 
gepland op dinsdag 9 mei, locatie volgt. Als iemand geïnteresseerd is om mee 
te doen aan deze gesprekken en activiteiten, neem dan even contact op met 
Petra Wilhelmus of ondergetekende.  
Bert Middelkamp 
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Nieuws van Unie-ABC 

Voortgang fusieproces 

De Unie van Baptistengemeenten en de 
ABC-gemeenten werken al enige tijd 
volledig samen, maar juridisch moet het 
fusieproces nog worden afgerond. Belangrijke stap daarin is het vaststellen 
van over onze nieuwe gezamenlijke statuten en tegelijkertijd ook het 
huishoudelijk reglement en het arbitragereglement. 
Op basis daarvan kan het bestuur ook het definitieve fusiebesluit aan de ALV 
voorleggen. Als er op 12 mei tijdens de ALV in Arnhem over al die zaken een 
positief besluit kan worden genomen en met de vereiste meerderheid van 
stemmen, dan kan de fusie dit jaar ook formeel worden afgerond. 
De nieuwe statuten en reglementen zijn door een werkgroep voorbereid, door 
het bestuur geaccordeerd en door een notaris gecontroleerd. De concept 
statuten zijn ook tijdens de vorige ALV besproken. Nu zijn 
de definitieve versies al beschikbaar, zodat er voldoende 
tijd is om alles door te lezen en rustig te beoordelen. 
Binnen onze gemeente zal het bestuur deze zaken 
bekijken en zullen met name de afgevaardigden voor de ALV zich hierin 
verdiepen. We zullen dit ook wel noemen bij onze gemeentevergadering in 
april, maar er dan niet inhoudelijk op ingaan. Vanuit Unie-ABC zijn er de 
komende tijd ook nog online vragenuren gepland: daar kunnen 
verhelderingsvragen gesteld worden over deze stukken. 
Als u zelf geïnteresseerd bent in deze statuten en reglementen, dan kunt u de 
teksten opvragen bij de secretaris van de gemeente; daar kunt u ook eventuele 
reacties doorgeven. Onze gemeente heeft de intentie om op de ALV de 
voorstellen van het Unie-ABC-bestuur te steunen en dat geldt dus ook voor 
deze stukken. Maar onze afgevaardigden krijgen altijd mandaat om op basis 
van verdere informatie en eventuele discussies ter ALV te beslissen naar 
bevind van zaken. 
Het kan overigens zijn, dat er op de ALV niet genoeg gemeenten zijn 
vertegenwoordigd om deze besluiten rechtsgeldig te nemen. Dan volgt soms 
een schriftelijke stemming of wordt het onderwerp doorgeschoven naar een 
volgende (extra) vergadering. Via De Brug houden we u op de hoogte; u kunt 
ook informatie vragen bij een van de bestuursleden. 
 
Regio-ontmoeting Unie-ABC 
Op woensdag 15 maart was er bij de Ark in Assen een regioavond van Unie-
ABC. Omdat het deze keer dichtbij werd gehouden, was ons voltallige bestuur 
aanwezig samen met voorganger Jur Kruizinga. Iedereen werd ontvangen met 
koffie met gebak en enthousiaste muziek en zang van hun FIRE-worship band. 
Regio-coördinator Peter Koobs opende de avond met een woord welkom en 
las uit Efeze 1 over ‘Christus, het hoofd van de gemeente’.  
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Daarin wordt geschreven over de plaats van Jezus na zijn opwekking uit de 
dood aan de rechterhand van God. Vervolgens stelde hij Robert Bezemer voor, 

de voorzitter van ons landelijk bestuur die een 
paar korte vragen beantwoordde over het 
bestuurswerk. 
Peter Stoter, algemeen secretaris van Unie-
ABC gaf uitleg over de visie van ons 
kerkgenootschap, samengevat in de slogan 
‘Laat het Licht zien’. Dat is gebaseerd op het 
bevestigen van eenheid en onderlinge liefde, 

het stimuleren van getuigenissen en gemeentestichting en de ondersteuning 
van plaatselijke gemeenten. 
Er werd ook een enquête gehouden, waarbij we konden reageren op de 
gepresenteerde visie en doelen. We konden een rapportcijfer geven voor 
diverse onderdelen van het landelijk werk, zoals opleiding, ondersteuning bij 
werkgeverszaken, algemene regelingen, 
sprekers en theologische adviezen. Wij 
hebben over het algemeen positief gereageerd 
dat die zaken er zijn, maar in veel gevallen kan 
de communicatie en toegankelijkheid wel beter 
en begrijpelijker. 
Tijdens de koffie – weer met gebak - was er 
gelegenheid voor onderling gesprek en 
contact met andere gemeenten uit de buurt. 
Vervolgens werd informatie gegeven over een aantal activiteiten van Unie-
ABC, zoals het Leerplatform, Mission partnerships en conferenties zowel in 
Nederland als internationaal. Voorafgaand aan de volgende ALV is er een 
conferentie van Missie.nu. 
Jan Heijnen uit Kampen vertelde over de methoden die hij heeft ontwikkeld om 
het Bijbellezen te stimuleren, waarvan hij het belang benadrukte. Hij wil graag 
mensen en gemeenten helpen om meer in de Bijbel te lezen en heeft daarvoor 
een boek geschreven, dat gratis te downloaden is, via het platform ‘Bijbellezen 
met Jan’. Er zijn verschillende programma’s en je kunt ook meedoen via een 
app. De nadruk ligt volgens hem op gewoonte, uitleg van de tekst en vertalen 
naar de situatie van nu. 
Na een bidstond werd de avond afgesloten met de aankondiging van de 
volgende regioavond op 5 oktober bij Baptistengemeente Jabes in 
Musselkanaal. 
 

 
 
 
  

2023 Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners 

12 mei Missie.Nu Inspiratiedag (voorafgaand aan ALV) 

12 mei Algemene Ledenvergadering Unie-ABC 
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Vrijwilligers gezocht in ArendState 
In ArendState zijn wij blij met de vele vrijwilligers die zich 
inzetten voor de bewoners in het woonzorgcentrum en in het 
verpleeghuis. We hebben op dit moment de vraag naar: 
Individuele vrijwilliger: voor een mevrouw in het woonzorgcentrum zijn we op 
zoek naar een vrijwilliger die haar op de donderdag wil bezoeken. Zij zou het 
leuk vinden om een praatje te maken, een spelletje te doen etc. Ze is 
slechthorend en ziet niet zo goed meer. Wie zou iets voor haar willen 
betekenen op de donderdagen. Dan maak ik graag spoedig kennis met je. 
Organist voor de zondagen: we zijn op zoek naar een organist die de tweede 
zondag van de maand in de even maanden (dus feb. april, juni, aug. okt. en 
dec.) de kerkdienst wil begeleiden (dat is dus 1x in de 2 maanden). De 
kerkdiensten in ArendState zijn op zondag van 15.00 tot 16.00 uur. Mocht u 
interesse hebben en wat meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen 
met onderstaand mail adres of telefoonnummer. 
Chauffeur gezocht voor elke maandag: we zijn op zoek naar een chauffeur die 
op de maandag een dagbesteding-rit wil rijden in de eigen ArendState bus. De 
chauffeur haalt een cliënt (of meerdere) op van huis en brengt hen naar de 
dagbesteding van ArendState. De rit is ‘s morgens en ‘s middags. Als chauffeur 
ben je verantwoordelijk voor de dag waar je bent ingepland. Het kan dus zijn 
dat er een extra rit tussendoor komt. Je werkt in een team van chauffeurs zodat 
ruilen of elkaar vervangen mogelijk is. Belangrijk voor deze functie is dat je een 
rijbewijs hebt en zelfstandig kunt werken.  
Vrijwilliger gezocht voor ondersteuning bij de bijbelclub: 1 x in de 14 dagen is 
er op maandagavond de bijbelclub in ArendState. Deze wordt verzorgd door 
de geestelijk verzorger. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die hierbij kan 
ondersteunen, een kopje koffie voor de bewoners wil schenken en ze wil 
begeleiden tijdens de avond. De bijbelclub is van 18.45 tot 20.15 uur. 
Meedraaien behoort tot de mogelijkheden. 
Vrijwilliger gezocht voor de schildergroep: we zijn op zoek naar 
schilders/tekenaars die bij onze schildergroep hun bijdrage willen leveren voor 
de bewoners van ArendState. Het is van belang dat je zelf kunt schilderen en 
of tekenen en dat je enige kennis hebt van het werken met verf en kleuren. 
Elke week komen een aantal bewoners schilderen en tekenen op de 
donderdagochtend. Als vrijwilliger ondersteun je de bewoner hierbij. We maken 
gebruik van een rooster, het kan dus zijn dat je 1x in de 14 dagen ingeroosterd 
wordt maar alles is in overleg mogelijk. 

Mocht je interesse hebben in één van de vacatures of meer informatie 
willen? Dan kun je contact opnemen 
met: Margreet Koekoek, coördinator 
vrijwilligers, e-mail 
mkoekoek@accoladezorg.nl of bel 06 
– 2539 2044. 

  

mailto:mkoekoek@accoladezorg.nl
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Bericht van het Bijbelgenootschap 
De Bijbel over … boeren en landbouw 
 

Alles wat je ziet –het eten op je bord of de dingen die 
je ziet als je gewoon om je heen kijkt – bestaat uit 
grondstoffen: bijvoorbeeld groenten, melk, vlees, wol, hout 
en katoen. Wij maken hier allemaal gebruik van. Boeren zorgen voor een groot 
deel van die grondstoffen. Welk beeld hebben we eigenlijk van boeren, van 
landbouw en veeteelt? En wat heeft de Bijbel daarover te zeggen? 

In de bijbelse tijd speelden boeren een belangrijke rol in de samenleving: 
mensen waren grotendeels afhankelijk van wat het boerenland opbracht. Als 
de oogst door te weinig regen tegenviel, leverde dat voor de hele samenleving 
grote problemen op (Jeremia 14:4). 

Dat landbouw zo belangrijk was voor de samenleving is ook te zien aan 
het feit dat de belangrijkste feesten in oorsprong oogstfeesten waren. Deze 
feesten waren bedoeld om God te danken voor een goede oogst (Leviticus 

23:5-6 en 16-17). 
Maar hoe kunnen we nu op een goede manier aan 

landbouw doen? Bij die vraag kan de gelijkenis over de 
drie dienaren die geld in beheer krijgen van hun 
landheer behulpzaam zijn (Matteüs 25:14-30). Wat je in 
beheer gekregen hebt, moet je niet alleen bewaren 
maar ook ontwikkelen, tot bloei laten komen. Dán werk 
je mee aan Gods toekomst. Dat geldt voor alles 
waarvoor wij verantwoordelijk zijn, dus ook voor het land 
dat we bewerken en het vee waarvoor we zorgen. En 

dat geldt ook voor consumenten: gebruik je talenten, en zorg voor de aarde. 
Maar er zitten wel grenzen aan de manier waarop je met je land en je 

vee mag omgaan om die tot bloei te laten komen. In Leviticus 25:3-5 wordt 
verteld over het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moet de boer zijn land laten 
rusten. Dat betekent dus dat je het land niet mag uitputten. Het moet ook de 
kans krijgen om weer tot rust te komen, te herstellen. Ook dieren mogen niet 
uitgebuit worden door mensen: ‘Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee, 
een goddeloze is alleen maar wreed.’ (Spreuken 12:10) Ook in andere teksten 
zie je dat God dieren belangrijk vindt. Na de zondvloed sluit God bijvoorbeeld 
een verbond met mensen én met dieren (Genesis 9:8-10). 

Wie mogen er in de Bijbel eigenlijk delen in alles wat de landbouw 
opbrengt? In Leviticus 19:9-10 staat een regel die voorschrijft dat een boer die 
bij het oogsten iets van zijn oogst laat vallen, dit moet laten liggen voor arme 
mensen. Iedereen mag dus een graantje meepikken van wat de aarde 
opbrengt. Ook die regel heeft nog betekenis voor nu: heb oog voor mensen 
aan de rand van de samenleving. 
 

Bron: NBG / www.debijbel.nl / rubriek ‘De bijbel over …’  
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Diensten 
 

Zondag 2 april 
Goede Vrijdag  
7 april om 19:30 uur 

Voorganger Jannes Hofman Jur Kruizinga 

Begroeting Gerrit Buwalda Wietze Gorter 

Mededelingen Bert Middelkamp Anke Gorter 

Raadskamer Jelle Hoekzema Petra Wilhelmus 

2e collecte Open Huis Geen collecten 

Bijzonderheden 
Veertigdagentijd 
 
Geen Avondmaal 

Veertigdagentijd 
 
Heilig Avondmaal 

Begeleiding Bob Wijnstra Henk Samplonius 

Geluid Wietze Gorter Hans Romijn 

Beamer Marleen Samplonius Karin Middelkamp 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Gea Buwalda -  

Koffie Fam. Duursema -  

Koster Jelle Hoekzema Wietze Gorter 

Taxi – naar de dienst op verzoek beschikbaar  

   

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

Pasen  9 april 16 april 23 april Zo 

Jur Kruizinga Bert van Drogen Petra de Kruif Vo 

Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda Bg 

Petra Wilhelmus Jelle Hoekzema Gea Buwalda Me 

Gea Buwalda Bert Middelkamp Bob Wijnstra Ra 

Paasdankoffer Gem. activiteiten Huisvesting Co 

PASEN 
 

PAASONTBIJT 
vanaf half tien 

 

Gemeente-ochtend 
na de dienst: 
11:15 - vergadering 
12:00 - broodmaaltijd 

Bz 

Henk Samplonius Henk Samplonius Henk Samplonius Be 

Gerrit Buwalda Wietze Gorter Karin Middelkamp Ge 

Hans Romijn Marleen Samplonius Thora Wijnstra Bm 

Aly Middelkamp Gea Buwalda Petra Wilhelmus 
Cr 
 

Zo 

Fam. Buwalda Wietske Moddejonge 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Kf 

Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Wietze Gorter Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

Zondag 30 april 7 mei 

Voorganger Marco de Vos Bert Wijchers 

Begroeting Wietze Gorter Petra Wilhelmus 

Mededelingen Anke Gorter Bert Middelkamp 

Raadskamer Jelle Hoekzema Petra Wilhelmus 

2e collecte Kinder- en Jeugdwerk Vieringen 

Bijzonderheden  
Viering Heilig 
Avondmaal 

Begeleiding Henk Samplonius Bob Wijnstra 

Geluid Hans Romijn Gerrit Buwalda 

Beamer Hans Romijn Marleen Samplonius 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Aly Middelkamp Gea Buwalda 

Koffie Fam. Duursema Fam. Middelkamp 

Koster Jaap van Spengen Jelle Hoekzema 

Taxi – naar de dienst  op verzoek beschikbaar 

   

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

14 mei 21 mei 28 mei Zo 

Jan Brouwer Jur Kruizinga Jan Foppen Vo 

Wietske Moddejonge Gerrit Buwalda Wietze Gorter Bg 

Petra Wilhelmus Gea Buwalda Bert Middelkamp Me 

Anke Gorter Jelle Hoekzema Gea Buwalda Ra 

Bloemen Noodfonds Kinder- en Jeugdwerk Co 

 
JUBILEUM  

DANKDIENST 
Pinksteren Bz 

Henk Samplonius Henk Samplonius Henk Samplonius Be 

Karin Middelkamp Wietze Gorter Hans Romijn Ge 

Thora Wijnstra Hans Romijn Marleen Samplonius Bm 

Petra Wilhelmus Aly Middelkamp Gea Buwalda 
Cr 
 

Zo 

Fam. Buwalda Wietske Moddejonge 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Kf 

Wietze Gorter Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Andere bijeenkomsten 
 

zondag 2 april 
om 19.00 uur 
 

Johannes de Heer 
zangavond 

in De Ark 
Inloop vanaf 18.30 uur 

 

vrijdag 7 april 
om 19.30 uur 
 

Goede Vrijdag 
Heilig Avondmaal 

in De Componist 

 

5 april 
en 3 mei en 31 mei 
om 14:30 uur 
 

Vrouwencontact in de Componist 

 

17 april en 22 mei 
om 15:00 uur 
 

Bestuursvergadering 
thuis bij een van  
de bestuursleden 

 

zondag 23 april 
om 11.15 uur 
 

Gemeentevergadering 
en broodmaaltijd 

na onze dienst 
in De Componist 

 

zondag 21 mei 
om 10.00 uur 
 

Jubileum-dankdienst in De Componist 

 
 
 

De verjaardagskalender 
 

Op  26-3  wordt   Jelle  Hoekzema      80 jaar 
 

Op    6-4  wordt   Jaap van Spengen      71 jaar 
Op  14-4  wordt   Janny  Koster-Dijkhuizen    87 jaar 
Op  15-4  wordt   Ina  Bakker-Oorlog      86 jaar 
Op  16-4  wordt   Joël  van de Kamp      34 jaar 
Op  23-4  wordt   Jacob  Zandberg      87 jaar 
Op  27-4  wordt   Susan  Peeters      47 jaar 

 

Op    7-5  wordt   Jur  Kruizinga       75 jaar 
Op  19-5  wordt   Renate  Niezing-Willems     92 jaar 
Op  21-5  wordt   Pieter Willem de Jonge     11 jaar 

 

Op    8-6  wordt   Lammy  Molenaar-Reiling    97 jaar 
Op    9-6  wordt   Bob  Wijnstra       77 jaar 

 
 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst! 
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En dan nog even dit … 
“In de hemel is Bach”. Dit schitterend beeld werd regelmatig geschetst door 
een Baptisten-dominee die het vooruitzicht op een leven in het hiernamaals 
voor zichzelf en anderen nog aantrekkelijker wist te maken door te 
veronderstellen dat daar in die stad met paar’len poorten regelmatig de muziek 
van Johan Sebastian Bach zou klinken.  
Ik moet zeggen dat ik het nog niet zo gek vind. Ook ik ben, net als die dominee, 
een groot liefhebber en bewonderaar van Bach. Af en toe poog ik op het orgel 
nog weleens iets te spelen van deze componist maar vaak is het te lastig voor 

een eenvoudig organist als ik. Maar 
luisteren ... dat kan natuurlijk altijd !  
Met de hedendaagse techniek hoef je 
niet zelf meer over een uitgebreide 
platen- of cd-collectie te beschikken. Via 
smartphone of tablet kun je ervoor 
zorgen dat alle muziek die je maar wilt 
door je huiskamer klinkt. Ik vind het 
prachtig ! Als ik in het zoekschermpje 
“Bach” intik krijg ik de meest uitgebreide 
mogelijkheden. Koren, orkesten, piano, 
orgel, enz. spelen en zingen de mooiste 
muziek. Dat is voor mij al een stukje 
hemel op aarde. 
Ook als ik eens een keer in de stemming 
ben voor wat andere muziek dan is de 
keuze reuze. Ik blijf het altijd een wonder 
vinden wat muziek met je doet. Daar 

waar woorden vaak tekort schieten kan muziek je raken, je ontroeren. Voor mij 
één van de mooiste scheppingsmogelijkheden die God ons heeft gegeven.  
Ook in de kerk is muziek onmisbaar. Een lied kan me soms meer raken dan 
een preek, maar dat kan natuurlijk aan mij liggen. Het ene lied ligt je natuurlijk 
ook meer dan het andere. Waar ik bijvoorbeeld een liefhebber ben van de 
mooie oude melodieën van b.v. psalmen of uit Valerius’ gedenck klanck heeft 
de ander meer met de moderne liederen zoals we die zien in de 
Opwekkingsbundel. 
De eerder genoemde dominee had daar ook zo zijn eigen ideeën over en toen 
hij nog weer eens een keer verkondigde dat in de hemel Bach zou zijn, kreeg 
hij van een gemeentelid de reactie dat in de hemel toch ook wel een plek zou 
zijn waar Opwekkingsmuziek te horen zou zijn. “Ja” sprak de dominee, “maar 
dat is een heel klein kamertje”. 
 

Henk Samplonius  
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Samenkomsten   in de ‘De Componist’, Paganinilaan 15, Assen  

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken  

Secretaris 
postadres 

Bert Middelkamp, Kennemerland 44,  
9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95 

Penningmeester 
 
bijdragen          
en giften 

Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96 
rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81  
t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd) 

Website 
Facebook  

www.baptisten-assen.nl 
www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen 

  

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen. 
We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken  

op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. 
Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl 

 

 

DRUKWERK 
 
Afzender: 
Kennemerland 44 
9405 LK Assen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baptisten-assen.nl/
mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl

